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ÖNSÖZ 


Toplum ahlâkının şekillenmesinde önemli rolü olan tasavvuf edebiyatı, yüzyıllardır Anadolu topraklarında ilgiyle okunmuştur. Tasavvufi eserler üzerinde yapılan araştırmalar ve tercümeler İslâm kültüründeki derinliği yansıtmış, halkın sosyolojik ve psikolojik yapısında önemli ölçüde etki bırakmıştır. 


Anlaşılması müşkül meselelere halk diliyle yaklaşan ve toplumdan ayrı bir sanat anlayışını benimsemeyen mutasavvıf şair ve yazarlar yol gösterici eserleriyle insanlara rehber olmuşlardır. 


Kaleminin ustalığıyla asırlardır canlılığını koruyan Feridüddin Attâr'ın, Mantıku't-Tayr isimli bu eseri de yol gösterici tasavvufi kitapların en seçkinlerindendir. Edebi ve ahlâki eserlerden olan bu kitap tasavvufun erkân ve kurallarını bildirerek bu yolda sadakat ile ilerlemenin önemini vurgulamaktadır. Çeşitli semboller aracılığıyla seyrü sülükün temellerini anlatan Attâr, bu eserini İmam Gazâli'nin Risâletü't-Tayr adlı eserinden yararlanarak kaleme almıştır. 


Yaklaşık 4800 beyit halinde yazılan eser mesnevi nazım şeklindedir. Tercümesini yaptığımız çalışma, Muhammed Rıza Şefii Kedkeni'nin tashihiyle 2012 yılında yayımlanan eserden hazırlanmıştır.! Eser yayına hazırlanırken okuyucuların istifadesi yönüyle başlıksız bölüm- 


1 Feridüddin Attâr, Mantıku't-Tayr (nşr. Muhammed Rıza Şefii Kedkeni), 
Tahran 1391/2012. 


ler başlıklandırılmış, gerekli görülen yerlerde bazı ıstılahi kavramlarda ve kapalı cümlelerde günümüz algısına uygun şekilde değişiklikler yapılmıştır. “Kuş Dili” veya “Kuşların Meclisi” olarak da anılan nazım, Fars edebiyatının münevver örneklerindendir. 


Feridüddin Attâr'ın Hayatı 


Ebü Hâmid Feridüddin Muhammed b. Ebü Bekir İbrahim-i Nisâbüri, İranlı meşhur şair ve mutasavvıflardandır. Horasan Selçukluları'nın son zamanlarında, büyük bir ihtimalle 537-540 (1142-1145) yılları arasında Nişâbur'da dünyaya gelmiş olmalıdır. Çocukluk ve gençlik devresi hakkında kaynakların verdiği bilgiler çok farklı ve yetersizdir. Eserlerinden elde edilen bilgilere göre; gençliğinde birçok tasavvufi eser okuyup ilim tahsil etmiş ve çeşitli şeyhlere hizmet etmiştir. Anne ve babasını gençliğinde kaybetmesi dışında ailesi ve yakın çevresi hakkında bir bilgi mevcut değildir. Muhtârnâme adlı eserinde kaydettiği bir rubâisine göre otuz iki yaşında bir oğlunu kaybetmiştir, dolayısıyla evlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.? 


Gençlik döneminde eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için “Attâr” lakabını almış, ilerleyen dönemlerde bu lakapla meşhur olmuş ve şiirlerinde yine bu lakabı mahlas olarak kullanmıştır. Her ne kadar hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi mevcut değilse de günümüze ulaşan eserlerinden elde edilen bilgilere göre; iyi bir eğitim aldığını, tıp ilminin yanında iyi bir tasavvuf eğitimine de sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Attâr'ın (kuddise sırruhü| tasavvuf terbiyesini kimden aldığı, şeyhlik yapıp yapmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Eserlerinden, devrindeki birçok mutasavvıf 


2 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/95. 
3 Molla Câmi, Nefehâtü'l-Üns, s. 814. 
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ve şeyhle tanıştığı, onlarla dostluk kurup eserlerini okuyarak tasavvuf merhalelerini aşmaya çalıştığı, bu gayretler sonunda irşad makamına ulaştığı anlaşılmaktadır. 
Ulaştığı bu makam onun kendisinden sonra yaşayan pek çok mutasavvıf, şair ve edebiyatçıya önderlik etmesini sağlamıştır. Bunlar arasında Mevlânâ Celâleddin-i Rümi, Mahmud-ı Şebüsteri, Sa'di-i Şirâzi, Hâfız-ı Şirâzi ve Molla Câmi (kuddise sırruhüm)| sayılabilir.* 


Feridüddin Attâr'ın (kuddise sırruhü| tasavvufu sistemleşmiş bir tasavvuf olmayıp daha çok aşka ve cezbeye dayanan vecdli bir tahakkuk yoludur. Zira eserlerindeki hikâyeler içerisinde Nasreddin Hoca'ya, Bektaşiler'e ve halk tarafından söylenegelen hikâyelere rastlanır. Bu bakımdan eserleri sadece tasavvufi açıdan değil, folklor bakımından da çok değerlidir. 


Attâr (kuddise sırruhül), Ehl-i beyt'e hürmet ve sevgi- de kusuru bulunmayan, müsamahalı ve taassuba karşı bir Sünni'dir. Hayatının sonlarına doğru Şii olduğu iddiası, yanlış olarak ona isnat edilen eserlerden kaynaklanmaktadır. Moğol istilası sırasında bir Moğol askeri tarafından öldürülmüştür. Öldürüldüğünde 114 yaşında olduğu da Molla Câmi [kuddise sırruhül tarafından söylenmektedir.” 


Feridüddin Attâr (kuddise sırruhül, nazım ve nesir türünde önemli eserler meydana getirmiştir. Manzum eserlerinde nazım şekillerinin pek çoğunu kullanmıştır. 
Daha çok mesnevi ve gazel türünde başarı sağlamış, gazel yazma konusunda yalnız başarılı olmakla kalmamış, kendisinden sonra gelen birçok şairin örnek aldığı 


4 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/95. 
5 Molla Câmi, Nefehâtü'/-Üns, s. 815. 
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en önemli şahıslardan biri olmuştur. Gazel ve mesnevilerinde kendisinden önce yaşayan Senâi-i Gaznevi dahil tümünü geride bırakmış, bu konuda kendisini bazı istisnalarla yalnız Mevlânâ (kuddise sırruhü| aşabilmiştir. 
Attâr'ın sözü akıcı ve süssüz, dili sıcak ve tatlıdır. Attâr'a göre; duygular âleminin dışında akıl ötesi gerçek, akıl üstü aşk ancak hal ve zevk ile anlaşılabilir." 


Eserlerinde tabiatı, ruhu ve fikri sürekli cevelan halinde olan Feridüddin Attâr, nazım ve nesirde önemli eserler meydana getirmiştir. Manzum eserlerinin 100.000 beyit civarında olduğu söylenmektedir. Attâr'ın [kuddise sırruhû] günümüze kadar gelen, onun olduğunda şüphe bulunmayan sekizi manzum, biri mensur dokuz eseri vardır. Bunlar İlâhinâme, Esrârnâme, Musibetnâme, Hüsrevnâme, Muhtârnâme, Mantıku't-Tayr, Pendnâme, Divan ve tek mensur eseri olan Tezkiretü'!-Evliyâ'dır. Kaynaklarda ve çeşitli araştırmalar- da Haydarnâme, Uşturnâme, Cevherü'z-Zât, Nüzhetü'|- Ahbâb, Mazharü'/-Acâib, Lisânü'-Gayb, Rumüzü'i-Âşıkin, Şâhbâznâme, Mihr ü Müşteri, Heftâbâd, Heft Vâdi, Tercemetü”!-Ehâdis, Si Fasl, Miftâhu'i-Fütüh, Bisernâme, Bülbülnâme, Mi'râcnâme, Cümcümenâme, Vuslâtnâme, Heylâcnâme, Hayyâtnâme, Vasıyetnâme, Kenzü'-Hakâik, Kenzü’l-Esrâr, Velednâme, Siyâhnâme, İhvânü's-Safâ ve Esrârü'ş-Şuhüd gibi eserler Attâr'a [kuddise sırruhüj isnat edilip çoğu onun adıyla basılmış, hatta bazıları Türkçe dahil birçok dile tercüme edilmiştir. 
Ancak son araştırmalar, ilk beş eserin ona isnadının çok şüpheli, diğerlerinin ise tamamen sahte olduğunu ortaya koymuştur.” 


6 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/96. 
7 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/96-98; bk. Zebihullah 
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Feridüddin Attâr'ın Eserleri 


1. İlâhinâme: 6500 beyitlik bir mesnevidir. İlâhinâme, klasik tarza uygun olarak hamd ve naatla başlar, ilk olarak halifeler övülür. Sonra sözün üstünlüğünden bahsedilerek asıl kitaba giriş yapılır. 


Eser, çerçeve hikâye olarak, bir hükümdarın altı oğluna dünyada en çok arzu edip elde etmek istedikleri şeyleri sorması, onların da sırasıyla cevap vermelerinden oluşmaktadır. Hikâyede baba oğullarına, her biri insanın ihtiraslarından birini temsil eden arzular etrafında gelişen mevzuların manasızlığını gösterir. İâhinâme ilk olarak Şemseddin Sivâsi (v. 1597) tarafından manzum olarak Anadolu Türkçe'sine, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından da düz yazı halinde günümüz Türkçesi'ne tercüme edilmiştir.* 


2. Esrârnâme: Attâr'ın [kuddise sırruhül ilk tasavvufi mesnevisidir. Tasavvufi ilkeleri hikâye ve efsaneler yardımıyla açıklamak üzere kaleme alınmıştır. Bir rivayete göre Mevlânâ [kuddise sırruhül), babası ile birlikte Nişâbur'da Attâr'la görüştüğünde Attâr ona Esrârnâme'yi hediye etmiş, Mevlânâ da Mesnevi'sinde bu eserden geniş ölçüde faydalanmıştır. Attâr bu eserinde âyet ve hadislerin yanı sıra tip ve astronomi terimlerine de yer vermiştir."9 


Tasavvuf ilkelerini “usul” olarak adlandıran Feridüddin Attâr, 3309 beyit ve yirmi altı bölümden oluşan eserinin her bölümünde usulün birini açıklar. Eserine tevhid, naat ve ilk dört halifenin övgüsüyle başlayan Attâr (kuddise 


Safâ, Târih-i Edebiyyât der İrân, Tahran: İntişârât-i Firdevs, 1373/1994. 
8 Feridüddin Attâr, İlâhinâme (çev.: Abülbaki Gölpınarlı), s. XI. 
9 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97. 
10 Dâvüd İbrahimi, “Esrârnâme”, DİA, 11/434-435, 
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sırruhül, insanın topraktan yaratılışı, Hz. İsa'nın ve diğer peygamberlerin doğuşu gibi konulardan sonra tasavvufi meselelerden, dünyanın değersizliğinden, dünya ve ahiret mutluluğu için ilim ve amel gerektiğinden bahsetmiş-HH 


Seyyid Sâdık Gevherin tarafından neşredilen eser 
15. yüzyılda Ahmedi Akkoyunlu tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir.'? 


3. Musibetnâme: Attâr'ın (kuddise sırruhü| tasavvufi görüşlerini ve fikri dünyasını en düzenli şekilde yansıtan mesnevisidir. 5740 beyit olup, Cevâbnâme adıyla da bilinir. Bu mesnevi Nürâni Visâl tarafından neşredilmiştir (Tahran 1338/1959).'* 


Oldukça hacimli bir içeriğe sahip olan eser kendi içerisinde kırk bölüme ayrılmıştır. Eserde sâlikin önce melekler arasında ve öteki dünyada, sonra da bu âlemde dolaşması, bu yolculuk esnasında peygamberlere başvurması, daha sonra duygu, hayal ve akıl ile ruha giderek bunlara Allah'ı (celle celâluhû] sorması anlatılmıştır. Sâlikin yaptığı bu sorgulamalardan sonra Cenâb-ı Hakk'a kendi benliğinde kavuşması hikâye edilmiştir." 


4. Hüsrevnâme: Bu eser Gül ü Hüsrev veya Gül ü Hürmüz olarak da isimlendirilmiştir. Attâr'ın (kuddise sırruhül) tasavvufi konuları içermeyen tek mesnevisidir. 
Mesnevi tarzında yazılmış bu eserde Rum kayserinin gayri meşru oğlu Hüsrev ile Hüzistan şahının kızı Gül'ün aşk maceraları anlatılır. Aşk macerasının Ahvaz'da geç- 


11 Şeyh Feridüddin Attâr, Esrârnâme, s. 25-26. 

12 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97. 

13 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97. 

14 Feridüddin Attâr, Musibetnâme (nşr. Nürâni Visâl), s. 44-45. 
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mesi sebebiyle mesnevideki çerçeve hikâye o yöredeki mahalli menkıbeler üzerine kurulmuştur. 


Bu aşk hikâyesi, bugün hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Bedr-i Ahvâzi adlı bir kimse tarafından mensur olarak yazılmış, daha sonra Feridüddin Attâr [kuddise sırruhü) aynı konuyu bu eserden nazma aktarmıştır. 
Eserin eski ve yeni olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır. Eski olanı, Attâr'ın meşhur tasavvufi mesnevisi Mantıku't-Tayr'ın nazmedilişinden yani 1187'den önce kaleme alınmıştır ve yenisine göre çok daha uzundur. 
Özet şeklindeki yeni versiyon ise daha sonra nazmedilmiştir.'9 


5. Muhtârnâme: Attâr'ın (kuddise sırruhü| 5000'i aşkın rubâisinden seçerek konularına göre elli bölümde tertip ettiği bir rubâiler mecmuasıdır. Eserde, tevhid, naat, Hz. Peygamber'in ashabının menkıbeleri, önemli tasavvufi mazmunlar, manevi ve ahlâki konular, aşk ve aşkın tecellileri ile sevgilinin vasıfları anlatılır. Son bölümde ise şairin şahsi temennileri dile getirilir. '€ 


Rubâi yazımı mutasavvıflar tarafından yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Feridüddin Attâr, Muhtârnâme adlı rubâiyâtında tasavvuf heyecanını dört mısralık bir nazım kalıbı içerisine sığdırmayı başarmıştır. Attâr'ın [kuddise sırruhû] yoğun etkisinde kalmış olan Mevlânâ'nın rubâilerinde de bu tesir oldukça yoğun olarak karşımıza 


çıkmaktadır.'7 


6. Mantıku't-Tayr: Bazı nüshalarında adı Makâlât-ı 


15 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97. 
16 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97. 


17 Feriduddin Attâr, Muhtârnâme, s. 11-44; bk. Fatma Kopuz, Feridüddin 
Attâr ve Muhtarnâme'sinin Türkçeye Çevirisi, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 2012), Atatürk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 


MANTIKU'T-TAYR e 25 


Tuyür, Makâmât-ı Tuyür, Tuyürnâme şeklinde kayıtlı olan ve nüshalar arasındaki farklılıklar dikkate alındığında 
5000 beyti biraz aşan eser otuz bir bölüm halinde remel 
bahrinde fâilâtün/fâilâtün/fâilün vezniyle kaleme alınmıştır. Hamd, tevhid, münâcât, naat ve dört halife ile ashabın övgüsüne ayrılan bir girişin ardından mesnevi hüdhüde merhaba ile başlar ve 583 yılı Receb ayının 
20. günü (25 Eylül 1187) tamamlandığı kaydedilen bir hâtime ile sona erer. 


Mantıku't-Tayr hacimli bir içeriğe sahiptir. Mesnevi nazım türüyle yazılmış eserin konusu şöyle özetlenebilir: Kuşlar kendi aralarında toplanıp hiçbir ülkenin padişahsız olmadığını, padişahsız ülkede nizam ve intizam kurulamayacağını belirtirler. Aralarında bulunan ve mürşidi temsil eden, Süleyman peygamberin mahremi ve postacısı hüdhüd bu konuda onlara yol göstereceğini söyler. Hüdhüdün öncülüğünde toplanırlar. Fakat yolun uzak ve sıkıntılı olduğunu anlayınca bülbül, papağan, tavus, kaz, keklik, hümâ, doğan, balıkçıl, baykuş ve diğer bazı kuşlar birer mazeret ileri sürerek yolculuktan vazgeçmek isterler. Hüdhüd kuşların hepsine cevap vererek onları ikna eder. Sonunda bütün kuşlar hüdhüdün kılavuzluğunda yola çıkarlar. Yolculuk esnasında bitkin ve yorgun düşen binlerce kuş hüdhüdden şüphelerinin giderilmesini ister. Hüdhüd her birinin soru ve itirazlarına cevaplar verir. Tekrar yola koyulurlar. Hedefleri simurga ulaşmaktır. Talep, aşk, marifet, istiğna, tevhid, hayret, fakr u fenâ denilen yedi vadi aşılır. Bu sırada simurg da tecelli eder. Fakat gördükleri simurg kendilerinden başka bir varlık değildir. Simurgda kendilerini, kendilerinde simurgu görüp hayretler içerisinde kalırlar. Böylece yolculuk tamamlanmış ve amaca ulaşılmış olur "8 


Türk edebiyatında da önemli bir yeri ve etkisi olan Mantıku't-Tayr'ı Gülşehri manzum olarak 717'de (1317) Türkçe'ye tercüme etmiştir. Mantıku't-Tayr veya Gülşennâme adını taşıyan eserin hâtime bölümünde Gülşehri, Mantıku't-Tayr'ı esas almakla birlikte başka bir eser meydana getirdiğini ve eserinin telif sayıldığını söylemektedir. !9 


Gülşehri Mantıku't-Tayr'ının konusunu ve esas planını Feridüddin Attâr'ın (kuddise sırruhü| eserinden almış, hemen her bölüme Allah'ın (celle celâluhüJ adını anarak başlamış, metin içinde yer yer dini lirizmin örnekleri olacak mısralar söylemiştir. Gülşehri eserinde Attâr'ı da bir nevi şeyhi olarak gördüğünü de belirtmeyi ihmal etmemiştir. Böylelikle Mantıku't-Tayr, tasavvufi şark edebiyatının vazgeçilmez konu kaynaklarından biri haline gelmiştir.” 


Mantıku't-Tayr, Şemseddin-i Sivâsi ve ayrıca Fedâi (v. 1636) adlı Mevlevi bir şair tarafından tercüme edilmiş, manzum olan ikinci tercüme yayımlanmıştır. Eser, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından günümüz Türkçe'sine de tercüme edilmiştir (c. 1-2, İstanbul 1962-1963).2" 


7. Divân: Feridüddin Attâr'ın (kuddise sırruhû], mesnevilerindeki tasavvufi fikirlerini lirik bir tarzda ifade ettiği eseridir. 10.000 beyitlik divanının henüz ilmi bir neşri yapılmamıştır.?? 


Divanda, 872 gazel, otuz kaside ve yirmi terciibend 


18 H. Ahmet Sevgi, “Mantıku't-Tayr”, DİA, 18/29. 

19 H. Ahmet Sevgi, “Mantıku't-Tayr”, DİA, 18/29. 

20 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 1/377-379. 
21 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DÍA, 4/97. 

22 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97. 
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bulunmaktadır. Attâr (kuddise sırruhü| diğer eserlerinde olduğu gibi divanında kaydetmiş olduğu şiirlerinde de hikâye anlatımına devam etmiş olup, bu hikâyelerin büyük bir kısmı, süfi vaizlerin anlattıkları dokunaklı hikâyelerin nazmedilmiş şeklinden ibarettir.” 


8. Tezkiretü'i-Evliyâ: Evliya mertebesine ulaşmış din ve tarikat ulularının gerçek ve efsaneleştirilmiş hayatlarını ve kerametlerini anlatan eserler oldukça fazladır. 
Bunların en ünlüsü Şeyh Feridüddin Attâr'ın [kuddise sırruhül) Tezkiretü’l-Evliyå adlı eseridir. Attâr'ın bu eseri çok tanınmış ve birçok dile tercüme edilmiştir.2* 


Tezkiretü'!-Evliyâ, büyük süfilerin hal tercümelerinden bahseden ve bazı sözlerini nakleden mensur bir eserdir. 
Eserde hal tercümeleri aktarılan büyük şeyh ve süfilerin sayısı yetmiştir. Sonradan istinsah edilen bazı nüshalarına yirmi beş süfinin hal tercümesi daha eklenmiştir. Tezkiretü'(-Evliyâ, ilk olarak Aydınoğlu Mehmed Bey zamanında adı bilinmeyen bir kişi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş, eserin en tanınmış tercümesi ise Sinan Paşa tarafından yapılmıştır. Tezkiretü'(-Evliyâ'nın son tercümesi ise Süleyman Uludağ tarafından yapılarak İstanbul'da 1984 yılında yayımlanmıştır.25 


Tezkiretü'l-Evliyâ'nın üslubu, Attâr'ın (kuddise sırruhül manzum eserlerindeki üslupla benzerlik gösterir. Nesri sade, tekellüften uzak, Farsça'nın tabii fesahatine uygundur. Yazılma tarihi konusunda elimizde her ne kadar kesin bir bilgi yok ise de 6. (12.) yüzyıl sonlarında ya da 


23 Feridüddin Attâr, Divân-ı Attâr (nşr. Taki-i Tefezzuli), s. 25-30. 
24 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 439. 
25 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97-98. 
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7. (13.) yüzyıl başlarında kaleme alınmış olmalıdır.? 


Feridüddin Attâr'ın (kuddise sırruhüJ bu eseri Türk edebiyatındaki tezkire yazıcılığına da örnek teşkil etmiştir. Edebiyatımızdaki evliya tezkireciliği bir bakıma Tezkiretü'(-Evliyâ'nın tercümeleri şeklinde gelişmiştir. 
Çeşitli kaynaklardan istifade etmek suretiyle ilk defa Türkçe bir evliya tezkiresi yazan Köstendilli Mollazâde Süleyman Şeyhi'nin başlıca kaynaklarından biri de Tezkiretü’l-Evliyâ’ dır.” 


9. Pendnâme: Feridüddin Attâr'ın [kuddise sırruhû] İslâmi ve tasavvufi bir görüşe dayanan pratik ahlâk kurallarını, insanlık duygularını, beşeri faziletlerle muaşeret usullerini, çeşitli hayat tarzlarını, kuvvetli ve ahenkli bir mesnevi şeklinde sunduğu eseridir. Pendnâme İslâmi bir bakış açısına sahip ahlâk ve âdap kaidelerini kısa formüller halinde genç nesillere aşılamak maksadıyla yazılmıştır. Eser yaklaşık 1000 beyitten oluşmaktadır. 
İran'da Abbas Ali-i Sarrâfi tarafından 1385'te (2006) neşredilmiştir. Eserin Mehmet Ali Özkan tarafından yapılan güncel çevirisi basılmıştır (İstanbul: Semerkand Yayınları, 2012).29 


26 Zebihullâh Safâ, İran Edebiyatı Tarihi (çev.: Hasan Almaz), 1/235. 
27 Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, I, XXXIV. 


28 Daha fazla bilgi için bk. Mehmed Murad en-Nakşibendi, Mâ-Hazar: 
Aşk Bağından Öğütler, (Sadeleştiren: İbrahim Kunt-Mehmet Ali Özkan), İstanbul: Semerkand Yayınları, 2013. 


ALLAH'IN BİRLİĞİ 


Canı yaratıp bir avuç toprağa ruh bahşeden ve ona iman veren, kötü sıfatlardan münezzeh olan Allah'a hamdolsun. 


Arşın temelini su üstüne kuran da topraktan yaratılanların ömürlerini yel üstüne koyan da O'dur! Rabbü’l- âlemin semayı kudretle yüceltti, toprağıysa aşağılattıkça aşağılattı. Birine devamlı bir hareket verdi; diğerine ise bir sükün... Allan gökyüzünü kurulu bir çadır haline getirdi de direksiz, ayaksız durdurdu, döşemesi de yeryüzü oldu. Altı günde yedi yıldızı yaratan da “Ol” emriyle dokuz feleği dizen de O'dur. 


Yıldızları, altın zarlar şeklinde yarattı ve felekle her gece zar attı. Ten tuzağını türlü hallere soktu, can kuşunu toprağa bağladı. Deniz, emrine boyun eğdi. Dağ, korkusundan kalakaldı. Denizi susatıp dudaklarını kuruttu. Taşı yakut yaptı, kandan ise misk yarattı. Dağa hem kılıç gibi tepe verdi, hem de kemer gibi yamaç. O da serdar olup yüceldi de yüceldi. Bazan ateş üstünde güller derledi. Bazan da deniz üstünde köprüler kurdu. 
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Bir dişi sivrisineği düşmanının başına musallat etti. 
Sivrisinek orada tam 400 yıl kaldı. Örümceğe hikmetiyle ağ kurdurdu. Âlemin efendisine huzur ve emniyet ihsan etti. Karıncaya saç teli gibi incecik bir kemer bağladı, Süleyman'ın karşısına çıkardı. Ona Abbasoğulları'nın elbisesini giydirdi ve zahmete sokmadan Tâ-Sin süresini indirdi. İsa'nın [aleyhisselâm] yanında bir iğne bulunduğunu gördü. Bu sebepten onu dördüncü kat gökte bıraktı. 
Dağların üzerini lalelerle kan rengine boyadı. Gök kubbeyi dumandan yarattı. Toprağı parça parça kan haline getirdi ve ondan akik ve lâl gibi değerli taşlar çıkardı. 


Güneşle ay, gece ve gündüz ona secde etmekte. 
Alınlarını onun yolundaki toprağa sürüyorlar. Yüzlerindeki nur, o secdeden. Secde etmeyen yüzde nur olur mu hiç? Allah Teâlâ gündüze ferahlık verdi, geceye ise can sıkıntısı verip karanlıkta yaktı. Papağana altından gerdanlık taktı. Hüdhüdü kılavuz yaptı da haber çavuşu dikti. Kâinat kuşu, onun yolunda kanat çırparak kapısında bir halka gibi başvurup durmakta. 


Cenâb-ı Hak feleği gece gündüz döndürmekte. Geceyi kaldırıp gündüzü getirmekte ve rızık vermekte. 
Rabbü'l-âlemin balçığa nefes verdiğinde, insan yaratır. Bütün âlemi de köpük ve dumanla varlık sahasına çıkarır. Bazan bir köpeğe kapısına gelmesine izin verir. 
Bazan da bir kedi ile hakikatleri peyda eder. Bir köpeği nasiplendirir de iyilere dost kılar, sonra da onu köpeklikten sıyırıp aslan gibi er haline getirir. 


Gökyüzünde oturanlara felek sofrası kurar. Güneşi de o sofraya ekmek olarak bırakır. Bazan bir asâya Süleymanlık verir. Bazan da bir karıncaya konuşma inayeti bağışlar. Bir sopayı yılan haline getirir bazan da bir tandırdan tüfanlar estirir. 
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Hak Teâlâ gökyüzünü hırçın bir tay haline getirir ve onun hilal nalını ateş üzerine koyar. Mermer taştan dişi deve çıkarır. Altın renkli buzağıyı feryada getirir. Kışın gümüşler saçar, güz döneminde dallardan altınlar döker. Okun temreni kan içinde gizlendiği vakit, baharda goncayı ok temreni gibi kana bulanmış olarak çıkartır. 
Yaseminin çiçeğinin başına dört dilimli taç giydirir. Lalenin başına da kanlı külâh giydirir. Bazan nergisin başına altın taç koyar bazan da o tacı, çiğ taneleri incileriyle süsler. 


Balıktan aya kadar her ne varsa O'nun varlığına şahittir. Akıl çalışması ve canın sevdalanması O'nunladır. 
Feleğin dönmesi ve yerin durup kalmışlığı O'nun fermanıyladır. Dağ, O'nun takdiriyle ağır bir hale gelmiş ve oturmuştur. Deniz de O'ndan utanıp maviye boyanmıştır. 


Yeryüzü, başına topraklar saçıp kalakalmış ve gökyüzü, halka gibi O'nun kapısında hayran olmuştur. Sekiz cennet, O'nun yanında kıymetsizdir, yedi cehennem de O'nun nezdinde ancak bir kıvılcımdır. 


Hikâye 
Yiğit Eşkıya 


Eşkıyanın biri, zavallı birini yakaladı ve ellerini sıkıca bağlayıp evine götürdü. Kafasını kesmek için kılıç almaya gitti. Bu sırada eşkiyanın karısı, adama bir parçacık ekmek verdi. Eşkıya, kılıcını alıp geldiğinde adamın elinde ekmek olduğunu gördü. Bu duruma sinirlenen eşkiya, adama, “Ey adam olmayan! Bu ekmeği sana kim verdi?” diye sordu. Adam, “Bu ekmeği senin karın 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verdi” dedi. Bu cevabı duyan eşkıya, “Artık seni öldürmek bana haram oldu. Çünkü bizim ekmeğimizi yiyeni öldüremeyiz, bu bize yakışmaz. Ekmeğimizi yedi diye kendisine can adayacağımız bir kimsenin kanını dökemeyiz” dedi. 


Ey beni yaratan Allahım! Bu yola girdim gireli beni sofrandan ve ekmeğinden nasiplendiriyorsun. Bir kimse, birinin ekmeğini yedi mi, artık ona hakkı geçer, ekmeği yenen kişi de onun hakkına riayet eder. Allahım! 
Sen ki cömertlik denizinin sahibisin. Senin ekmeğini çok yedim, benim hakkımı gözet. 


Ey âlemlerin Rabb'i, acizim. Kanlar içinde boğuldum, karalarda gemi yüzdürdüm, zamanımı boşa geçirdim. 
Elimden tut da feryadıma yetiş! Zayıf ve acizim ne zamana kadar sinek gibi ellerimi başıma götürüp duraca-Om"? 


Ey suçları bağışlayan, Settâr Allahım! Bunca zaman yandım. Beni yakıp da ne yapacaksın? Kanım kaynamakta. İnsanlığıma yakışmayan işler yaptım. Sen hatalarımı gizle yâ Rabbi! 


Gaflete düştüm yüzlerce günah işledim. Sen ise karşılık olarak yüzlerce rahmette bulundun. Padişahım, şu fakir kula bak! Kötülüklerimi gördüysen, onlar gelip geçti. Günahlarıma bakma da zayıflığıma bak! 


Bilmedim, cahillik ettim, yanıldım beni bağışla. Şu gönlümü, şu dertli halimi gör de halime acı! Gözlerim açıkça ağlamıyor, yaş dökmüyorsa da canım gizlice için için ağlamakta. Ey yaratanım, iyilik de ettiysem kendime ettim, kötülük de ettiysem kendime! Gayretsizliğimi affet, hürmetsizliklerime bakma. Ümidim var, bana yoldaşlık edersin, sen buna kadirsin Allahım! 
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Peygamberler Efendisine 


Ey dünyanın ve dinin efendisi, vefa hazinesi, iki cihanın parlayan dolunayı Hz. Muhammed Mustafa Jsallallahu aleyhi vesellem]! Sen şeriat güneşi, yakin denizi, âlemin nuru, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber! 
Tertemiz ruhlar, onun pak canına feda olmuştur. Canı bir tarafa bırak, yaratılış bile onun ayağının altına döşenmiştir. 


İki âlemin padişahı, yaratılmışların sultanı... Sen bütün âlemin canı ve iman güneşisin. 


Mi'rac sahibi, kâinatın efendisi, hakkın gölgesi, zat güneşinin Peygamber'i. İki âlem de onun ipine bağlanmıştır; arş da kürsi de toprağını kıble edinmiştir. İki cihanın da önderisin. Sen, açıktan ve gizliden kendisine bağlanılansın! 


Ey peygamberlerin en üstünü, asfiyanın ve evliyanın kılavuzu, İslâm ile kemale eren ve doğru yola hidayet kılan! Gaybın müftüsü, cüzün ve küllün imamı sensin. 
Bütün söylenecek olanların en üstünü! Her şeyde ve herkesten ileri gidensin. 


Kendisine “Arasat meydanının efendisi” dedi. “Ben doğru yola ulaştıran bir ranmetim”2 buyurdu. İki âlem de onun varlığıyla var oldu, arş da onun adıyla sükünet buldu, dinlendi. Bütün yaratılmışlar onun için yaratıldı. 
Varlık âlemine cömertlik denizinden çiğ tanesi gibi geldi. Onun nuru bütün mahlükatın maksududur. Varlık âlemine gelmemiş olanlar da gelenlerin aslı da odur. 


Allah Teâlâ, o mutlak nuru huzurunda görünce, onun için yüzlerce nur denizi yarattı. Kendisi için temiz ruhu 


29 Hâkim, e/-Müstedrek, 1/35; Beyhaki, Şuabü'-İmân, nr. 1339. 
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yarattı. Bütün mahlükatı da onun için peyda etti. Yaratıştan maksat, ancak odur. Varlık âleminde ondan daha temiz bir varlık da yoktur. 


Şüphesiz, gaybdan görünen ilk varlık, onun tertemiz nuruydu. Ondan sonra o yüce nur bayrak gibi yüceldi de arş, kürsi, levh ve kalem vücut buldu. Onun tertemiz nurunun bir görünüşü âlem, diğer görünüşü Âdem'dir. 
O münevver ruh, meydana çıkınca Allah'ın huzurunda secdeye vardı. Asırlarca secdede kaldı, ömürlerce rükü halinde durdu. Senelerce kıyamda durdu, ömrünü teşehhüdde geçirdi. O sır denizinin nuru, namaz kıldı da o yüzden namaz ümmete farz oldu. Allah, o nuru uzun zaman ay ve güneş gibi cihetsizce huzurunda tuttu. Sonra birden o nura hakikat denizinin yolunu açtı. O nur, sır denizini görünce izzet ve nazla coştu da coştu. Sırrın şevkiyle yedi kere kendi etrafında döndü. İşte bu dönüşten feleğin yedi pergeli meydana geldi. 


Hak Teâlâ'nın ona her nazarında bir yıldız yaratıldı, o nurda da bir istek hâsıl oldu. Ondan sonra o pak nur durdu, yüce arş meydana geldi, kürsü ad san kazandı. Yüce zatının aksinden arş ve kürsi zuhur etti. Sonra da melekler, sıfatlarından yaratıldı. Nefeslerinden nurlar, düşüncelerle dolu gönlünden sırlar ortaya çıktı. Ruh sırrı da ancak düşünce âlemindedir. “Ona ruhumdan üfürdüm” (Hicr 15/29) âyetinde bildirildiği gibi bir nefesten ibarettir. Nefeslerinden sırlar bir araya geldi, bu yüzden nurlar çoğaldı. 


Ümmetler, onun nurundan yaratıldığından o, bütün ümmetlere gönderildi. Bütün dönemlerin yaratılmışları için kıyamete kadar peygamber oldu. Şeytanı bile Müslümanlığa davet etti. Bu yüzden kendi şeytanı müslüman oldu. 
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Allah'ın izniyle “cin gecesi”nde bütün cinleri İslâm'a davet etti. Melekleri de peygamberlerle beraber bir gece topladı, hepsi onun dinine girdiler. Hayvanları da açıkça dine çağırdı, buna keçiyle kertenkele tanıktır. 


Putları da dine davet etti, bundan sebep yüzükoyun yerlere kapandılar. O pak Peygamber, zerreleri de davet etti, çakıl taşları avucunda Allah'ı tesbih etti. Peygamberlerden bu makama hangisi erişti? Hangisi bütün ümmetleri dinine davet etti? Bütün inayetler, nuru bütün var olanların aslı olduğundan, zatı da her zata ikramlarda bulunduğundandır. 


İki âlemi de dinine çağırması, açık gizli, zerreleri bile dinine davet etmesi vâcip oldu. Cüz ve kül onun ümmeti oldu. Her şey onun himmet başağından rızık topladı. 
İşte bu yüzden mahşer günü, bir avuç topraktan ibaret olan amelsizler için “Ümmetim” der, aflarını diler. Allah, o hidayet mumunun canına hürmeten, ümmetine ihsanlarda bulunmaktadır. Her işte usta o olduğu için işi düşen ona yönelir. O hiçbir şeye bakmamıştı. Her ne varsa ona sığınmıştır. Elde edilmesi istenen her şey, onun rızasıyla elde edilir. 


Âlemin efendisi olsa da her hastanın derdine derman olan odur. Ona ihsan edilen hususi nimetleri kimse rüyasında göremez. Kendisini kül olarak, küllü de kendisi olarak gördü. Önündekileri nasıl gördüyse arkasındakileri de öyle gördü. 


Cenâb-ı Hak peygamberliği onunla bitirmiştir. 
İyi huylarla cömertlik ve erliği onunla tamamlamıştır. 
Rabbü”l-âlemin ona hem avamı hem havası dine davet etmesini emretmiş. Bundan sebep bütün nimetlerini ona vermiştir. Allah [celle celâluhüj kâfirlere, azap etmeden, 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onlara mühlet verdi, resülü hayattayken hiçbirini bir belaya uğratmadı. 


Geceleyin onu mi'raca yükseltti, onunla kendi arasına bir sır koydu. O pak nebi izzet ve şerefle iki kıbleye namaz kıldı, gölgesizliğinin gölgesi doğuyla batıya yayıldı. Allah'tan en iyi bir kitaba, hesapsız lutuf ve ihsana nail oldu. 


Şerefli zevceleri, müminlere annedir. Mi'racına bütün peygamberler hürmet ederler. O önderdir ve hepsi onun arkasında saf tutmuşlardır. Ümmetinin âlimleri nebilere benzer. Hak Teâlâ, ona yüksek değer verdiğinden adını Tevrat'ta da İncil'de de anmıştır. Bir taş parçası bile, onunla yüceliğe ermiş de adına “Allah'ın sağ eli” denmiş. böyle bir hil'at giyinmiştir. Onun hürmetine doğduğu yer kıble olmuş, ümmetinden taşa dönme, hayvan şekline girme azabı kaldırılmıştır. 


Peygamberliği, putların yüzükoyun yerlere kapanmasına sebep olmuştur. Ümmeti, ümmetlerin en hayırlısı, en iyisidir. Kurak bir yılda kurumuş bir kuyu, ağzından damlayan bir katre su ile berrak suyla doldurmuştur. Ay, onun parmağının bir işaretiyle yarılmış, güneş batmışken onun emriyle tekrar doğmuştur. 


İki omzunun arasında güneş gibi apaçık peygamberlik mührü vardı. Şehirlerin en hayırlısında kılavuz oldu, en kutlu çağda en hayırlı insan oldu. Kâbe, onun doğduğu şehirdeydi ve bu yüzden Allah'ın evi oldu. Oraya yol bulanlar her şeyden emin oldular. Cebrâil, onun eliyle hırka giyindi, Dihye'nin süretinde göründü. Toprak, onun zamanında lutuflara uğradı da secde edilen yer oldu. Tek tek her zerrenin sırrını bildiğinden Allah tarafından “Oku” hitabına mazhar kılındı. 
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Hakkın dili, onun dili olduğundan zamanların en hayırlısı onun zamanıdır. Mahşer günü baştan başa bütün diller yok olur, ancak onun dili kalır. Ömrünün sonuna kadar halden hale girdi, Allah'a şevkle niyazlarda bulundu. Gönlü sır denizine dalıp kendinden geçince namazda kalbinin coşkusu bir mil öteye giderdi. 


Sır deryasına gark olunca, “Ey Bilâl, bizi neşelendir”9 derdi. Kendine geldiğinde, “Ey Hümeyra, konuş benimle”! buyururdu. Onun bu kendinden geçip kendine gelmesini hangi akıl idrak edebilir? Bu halin yüzde birine bile varan olur mu? Akıl, onun halvetinin sırrına nerden ersin! İlim onun zamanından haberdar olamaz. 


Halvette dostla meclis kurduğunda, Cebrâil bile oraya giremez, kanadı yanar. Can simurgu zuhur edince, Musa bile dehşete düşer, üveyik kuşuna döner. Musa da onun vardığı makama vardı, ama Allah Teâlâ'dan ona, “Ayakkabılarını çıkar!” (Tâhâ 20/12) diye ses geldi. 
Ayakkabılarını çıkarıp huzura varınca, mukaddes vadide nurlara daldı. Oysa o yücelik mumu, mi'rac gecesi Bilâl'in ayakkabılarının seslerini duyuyordu. İmrân oğlu Musa şah olsa da oraya ayakkabılarıyla gidemedi. 


Şu ihsana bak! Onun hürmetine onun kölesi bile huzura vardı. Kendi has kullarına kattı da huzuruna ayakkabılarıyla gelmesine müsaade etti. İmrân oğlu Musa, onun hizmetçisini bu yakınlıkta görünce, “Yâ Rabbi, beni onun ümmetinden kıl. Onun himmetinin kölesi kıl” dedi. 


Her ne kadar da Musa bu makama talip olduysa da İsa'ya nasip oldu. İsa o halvetten çıktı da gelip halkı 


30 Zebidi, /thâfü's-Sâde, 3/218. 
31 Ali el-Kâri, Mirkâtü'-Mefâtih, 3/316. 
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onun dinine davete başladı. Dördüncü kat gökten yeryüzüne indi, yüzünü onun izine sürdü, canını onun yoluna feda etti. Ünlü Mesih, ona köle oldu da Allah Teâlâ, ona “müjdeleyici” dedi. 


Bir kimse, “Ah ne olurdu, biri o âleme gitse de geri gelse, müşküllerimizi birer birer halletse, gönlümüzde hiçbir keder kalmasa” derse, bil ki iki âlemde de açık gizli ancak Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] oraya gidip gelebilir. Çünkü onun burada gördüklerini diğer peygamberler ancak kendilerine bildirilen bilgilerle öğrenebilir. 


Başına “ömrün hakkı için” tacı vurulunca dağ hemen kemer gibi önünde eğildi. Sultan odur, herkes onun kölesi... Şah odur, herkes onun takipçisi...Âlem, onun saçlarıyla misk kokularına büründü. Deniz, onun vuslatına susadı da dudakları kupkuru kaldı. Onun yüzüne susamamış kimdir? Odun parçasıyla taş bile ona hayran olmuştur. O nur denizi, minbere çıkınca uzaktan uzağa Hannâne'nin iniltisi duyulmaya başlanırdı. Direksiz âsuman nurlarla doldu, o ağaç bile ayrılığıyla derde düştü hastalandı. 


Ben onu nasıl övebilirim? Utancımdan kanlara bulandım, kan ter içinde kaldım. O, âlemin en fasihi, bense onu övmekte bir dilsizim. Aczimle onun ahvalini nasıl anlatabilirim? Ben değersiz onu övmeğe yakışır mı? 
Onu, âlemi yaratan övmüş, bu yeter ona! 


Ey âlem ayağına toprak serilmiş Peygamber! Yüzlerce can senin canına toprak olmuş. Peygamberler, seni övmekte hayran kalmışlar, sır bilenler, sırrında hayrete düşmüşler. Güneş, senin gülümsemene köledir, ağlamanla bulutlar göz yaşı döker. İki âlem de ayağının al- 


MANTIKU'T-TAYR e 39 


tındaki toprağın bir zerre tozundan ibarettir, sense bir kilime bürünüp uyumuşsun. Bu yer, senin yerin değil! 


Ey kerem sahibi, kilimden başını kaldır da kelimin yüce kadrine ayak bas. Şeriatında bütün şeriatlar yok oldu, fer'inde bütün asıllar kaybolup gitti. Ebedi olan şeriat, senin şeriatındır, senin hükümlerindir, Allah Teâlâ'nın adından sonra anılan ad, senin adındır. 


Bütün peygamberler doğru yollara girerler, gelip senin dinini kabul ederler. Senden önce hiç kimse gelmedi, bu sebepten herkesin senin ardından gelmesi gerekli. 
Âlemin önü de sensin, sonu da. Ne kimse izinin tozuna erişmiştir ne de kimse bunca izzete erişmiştir. Hak Teâlâ ebede kadar iki cihan sultanlığını Ahmed'e vermiştir. 


Ey Resülallah! Ben çok acizim. Elimde yel, başımda toprak, kalakalmışım. Kimsesizlerin kimsesi sensin, iki alemde de senden başka kimsem yok. Dertlere düştüm şu çaresizin işine bir çare bul. Ömrümü günahlarla geçirdim lâkin tövbe ettim. Rabbü'l-âlemin'den benim için özür dile. 


“Allah'ın azabından emin mi oldular?” (A'râf 7/99) hükmünden korkuyorum. Ama “Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin” (Zümer 39/53) âyetinde de bana bir ümit var. Şefaatine nail olmak için, gece gündüz yüzlerce dert içindeyim. Senden bir şefaat gelirse bütün günahlarım sevaba dönüşür. 


Ey kara günde bir avuç topraktan yaratılan günahkâra şefaat eden! Lutfet de şefaat mumunu yak. Pervane gibi etrafına toplananların arasında kalayım, kanatlarımı çırparak o muma atılayım. Senin şefaat mumunu açıkça gören, canını seve seve pervane gibi feda eder. Can 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gözüne yüzünü görmek kâfi, iki âlemde de rızanı elde etmek yeter. 


Gönlümün derdine çare, senin sevgindir. Canımın nuru ise güneşe benzeyen cemalindir. Can, beline hizmet kemerini kuşanmış, kapında beklemekte. Kılıca benzeyen dilimin cevherine bak. Dilimden saçtığım her inciyi, senin aşkınla ruhumun derin yerinden çıkarmış da senin yoluna saçmışım. Çıkarıp saçtığım bu incileri, can denizim senden bir nişane kazansın diye saçtım. Çünkü canım senden bir işaret bulursa lutfunla nişanım, nişansızlık olur, kimse benden bir iz bulamaz. 


Ey kiymetli mücevher, senden muradım, lutfedip bana bir kerecik nazar ediver. O bakışla hiçlik sırrına kavuşayım, ebediyen kimse benden bir iz bulamasın. Ey pak Peygamber! Beni bütün bu şüphelerden, ikilikten ve aslı olmayan boş sözlerden temizle. Günahıma bakıp yüzümü karartma, adaşlığımızın hakkı için beni gözet. 
Senin yolunda bir çocuğum ben. Sulara düşmüşüm de kara sular etrafımda halka halka olmakta. Elimden tut, beni kurtar, yine yola bırak. Ben bunu umarak beklemekteyim. 


Hikâye 
Çocuğu Suya Düşen Anne 


Bir annenin çocuğu suya düştü. Çocuğunun bu halini gören annenin canı feryat etti. Çocuk şaşkın halde elini ayağını çırpıyordu. Su, çocuğu değirmene kadar götürdü. Çocuk tam değirmenin arkına gideceği sırada, annesi suya atılıp çocuğunu yakaladı ve çekip çıkardı. 
Hemen onu bağrına bastı, süt verdi. 
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Ey esirgeyiciliğiyle annelere sevgi veren! Şaşkınlık girdabına düştük, bu girdap derindir, ağırdır. Hasret suyunun arkına doğru sürükleniyoruz. O çocuk gibi biz de su içinde şaşkın haldeyiz. 


Ey izinden gidenlere acıyan! Lutfet de senin suyuna dalan, boğulmak üzere olan bu biçareye bir bak! Yanıp yakılan gönlümüze acı. Kereminle bizi sudan çek kurtar. Bize lutuf memesinden süt ver... Önümüzden inayet sofrasını kaldırma. 


Ey övülmesine imkân olmayan, hakikati idrak edilemeyen, övenlerin vasfettiği sıfatlardan münezzeh olan! 
Kimsenin eli, atının ipine erişmedi. Bense yolunun toprağına oturmuş kalmışım. Tertemiz dostların, senin yoluna toprak olmuşlardı. Bütün âlem yolunun toprağına toprak olmuştur. Kim senin dostlarına toprak olmazsa, seni sevenlere düşmandır. 


Dostlarının ilki Ebü Bekir, sonuncusu da Ali el-Murtaza'dır. Onlar, doğruluk ve saflık kâbesinin dört direğidir. Biri seninle sırdaş ve vezirin, diğeri adalette parlayan güneş... Üçüncüsü hayâ denizin, dördüncüsü cömertlerin ve ilim erbabının padişahıdır. 


Dört Halifeye 
Hz. Ebü Bekir 


İlk kutlu er, ilk dost... “İkinin ikincisi”! Dinin en önde, geleni, büyük sıddık ve hakkın kutbu... Her şeyde ve herkesten ileri giden. Allah Teâlâ, Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] şerefli gönlüne ne döktüyse, o da onları Sıddik'ın gönlüne döktü. O, ömrünce Resülullah'tan hakikat sırlarına nail oldu. 
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İki âlemi de bir nefeste içine çekti, ağzına bir taş alıp dudağını yumdu da bir hoş nefes almaya başladı. Geceleri başını eğer, secdeye kapanırdı. Sabahlara kadar yanıp yakılarak “hü” çekerdi. Onun bir “hü” deyişi Çin'den duyulurdu, Tatar diyarında bulunan ceylanlara misk saçardı. Din ve şeriat güneşi de bu yüzden “İlim, Çin'de bile olsa arayıp bulun” dedi. 


A 


Ağzına taş almıştı da mağarada dili daima “hü” dedi, işte bu onun hikmetiydi. Yoksa Hak Teâlâ'nın adından başka bir şey söylemesin, kimseyle konuşmasın diye değil. 

Temkin ve vakarın meydana gelmesi için ağırlık gerek. 
Ağır olmayan adam ne işe yarar? Ömer, onun kadrinden bir kıl gördü de, “Keşke göğsünde bir kıl olsaydım” dedi. 
Sen onu “ikinin ikincisi” kabul ediyorsan muhakkak ki Peygamber'den sonra ikincisi odur. 


Hz. Ömer 


Şeriatın izzetlisi, din topluluğunun güneşi, Allah'ın adalet gölgesi, hakla bâtılı ayıran, dinin nuru... Hak Teâlâ, adalet ve merhameti onunla kemale kavuşturmuş, Kur'an'ı anlamada feraset önderi olmuş. Rabbü”|- âlemin, ona önce Tâhâ süresini okudu o da böylece tertemiz oldu, doğru yola girdi. Tâhâ'nın “hâ”sı, onun gönlündeki şevk ve heyecandır. Onun şevkiyle şevklenene, ne mutlu! 


Hz. Peygamber'in hadisine göre sırattan ilk geçecek odur. Cennetin kapısına varıp halkasına ilk el atacak da o... Ne yüce makamdadır Ömer! Önceden Hak onun 


32 Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummâl, nr. 28697. 
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elini tuttuğundan, sonunda da elbet kendisiyle götürür. 
Din onun adaletiyle tamamlandı. Nil onun yüzünden taştı. Toprağın sallanması onun keremiyle durdu. Müslümanlık onun himmetiyle âleme yayıldı, münafıklıkla küfür, onun gayretiyle gizlendi. 


Topluluk içinde cennetin mumuydu. Meclisinde nurunun aydınlığıyla kimsenin gölgesi yere düşmezdi. Nurundan gölge yere düşmezken şeytan, Ömer'in gölgesinden nasıl kaçsın? Hakikatler mübarek dilinden saçılmaya başlayınca gönüller coşardı. Bazan aşk derdiyle canı yanardı, tutuşurdu. Bazan Allah'ın kelâmıyla dili kavrulurdu. Resülullah onun yanıp yakıldığını görünce “Bu, apaçık cennet nurudur” derdi. 


Hz. Osman 


Cennetin efendisi, mutlak nur... Hatta Allah Teâlâ'nın iki nurunun sahibi... İrfan denizine gark olan din büyüğü Osman b. Affân İman bayrağı, müminlerin rehberi Osman'ın himmetiyle o yüceliği buldu. İki dünya onun iki nurlu gönlüyle aydınlandı. Hz. Muhammed Mustafa'nın buyurduğuna göre “ikinci Yusuf”tur. Takva ve vefa denizidir, hayâ madenidir. Mübarek başının kesilmesine akrabasının işlerini canla başla halletmesi sebep gösterilmişti. 


Hidayet de hüner de en fazla onun zamanında âleme yayıldı. İman da onun zamanında yayıldı, hükmüyle Kur'an da onun devrinde bütün dünyaya ulaştı. Dünyanın ve dinin efendisi Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem), “Melekler bile Osman'dan hayâ ederler”? buyurdu. 
Yine Resül-i Ekrem perdeyi açtı da, “Bugünden sonra 


33 Taberâni, e/-Mu'cemü”-Kebir, 11/203. 
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yaptığı hiçbir şey Osman'a zarar vermez” buyurdu. Osman biatta bulunmadığı zaman, Resülullah onun yerine kendi elini koydu. Orada bulunanlar, “Keşke yansaydık da Osman gibi biz de burada bulunmasaydık” dediler. 


Hz. Ali 


Doğruluğun önderi, hakikatin imamı, hilim dağı, ilimin kapısı, dinin kutbu... Kevser sâkisi, yol gösterici... 
Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem) amcasının oğlu, Allah'ın aslanı Ali! Seçilmiş yiğit, dünyayı terketmiş Fâtımatü'z-Zehra'nın eşi, Peygamber'in damadı... 


Sözüyle herkese yol gösterdi. “Arştan aşağıda ne varsa, benden sorun!” sırrına vâkıf oldu. Kendisine uyulacak odur. Fetvası söz götürmez müftüdür. Ali, Allah'ın gaybını bilmekte güzidedir. Akıl, nasıl olur da onun bilgisinden şüpheye düşer? “En adil hükmedeniniz Ali'dir” sırrından canım âgâh olmuştur. Ali, Hakk'ın zatının âşığı ve divanesidir. 


Nasıl ki Hz. İsa'nın nefesiyle ölü dirildiyse, Hz. Ali de nefesiyle kesilmiş eli, yerine kaynattı. Kâbe'de Hz. 
Peygamber'in omzuna çıktı da putları kırdı, yere attı. 
Gayb âleminde gizli olan şeyler gönlündeydi. Onun için elini koynundan çıkardı, yed-i beyzayı gösterdi. Eli, apaçık yed-i beyza olmasaydı, hiç zülfikar o elde karar kılar mıydı? Bazan kendi âleminde coşardı bazan gider sırlarını kuyuya söylerdi. Bütün âlemde kendisine bir hemdem bulamadı, kendi içine yönelirdi o hep. 

34 Tirmizi, Menâkıb, 19. 
35 Aclüni, Keşfü”-Hafâ, nr. 489. 
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Taassup 


Ey taassuba tutulmuş! Sen buğz ve sevgi arasında kalmışsın. Akıldan ve sevgiden konuşuyorsun da neden taassuptan dem vuruyorsun? Hilafette meyil yoktur. Ebü Bekir ve Ömer'e hilafet talebi yakışır mı? Eğer onlarda hilafete meyil olsaydı, ikisi de kendilerinden sonra yerlerine oğullarını geçirirlerdi. Eğer onlar hakkı gasbetmiş olsalardı, diğer sahabelerin onlara mani olması gerekirdi. Oysa sahabe hiç böyle bir işe girişmedi. Sence onlar vacibi terketmeyi reva mı gördüler? Mademki hiçbiri böyle bir işe girişmedi, onları menetmedi; şu halde hadi, kendiliğinden hepsini haksız bul, yalancı say! 


Peygamber sahabesinin yalancılığını kabul edersen, Resülulah'ın sözüne de yalan demiş olursun. Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: 


“Ashabım gökteki yıldızlar gibidir.” 
“Asırların en hayırlısı benim yaşadığım asırdır.” 


“Ümmetimin en hayırlıları benim içinde yaşadığım zamanki ashabımdır.”8 


En hayırlıları, en kötü görüyorsan, sana nasıl münevver denebilir? Haksız birinin Resül-i Ekrem'in dostlarınca makbul görülmesini nasıl kabul etsinler? Onu Resülullah'ın makamına çıkarırlar mı? Bu bâtıl işi, sahabe yapar mı? Seçimleri doğru değilse, Kur'an'ın toplanması da doğru değil o zaman! Oysa Peygamber sahabesi ne yaparsa doğrudur, onlar en doğru, en iyi işi yaparlar. 

36 İbnü'l-Esir, Câmiu”-Usül, 8/556. 
37 Ali el-Kâri, Mirkâtü”/-Mefâtih, 1/438. 
38 Taberâni, e/-Mu'cemü”-Kebir, 18/212. 
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Onların birini inkâr ettin mi, otuz üç binini de inkâr ettin demektir. Doğruluktan başka bir şeye yönelmeyen Hz. Ebü Bekir vazifesini hakkıyla yerine getirdi. Bu derece gerçeğe sarılan kişi, nasıl olur da haklı olanın hakkm gasbeder? Bunu sakın umma! Sıddik”ın bâtıl bir işe meyli olsaydı, nasıl olur da halifeliğe layık olurdu? Etrafındakiler kendisine biat ederken “Elinizi çekin” der miydi? Ömer, zerre kadar bâtıla meyletseydi kırbaçla vurup oğlunu öldürür müydü? 


Sıddik daima yol eriydi. Her şeyden elini çekmişti, Allah'a yönelmişti. Malını, kızını, canını din yolunda feda etmişti. Böyle adam nasıl zulmeder, utan! O, rivayet kabuğundan arınmıştı. Allah'ın inayetine mazhar olmuş, sırra sahipti. Minberde bile edebe riayet eden, Hz. 
Peygamber'in makamına oturmayan kişinin bu halini herkes görür de nasıl olur, biri çıkar da ona haksız der? 


Faruk da adaletten sapmadı. Bazan kerpiç dökerdi bazan diken sökerdi. Odunu desteler, kendisi taşır, şehre girer, halktan yol isterdi. Her gün, bu zindanda yedi lokma ekmek yerdi. Sofrasında sirkeyle tuz bulunurdu. 
Ekmeği de beytülmâlden değildi. Yatıp uyuduğu yer kumdu, başının altına koyduğu yastık da toprak. Saka gibi su kırbasını taşır, dul kadına su götürürdü. 


Gece oldu mu, kendini bırakır, bütün gece orduyu beklerdi. Huzeyfe'ye, “Ey ârif! Ömer'de münafıklık izi görüyor musun? Ayıbımı yüzüme söyleyen bana zulüm etmemiş, aksine bana armağan getirmiş demektir” dedi. 


Hilafeti hatayla elinde tuttuysa, neden on yedi yerinden yamalı hırkası vardı? Eline ne kumaş geçti ne 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kilim. Böyle padişahlık eden kişi, nasıl olur da birine zulmeder? Bazan kerpiç taşıyan bazan balçık götüren bir insan, bütün bu sıkıntıya bâtıl uğruna katlandı? Hilafet havasında olsaydı, kendisini padişah ilan ederdi. 
Münkirlerin şehirleri onunla küfürden temizlendi. Eğer bunun için taassup gösteriyor, bunun için ona düşman oluyorsan, senin insafın yok, bu kahırla geber! O zehirle ölmedi. Sen onun içtiği zehri içmediğin halde, ne vakte kadar onun kahrıyla geberip duracaksın? 


Bak ey cahil! Hilafet hususunda onları kendinle kıyaslama. Eğer bu mertebeye sen sahip olsaydın, dertlere düşer, ciğerin ateşlenirdi. Biri çıkıp da onlardan bu halifeliği alsaydı, yüzlerce musibeti almış olurdu. Unutma! Ömrünce halkın vebalini boynuna almak kolay bir iş değildir. 


Hikâye 
Hz. Ömer'in Halifelikten Bezmesi 


Hz. Ömer radıyallahu anh), Üveys'in yanına gelip heyecanla, dedi ki: “Halifeliği satıyorum, bezdim bu işten. Bir alıcı olsa, bir dinar bile verse satarım.” Üveys, Ömer'den bu sözü duyunca, “Sen bırak, vazgeç. Kime gerek olursa alır, gider” dedi. 


Ömer, halifeliği bırakmak isteyince bütün sahabe itiraz etti. Hepsi, “Ey önderimiz! Allah için bunu yapma. 
Halifeliği, senin boynuna Ebü Bekir yükledi. Bunu boş yere yapmadı, bildiği vardı da yaptı. Şimdi onun buyruğunu tutmazsan, ruhu incinir” dediler. Ömer, bu kuvvetli delili duyunca halifeliği bırakmaktan vazgeçti, ama bu iş ona büsbütün ağır geldi. 
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Hikâye 
Aslana Kimse Zulmedemez 


O bahtsız kişi (İon Mülcem), Murtaza'yı ansızın yaralayınca, Murtaza'ya bir şerbet sundular. Murtaza, “Kanımı döken nerede? Önce bunu ona verin içsin, sonra ben içeyim. Çünkü o da bana yoldaş olacak” dedi. 


Şerbeti ona götürdüler lâkin o, “Bu zehirdir. Haydar beni zehirlemek istiyor” dedi. Murtaza, “Allah hakkı için, bu hayırsız adam, sunduğum şerbeti içseydi, Hak Teâlâ huzurunda onsuz adım atmazdım ve cennetü'l-me'vâya onsuz girmezdim” dedi. 


Düşmanı bile bu derece esirgeyen Ali, hiç Sıddik'a kin güder mi? Düşmanının bile bu derece derdine düşen, nasıl olur da Atik'e düşmanlık eder? Şu dünyaya Ali gibi Sıddik'ı seven kişi bir daha gelmez. 


Ne zamana kadar, “Murtaza mazlumdu, halifeliği onun elinden kaptılar” diyeceksin? Ali, Allah'ın aslanı, başların tacıdır. Aslana kimse zulmedemez. 


Hikâye 
Hz. Ali'nin Kuyuya Sırlarını Söylemesi 


Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem] bir gün, bir yerde konakladı. Askerlere, “Kuyudan su getirin” dedi. İçlerinden biri gitti, fakat koşa koşa geri döndü ve, “Kuyu kan içinde, suyu da çekilmiş” dedi. Hz. 
Peygamber dedi ki: “Neden öyle kanlı, biliyor musun? 
Murtaza, sırlarını o kuyuya söylemişti de ondan!” 


Canında bu kadar heyecan olan, kalbinde bir karıncaya bile kin besleyebilir mi? Senin canın taassupta boğulmuş fakat Murtaza'nın canı böyle değildi, sus! Kendini Murtaza ile kıyaslama. Hakk'ı tanıyan Hak'ta kaybolur. O işleriyle meşguldü, senin hayallerinden bizardır o. 


Murtaza senin gibi kinle dolu olsaydı, muhakkak Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] sahabesiyle savaşırdı. O, senden çok daha yiğitti. Peki, neden kimseyle savaşmadı? Eğer Sıddik haksız olsaydı, hak üzere olan Murtaza ondan hakkını istemez miydi? Ne şaşılacak şeydir bu! 


Ey oğul! Sende Ali'den bir iz yok. Sen ancak Ali'nin harflerini bilirsin. Sen kendi canına âşıksın, bu yüzden kararın kalmamış. Oysa, o oturmuş da yüzlerce can feda etmeye hazır. Sahabeden biri öldürülmüş olsa Haydar-ı Kerrâr, çok dertlenirdi. “Ben de niye öldürülmedim? Tatlı canım, gözümden düştü” derdi. Hz. Peygamber de, “Ne oldu ya Ali? Allah, bir gün bunu sana da nasip eder” buyururdu. 


Hikâye 
Onlar Sabırlıydı 


Hz. Bilâl (radıyallahu anh] bir gün, o zayıf bedenine yüz sopa, yüz sırım yedi. Vücuduna aldığı sayısız darbeden teninden kanlar akıyordu. Fakat o hiç aldırmıyor, sadece, “Ahad, Ahad” diyordu. Sana gelince, ayağına bir diken batsa, can derdine düşersin. Ne kimseye sevgin kalır ne de kimseye nefretin. Böyle bir acziyet içindeyken, nasıl onların işlerine karışabilirsin? Bu baştan sona hatadır. 


Onlar öyledir, sen de böylesin. Ne zaman kadar böyle şaşırıp kalacaksın daha? Dilinden puta tapanlar bile 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kurtulmuş da sahabe incinmekte. Beyhude yere amel defterini kapkara ediyorsun. Dilini korursan emel topunu alır gidersin. 


Hikâye 
Canlarını Ortaya Koydular 


Hz. Muhammed Mustafa'nın mağaraya gittiği gece, yatağında Hz. Ali yattı. O yüceler yücesinin canı kurtulsun diye, kendi canını feda etti. Âlemin Sıddik”ı mağara arkadaşının canı için kendi canıyla, oynadı. Her ikisi de onun yolunda canlarıyla oynadılar. Onun uğruna canlarını feda ettiler. Sense onlarla uğraşıyorsun. Onların ikisi de mertçe canan için candan geçtiler. 


Eğer sen bunun, ya da onun adamıysan, nerede sende bunun, ya da onun derdi? Onlar gibi sen de can feda etmeyi canına minnet bil ya da sus bu düşünceyi bırak. Sen Ali'yi, Ebü Bekir'i biliyorsun ama, aklın ve ruhun sahibi Allah Teâlâ'dan haberin yok. Anlayamazsın sen bu işi vazgeç. Gece gündüz Râbia el-Adeviyye gibi Hakk'ın eri ol. O, bir kadın değildi âdeta yüz erdi. 
Tepeden tırnağa dert ehlinin tâ kendisiydi. Rabbü’l- âlemin'in nurunda boğulmuştu. Mâsivadan arınmış, doğru yola tutunmuştu. 


Hikâye 

Râbia el-Adeviyye 

Bir kimse Râbia'ya şöyle dedi: “Ey Allah'ın makbul kulu! Hz. Peygamber'in dostları hakkında ne dersin?” 


Râbia dedi ki: “Ben Hak'tan başımı alamıyorum ki dostlardan nasıl haber vereyim? Canımı, gönlümü Hak'ta 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kaybetmemiş olsaydım, bir soluk olsun halkın derdine düşerdim. Secdede gözüne diken batan ben değil miyim? Gözümden yerlere kanlar aktı da kanın aktığından haberim yoktu. Böyle bir derde düşen başkasının derdine düşer mi? Ben kendimi bile tanımazken, başkasının işleri hakkında nasıl kıyas yaparım?” 


Râbia sen bu yolda ne yaratıcısın ne de peygamber. Onları kınamadan ve benimsemeden elini çek. 
Sen bir avuç topraksın. Bu yolda toprak ol. Tevellâ ve teberrâdan uzak ol. Mademki bir avuç topraksın, topraktan söz aç. Herkesi temiz bil, temiz söyle. 


Hikâye 
Ümmetin İşine Karışmak 


Âlem önderi Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem], Allah Teâlâ'ya niyaz ederek şöyle dedi: “Ümmetimin işini bana bırak. Kimse, bir an bile onların günahlarını bilmesin.” Rabbü”l-âlemin buyurdu ki: “Ey Resülüm! Ümmetinin sayısız günahlarını görsen, sen de sabredemez, utanır, gizlenirsin. 


Ayşe sana can gibi sevgiliyken, bir iftira yüzünden ondan soğudun. Oysa bu iftirayı yalancılardan duymuştun. Öyle olduğu halde hemen tuttun, babasının evine gönderdin. Bak, en sevdiğin kişiden bile vazgeçiverdin, ümmetinde günahkârlar çoktur. Sen o kadar günaha tahammül edemezsin, ümmetinin işini Allah'a bırak! Eğer ki ümmetinin günahlarını âlemde kimsenin duymasını istemiyorsan, ey yüce yaratılışlı, onların günahlarından senin bile haberin olmasın. Ümmetinin işini gece gündüz bana bırak.” 
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Sen de dilini tut, taassubu bırak, yola düş, yol almaya bak. Ümmetin işine karışmak, Hz. Muhammed Mustafa'nın bile işi değilken, senin hüküm vermen olur mu hiç? Sen onların tuttukları yolu tut, selâmetle kendi yolundan yürü. 


Sıddik gibi doğruluk üzere ol, Fâruk gibi adaletli ol. 
Osman gibi hayâ ve hilim sahibi ol, Haydar gibi cömertlik ve ilim denizi... Ya da öğüdümü dinle. Bunlardan bahsetme, yürü, başını al, git. Sen ne doğruluk erisin ne de bilgi eri ne de Haydar'ın adamı. Nefis erisin sen, her solukta biraz daha küfre düşmektesin. Kâfir nefsi öldür de mümin ol. Onu öldürdün mü emin olup rahata ulaşırsın. Taassuba düşüp vazifen olmayan işlere takılıp da kendini peygamberliğe yakıştırma. Şeriatta bir kişinin şahitliği sayılmaz. Peygamber'in dostlarından nasıl böyle konuşuyorsun? Yâ Rabbi, ben de böyle boş sözler yok. Sen beni boş taassuptan koru. Canımı taassuptan temizle. Böyle bir şeyin izi defterimde bulunmasın. 


KİTABIN BAŞLANGICI 


Ey bizlere doğru yolu gösterip de rehber olan, her vadinin haber çavuşu hüdhüd, merhaba sana! Sebe sınırlarına kadar gittin de Süleyman'la ne güzel “kuşdili” ile konuştun. Orada Süleyman'ın sırlarına mahrem oldun. 
İşte bu yüzden övünerek, başına taç kondurdun! 


Durma, şeytanı bağla, zindanda hapset de Süleyman'ın sırrına sırdaş ol! Şeytanı zindana koyunca, Süleyman'la padişahlık sarayına girersin. Ne güzelsin sen ey Musa sıfatlı Yusufçuk! Kalk, marifet yolunda musikini çal! Musiki bilen, yaratılış musikisinin güzelliğini candan işitir. Musa gibi uzaktan bir ateş gördüğünde, Tür dağında bir Yusufçuk olursun. Hayvana benzeyen Firavun'dan uzaklaş, vaat edilen yere, vaat edilen vakitte gel de Tür'un kuşu ol! Orada dilsiz dudaksız, söylenen sözü, akılsız bir halde kulağında tut! 


Ey tübâda oturan, hulleler giyen, ateşten gerdanlık takan papağan merhaba! Ateşten gerdanlık cehennemlikler içindir. Hulleyse cennetlik ve cömert kişinin. Halil gibi Nemrud'dan kurtulan, ateşin ortasında zevk ve sefa 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içinde kurulup oturabilir. Nemrud'un kafasını kalem gibi kes, Halilullah gibi ateşe ayak bas! Nemrud'un korkusundan arındın mı, hulleleri giyin. Artık sana ateş gerdanlıktan korku olur mu? 


Ey cilveyle salınan keklik, ne de güzelsin, irfan dağında ne de hoş gezersin. Yokluğa düş, varlık dağını bırak da kayandan bir dişi deve çıksın. Deveyi elde edince süt ve bal ırmaklarını da görürsün. Muvaffak olmak niyetindeysen sür deveyi de seni karşılamaya salih çıksın. 


Ey sert huylu, keskin gözlü doğan, ne vakte kadar öfkeli ve kızgın halde kalacaksın? Ezeli aşk mektubunu ayağına bağla. O nâmenin bağını ebediyen çözme. 
Doğuştan sahip olduğun aklın yerine, gönlünü koy da ebedle ezeli bir gör. Dört tabiat sopasını yiğitçe kır ve vahdet mağarasına gir. Mağara içine yerleşince, âlemin efendisi sana mağara arkadaşı olur. 


Ey elest mi'racının turacı, ne güzelsin! Belanın başında elest tacını görmüşsün sen. Mademki aşk elestini canından duydun, nefsin “bela” demesinden bezmeye bak. Çünkü nefsin “bela” demesi, bela girdabıdır, işin girdapta düzelir mi hiç? Nefsi, İsa'nın eşeği gibi yak da sonra canını alevlendir. Bilirsin ki nefsinin perdesi beladır, eğri işin, bu perde yüzünden nasıl doğrulur? İşleri başaran Allah, can kuşunu yaktığında, Rühullah gelir seni karşılar. 


Merhaba ey aşk bahçesinin bülbülü! Aşk derdiyle, feryada başla! Gönül derdiyle Davud gibi bir güzel ağla da her solukta sana yüzlerce can feda etsinler! Mana âleminde Davud nağmelerine başla, boğazından çıkan nağmelerle halka yaratılış yolunu göster! Ne vakte kadar şu nefse zırh giydirip duracaksın? Davud gibi demirini mum et. Bu demirin mum gibi erirse, sen de aşk âleminde Davud gibi coşarsın! 


Merhaba ey cennet bahçesinin tavusu! Sen ne de güzelsin. Attığın narayla yedi başlı ejderhayı yaktın. O ejderhanın sohbeti, seni kanlara buladı da adn cennetinden çıkmana sebep oldu. Senin sidreyle, tübâya ulaşmana engel oldu. Tabiat seddiyle gönlünü kararttı. 
Bu ejderhayı ortadan kaldırmadan nasıl bu sırlara mahrem olmaya layık olursun? Bu çirkin yılandan kurtulursan eğer, cennette Âdem seni kendine yakın kılar. 


Merhaba ey uzakları gören güzel sülün! Gönül pınarı nur denizine dalmış bak! Oysa sen zulmet kuyusunda kalmış, mihnet hapsine müptela olmuşsun. Kendini şu karanlık kuyundan çıkar, başını rahmâni arşın zirvesine yükselt. Yusuf gibi zindandan ve kuyudan geç de yücelik Mısır'ına padişah ol! Böyle bir mülke erişirsen, sıddık olan Yusuf sana dost olur. 


Merhaba ey kumru! Ne güzel dostsun sen. Ancak neşen kaybolmuş, gönlün sıkıntıya düşmüş. Kanlara bulandığın için böyle sıkılmışsın. Yunus gibi daracık bir hapishaneye düşmüşsün! Ey nefis balığına müptela olan, ne vakte kadar nefsin arzusuna uyacaksın? Bu kötülük dileyen balığın başını kes de başın aya kadar yükselsin. Nefsinin balığından kurtulursan, o has denizde Yunus'a dost olursun. 


Merhaba ey üveyik kuşu! Ötmeye başla da yedi kat gök sana inciler saçsın! Boynunda vefa gerdanlığı varken vefasızlık etmen hoş olmaz. Varlığından kıl kadar bir varlık kalsa da yine sana tepeden tırnağa kadar vefasız derim ben. Benliğinden geçer de varlığından kurtulursan, akıldan manaya yol bulursun. Akıl seni manalar âlemine götürdü mü, Hızır sana âb-ı hayat sunar. 
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Merhaba ey uçmaya yeltenen şahin! Serkeşlik edip uçmuş ancak baş aşağıya düşük bir halde geri gelmişsin. Madem tepe aşağı kalakaldın, serkeşliği bırak da yücelik taslama. Kanlara gark olmuşsan, baş kaldırmaktan vazgeç. Murdar dünyaya bağlanmışsın, bu sebepten ahiretten ayrılmışsın. Dünyadan da geç, ahiretten de... Artık başından kavuğunu çıkar da bir düşün! 
İki âlemden de geçtin mi, yerin Zülkarneyn'in tahtı olur. 


Merhaba ey altın sarısı kuş! Durma coş da işe ateşlice sarıl. Önüne ne çıkarsa o ateşle yak, kavur. Yaratılmışların hepsine can gözünü iyice yum! Önüne çıkanı yakarsan, Allah'ın nimeti sana her an artarak gelir. Mademki gönlün ilâhi sırlara vâkıf oldu, işini Hakk'a bırak. 
Hak işinde kâmil bir er olunca sen kalmazsın, yalnız Allah kalır vesselâm! 


Birinci Makale 


Dünyada ne kadar kuş varsa bir araya toplandı. Hepsi de “Şimdi hiçbir ülke padişahsız değil. Nasıl olur da bizim ülkemizin padişahı olmaz? Artık biz de padişahsız kalamayız. Birbirimize yardım edelim de bari kendimize bir padişah bulalım. Çünkü bir ülke padişahsız olursa askerin düzeni ve tertibi kalmaz” dediler. Sonra hepsi bir yere gelip kendilerine bir padişah aramaya koyuldular. 


Hüdhüdün Kuşlara Nutku 


Gönlü perişan hüdhüd de o topluluk içindeydi. Yerinde duramıyordu. Sırtında bir tarikat hırkası, başında hakikat tacı vardı. Feraseti kuvvetliydi, iyi ile kötüyü ayırt edebilirdi. Dedi ki: “Ey kuşlar! Hakk'ın dergâhının 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çavuşu da benim, Allah'ın dergâhının habercisi de ben... 
Hem Hakk'ın katından haberdarım hem de derin görüşümle sırlara vâkıfım. Gagasında besmeleyi taşıyanın, sırlardan haberdar olmasına şaşılmaz. Ben kendi işimle meşgulüm, kimsenin benimle işi yok. Ben halkı boş vermişim, onlarla hemhal değilim, onlar da benimle meşgul olmuyorlar. 


Ben padişahın işleriyle uğraşmaktayım, orduyla hiçbir işim yok. Anlayışımla nerede su varsa görür, gösteririm. 
Bundan ileri daha nice sırlar bilirim ben. Süleyman'la bir hayli konuşup görüşmüşlüğüm var, onun ordusu içinde rütbe bakımından ilerideyim. Huzurunda bulunmayanı hiç sorup aramaz oysa ne acayiptir ki ben bir an kaybolsam her tarafa adamlar gönderir beni aratır. Bensiz bir an bile duramazdı. İşte hüdhüde de kıyamete kadar bu şeref yeter. 


Onun mektubunu götürüp döndüm. Huzurunda onunla perde ardına girdim. Peygamber tarafından üzerine bu kadar düşülen bir kimse başa taç olsa da yerindedir. Allah'ın hayırla andığı kuşla birlikte hangi kuş uçabilir? Yıllardır denizlerde, karalarda gezdim. Nice yollara girdim, nice aşılmaz menziller geçtim. Dağlara, vadilere, ovalara gidip nice ulaşılmaz âlemler seyrettim. 
Süleyman'la yoldaş oldum da bu âlemi bir hayli dönüp dolaştım. Böylece padişahımı tanıdım ama huzuruna yapayalnız nasıl gideyim? Kudretim yok ki. Fakat siz bana yoldaş olursanız, o padişahın ve dergâhının mahremi olursunuz. Kendinizi beğenme ayıbından kurtulursunuz. 
Ne vakte kadar dinsizliğinizle yanıp duracaksınız? Kim onun uğrunda canını ortaya koyarsa, varlığından kurtulur ve sevgilinin yolunda iyilik ve kötülük iddiasından 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kurtulur. Canınızı saçın da yola adım atın, ayaklarınızı vura vura başınızı o kapıya koyun. 


Şüphesiz Kafdağı adında bir dağ var ve onun ardında da bizim padişahımız... O padişahın adı “simurg”dur. 
Kuşların padişahı odur. O, bize yakındır biz ise ondan uzağız. O, yücelik hareminde dinlenir, her dil onun adını anamaz. Kapısında nurdan, karanlıktan yüz binlerce, hatta daha da fazla perde vardır. İki âlemde de onun makamına erişmek, kimsenin haddi değildir. O, daima hükmü geçer bir padişahtır, yüceliğinin kemaline dalmıştır. 
Yücelik makamında, âdeta kendisine hayrandır. Onun makamına nereden akıl erecek? Ne ona bir yol vardır ne de ayrılığına sabretme imkânı vardır. Yüz binler, onun sevdasına tutulmuştur. Onu, tertemiz can bile övemez, akıl onu kavrayamaz. Onun vasfında akıl da şaşırıp kalmıştır, can da... Hiçbir bilen onun yüceliğini göremedi, hiçbir gören göz, onun güzelliğini seyredemedi. Hiçbir mahlük kemaline yol bulamadı... bilgi şaşırıp kaldı fikir, ona erişemedi. 


Halkın o kemalden nasibi varsa bile, ancak hayalden, vehimden ibarettir. Bu yol, bir hayale kapılarak aşılabilir mi, ordusuz padişahlık olur mu? Burada yüz binlerce baş, topa dönmüştür, burada nice hayhaylar, nice hayhuylar var. Sakın ola yolu kısa sanma! Nice aşılması gereken denizler var, nice karalar... Bu yola varmak için aslan gibi olmak gerek. Çünkü yol uzak ve deniz de derin. Kendimizden geçip hayran bir halde yola koyulmalıyız. Yolunda bazan ağlamalı bazan da gülmeliyiz. Eğer ondan bir iz elde edersek ne mutlu, yoksa onsuz yaşamak ayıptır. 
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Sevgili olmadıkça can ne işe yarar? Yiğitsen, canı cânansız kılma. Bu yolda mertlik, bu kapıda can feda etmek gerek. Yiğitçe candan geçmek gerekir, böyle yaparsan sana işin erbabı derler. Eğer sevgiliye bir can verirsen, sana yüz binlerce can bağışlarlar. Sevgili olmadıktan sonra canın kıymeti olmaz, erler gibi kıymetli canını feda et. 


İkinci Makale 


Simurgun şaşılacak ilk işi bir gece yarısı Çin ülkesinde görünmesidir. Orada kanadından bir tüy düştü, bu sebeple şehir birbirine girdi. Herkes o bir tüyden bir nakış elde etti. O nakışlardan birini gören, bir çeşit işe koyuldu. O tüy şimdi Çin yurdundadır. İşte “İlm Çin'de bile olsa arayın” sırrı bundandır. Kanadının tüyündeki nakış görünmeseydi âlemde bu kavga olmazdı. Bütün bu eserler, onun ihtişamındandır. Bütün bunlar kanadının bir tek tüyündeki nakıştan zuhur etti. Vasfının ne başı bellidir ne de sonu... Artık'bundan fazla söz söylemek doğru değil. Şimdi sizden kim yiğitse haydi yola düşsün. 


Kuşların Özrü 


Oradaki bütün kuşlar padişahın yüceliğinden kendinden geçti. Her biri sabırsızlandı. Yola düştüler, hüdhüdün huzuruna geldiler. Ona âşık oldular, kendilerine düşman oldular. Fakat yol hayli uzundu, herkes oraya gitmeye çekindi. Hepsi de gitmek istiyordu ama yine de her biri başka türlü özrünü dile getirdi. 

39 Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummâl, nr. 28697. 
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Bülbülün Özrü 


Âşık bülbül sarhoş halde geldi. Öyle âşıktı ki kendinden geçmişti. Her nağmesinde binlerce anlam vardı. 
Her anlamda da bir sır âlemi gizliydi. Mana sırlarından naralar attı. Kuşlara kendi diliyle öğüt vermeye koyuldu. Dedi ki: “Aşk sırları bende tamamlanmıştır. Her gece aşk sırlarını tekrarlarım ben. Davud gibi işler görmüş biri yok ki ona ağlaya ağlaya aşk Zebür'unu okuyayım. Neydeki feryat, benim sözlerimdendir; çengdeki nağme, benim feryadımdandır. Gül bahçeleri benim şevkli nağmelerimle coşar, âşıkların gönülleri benim feryatlarımla cezbeye gelir. Her an başka bir sır söylerim, her dem başka bir türlü zikrederim. Coşkunluğumu gören, elden avuçtan çıkar, akıllı da olsa sarhoş hale gelir. 


Uzun yıllardır, sırrıma hemdem bulamadım, işte bundan sırrımı söylemiyorum. Ancak sevgilim, ilkbaharda misk kokularını dört bir yana saçınca gönlüm onunla hoş olur, yüzüne bakınca her sıkıntımı hallederim. Sevgilim tekrar gizlenince, âşık bülbül söz söylemez hale gelir. Çünkü herkes sırrımı anlayamaz, bülbülün sırrını yalnız gül bilir. 


Ben gülün aşkına öyle daldım ki kendimi kaybettim, varlığımdan haberim yok. Bende yalnız gülün sevdası var. Bu sevda da bana yeter. Bir bülbülün simurga takati olur mu, bülbüle bir gül sevdası yeter. Sevgilim yüz yapraklı gül olunca, nasıl olur da benim işim kayıtsız kalmak olur? Şimdi gül, dilber bir sevgili gibi açılıp da bütün âlem içinde benim yüzüme bakıp gülerse, perde ardından çıkıp yüzüme bakarak tebessüm etmeğe başlarsa, bülbül bir gececik bile o güzelin yüzüne bakmaktan kendini nasıl alıkoyabilir?” 
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Hüthüdün Cevabı 


Hüthüd dedi ki: “Ey zâhire aldanmış olan! Artık bir güzel aşkıyla öyle nazlanıp durma. Gülün aşkı, seni nice dikenlere uğrattı, seni kendine tutsak etti. Kâmiller geçici güzelliklere sevdalanmaktan usanır. Gülün tebessümü sana tesir etti, ama seni, gece gündüz feryada düşürdü. Sen gülü bırak, onun her bahar sana gülmesine aldanma, Allah için kendine gel!” 


Hikâye 
Fakir Derviş 


Bir padişahın ay gibi bir kızı vardı. Bütün âlem ona âşıktı ve herkes onun aşkıyla kendinden geçmişti. Fitne daima uyanıktı. Çünkü onun yarı uykulu gözleri sarhoştu. Yanağı kâfur gibi beyaz, saçları misk gibi simsiyahtı. 
Âb-ı hayatın dudağı onun dudaklarına susamış, kupkuru olmuştu. Güzelliğinin zerresi görünse akıl bile aklından olurdu. Şeker, dudağının lezzetini bilseydi utanır, kendisinden geçerdi. 


Tesadüfen bir derviş oradan geçiyordu. Birden, gözü o parlak aya çarptı. Elinde fırıncının ona acıyarak verdiği bir ekmek parçası vardı. O ay yüzlü dilberi görünce, elindeki ekmek yere düştü. Kız yoksula bakıp güldü, önünden hızla geçip gitti. 


Kızın gülüşünü görünce, dervişin gözlerinden kan ırmakları aktı. Elinde yarım bir ekmek, bedeninde yarım bir can vardı. Bir anda bu iki yarımdan da oldu. Ne gece ne de gündüz huzuru kalmadı. Ağlamaktan ve yanmaktan söz söylemeye gücü kalmadı. 
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O güzellik padişahının gülümsemesini hatırladıkça, bulutlar gibi göz yaşları döküyordu. Yedi yıl bu aşkı çekti hatta kızın mahallesindeki köpeklerle düşüp kalktı. Kızın hizmetçileri bunu duydular. Hepsi de dervişin başını mum gibi kesmeye karar verdiler. 


Kız gizlice yoksulu çağırıp, “Senin gibi birinin bana eş olmasına imkân yok. Seni öldürecekler, kapımda durma, kaç git” dedi. 


Yoksul dedi ki: Seni görüp sarhoş olduğumdan beri canımdan geçtim. Benim gibi yüzlerce kararsız âşığın canı, senin cemaline feda olsun. Madem beni suçsuz olarak öldürecekler, bir sorum var, lutfet de bana cevap ver. “Başımı böyle kolayca kestireceksen bana niçin güldün?” Kız, “Ey hünersiz! Senin bir şeyden haberin yok; sana niye güldüm biliyor musun? Senin yüzünü görünce adamın güleceği geliyor, gülünecek bir suratın var. Ama yüzüne gülmek, sana yüz vermek hatadır” dedi ve bu sözleri söyleyip yoksulun önünden duman gibi geçip gitti. Zaten her ne olduysa bir hiçten ibaretti. 


Papağanın Özrü 


Şeker gibi tatlı dilli, fıstık renkli elbiseler giyinmiş, boynuna altın gerdanlığını takmış bir papağan geldi. Onun görkemiyle sivrisinek atmaca kesilir, nerede bir yeşillik varsa o papağanın kanadından meydana gelmiştir. 


Söz söylemeye başlayınca ağzından şekerler döküldü, şeker yemeye de hızlı davrandı. Dedi ki: “Yüreği taşa dönmüş herkes benim gibi güzel bir kuşu tutup demir kafeslere hapsediyor. Ben de o demirden zindan içinde Hızır'ın âb-ı hayatının sevdasıyla yanıyorum. Oysa ben, kuşların Hızır'ıyım; bu sebepten yeşiller giymişim. Belki 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Hızır'ın içtiği âb-ı hayatı ben de içerim. Simurga varma- ya gücüm yok, bana âb-ı hayattan bir yudum su yeter. 
Sevdaya yakalanmışlar gibi yola düşerim, hercâi bir güzelim, her yere giderim. Âb-ı hayattan bir iz yakalayınca, tutsaklığımda bile padişahlığa erişirim.” ` 


Hüdhüd dedi ki: “Ey devletten nasiplenmemiş! Canını vermeyen kişi er değildir. Can, sevgiliye verilmek içindir. 
Çünkü canı verince bir an olsun sevgiliye kavuşursun. 
Sen âb-ı hayat istiyorsun, ancak canını da seviyorsun. 
Haydi git! Senin ruhun yok, bir deriden ibaretsin. Canı ne yapacaksın? Sevgiliye ver onu! Sevgilinin yolunda yiğitler gibi canından geç.” 


Hikâye 

Meczup ile Hızır 

Makamı yüce bir meczup vardı. Hızır ona, “Ey işini kemale erdirmiş yiğit! Benimle dost olmak ister misin?” 
dedi. Meczup dedi ki: “Benim seninle işim olmaz. Sen kıyamete kadar yaşamak için âb-ı hayat içtin. Oysa ben canımı feda etmek istiyorum. Çünkü sevgili olmadıkça canla işim yok benim. Sen, canını koruma sevdasındasın, ben ise her gün can vermek arzusundayım. İyisi mi biz, tuzaktan kaçan kuşlar gibi birbirimizden uzak olalım vesselâm!” 


Tavus Kuşunun Özrü 


Sonra altın kanatlarıyla tavus ortaya çıktı. Kanadının her tüyünde, binlerce nakış vardı. Bir gelin gibi salınıyordu ve kanadının her tüyü ayrı cilveler gösteriyordu. 
Dedi ki: “Gayb nakkaşı olan Allah, beni bezedi de Çin ressamlarının ellerinden kalemleri düştü. Ben kuşların Cebrâil'iyim ama başımdan kötü bir olay geçti. Çirkin bir yılan bir yerde benimle dost oldu, bu yüzden cennetten kovuldum. Cennete karşılık, bana halveti verdiler de ayağıma sımsıkı bir bağ vuruldu. Bir kılavuz olsa da beni bu karanlık yerden kurtarsın ve bana tekrar cennet yolunu göstersin diye düşünüp duruyorum Ben padişaha ulaşacak adam değilim. Kapıcısına varsam bana yeter! 
Simurga ulaşmak benim harcım değil, yüce cennet yurdum olsun bana yeter. Benim dünyada başka bir işim yok, tekrar cennetin yolunu bulayım.” 


Hüdhüd, tavusa şöyle dedi: “Ey kendi eliyle yolunu kaybeden! Padişahtan bir yurt isteyen azgındır. Padişaha yakınlık o eve sahip olmaktan daha iyi değildir. Heveslerle dolu olan cennet, nefis yurdudur. Gönül eviyse mutlak doğruluk yurdudur. Allah'ın makamı ulu bir denizdir. Orada güzel cennetler, küçücük bir damladan ibarettir. Denizi olanın damlası vardır, denizden başka ne varsa kuru bir sevdadan başka bir şey değildir. Deryaya yol bulmaya gücün yeterken neden bir çiğ damlasına koşuyorsun? Güneşe sırlarını açabilecek olanın bir zerreden geri kalması mümkün müdür hiç? Kül olanın cüzle ne işi vardır? Can olanın âzaya ihtiyacı mı olur? 
Küle varmış bir adamsan tamamıyla kül ol, külü gör.” 


Hikâye 
Âdem'in Cennetten Çıkarılması 


Bir talebe hocasından şöyle sordu: “Âdem niçin cennetten çıkarıldı?” Hocası dedi ki: “Âdem'in yaratılışi yüceydi. Cennete kanaat getirince, hâtiften yüce bir ses geldi: “Ey cennetlik olan! Cennette yüzlerce bağla bağlandın. Kim iki âlemde de bizden başka bir şeye kanaat ederse o bağlandığı şeyi ortadan kaldırırız. Çünkü sevgiliden başkasına el atmak doğru değildir. 


Sevgilinin huzurunda yüz binlerce can vardır, sevgisiz can işe yarar mı? Mâsivayla diri olan adam, adamların hepsinden aşağıdır.” Cennet ehli için şöyle denilmiştir: “Cennet ehline cennetteki ilk verilecek yemek balık ciğerinin ziyadesidir.”9 Cennet ehli, sır ehli olmadığından o ciğeri yiyerek yaşamlarına yeniden başlarlar.” 


Kazın Özrü 


Kaz, temizlenip sudan çıktı. Elbiselerin hayırlısı olan beyazlara bürünüp topluluğun arasından geçti ve huzura geldi. Dedi ki: “Hiç kimse iki âlemde de benden daha temizinden haber vermemiştir. Her an güzelce guslettim, seccademi de suyun üstüne serdim. Kim benim gibi su üstünde durabilir? Kerametlerimde şüphe yok. 


Kuşların zâhidiyim. Daima elbisem ve yerim temizdir. 
Susuz âlemde duramam, çünkü azığım da sudur, varlığım da sudan! Gönlümde dünyalarca dert olsa da yıkayıp temizledim. Çünkü su gibi bir yoldaşım var. Benim işim suyla, sudan nasıl ayrılabilirim ben? Bütün yaratılmışlar, suyla diridir. Nasıl sudan ayrılırım ben? Bu vadiyi nasıl aşarım? Simurga ulaşamam ben! Baştan aşağı suya bağlanmış fakir, nasıl olur da simurga ulaşır?” 


40 Müslim, Hayız, 8. 


Balık ciğerinin ziyadesi, ciğerin kenarındaki bir çıkıntıyı ifade eder. Bunun ciğerin en lezzetli kısmı olduğu belirtilmiştir. 
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Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd dedi ki: “Ey sudan hoşlanan kaz! Su, senin canını ateş gibi kuşatmış. Suda uykuya dalmışsın, bir damla su senin onurunu alıp götürmüş. Su kirli olan içindir, sen de temiz değilsen haydi düş suyun ardına! 
Temiz su gibi, ne zamana dek kirli yüzlere bakıp duracaksın sen?” 


Hikâye 
Meczubun Feraseti 


Biri, bir meczuba şöyle sordu: “İçinde türlü vehimlerin olduğu şu iki âlem nedir?” Meczup dedi ki: “İki âlem de varla yok gibi bir damla sudan ibarettir. Önce bir damla su meydana geldi. Bütün yaratılmışlar renk renk bir damla sudur. Su üstünde bulunan bütün güzellikler, demirden bile olsalar geçicidir. Demirden sert bir şey yoktur. Ancak hepsinin aslında su vardır. Aslı su olan her şey, ateş bile olsa sonunda toprak olur. Kimse suyun durduğunu görmemiştir, su üstüne kurulan bina durabilir mi?” | 


- Kekliğin Özrü 


Keklik, başı dik halde yerinden kalkıp sarhoş gibi neşeli bir halde salına salına geldi. Gagası kırmızıydı ve siyahlar giymişti. Gözlerinden kanlar coşup akmaktaydı. 
Bazan dağların yüce tepelerinde uçuyor bazan da yamaçlarda yuva yapıyordu. Dedi ki: “Ben mücevher elde etmek için madenlerde dönüp dolaştım. Bulduğum mücevherleri korumak için de kuşandım. Mücevher sevgisi, yüreğime öyle bir ateş saldı ki bana elde ettiğim bu hoş ateş yeter. Bu ateşin harareti içimi yaktıkça ufacık taşlar gönlümde kan haline gelir. Ateşin tesirinin neler yaptığını gördün mü? Nasıl da taşı kan haline getiriyor. 


Ben, taşla ateş arasında kalmışım. Hem şaşırmış bir haldeyim hem perişan... Ateş içinde küçük taşları yerim, gönlümü ateşlere verir, taşlar üstünde uyurum. 
Dostlarım, gözünüzü açın da yiyip içtiğime bir bakın. 
Taş üstünde uyuyup taş parçaları yiyen kişinin savaşlara girişmesine ne lüzum var? Gönül, bu zorluklara yüzlerce zahmet çekerek katlandı. Mücevher sevdası, beni dağlara saldı. Mücevherden başka bir şey sevenin elde ettiği gelip geçicidir. Mücevherlerin saltanatı daimdir, dağlar var oldukça daima hükmümü sürdürürüm. 
Dağları yurt edinmişim, mücevher eriyim. Dağlar olmadan ben duramam. Mücevher kayalıklarda olduğu için yamaçlarda arıyorum onu. Ne mücevher kadar değerli bir şey buldum ne de ondan üstün ve kiymetli bir şey gördüm. Simurgun yolu, zorlu bir yoldur. Ayağım dağda balçık içindeki mücevherin üstündedir. 


Yüreği sağlam simurga nasıl ulaşayım? Elim başımda, ayağım balçıkta. Bu halde nasıl ona ulaşırım? Ateş gibi taştan vazgeçemem, ya ölürüm ya da pençemle mücevher çıkarırım. Bana âşikâr bir mücevher gerek; mücevheri olmayanla ne işim olur?” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey mücevher gibi renkten renge boyanmış keklik! Ne zamana kadar bana topal özürler dileyeceksin? Ayağın ve gagan, ciğer kanına batmış, sen ise bir taş üstünde mücevher elde edemeden kalakalmışsın öyle. Mücevherin aslı nedir? Renklerle bezenmiş, boyanmış bir taş... Sen de bir taşa sevdalanmış, sımsıkı bu sevdaya sarılmışsın. Mücevherin rengi kalmadığın- da, taştan ibarettir. Renge kapılanın aklı ve temkini var mıdır? Hakikatten nasibi olanın renkle işi olmaz. Çünkü kuyumcu, ancak mücevher ister, taş değil.” 


Hikâye 
Süleyman'ın Saltanatı 


Süleyman'ın yüzüğündeki mücevher kadar değerli bir mücevher yoktur. O yüzükle, şan ve şöhrete sahip oldu. Yüzük ise yarım buğday ağırlığında bir taştan ibarettir. Süleyman o taşı yüzük yaptırıp parmağına takınca, bütün yeryüzü hükmünün altına girdi. Bu saltanatı bulunca bütün âlemin hükmüne girdiğini gördü. Kırk fersahlık çadırının ufak bir taşa bağlı olduğunu görünce dedi ki: “Bu saltanat, şu kadarcık bir taşa bağlıysa kimsenin dünyada ve ahirette böyle bir saltanatla çaresiz kalmasını istemem. Yâ Rabbi, ibret gözüyle bu padişahliğin âfetini açıkça gördüm. Dünyada değerli ancak ahirette çok değersiz, benden sonra bu salatanatı kimseye verme! Benim ne orduyla ne de saltanatla i işim yok, ben zembil örücülüğünü seçtim!” 


Süleyman o mücevher yüzünden padişah oldu ama, o mücevher de onun yoluna engel oldu. Bu sebepten peygamber olduğu halde, cennete diğer peygamberlerden beş yüz yıl sonra girecek. Süleyman'a böyle yapan mal mülk senin gibisini nasıl şaşırtmaz? Madem mücevher taştır, maden aramayı bırak da sevgiliye yönel! Ey mücevher isteyen! Kalbini mücevher sevdasından temizle de mücevherden anlayanı bul. 
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Hümânın Özrü 


Gölgeler salan, gölgesiyle padişahlara hükümdarlık veren hümğâ, topluluğun önüne çıktı. Hümâlıkla mertebeler kazanmış, himmeti diğer kuşlardan üstün olmuştu. Dedi ki: “Ey denizde ve karada bulunan kuşlar, ben diğer kuşlara benzemem zira ben yüce himmete erişmişim. Diğer yaratılmışlardan uzak kalıp uzlete çekilmişim. 
Köpek nefsi, aşağılarım. Feridun ve Cem, yüceliği benden bulmuştur. Padişahlar, benim gölgemde yetişirler. 
Dilenci kılığına girmişlerle ilgim olmaz. 


Köpek nefse, daima kemik veririm bu yüzden ruhumu, bu köpeğin şerrinden korurum. Nefsime daima kemik verdiğimden canım bu yüce makamı buldu. Kanadının gölgesinden padişahlık çıkaran bir kuşun kudretinden nasıl olur yüz çevrilir? Herkesin, onun gölgesin- de oturması gerekir böylece gölgesinden bir zerre elde ederler belki. Âsi simurg, nasıl benim dostum olacak? 
Padişahlık vermek benim için yeterlidir.” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey gurura bağlanmış! Haydi git buradan da âlemi kendine daha fazla güldürme! Şimdi padişahlıktan bahsetmenin sırası değil. Köpek gibi kemikle oyalanmaktasın. Keşke padişahları padişah etmeseydin de kendini kemikten kurtarsaydın. Diyelim ki âlemin bütün padişahları senin gölgenle sultanlık buluyor, peki yarın kıyamet günü belaya uğrayıp padişahlıktan pişman olmayacaklar mı? Padişah olan, senin gölgeni görmeseydi, hesap günü belaya mı uğrardı?” 
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Hikâye 
Sultan Mahmud 


Doğruluk üzere yaşayan, güzel düşünceli bir adam vardı. Bir gece rüyasında Sultan Mahmud'u gördü ve ona dedi ki: “Ey zamanı iyilikle geçen padişah, ahirette halin nasıl?” Sultan Mahmud şöyle cevap verdi: “Sus da yüreğimin kanını dökme.. Burası padişahlık yeri değil, kalk ve git! Padişahlığım bir yanılgıdan ibaretti, bir avuç kokmuş toprağa padişahlık yaraşır mı? Âlemin padişahı yüce Allah'tır, sultanlık ona layıktır. Kendi acizliğimi, şaşkınlığımı görünce padişahlığımdan utanıyorum. Eğer adımı anmak dilersen perişanlığımdan bahset, zira padişah odur, onun huzurunda bana padişah deme! Saltanat onundur. Keşke ben yerlerde sürünseydim. Keşke makamlara erişeceğime kuyulara düşseydim, süprüntücü olsaydım. Tekrar dünyaya gelme imkânını bulsam, padişahlık yapmayı bırak, külhan yakardım da külhancı Mahmud diye anılırdım! Şimdi hiçbir şeyim yok, amellerim sorgulanıyor. O hümâ kuşunun kolu kanadı kurusun, o bana gölge verdi de padişah oldum!” 


Doğanın Özrü 


Doğan, başını kaldırıp o topluluğun önüne geçti, sırlardan perdeyi kaldırdı. Önderliğiyle kibirlendi, büyüklügünden bahsedip duruyordu. Dedi ki: “Ben padişahın kolunda olmak için halka gözlerimi yumdum. Ayağım, padişahın eline geçsin diye başımı eğip gözümü yummuşum. Edep, erkân yolunda öyle yetiştirdim ki kendimi, zâhidler gibi riyâzette bulundum. Bir gün olur da beni padişaha götürürlerse hizmetin gereklerini bana öğretsinler istedim. Ben, simurgu rüyada bile görmeye 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tenezzül etmem; neden boş yere onun yanına koşayım? 
Padişahın elinden savrulup gelen bir toz bile bana yeter, âlemde bana bu rütbe kâfidir! Yola girmeye kudretim yoksa bari padişahın elinde yüceleyim. Padişaha layık olmam geniş vadilerde dolaşmamdan iyidir. Arzum, padişahın yanında ömrümü geçirmektir. Bazan padişahı beklerim ve bazan onun arzusuyla avlanırım.” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey beyhude sevdaya düşmüş âşık, sürete kapılmışsın da özden habersizsin. Padişaha âlemde denk olsa padişahlık ona yakışır mı? Padişah olarak dünyada simurgdan başka kimse yoktur. Çünkü padişahlıkta dengi olmayan odur. Her ülkede, akılsızlığından baş kaldıran padişah değildir. Padişah, eşi olmayandır, vefadan, idareden başka işi bulunmaz. Dünya padişahı vefakârlık etse bile bir gün olur cefa eder. Kim ona yaklaşırsa şüphesiz perişan hale gelir. Daima padişahtan ürker, çekinir, canı da daima tehlikededir. Dünya padişahı ateşe benzer, ondan uzak dur zira ondan uzak olmak daha iyidir. İşte bu sebepten padişahların yanında padişaha yaklaştırmayan muhafızlar vardır.” 


Hikâye 
Câriyesine Âşık Olan Padişah 


Kalbi temiz bir padişah vardı. Bedeni gümüş renkli bir câriyeye âşık oldu. Öyle âşık oldu ki o ay yüzlü dilber olmadan, ne oturabiliyordu ne de rahat edebiliyordu. O câriye, diğer câriyeler arasında en terbiyeliydi, her daim padişahın huzurunda bulunurdu. Padişah sarayda ok 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atarken, o câriye korkusundan âdeta erirdi. Çünkü padişah, daima kendine bir elmayı hedef alırdı ve onu da câriyenin başına koyardı. Padişah, oku atıp elmayı ikiye bölünce, câriye korkusundan sapsarı kesilirdi. 


Bu durumu bilmeyen başka bir câriye, o câriyeye, “Gül gibi yüzün neden altın gibi sararmış böyle? Padişah seni bu kadar seviyor, bu derecede hürmet görüyorsun. Bu halin ne? Söyle bana” dedi. Câriye dedi ki: “Başıma bir elma koyuyor ve elmayı da hedef yapıyor. 
Eğer ok bana isabet ederse, ‘Benim böyle bir câriyem yoktu, zaten iyi bir câriye de değildi. Câriyelerimin içinde ondan daha kusurlusu yoktu” der. Eğer ok hedefi bulursa herkes, ‘Bu, padişahın bahtındandır' deyip geçer. 
Bense bu iki dert arasında kıvranıp durmaktayım ve boş yere canımı tehlikeye atıyorum.” 


Alaüveyik Kuşunun Özrü 


Bundan sonra alaüveyik hemen ortaya atıldı ve dedi ki: “Ey kuşlar! Ben kendimle meşgulüm. Çok güzel bir yuvam var deniz kıyısında. Kimse sesimi sedamı duyamaz orada. Kimseyi incitmem, dertli dertli, deniz kıyısında oturur dururum kendimce. Su arzulayıp gönlümü kanlara bularım. Suya ulaşamadığımda coşmayıp da ne yapayım? Ben, suda yüzemem bu sebepten dudaklarım kupkuru olarak deniz kıyısında ölür giderim. Deniz coşar da coşar ancak ben ondan bir damla bile içemem. Denizden bir damla su eksilir diye kıskançlık ateşiyle yüreğim yanar. Benim gibisine deniz aşkı kâfidir. Bu sevda yeter bana. Şimdi ben, denizin derdinden başka bir dert istemiyorum. Simurga tahammülüm yok. Derdi su olanın, simurgla buluşması mümkün olur mu?” 
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Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, ona dedi ki: “Ey denizden haberi olmayan, deniz timsahlarla ve başka türlü azgın hayvanlarla doludur. Deniz suyu bazan acı bazan tuzlu bazan durgun bazan da dalgalıdır. Bu su bir dengede durmaz. Bazan geri çekilir bazan kendini ileri atar. Nicelerinin gemilerini parçaladı, niceleri, onun girdabına düşüp öldü. Dalgıç gibi denizi bilenler bile ona daldılar mı, can korkusuyla nefeslerini tutarlar. Denizin dibine dalan, bir nefes aldığında su onu boğar, sonra da çöp gibi yukarıya atar. 
Sen de denizden vazgeçmezsen, sonunda seni de böyle kendisine gark eder. Vefasız denizden kimseye fayda yok. Deniz, sevgilinin iştiyakıyla kendiliğinden coşar. Bazan dalgalanır bazan köpürür. Kendisi bile gönül huzurunu bulamamışken sen nasıl ondan gönül huzuru yakalayabilirsin ki? Deniz, onun yurdunda kaynayan bir pınardır. Sen, neden suya kapıldın da onun sevgilisine aldırış etmedin?” 


Hikâye 
Denizin Aşkı 


Gönül gözü açık bir kimse denize daldı ve dedi ki: “Ey deniz sen neden mavisin? Niçin yas elbisesine büründün? Sende ateş yokken niçin kaynayıp köpürüyorsun?” 
Deniz, o gönlü güzele şöyle cevap verdi: “Sevgilinin ayrılığından kıvranırım böyle. Erlerden değilim bu yüzden ona layık olamadım. Onun derdinden böyle mavilere boyandım. Dudağım kupkuru kaldı, şaşkın halde oturdum. 
Aşk ateşiyle coşup köpürüyorum. Kevserinden bir damla bulabilsem, ebedi bir hayata ulaşır, kapısından ayrılmazdım. Ancak benim gibi nice yanıp kavrulmuş var. Gece gündüz onun yolunda ölüp gidiyorlar.” 


Baykuşun Özrü 


Baykuş, divane halde öne atıldı ve dedi ki: “Ben bir virane seçtim kendime. Harabede doğmuş aciz bir kuşum. Şarapsız harap olup gitmekteyim. Yüzlerce sarhoş buldum, ama hepsi de harap olmak üzere! 


Bir meclise girmek isteyenin sarhoş olmaması mümkün değildir. Nice zahmetler çekiyorum, ama defineler böyle yerlerde gömülür de ondan. Böyle bir harabedeyim çünkü defineye ulaşmak için yıkık yerlere gitmekten başka yol yok. Belki tılsımsız bir define bulurum diye herkesten ayrıldım. Bir gün hazineye ulaşırsam, bu divane gönlüm kurtulur. Simurga olan aşk, masaldan başka bir şey değil. Çünkü simurg sevgisi, her delinin harcı olamaz. Ben onun aşkının iddiacısı değilim. Defineye ve yıkık yerlere olan aşkım bana yeter.” 


Hüdhüd ona da şöyle dedi: “Ey define sevgisiyle sarhoş olan, diyelim bir define buldun. Kendini o definenin başında ölmüş farzet. Ömür elden gitmiş, ancak yol bitmemiştir. Defineye ve altına âşık olmak kâfirliktir. 
Unutma! Altından put yapan kişi, Âzer'dir. Altına tapmak küfürdür. Sen, Sâmiri'nin kavminden değilsin ya elbet. 
Altın aşkıyla bulanmış bir gönlün, kıyamet günü şekli değişir.” 
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Hikâye 
Bir Küp Altın 


Hakikatten habersiz birinin bir küp altını vardı. Ölünce ondan geriye bir küp altın kaldı. Bir yıl sonra oğlu, rüyasında babasını gördü. Babasının yüzü fareye dönmüş, gözleri yaşlıydı. Altını gömdüğü yerde fare gibi hızlı hızlı dönüp duruyordu. Oğlu, “Baba, buraya niçin geldin? Anlatsana” dedi. Babası, “Şuraya altın gömdüm. 
Bilmem kimse yerini buldu mu?” diye cevap verdi. Oğlu dedi ki: “Peki, neden yüzün fareye dönmüş?” Babası dedi ki: “Altın sevgisini taşıyan gönül sahipleri, hep böyle fare şekline döner. Bana bak da ibret al, para sevgisinden vazgeç.” 


Kuyruksalan Kuşunun Özrü 


Kuyruksalan, gönlü buruk, bedeni zayıf, ateş gibi baştan ayağa kararsız bir halde geldi. Dedi ki: “Ben bir şaşkın ve bir bunağım. Gönülsüz, azıksız ve kuvvetsizim. Fil gibi kuvvetli kollarım yok. Hatta karınca kadar bile gücüm yok benim. Ne kolum, ne kanadım var. Yüce simurga nasıl ulaşabilirim ki? Bu aciz kuş, ona nasıl erişir, huzuruna çıkabilir? Kuyruksalan kuşu simurga nasıl erer? Âlemde onu arayan çoktur fakat vuslatı herkese layık olmaz. Madem ona kavuşamayacağım, bir ümitle de yola çıkmam. Hatta kapısına varsam da yüz sürsem bile, ya yanarım, ya yolunda ölürüm, yine vuslatına erişemem. Ben bu yolun eri değilim; bari kuyuda kendi Yusuf'umu arayayım. Ben kuyuda Yusuf'umu yitirdim. 
Elbette bir zaman gelir, yine bulurum onu. Yusuf'umu kuyu da bulursam, neşeyle uçar dururum o zaman.” 
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Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd, dedi ki: “Ey kendini düşkün gösteren, bu acizlikle yüzlerce serkeşlikte bulunan kuş! Sen baştan ayağa riyadan ibaretsin. Senin bu gurur ve kibrine ben tahammül edemem. Düşmüş olduğun bu kibri kabullenemem. Bence sen yola ayak bas da ağzını açma. Seni bu yolda yaksalar bile dayan ve öyle yan! Bu halinle Yakub bile olsan, sana Yusuf'unu vermezler. Boş uğraşları bırak! Kıskançlık ateşi parlayıp durur. Yusuf'un aşkı, âleme haramdır.” 


Hikâye 
Hz. Yusuf ve Hz. Yakub 


Hz. Yusuf babasından ayrılınca, Yakub peygamberin gözleri ayrılık yüzünden görmez oldu. Gözleri kan çanağı olmuş, dilinde daima Yusuf'un adı vardı. Hz. Cebrâil gelip ona Allah'ın emrini bildirdi: “Yusuf'un adı bir kez daha diline gelirse adını peygamberler arasından sileceğiz.” Allah'ın bu emri gelince Yakub peygamber dilinden Yusuf'un adını sildi ancak gönlünde yerleşmişti. Bir gece rüyasında Yusuf'unu gördü, onu yanına çağırmak istedi ancak Allah'ın emrini hatırladı ve hemen kendine gelerek onu çağırmadı. Lâkin takati kalmamış halde yüreğinden öyle bir dertli âh çekti ki o güzel rüyadan uyanıp yerinden sıçradı. Hz. Cebrâil gelip dedi ki: “Allah şöyle buyuruyor: “Yusuf'un adını anmadın ama o anda öyle bir âh edince âhından anladım ki sen hakikatte tövbeni bozdun.' Akıl bu işte başa ne sevdalar getirir, bak, âşıklık bize neler yapar böyle!” 
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Kuşların Özrü 


Ondan sonra vadideki kuşların hepsi, hakikatten habersiz mazeretler getirdiler. Her biri cehaletten bir özür getirdi. Ancak hepsinin bahanesi de sudan bahanelerdi. 
Her birini söylersem hikâye uzar gider, onun için beni mazur gör! Her birinin bir mazereti vardı, ama hiç biri yerinde değildi. Böyleleri ankayı nasıl yakalayabilir? Ankayı candan seven, ercesine canından geçer. 


Yuvasında otuz danesi olmayan kuş, deli değilse simurga layıktır. Ancak bir tanecik yemi olmayanın, onu bile aramaya tahammülü yokken nasıl olur da simurgu arayabilirsin sen? Bir kadeh şarapla sarhoş oluyorsun. 
İçip içip de yıkılmayan bir erle nasıl oturacaksın? Bir zerreyi bile yerinden kıpırdatamadıktan sonra, güneşten nasıl hazine beklersin? Küçücük bir damladan bile boğulduktan sonra, nasıl olur da tepeden tırnağa deniz kesilebilirsin? Ağır sözden bile çekinirken oka, baltaya nasıl tahammül edebilirsin? Var olan şeye, yok diyorsun sen. Doğru ya, bu iş, her yüzü yıkanmamış pis adamın işi değildir zaten. 


Üçüncü Makale 
Kuşların Hüdhüde Soruları 


Bütün kuşlar, bu sözleri duyup hali anlayınca tek tek hüdhüdü sordular: “Ey kılavuzlukta bize yol gösteren, üstünlükte kemale ermiş! Hepimiz de güçsüz, kuvvetsiz bir avuç zayıf kuşlarız. Ne tüyümüz var ne de kanadımız. 
Yüce simurga ne vakit ulaşabiliriz bizim ona erişmemiz olağan üstü bir şeydir doğrusu. Söyle Allah için! Onunla ne münasebetimiz var bizim? Körü körüne sır peşine 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düşülür mü? Eğer aramızda bir ilgi olsaydı, hepimiz ona yakınlık gösterir, ona ulaşma arzusunda olurduk. O Süleyman, biz ise yoksul karıncalarız. Biz nerede, o nerede! Kuyunun yolu bile karıncaya bir bağ olursa, o yüce simurgun sokağına nerden erişecek? Padişahlık, yoksulun harcı olur mu? Bu iş bizim gibilerle olur mu hiç?” 


Hüdhüd, o zaman dedi ki: Ey eli boşlar! Sizin yüreğiniz bozuk.. Aşk, korkakların işi değildir. Ey yoksullar! 
Bu eli boş halinizden ne kazandınız? Ne vakte kadar sürecek bu hal? Âşıklıkla çürük kalp bir arada olmaz. 
Aşk yolunda gözü açık olan, ayaklarını vurarak canını verir. İyi bil ki Simurg, nikabını kaldırıp güneşe benzeyen yüzünü gösterdiğinde yüz binlerce gölge yerlere serilir ancak onun gölgesine bakılabilir. 


Simurg, âleme gölgesini saldı da o yüzden bunca kuş peyda oldu. Âlemdeki kuşların süretleri, hep onun gölgesidir. Bunu iyice bil ey hakikatten haberi olmayan! 
Bunu böyle bildin mi o yüceler yücesiyle bağı kurdun demektir. Hakikati bilince iyice kavra ancak sırları gizle sakın açığa vurma. Kendisinden geçen kişi, onun varlığına dalmıştır ve bir an bile Allah'tan gafil olmaz artık. Bu söylediğim makama varırsan, Hak'ta müstağrak olursun. 


Onun denizine dalmış er, nasıl olur da hulüle* inanır? Bu nasıl da abes bir iştir! Kimin gölgesi olduğunu bildin mi, ister öl, ister yaşa her şeyden kurtulur, hiçbir şeyle mukayyet olmazsın. Simurg, apaçık meydanda 


41 İlâhi zatın veya sıfatların yarattıklardan birine veya tamamına intikal 
edip onlarla birleşmesi anlamında bir terim. 
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olmasaydı, hiç gölgesi olur muydu? Sonra simurg gizli olsaydı, hiç âleme gölgesi vurur muydu? Burada gölgesi görünen her şey, önce orada meydana çıkar. Simurgu görecek gözün yoksa, gönlün ayna gibi aydın değil demektir. Kimsede o güzelliği görecek göz yok... Güzelliğinden sabrımız, takatimiz kalmadı. Onun güzelliğiyle aşk oyununa girişmek mümkün değil, yüce lutfuyla bir ayna icat etti. İşte o ayna gönüldür, gönle bak da onun yüzünü gönülde gör. 


Hikâye 
İskender'in Tebdil-i Kıyafete Girmesi 


O meşhur padişah İskender, bir yere elçi göndermek istediğinde elçi elbiseleri giyinip gizlice giderdi. Kimsenin duymadığı şeyler söyler ve İskender şöyle buyurdu derdi. Bütün âlemde kimse, bu elçinin İskender olduğunu bilmezdi. Hiç kimse İskender'le karşılaşacağına ihtimal vermediğinden o, ben İskender'im deseydi de kimse inanmazdı. Padişaha her gönülden bir yol vardır ama yolunu kaybetmişin ondan haberi yoktur. Odanın dışındaysan, padişah sana yabancıdır. Fakat içeriye girmissen dertlenme. 


Hikâye 
Ayaz'ın Hastalığı 


Ayaz'a nazar değmişti ve bu sebepten hastalandı. 
Padişahtan, uzak kaldı. Takatsizce yatağa düştü, belalara, eziyetlere ve hastalıklara yakalandı. Sultan Mahmud bunun haberini alınca bir hizmetçi çağırdı ve dedi ki: Hemen Ayaz'ın yanına git ve ona de ki: “Ey padişahtan ayrı düşen, ben senin derdinle acılar çekiyorum 

ve bu yüzden senden uzağım. Senin hastalığını düşündükçe, bilmiyorum sen mi hastasın yoksa ben mi hastayım? Bedenim sevgilimden ayrı düştü ama iştiyak çeken gönlüm ona yakın. Canım seni arzuluyor, bir an bile 

senden ayrılmıyorum. Nazar, sana bir kötülük etti. Senin 

gibi bir narin dostu hastalığa düşürdü.” Bunları söyledikten sonra şunları ekledi: “Haydi, çabuk ateş gibi git, 

duman gibi gel! Sakın yolda oyalanma. Yolda bir an bile 

eğlenirsen, sana iki cihanı dar ederiz.” 


Zavallı hizmetçi hemen yola düştü, yel gibi koşarak Ayaz'a ulaştı. Sultan Mahmud'u Ayaz'ın yanında oturur gördü. İleride olacakları düşünen aklı, şaşkınlık içinde kaldı. Eli ayağı titremeye başladı. Sanki ince bir hastalığa tutulmuştu. Kendi kendine, “Padişahla ne yaparım, şimdi benim kanımı dökecek” dedi. Yemin içerek, “Yolda hiçbir yerde durmadım ve oyalanmadım. Padişahın benden evvel buraya nasıl geldiğini zerre kadar anlamadım. Padişahım ister inansın, ister inanmasın eğer bir kusurum varsa, kâfir olayım” dedi. Padişah dedi ki: “Bu işte senin bir suçun yok senin bu işe aklın ermez. Bizim aramızda gizli bir yol var, ben onu görmedikçe bir an bile rahat edemem. Onun için her an gizlice o yoldan gelirim ve âlemde de bu sırrı kimse bilmez. Aramızda çok gizli yollar vardır. Canımızda türlü sırlar vardır. Zâhiren onu sorar, ondan bir haber almak isterim ama hakikatte onun ne halde olduğunu bilirim ben. Görünüşte gence, ihtiyara sorar soruştururum ama hakikatte canım sevgi- 


liyle beraberdir benim.” 
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Dördüncü Makale 


Kuşların hepsi de bu sözleri duyunca eski sırları hatırladılar. Hepsi de simurgla anlaştı ve onunla gitmeye niyetlendiler. Bu söz yüzünden hepsi birden yola baş koydular, seslerini birbirlerine verip ötüştüler. Hüdhüde, “Ey bu işin eri! Bizler bu yolu nasıl aşalım? Böyle yüce bir makamda uçamıyoruz, bizim gidişimizle bu yol biter mi?” dediler. 


Rehber hüdhüd o vakit onlara dedi ki: “Âşık olan canının kaygısına düşmez. İster zâhid ol isterse fâsık, canını terkettin mi, âşıksın artık. Gönlün canının düşmanı olmuştur, artık candan vazgeç yolun sonu gelmiştir. Can yolda engeldir, canından kurtul sonra da sevgiliye bak. 
Bunu da ver, onu da, canını feda et! 


İnkârcı bu olmayacak bir şey derse ona de ki: Aşk, her şeyden yücedir! Aşkın bağı yoktur. Âşıkların bir an bile canla işi yoktur. Âşık, bütün harmanı ateşe verir, başına testereyi korlar, sabreder, tenini biçtirir. 


Aşka dert ve gönül kanı gerek, aşkın hikâyesi bile müşkül olmalıdır. Ey sâki, kadehe ciğer kanını doldur. 
Derdin yoksa, bizden ödünç al. Aşka perdeleri yakan bir dert gerek, bazan can perdesini yırtmak bazan da dikip perde altında gizlemelidir. Aşkın bir zerresi, bütün âlemden iyidir. Derdin bir zerresi ise bütün âşıklardan yeğdir. Aşk, kâinatın özüdür, lâkin dertsiz aşk, kâmil aşk değildir. Meleklerde de aşk vardır ama dert yok. Dert, erden başka bir mahlükta bulunmaz. Yola ayak basan, bu yolda ayak direyen hiç olur. 
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Aşk, seni fakirlik yoluna sürükler, yoksulluk da imtihandır. Senin bu hiçliğinle her şey ortadan kalkar. İşte bundan sonra bu işin eri olursun. Bu çeşit sırlara sahip olmak için er olmak gerek. Korkma erler gibi ayağını yere bas. Ne vakte kadar korkacaksın? Bırak bu çocukluğu da erlerin aslanı gibi yola baş koy. Sana yüzlerce tehlike uğrasa da bu yola baş koyduysan, sana korku yok.” 


Hikâye 
Şeyh San'an 


Şeyh San'an, zamanın piriydi. Onun kemaline dair ne desem eksik kalır, çünkü o hepsinden de üstündü. 
Haremde kemal sahibi dört yüz dervişiyle tam elli yıl kaldı. Dervişleri de kendisi gibiydi. Gece gündüz riyâzette bulunurlar, bir an bile dinlenmezlerdi. Hem ameli hem de ilmi vardı. Zâhire de manaya da hâkimdi. Elliye yakın hacca gitmiş, ömrünce umre ederdi. Kıldığı namazın, tuttuğu orucun hesabı yoktu. Hiçbir sünneti terketmezdi. Huzurunda şeyhler, kendilerinden geçerlerdi. 


O mana eri, kılı kırk yarardı, kerametlerde de kuvvetliydi, rütbe ve makamlarda da. Hastalanıp da gevşekliğe düşen olursa nefesiyle ayağa kaldırırdı. Kısacası neşe çağında da keder zamanında da halkın rehberiydi. 
Âlemde bayrak gibi yücelmişti. Kendisini, dostlarının önderi görürdü ama birkaç gecedir şöyle rüya görüyordu: Harem makamından göçmüş, Rum ülkesine yerleşmişti ve durmadan bir puta secde ediyordu. 


Âlemin uyanık eri, bu rüyayı görünce, “Eyvahlar yazıklar olsun şu zamana” dedi. “Hakk'ın tevfikine mazhar olan Yusuf kuyuya düştü, yolumuza, aşılması güç 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bir engel çıktı. Bu dertten kurtulabilecek miyim bilmiyorum? İmanımı kurtarabilsem, canımı terkederim. Bütün dünyada yolda böyle bir engele rastlayan bir tek insan bile yok. Yoldaki engeli aşan kimseye yol aydınlanır lâkin o geçidin ardında öylece kalırsa yol uzar da uzar.” 
Nihayet o bilgi sahibi mürşid, dervişlerine dedi ki: “Bir müşkülüm çıktı. Hemen Rum ülkesine gitmem gerek. 
Şu rüyanın tabiri nedir, açıklansın artık.” 


Dört yüz seçkin dervişle beraber yola düştüler. 
Kâbe'den Rum ülkesinin bir ucuna kadar vardılar. Bütün Rum diyarını baştan başa dönüp dolaştılar. Bir gün yüksek bir binanın önünden geçerlerken üst katta bir pencerenin önünde oturan bir kız gördüler. Ruhani sıfatlı bir gâvur kızıydı bu. Ruhullah yolunda yüzlerce bilgiye sahip olmuştu. Güzelliğin en yücesine varmış'bir güneşti ancak zevali olmayan bir güneş. Güneş onun yüzünün aksini görmüş, kıskanmıştı da civarındaki âşıklardan ziyade sararmıştı. Kim o dilberin zülfüne gönül verirse zülfünün arzusuyla zünnar kuşanırdı. Kim o güzelin lâl dudağına can verirse yola ayak değil baş koyardı. Saba rüzgârı, o zülüflerden misk kokusu almakta, Rum ülkesi o Hindü gibi siyah saçlar yüzünden kıvranmakta, Çin'e dönmekteydi! Gözleri âşıklara fitneydi, kaşları güzellikte tekti. Âşıkların yüzüne bir baktı mı, canlarını bakış eline alır, göz ucuyla kemer gibi kaşlarına düşürürdü! Kaşları ay yüzünde bir kemerdi, bütün halk orada yer yurt tutmuştu. Göz bebekleri âşıklara bir kez baktı mı, yüzlerce insanı oracıkta avlardı. Yüzü, o parlak saçların altında parıl parıl parlayan bir ateş parçasına benziyordu. Suya kanmış o kırmızı dudakları, bütün cihanı susuz bırakmıştı. Nergislere benzeyen gözlerinin binlerce hançeri vardı. Konuşmadığından, onun sözlerini aktaranların 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tarifleri beyhude olmuştur. Dudağı iğne gözü kadar küçüktü, beline zülfü gibi zünnar bağlanmıştı. Çenesinde gümüş bir kuyu vardı, İsa'nın konuşmasının güzelliği vardı onda. Çenesindeki kuyuya yüz binlerce Yusuf'un gönlü, kanlara bulanmış, baş aşağı düşmüştü. Yüzünde güneş parlaklığı vardı, siyah saçları bu parlak yüze peçe 


yapmıştı. 


Tersa kızı peçesini açınca şeyh kemiklerine kadar yandı. Peçe altından yüzünü gösterince saçının bir teliyle sanki şeyhe yüzlerce zünnar kuşattı. Şeyh bakışlarını yere çevirdiyse de o güzelin aşkı da bir kere yapacağını yapmıştı. Şeyh tamamıyla elden ayaktan düştü. Sanki ateşlerle dolu bir yurda ayağıyla gitmiş de kentini ateşlere atmıştı. Varı yoğu tamamıyla elinden gitti, gönlü, sevda ateşiyle doldu. Kızın sevgisi can ülkesini yağmalamış, zülfünden imana küfürler yağdırdı. Şeyh imanını verdi, Hıristiyanlığı aldı. Takvayı, rezillikle değiştirdi! Aşk, canına, gönlüne galip geldi ve sonunda şeyh gönlünden ümidini kesip canına doydu. “Can gittikten sonra gönlü ne yapayım? Hıristiyan kızına gönül vermek ne zormuş” dedi. 


Dervişler onu böyle perişan bir halde görünce hepsi de durumu anladılar, “İş işten geçti” dediler. Onun bu haline şaşırıp kaldılar, başları önlerinde ne akılları kaldı ne de fikirleri. Şeyhe bir hayli öğüt verdiler ama fayda etmedi. Olacaklar olmuştu, iyileşmesine imkân yoktu artık. Ona öğüt verenin öğüdü tesir etmiyordu, çünkü derdinin dermanı yoktu. Perişan âşık, nasıl olur da sözden anlar? Dermanı bile yakıp yandıran dert, nasıl olur da dermanı kabul eder ki? 
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O upuzun günde şeyh, akşama kadar hayran halde, gözlerini pencereye dikti. Karanlık gece, zülfü gibi etrafa yayılınca, sevgilinin yüzü günahlarla küfre dalp gizlenince, yıldızların her biri bir ışık yakınca şeyhin gönlünü güneşin hicranı kapladı. O gece, sevgisi birken yüz oldu, kendisinden geçti gitti. Hem kendinden vazgeçti hem de âlemden. Başına topraklar saçtı, feryat ve figâna koyuldu. Ne uykusu kaldı ne kararı. Sevgiden kıvranmakta, ağlayıp inleyerek şöyle diyordu: “Yâ Rabbi, bu gecenin gündüzü yok mu, yoksa feleğin ışığı olan güneşin ziyası mı kayboldu? Ben ne geceleri riyâzetle geçirdim, fakat kimse böyle bir geceden haber vermedi. 
Mum gibi yanmaktan ne uykum kaldı ne de rahatım. Ciğerime serpecek gönül kanımdan başka bir suyum yok. 
Bu hararetten, mum gibi erimedeyim işte. Beni gece yakıyorlar, gündüz öldürüyorlar. Bu gece yüzlerce saldırıya uğruyorum, gündüzüm nasıl geçecek bilmiyorum? Kim böyle bir gece yaşasa gündüzü ciğerleri yanar. Gece gündüz ateşlere düştüm fakat gündüzüme bu gece eriştim. Meğer ben bu gece için yaratılmışım. Yâ Rabbi! 
Bu gecenin gündüzü yok mudur? Feleğin mumu yanmayacak mı? Bu gecede bunca alamet var yoksa kıyamet bu gece mi kopacak? Bahtımın güneşi mi söndü, yoksa sevgilimi görüp perdenin altına mı gizlendi? Gece onun saçları gibi uzun, onun saçları gibi simsiyah. Bu benzerlik olmasaydı, yüzünü görmediğimden şimdiye kadar yüz kere ölmüştüm. Bütün gece aşk sevdasıyla yanmaktayım, sevdamın saldırılarına karşı durmaya gücüm yok. Sevgilimi öveyim desem yahut ona ulaşmak için feryatlara düşeyim desem ömür nerede? Ayağımı eteğime çekeyim, erler gibi elden ayaktan düşüren şarap kadehini içeyim desem sabır nerede? Baht nerede 


86 e MANTIKU'T-TAYR 


ki uyanmaya gayret etsin yahut onun sevgisindeki halimi görsün de bana yardım etsin? Akıl nerede ilme sahip olup kendimi toplayayım, el nerede yolunun topraklarını başıma saçayım, topraklarla kanlara bulanmışken kalkıp başımı doğrultayım? Ayak nerede sevgilinin sokağını arayayım, göz nerede sevgilinin yüzünü göreyim? 
Sevgili nerede gelip derdime acısın da bana merhamet etsin, dost nerede bir an gelsin de elimden tutsun? Ağlayıp sızlanacağım gün nerede, akıl nerede akıllıca işler yapacağım? Akıl da sabır da dost da gitti. Bu nasıl aşktır bu ne ile dert ve bu ne iştir?” 


Şeyhin bütün dostları, feryadını duyup gönlünü almak için başına toplandılar. İçlerinden biri, “Ey uluların şeyhi, kalk ve kendine gel, bu vesveselerden yıkan!” 
dedi. Şeyh ona, “Bu gece ciğer kanıyla yüzlerce defa yıkandım ben ey habersiz!” diye cevap verdi. Bir diğeri, “Ey ihtiyar pir, bir hata ettiysen geldi geçti, tövbe et” dedi. Şeyh ona, “Namustan, halden tövbe ettim, şeyhlikten ve kerametlerden tövbe ettim” diye cevap verdi. 
Başka biri dedi ki: “Tesbihin nerede? İşin tesbihsiz nasıl düzelir?” Şeyh dedi ki: “Belime zünnar bağlayabilmek için elimden tesbihi attım!” Başkası dedi ki: “Ey sırlara vakıf olan! Kalk, aklını başına al da namaza dur!” Şeyh dedi ki: “O sevgilinin mihrap olan yüzü nerede ki? Onun yüzünü görmedikçe namazım ne işe yarar?” Bir diğeri dedi ki: “Bu sözleri ne zamana kadar kullanacaksın? 
Git, halvete git de Allah'a secde et!” Şeyh dedi ki: “Eğer put gibi güzel olan sevgilimin yüzü burada olsaydı, onun yüzüne secde etmem ne hoş olurdu!” Bir başkası dedi ki: “Hiç pişman olmayacak mısın? Bir an olsun Müslümanlık aklına düşmeyecek mi?” Şeyh dedi ki: “Artık bundan pişmanlık mı olur? Neden bundan önce âşık olmamışım ben?” Başka biri, “Şeytan yolunu vurdu senin, ansızın gönlüne azgınlık okunu attı” dedi. Şeyh, “Yolumuzu vurup kesen şeytan, ne de güzel vurup kesmekte... Bizi ne de güzel azdırmakta. Söyle, vursun, durmasın” dedi. Başka biri, “Bu işi durup anlayan, bu pir nasıl azdı diye hayretlere düşer” dedi. Şeyh, “Ben adı sanı çoktan bırakmışım, riya şişesini çoktan taşa çaldım” dedi. Bir başkası, “Eski dostlar sana incindiler, yürekleri parçalandı” dedi. Şeyh, “Tersa kızının gönlü razı olsun da şunun bunun incinmesine aldırış bile etmem” dedi. Başkası, “Dostlarla düş kalk, haydi, bu gece tekrar Kâbe'ye gidelim!” dedi. Şeyh, “Kâbe olmazsa kilise hazır ya burada, ben Kâbe'nin akıllısıyım, kilisenin sarhoşu” dedi. Diğeri, “Hemen yola düş, Harem'de otur, mağfiret dile” dedi. Şeyh, “Benden el çek, başımı o sevgilinin eşiğine koyup özürler dilemek isterim” dedi. Başka biri, “Gittiğin yolda cehennem var, aklı başında olan kendisini cehenneme atmaz” dedi. Şeyh, “Cehennem yoldaşım olsa bir âhımla yedi cehennem yanar” dedi. 
Bir diğeri, “Cennet ümidiyle bu kötü işten vazgeç, tövbe et!” dedi. Şeyh dedi ki: “Yüzü cennete benzeyen sevgili olduktan sonra bana cennet lazım olsa bile bu sokak yeter.” Başka biri dedi ki: “Allah'tan utan! Hak'tan hayâ et!” Şeyh dedi ki: “Beni bu ateşe Allah attı, kendi kendimi nasıl kurtarabilirim?” Bir başkası, “Haydi biraz sakinleş de yeni baştan imana gel” dedi. Şeyh ona da, “Benim kararım kalmamış, benden küfürden başka bir şey isteme! Kâfir olandan iman arama.” diye cevap verdi. 
Şeyhe söz geçmeyince, dervişler iyileşmeyeceğini anlayıp kederlendiler. Gönülleri kan kesildi, kan deryası dalgalandı. “İşin sonu ne olacak, bakalım perdenin ardında ne var?” dediler. Sonunda Türk'e benzeyen gündüz, 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altın kalkanını gösterip gece Hindü'ya benzeyen gecenin başını kesti. Ertesi gün olup bu gururla dolu olan dünya, güneş kaynağından nurla doldu. Şeyh, sevgilinin sokağında halvete girdi. O sokağın köpekleriyle arkadaş oldu. O sevgilinin yolunun toprağında itikâfa niyetlendi, onun ay yüzünü görünce ölüye döndü. Bir aya yakın bir zaman, gece gündüz orada kaldı, onun güneşe benzeyen yüzünü görmek için dayanıp bekledi. 


Sonunda sevgilisini göremediğinden hastalandı fakat yine de eşiğinden başını kaldırmadı. O güzelin mahallesinin toprağı, yatağı olmuştu artık, kapısının eşiği de yastık... Orayı bırakmak elinde değildi ki. Kız, şeyhin kendisine âşık olduğunu anladı fakat anlamamazlıktan geldi ve dedi ki: “Ey şeyh, neden böyle kararsız bir hale düştün? Zâhidler, nasıl olur da şirk şarabından sarhoş olurlar, nasıl olur da hıristiyanların sokağında otururlar? 
Şeyh zülfümü ikrar edecek olursa her an bir divaneliğe düşer.” Şeyh dedi ki: “Görüyorsun ya işte nasıl da esir olmuşum böyle. Gönlümü çaldın elimden. Nazdan, kibirden vazgeç haydi. Şu halime bir baksana! Âşığım, takatsizim, garibim. Ya tekrar bana gönlümü ver ya da benimle hemdem ol... Niyazımı gör de bu kadar nazlanma! Güzel yüzlüm, aşkım boş değildir benim. Ya başımı bedenimden ayır ya kabul et onu! Hükmedersen canımı veririm. İstersen canımı bana bağışlarsın. Ey dudağıyla zülfü, kâr ve ziyanım olan! Ey yüzüyle sokağı maksadım, maksudum olan sevgili! Bazan zülfünün parlaklığıyla beni yakıyorsun bazan sarhoş gözlerinle beni mest ediyorsun. Senin yüzünden gönlüm ateşlere düştü, gözlerim bulut oldu. Senin yüzünden kimsesiz, dostsuz, sabırsız ve kararsız kaldım. Canım, sevgili! Sensiz bütün cihanı sattım ben. Bir bak, aşkınla nasıl kesem bomboş. 
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Gözümden yağmur gibi yaşlar akıyor. Sensiz gözümde ancak göz yaşları var! Elimle öyle bir gönül avladım, gözümle öyle bir gönül gördüm ki kimseler bulamadı, kimseler göremedi. Gönülden çektiğimi kimseler çekmedi, kimseler duymadı. Gönlümde gönül kanından başka bir şey kalmadı... Gönlüm de bitti tükendi, ne vakte kadar gönül kanını içip durayım? Bu yoksulun gönlünü bundan fazla parçalama, onu bundan ziyade tekmeleme, çiğneme! Ömrüm beklemekle geçti, vuslat olacaksa zamanla beklemek gerek. Her gece, cana pusu kurmakta, sokağında canımla oynayıp durmaktayım. Yüzüm kapının toprağında, böylece can vermekteyim. Toprak pahasına canımdan geçip gitmedeyim. 


Kapında ne vakte kadar ağlayıp inleyeyim? Aç kapıyı haydi! Bir an olsun beni kendine yâr et! Sen bir güneşsin, senden nasıl ayrılırım ben? Ben bir gölgeyim, sensiz nasıl durabilirim? Gölgeye benziyorum ama güneş gibi pencerene vuruyorum. Ben bir divane âşığım, başım aşağı çeker, görünmezsen yedi kat göğü birbirine katarım. Şu toprak canımla yanıp duruyorum, canımdaki ateş âlemi parlatıyor! Aşkına düşeli ayağım balçığa saplandı, İştiyakınla gönlümü ele aldım ve böylece kalakaldım! İsteğinle can vermekteyim, ey dermanım olan sevgili! Sonunda bir an olsun beni huzura, istirahate eriştir ve bana derman ol!” 


Tersa kızı şöyle dedi: “Ey ahmak! Utan da kendine kâfur ve kefen tedarikine bak! Nefesin soğuk, benimle hemhal olma, ihtiyarlamışsın, canınla oynamaya kalkışma! Benim sana yüz vermemdense senin kefen tedarikine düşmen daha iyidir. Şimdi sen bir lokma ekmeğe muhtaçken nasıl âşık olabilirsin? Vazgeç bu sevdadan. 
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Sen padişahlığa nasıl konacaksın? Karnını doyurmaya bir dilim ekmek bile bulamıyorsun!” 


Şeyh dedi ki: “Sen bana böyle yüz binlerce laf söylesen de benim aşkından başka bir işim yok. Âşıklık gence ihtiyara bakmaz! Aşk hangi gönle girerse o gönlü parçalar!” Tersa kızı, “Eğer sen bu işin eriysen dört şeyden birini yapmalısın. Ya puta secde edersin ya Kur'an'ı yakarsın ya şarap içersin ya da imanından geçersin” dedi. 
Şeyh, “Şarap içmeyi kabul ettim, öbür üçüyle işim yok benim. Güzelliğini seyrederek şarap içerim, ama öbür üç işi yapamam” dedi. Tersa kızı dedi ki: “Bu işe sağlam yapıştıysan Müslümanlığı unutmalısın. Sevgilisiyle aynı renge boyanmayanın sevgisi renkten, kokudan başka bir şey değildir!” Şeyh, “Ne dersen yaparım, ne buyurursan yerine getiririm. Ey gümüş bedenli sevgili! Ben senin kulağı küpeli bir kulunum, zülfünü kulağıma küpe yap!” 
dedi. Tersa kızı, “Peki o zaman” dedi, “Haydi kalk, gel de şarap iç. Şarap içince coşacaksın, neşeleneceksin.” 
Şeyhi kiliseye götürdüler, dervişler feryat içinde öylece kaldılar. Şeyh bir de baktı ki yepyeni bir meclis. Güzelliği son haddinde bir ev sahibi. Aşk ateşi, suyunu kuruttu, işini bitirdi. Hıristiyan kızının zülfü, ömrünü elden aldı! 
Ne bir zerre aklı kaldı ne bir zerre fikri! Orada öylece susup kaldı. Sevgilisinin elinden şarap kadehini alıp içti. 
İşini gücünü bıraktı. Şarapla sevgilinin aşkı birleşince, o ay yüzlüye olan sevgisi birken yüz bin oldu. Şeyh kızın şaşkınlığını ve inci dişlerini görünce canına iştiyak ateşi düştü. Kanlı göz yaşları sel olup kirpiklerine karıştı. 
Bir kadeh şarap daha istedi ve içti. Sevgilinin zülfünün bir halkasını kulağına küpe yaptı. Şeyhin yüzlerce kitabı vardı, hepsini din için yazmıştı ve hepsi de hatırındaydı. Kur'an'ı da ezbere bilir, mahir bir hafızdı. Fakat 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şarap kadehten vücuduna dökülünce hepsinin manası gitti, sadece kuru sözleri kaldı! Aklında ne varsa hepsini unuttu. Şarabı içince aklını yele verdi gitti. Şarap, gönlünde eskiden kalma ne varsa hepsini eritti. Yalnız o sevgilinin güç tahammül edilir aşkı kaldı, başka her şey gitti. Şeyh sarhoş olunca aşkı üst oldu, ruhu deniz gibi dalgalanmaya başladı. O güzeli de elinde şarap kadehi, sarhoş bir halde görünce büsbütün elden avuçtan çıktı. 
Şarap içmeyi bir yana bıraktı, kızın boynuna sarılmak İstedi. Kız dedi ki: “Sen bu işin eri değilsin! Âşığım diye davaya kalkışıyorsun ama laftan ibaret bu! Aşk yoluna baş koydunsa o büklüm büklüm saçların yoluna düştüysen zülfüm gibi kâfirliğe ayak bas. Çünkü aşk, boş bir dava değildir. Takva ile aşk uyuşamaz. Aşkın sonu kafirliktir, bunu unutma! Kâfirliğime uyar, benim gibi kâfir olursan kolunu boynuma dolar, beni kucaklarsın. Yok, kâfirliğe uymaz, imanından vazgeçmezsen, kalk ve git. 
Asân da burada, abân da...” Şeyh âşık olmuştu, düşkün bir hale gelmişti. Gafletle gönlünü kazâ ve kadere teslim etmişti. Sarhoş değilken bile, bir an olsun varlığına yapışmamıştı. Şimdiyse hem âşıktı hem sarhoş; tamamıyla kendisinden geçmişti artık. Kendine gelemedi, rezil rüsva olup gitti, Hıristiyanlığı kabul etti. Şarap epeyce yıllanmıştı, onu iyice kendisinden geçirmişti. Âşık ihtiyardı, şarap yıllanmış, aşksa taze... Sevgilisi de oracıktaydı. Artık nasıl sabredebilirdi ki? O ihtiyar tamamıyla harap oldu, hepten sarhoş oldu. Bir insan hem sarhoş hem de âşık olursa nasıl olur? Tamamıyla elden çıkar! 
Dedi ki: “Ey ay yüzlü, gücüm kalmadı, âşığım. Benden daha ne istiyorsun, söyle! Aklım başımdayken puta tapmadım ama, şimdi sarhoşum. Sarhoşken putun önünde mushafı bile yakarım.” Tersa kızı, “İşte şimdi bana layık 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bir er oldun. Şimdi sana şirin rüyalar dilerim, tam bana göre bir adam oldun. Bundan önce aşkta hamdın, artık iyice otur dinlen, çünkü sonunda piştin” dedi. 


Hıristiyanlar, bir şeyhin, onların yolunu tuttuğunu duyunca şeyhi sarhoş halde kiliseye götürdüler ve zünnar kuşanmasını istediler. Şeyh zünnarı kuşanınca abâyı ateşe atıp yaktı, hıristiyan oldu. Dininden döndü, ne şeyhliği hatırladı ne Kâbe aklına geldi. Bir genç kızın aşkıyla bunca yıllık sağlam imandan vazgeçti gitti. Dedi ki: “İşte olanlar oldu, azdım, yolumdan çıktım. Bir hıristiyan kızının aşkı, bana yapacaklarını yaptı. Bundan sonra daha ne dilersen emrindeyim. Daha ne iş varsa söyle, onu da yapayım. Aklım başımdayken puta tapmadım ama seni görüp sarhoş olunca taptım işte.” Nice kişiler vardır şarap yüzünden dinlerini terkederler. Şüphe yok ki kötülüklerin aslı olan şarap bu işi yapar! Şeyh kıza, “Sevgili, daha ne kaldı? Dediklerinin hepsini kabul ettim, yaptım. Sevginle şarap içtim, puta taptım. Benim aşk yolunda gördüklerimi kimseler görmemiştir. Kim benim gibi aşktan çıldırır? Aşk, öyle bir şeyhi nasıl olur da böyle rüsva eder? 


Elli yıla yakın bir zamandır gönlümde sır denizi dalgalanıp duruyordu. Sonra aşkın bir zerresi, gizlendiği yerden sıçradı da bizi levh-i mahfüza sürükledi. Aşk, bu çeşit nice hırkayı zünnar haline sokmuştur ve sokar da. 
Aşk ebcedini okuyan, Kur'an cüzlerini okumuş da pişmiş demektir. Aşka düşüp sevgiyle başı dönmüş olan, gayb sırlarını bilmiş, anlamıştır. Her neyse, bunların hepsi geldi geçti. Şimdi söyle bakalım, sen bizi ne vakit vuslatına nail edeceksin? Asıl olan sana kavuşmaktır. Her ne yaptımsa senin vuslatın için yaptım. Vuslat istiyorum, 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seninle âşina olmayı diliyorum. Bu ayrılıkla daha ne zamana kadar yanayım?” dedi. Tersa kızı dedi ki: “Ey tutsak ihtiyar! Benim mehrim çok ağır. Sense pek yoksulsun. Ey bir şeyden haberi olmayan, buna altın lazım, gümüş lazım. Gümüş olmadıkça nasıl olur da işin altın gibi parlar? Paran yoksa, başını al, git. Ey koca kişi! Al şu nafakayı da düş yola! Tez yürüyen güneş gibi hızla git buradan ve yolda ercesine sabreden bir er ol!” Şeyh dedi ki: “Ey selvi boylu, gümüş bedenli, gerçekten de ahdinde duruyorsun! Ey güzel sevgili, senden başka kimim, kimsem yok. Bu çeşit sözleri bırak artık. Her an yeni bir şekilde beni aldatıyorsun, her an bir başka çeşit başından atıyorsun beni. Her ne yaptımsa sensiz âdeta kendi kanımı içtim. Ne işte bulunduysam senin için bulundum. Aşkın için neyim varsa hepsini terkettim. Ne küfrüm kaldı ne imanım ne kârım kaldı ne ziyanım. Beni ne zamana kadar bekletip duracaksın? Böyle anlaştık seninle, beni vuslatına erdirmeyecek misin? Bütün dostlar beni terketti, hepsi de canıma düşman kesildi. 
Sen böyle yapıyorsun, onlar da öyle. Peki, ben ne yapayım? Ne gönlüm kaldı ne canım, ben ne yapayım artık söyle? Ey İsa yaratılışlı! Yalnız cennete girmektense seninle cehenneme girmek daha hoş!” Sonunda şeyh, ona kâmilen layık bir adam olunca o ay yüzlü de onun derdine acıdı, yüreği yandı. Dedi ki: “Ey henüz istediğim gibi pişmeyen âşık! Henüz mehrini tamamlamadın. Bunun için tam bir yıl durup dinlenmeden domuzlarımı gütmen gerek! Bir yıl bitince sana varırım, neşeli günlerimizi de dertli zamanlarımızı da beraber geçiririz.” Şeyh, sevgilinin hükmüne itiraz etmedi. Çünkü sevgilinin hükmünden kaçan, sevgilinin hiçbir sırrına eremez. Kâbe piri, uluların şeyhi, gidip tam bir yıl domuz çobanlığı 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yaptı. Herkesin içinde yüzlerce domuz vardır, ya domuzu yakmalı ya da zünnarı kuşanıp kuru davadan vazgeçmelidir! Ey adam olmayan, sen bu tehlikeye yalnız o ihtiyar şeyh mi düştü sanırsın! İçindeki domuzdan haberin yoksa, mazursun ama yol adamı değilsin. Bu tehlike herkesin içinde var. İşin ehli gibi yola koyulursan, yüz binlerce put görürsün, yüz binlerce domuz görürsün... 
Aşk ovasında domuzu öldür, putu da yak, bunları yapamazsan, şeyh gibi aşkta rüsva ol! Şeyh Hıristiyanlığı kabul edince Rum ülkesinde bir gürültüdür koptu! Onunla düşüp kalkanlar, şaşırıp kaldılar. Onun bu hali yüzünden âdeta canlarından oldular. Tutkunluğunu görünce dostluğundan vazgeçtiler, onu terketmeye karar verdiler. 
Hepsi de onun kötü bahtından kaçtı ve onun derdiyle başına topraklar saçtı. İçlerinde anlayışlı bir dost vardı, kalkıp huzuruna gelerek dedi ki: “Ey kötü işlere düşen! 
Biz bugün Kâbe'ye dönüyoruz. Hükmün nedir? Gönlündekini söyle bana, ne diyorsun? Hepimiz senin gibi kâfir mi olalım? Kendimizi rezilliğe mi atalım? Seni böyle görmeye tahammül edemiyoruz, onun için seni bırakıp buradan kaçıyoruz. Hiç değilse Kâbe'de itikâfa girip otura-Im da şu gördüklerimizi görmeyelim artık.” Şeyh dedi ki: “Benim canım ateşler içinde, nereye gidecekseniz hemen gidin, hiç durmayın! Ben hayatta oldukça, bana kilise yeter. Hıristiyan kızı canıma canlar katıyor. O bana kâfi! Siz hürsünüz, bu işi bilmezsiniz. Burada böyle bir işe düşmediniz ki! Sizin de başınıza böyle bir şey gelseydi, her dertte bana hemdem olurdunuz. Aziz yoldaşlarım, siz geri dönüyorsunuz, benim başıma daha neler gelecek, bilmiyorum! Beni sorarlarsa doğrusunu söyleyin. O elden ayaktan düşmüş olan, o başı dönüp duran nerede derlerse gizlemeyin! Onlara deyin ki: Gözleri 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kanlarla dolu, ağzı zehirler içinde, kahır ejderhasının ağzina düştü. O İslâm pirinin kazâ ve kader yüzünden uğradığı şeylere âlemde hiçbir kâfir razı olmaz. Uzaktan ona bir hıristiyan kızını gösterdiler, akıldan da dinden de şeyhlikten de vazgeçti! O kızın halka gibi zülfü, boynuna geçti. Bütün halkın diline düştü. Eğer beni kınayan olursa ona deyin ki: Bu yolda niceler bu çeşit tehlikelere uğrar, niceler kayıp düşer! Bu öyle bir yoldur ki bu yola gidebilecek ne bir ayak vardır ne bir baş! Kimse bu yolda hileden, tehlikeden emin olmasın!” Şeyh bu sözleri söyleyip dostlarından yüz çevirdi ve domuzlarının yanına koştu. Dostları derdiyle bir hayli ağladılar, dönüp dönüp arkasından baktılar. Sonunda Kâbe'ye yöneldiler, yürekleri yanıyor, tenleri acıyordu. Şeyhleri Rum ülkesinde yapayalnız kalmıştı. Dininden dönmüş, hıristiyan olmuştu. O azizler hareme varınca ağızlarını yumdular. 
Kimseye bir şey söylemediler. Şeyhlerinin halini söylemeye utandılar. Her biri bir köşede gizlendi! Şeyhin Mekke'de dirayetli bir dostu vardı. Şeyhe teslim olmuş, her şeyden el çekmişti! Feraset ehliydi, iyi bir kılavuzdu. 
Şeyhi ondan iyi anlayan, bilen yoktu. Şeyh Mekke'den giderken, o orada değildi. Gittiği yerden dönüp gelince halvette şeyhini bulamadı. Dervişlere, “Ne oldu? Şeyh nerededir?” diye sordu. Şeyhin bütün başına gelenleri anlattılar. Kazâ ve kaderin başına getirdiği halleri söylediler. Dediler ki: “Hıristiyan bir kız, onu saçının bir teliyle kendine bağladı, onun iman yolunu kesti. Şimdi zülüfle ve benle aşk oyunu oynuyor. Abâ yandı, iyileşmesine imkân kalmadı. İbadetten tamamıyla el çekti. Şimdi, domuz çobanlığı yapıyor. O dertlere düşen şeyhin belinde ucunda haç asılı bir zünnar var. Şeyhimiz din yolunda nice ibadetler etti ama şimdi onu görsen tanıyamazsın, 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eski bir kâfirden. ayırt edemezsin.” Derviş, bu olayı duyunca hayretlere düşüp yüzü sarardı ve yaslara büründü. Şeyhin müridlerine dedi ki: “Ey eteği bulaşık kişiler, vefakârlıkta ne ersiniz siz ne avrat. İnsana kara gün dostu gerek. Siz şeyhinize dostsanız, neden ona yardım etmeyi her şeyden üstün tutmadınız? Madem şeyh, beline zünnar taktı, hepinizin zünnar kuşanması gerekti. Dileyerek ondan ayrılmamalıydınız, hepinizin de onunla beraber hıristiyan olması lazımdı. Utanın, bu mu sizin dostluğunuz, bu mu vefanız? Bu, ne dostluk ne de vefakârlıktır. Yaptığınız iş, münafıklıktan başka bir şey değil. Dostuna yoldaş olan, dostu kâfir olsa da onunla birlikte kâfir olur. Dost, kötü günde belli olur, iyi günde yüz binlercesi bulunur. Şeyh ejderhanın ağzına düşünce, demek ki hepiniz şan şöhret kaygısına düştünüz, onu bırakıp kaçtınız! Aşk, zaten kötü ad san üstüne kurulmuş bir yapıdır. Kim bu yoldan baş çekerse bu çekilişi hamlıktandır.” Bu sözler üzerine hepsi de, “Söylediklerini daha önce ona kaç kere söyledik, hatta daha fazla da söyleyip onunla kalmaya azmettik. Neşede, gamda onunla beraber bulunalım dedik. Zâhidliği satalım, rezilliği alalım, dinden vazgeçelim, kâfir olalım istedik. Fakat o iş bilen şeyh hepimizin birer birer yanından uzaklaşmasını, geri dönmesini .istedi. Bizim dostluğumuzdan bir fayda görmediğinden, bizi hemen geri döndürdü. Biz de hükmüne uyduk, döndük. İşte sana da durumu anlattık, gizlemedik” dediler. Bunun üzerine o derviş, diğer müridlere, “Pekâlâ fakat eğer işiniz düzeninde olsaydı Hakk'ın dergâhından başka varacak yeriniz olmaz, bütün varlığınızla o dergâha yönelir Allah'a yalvarıp yakarmakta birbirinizle yarışırdınız. Allah da sizi bu halde görünce lutfeder, hemen şeyhi hidayete erdirirdi. Şeyhinizden çekindiniz de neden Hakk'ın dergâhından döndünüz?” dedi. Bu sözü duyunca hepsi birden aciz kaldı, utancından hiçbiri başını kaldıramadı. Derviş, “Bu utanç ne fayda verir? Madem iş bu hale gelmiş hemen kalkıp Hakk'ın dergâhına yüz tutalım, niyaz ederek başımıza topraklar saçalım. Kâğıttan gömlekler giyelim, sonunda hep beraber şeyhimize ulaşalım” dedi. Hepsi de kalkıp Arap diyarından Rum ülkesine gittiler. Gece gündüz itikâfa girdiler, gizlendiler. Hak kapısında her biri yüz binlerce feryada koyuldu. Âh edip ağlıyorlardı, şefaat diliyorlardı. Böylece tam kırk gün, kırk gece hiçbiri durduğu yerden başını kaldırmadı. Kırk gün kırk gece hiçbiri ne uyudu ne su içti. 


O temiz dervişlerin yalvarmasıyla göklerde bir gürültü koptu. Yukarıdaki ve aşağıdaki yeşiller giymiş melekler libaslarını soydular ve yasa tutuldular. Hepsi mor matem elbiseleri giyindiler! Sonunda, safın önünde olan dervişin dua oku hedefine vardı. Kırk birinci gece o temiz derviş halvet bucağında kendinden geçti. 
Seher çağı miskler saçan bir yel esti, gözüne bir âlem göründü. Ay gibi Mustafa'yı gördü. Siyah saçlarını ikiye ayırmış, omuzlarına salmıştı. Güneşe benzer yüzü, Allah'ın gölgesiydi. Yüzlerce can âlemi, saçının bir teline bağlanmıştı. Salına salına yürüyerek tebessüm ediyordu. Onu gören, kendinden geçiyordu. O derviş Hz. 
Muhammed Mustafa'yı (sallallahu aleyhi vesellem) görünce yerinden kalktı, “Ey Allah'ın peygamberi!” dedi. “Elimi tut! Sen, Allah için halka yol gösterensin, şeyhimiz yolunu kaybetti, ona doğru yol göster!” Resülullah dedi ki: “Ey himmeti yüce derviş! Yürü onun yanına git. Şeyhini bağdan kurtardım. Yüce himmetin tesir etti, şeyhini affettirdi. Şeyhle Allah arasında eskiden beri pek kara 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bir tozlu yol vardı. Tozu onun yolundan kaldırdım, onu karanlıktan çıkardım. Şefaat için bir katrecik çiğ tanesi saçtım, onun bütün ömrüne yayıldı. O toz, şimdi yoldan kalktı, tövbe kabul edildi ve günah ortadan kayboldu. 
Şunu iyice bil ki günahtan yüzlerce âlem olsa bir tövbenin hararetiyle erir ve yok olur. Lutuf ve ihsan denizi dalgalanınca, erkeğin de günahını mahveder, kadının da!” 
Bu rüyanın sevinciyle dervişin aklı başından gitti, öyle bir nara attı ki gökler inledi. Bağırıp çağırarak halvet bucağından çıktı, gözlerinden akan yaşları kanlarla bulandı. Bütün dervişlere rüyasını anlattı, müjdeler verdi. Hep birlikte yola koyuldular. Dervişlerle ağlaya ağlaya koştular. Domuz çobanı olan şeyhin bulunduğu yere vardılar. 
Bir de gördüler ki şeyh ateşe dönmüş, kararsız bir halde fakat bu kararsızlıkla hoş bir âlemde. Şeyh de dervişlerin tekrar geldiklerini, Allah'a yalvarmaya koyulduklarını gördü. Çan sözünü ağzından atmış, zünnarı belinden çözmüştü. Başındaki hıristiyan külahını fırlatmış, gönlünü de Hıristiyanlık'tan yıkamıştı. Şeyh uzaktan dervişleri görünce, kendisini onların yanında nursuz gördü. Utancından üstündeki elbiseyi yırttı. Aciz eliyle başına topraklar saçtı. Bazan bulut gibi kan ağlamaktaydı bazan da eliyle tatlı canını onların yoluna atmaktaydı. Alnından feleklerin perdesi yanıyor, tahassüründen vücudundaki kan, ateş kesiliyordu. Gönlündeki hikmet, esrar, Kur'an ve hadis bilgilerini tamamıyla yıkamışlardı. Şimdi bütün bunlar, tekrar aklına gelmişti. Cahillikten ve çaresizlikten tekrar kurtulmuştu. Kendi haline bakınca, secdeye kapanıyor, ağlıyordu. Gönlü, gül gibi kanlara bulanmıştı, utancından terlere bulanmıştı. Dervişler onu bu halde görünce hem dertlere düştüler, hem de neşelenip sevindiler. Hepsi birlikte koşup, şükredip canlarını vererek 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yanına gittiler. Şeyhe, “Ey sır perdesini açan, güneşinin üstünden bulut çekildi. Küfür yoldan savulup gitti, iman gelip yerleşti. Kilisede puta tapan, Allah'a tapar oldu. Birden kabul denizi dalgalandı, peygamber sana şefaat etti. 
Şimdi şükretmeli, Allah'a şükret haydi! Matemin sırası değil. Hakk'a şükürler olsun ki karanlık denizde güneş gibi bir yol açtı. Aydınlığı kapkara yapmaya gücü yeten Allah, bunca günaha karşılık tövbe nasip etti. Allah, tövbe ateşini yakınca o od neyi bulursa yakar” dediler. 


Hikâyeyi kısa keselim; artık oradan ayrılma vakti gelmişti. Şeyh gusletti, tekrar abâsını giydi, dervişlerle beraber Hicaz'a doğru yola düştü. Bundan sonra, rüyasında o hıristiyan kızın güneşin kucağına düştüğünü gördü. 
Güneş dile gelip, “Hemen şeyhin peşinden koş. Onun dinine gir, onun yoluna toprak ol. Ey onu kirleten tersa kızı, yürü, onunla temizlen! O geçici aşkla senin yolunu tutmamıştı. Şimdi sen de asıllıca onun yolunu tut. 
Uzun zaman onun yolunu kesmiştin, şimdi ona yoldaş ol. Ne zamana kadar bu habersizlik, artık gerçeği anla. 
Onu yoldan çıkardın, şimdi de sen onun yoluna gir. O yola geldi, sen de ona yoldaş ol” diyordu. Hıristiyan kızı uykudan uyanınca gönlünün güneş gibi nurlar saçtığını gördü. Gönlünde şaşılacak bir dert vardı. O dert, onu aramaya düşürmüş, kararsız bir hale getirmişti. Sarhoş canına bir ateştir düşmüştü... şimdi de gönlüne el attı, gönlü elinden çıktı. Kararsız canı, gönlüne ne tohum ekmiş ve bu tohum nasıl bir meyve verecek bilmiyordu. 
Hemhali olmayan bir işe düşmüştü. Kendini şaşılacak bir âlemde gördü. Öyle bir âlem ki orada hiçbir yol görünmüyordu. Dili tutulmuş, söze takati yoktu. Bütün naz ve cilve içinde, ne şaşılacak şey ki göz yaşları yağmur 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gibi yağmaktaydı. Birden bağırıp elbisesini yırtarak dışarıya koştu. Başına topraklar saçtı, kanlar içinde koşmaya başladı. Dertli bir gönülle, kuvvetsiz bir bedenle şeyhin ve dervişlerin peşine düştü. 


Bulut gibi kanlara boğulmuş, koşuyordu. Nasıl koştuğunu bilmiyordu. Ovada, çölde nasıl yol ve iz bulunacağını bilmeden gidiyordu. Aciz ve perişan bir halde ağlayıp inliyor, sevinçten yüzünü topraklara sürüyor ve şöyle feryat ediyordu: “Ey herkesin imdadına yetişen Rabbim! Aciz kaldım. Senin yolunda yürüyen bir erin yolunu kestim fakat bilmiyordum, sen benim yolumu kesme. Kahır denizini köpürtme, bilmiyordum, yanıldım, suçumu ört! Yaptıklarıma bakma, bu yoksulun suçunu görme. İmana geldim, beni dinsiz bırakma! Ölüyorum, yardımıma gelecek bir kimse bile yok. Senden ve yüceliğinden başka feryadıma kimseler yetişmez.” 
Şeyhe içinden, “O kız Hıristiyanlık'tan vazgeçti. Bizim dergâhımıza âşina oldu. Şimdi işi bizim yolumuza düştü. 
Geri dön ve gene o güzeli bul. O put gibi güzel sevgilinle hemdem ol, derdine derman et!” diye ilham geldi. 
Şeyh, hemen yoldan döndü. Dervişleri arasında bir gürültü koptu. Hepsi birden, “Doğru yola dönmenin, tövbe etmenin, bu yanıp yakılmanın sebebi neydi? Tekrar aşk oyununa mı girişeceksin? Tövbe ettikten sonra isyana mı bulanacaksın?” dediler. Şeyh, onlara kızın halini anlattı. Bu sözü duyan canından geçti. Şeyh ve dervişler geri döndüler ve o güzelin bulunduğu yere kadar gittiler. Kızın yüzünün altın gibi sarardığını, saçlarının yolun tozlarına bulandığını gördüler. Başı açık, yalın ayak, elbisesi yırtılmış ve ölü gibi yere serilmişti. O ay yüzlü, o yüreği yaralı güzel, şeyhinin yüzünü görünce kendinden 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geçti. Şeyh de o ay yüzlüyü aç susuz bir halde görünce, yüzüne gözlerinden sular serpti. O güzel, şeyhi görünce bahar bulutu gibi ağlamaya başladı. Gözü, ahdine vefa ediyordu, kendisini şeyhin eline, ayağına attı. Dedi ki: “Senden utanıyorum ve bu utançla yanıyorum, bundan böyle artık perde arkasında yanamam. Gerçeği anlamak için perdeyi attım. Bana Müslümanlığı anlat da yola gireyim.” Şeyh, ona Müslümanlığı telkin etti. Dervişler- de bir cezbe koptu. O güzel yüzlü, göz yaşları saçarak, dalgalanıp coşarak şehadet getirdi. Sonunda o güzel, doğru yolu buldu ve gönlü hakikatten haberdar oldu. 
Kalbinde iman zevkine ulaştı. Kalbi, o iman zevkiyle kararsız bir hale geldi. Gam geldi, onun dertlerini teselliye koyuldu. Kız dedi ki: “Şeyhim, takatim kalmadı, ayrılığa tahammülüm yok. Baş ağrısıyla dertle, kederle dolu olan bu topraktan gidiyorum, elveda ey âlemin şeyhi, elveda! Sözü kısa keseceğim. Acizim, affet, bana darılma.” O ay yüzlü, bu sözleri söyleyip candan el çekti. 
Zaten yarı canı kalmıştı, onu da cânana teslim etti. Güneşi bulut altına girdi, gizlendi. Yazıklar olsun, tatlı canı ondan ayrıldı. O, mecaz denizinden bir katreydi, tekrar geldiği hakikat denizine gitti! Hepimiz yele benzeriz, şu dünyadan geçip gidiyoruz, o gitti, biz de hep gitmekteyiz! Aşk yolunda bunun gibi neler olur, neler. Bunu, aşkı bilen bilir, ne söylerlerse doğrudur, bu yolda olur. Rahmet, ümitsizlik, hile, eminlik... Hepsi mümkündür. Nefis bu sırları işitemez, nasibi olmayan meydandaki çevganı çelemez. Bunu can kulağıyla işitmek gerek, balçıktan meydana gelen ten kulağıyla değil! Gönlün nefisle her an savaşması çetinleşti. Matem şiddetlendi. Bir ağıt yak ve tekrar bir feryat et! 
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Beşinci Makale 


Kuşlar, bu sözleri duyunca hemen canlarını ortaya koyarak simurga gitmeye karar verdiler. Simurg kuşların gönüllerinden sabrı ve kararı götürdü, aşkları birken yüz bin oldu. Yola düşmeye niyetlendiler, bu yola çıkmaya karar verip çevikleştiler. Hepsi de dediler ki: “Şimdi ortada işimizi görecek, bizi idare edecek bir kılavuz lazım bize. Bu rehber bize yolumuzu göstersin, yolda bize kılavuz olsun. Çünkü kimse, kendi kendisine yükselemez, Bu yolda aziz bir hâkim gerek ki bu büyük ve derin denizi aşabilelim. Bu hâkime gönülden uyalım da yolumuz Kafdağı'na varsın. Artık lafı bırakalım da belki Kafdağı'na yol buluruz. Bu şekilde zerre, gökteki güneşe erişir. Simurgun gölgesi üstümüze düşer. Sonunda kimse kendi kendisine hâkim olamaz. Bir kura çekelim ve kura kime düşerse rehber o olsun.” 


Söz buraya gelince âdeta akılları başlarından gitti. 
Hepsi de sustular ve işleri kuraya kalınca, o kararsızlara bir sükünet geldi. Kurayı çektiler ve rehberlik tam yerinde olarak âşık hüdhüde isabet etti. Hepsi de onu kendilerine kılavuz yaptılar. Ne buyuruyorsa canla başla yerine getiriyorlardı. “O, rehberimizdir, yol göstericidir” diye ahdettiler. “Hüküm onun hükmüdür, ferman onun fermanıdır. Ondan ne canımızı esirgeriz ne de tenimizi” dediler. 


Altıncı Makale 


Doğru yola sevk ediçi hüdhüd meydana çıkınca onun başına taç koydular. Yüz binlerce kuş yola düştü ve hem aya hem de balığa gölgelik oldular. Vadinin başını görür 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görmez, kuşların feryatları aya yükseldi. O yolun heybeti yüreklerine gelirken canlarına da kor gibi ateş düştü. 
Birbirlerini çektiler, kanat kanada, ayak ayağa ve baş başa ona doğru uçtular. Kendilerini teda edip canlarından geçtiler. Yükleri ağır, yolları da uzaktı. Ne tuhaftır ki yolda onlardan başka yolcu yoktu. Ne hayrın ne de şerrin esamisi okunmuyordu. Sessiz sedasız bir yoldu, ne uzuyor ne de kısalıyordu. Kuşlardan biri hüdhüde, “Yol boş, nedendir acaba?” diye sordu. Hüdhüd ona, “Bu, padişahın azametindendir” diye cevap verdi. 


Hikâye 
Bâyezid-i Bistâmi 


Bâyezid, bir gece şehirden dışarı çıktı. Her yer sakindi, hiç ses çıkmıyordu. Âlemi aydınlatan bir ay ışığı vardı. Gece sanki gündüze dönmüş, gökyüzü yıldızlarla doluydu ve her bir yıldız kendi işindeydi. Şeyh ovada ne kadar gezdi, dolaştıysa da hiç kimseden ses çıkmadı. 
Şeyhe bir şevk geldi ve dedi ki: “Yâ Rabbi! Gönlümde bir burukluk var. Senin bu kadar dergâhın bu kadar yüceyken bu kapıda neden iştiyak derdini çekenler yok?” 
Hâtiften bir cevap geldi: “Ey yolda şaşırmış! Padişah, herkese yol göstermez. Bu ıssızlık, bu kapının yüceliğindendir, her yoksul kapımıza gelemez bizim. Yücelik haremimiz nur saçar ve bu nurla uykuda bulunan gafilleri bu kapıdan uzaklaştırır. İnsanlardan bu sevdaya ulaşmak için, binlercesi bu yola düşer, yıllarca öylece bekler durur.” 
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Yedinci Makale 


Bütün kuşlar, yolun dehşetinden kanatları kanlara bulanmış halde, âh etmeye başladılar. Yolu görüyorlardı fakat derman yoktu. O yolda öyle bir gönül tokluğu rüzgârı esmekteydi ki âdeta göklere dayanmakta. Orası öyle bir ıssız yoldu ki orada felek tavusu bile hiçe sayılmaktaydı. Artık âlemde bir an bile başka bir kuşun bu yola gitmeye takati yoktu. Kuşlar yoldan korkunca hepsi bir araya geldiler. Hüdhüdün huzuruna varıp kendilerinden geçmiş bir halde dediler ki: “Ey yol bilen rehber! Padişah huzuruna edepsizce varılmaz. Sen bir hayli zaman Süleyman huzuruna vardın. Padişahın kapısında bulundun. Edep ve âdetlerini, korku ve tehlike makamlarını kâmilen bilirsin. Bu yolun inişini, yokuşunu görmüşsün sen. Âlemi gezip dolaşmışsın. Şöyle düşünüyoruz: Madem sen bize rehber oldun, şurada minbere çık. 
Kavminin yol ihtiyacını temin et. Padişahlar huzurunda ` uyulması gereken edep ve erkânı anlat, çünkü bu yolculuk bilgisizlikle olmayacak. Her birimizin gönlünde bir müşkül var. Sana sıkıntılarımızı soralım da gönlümüzde hiçbir şüphe kalmasın. Önce gönlümüzdeki müşkülleri hallet sonra azimle yola düşelim. Zira bu yol, çok uzun ve içimizde şüphe varken nurlanmıyor. Gönlümüz rahatlayınca yola düşeriz, gönülden ve bedenden sıyrılarak o kapıya baş koyarız.” 


Hüdhüdün, Kuşların Müşküllerini Halletmesi 


Bunun üzerine hüdhüd kürsüye çıkıp söze başladı. 
Başında tacı, tahtına çıkmıştı. Kim onun yüzünü gördüyse talihi açıldı. Hüdhüdün huzurunda bütün kuşlar saf saf oldular. Bülbül ve kumru da Kur'an okumak için huzura geldiler. İkisi de Kur'an okumaya başladı. Sesleriyle 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âlem coştu. Onları duyanın, kararı kalmadı. Herkes başka bir hale düştü. Ne kimse tamamen kendinden geçmişti ne de kimse kendisindeydi. Bundan sonra hüdhüd söze başladı, manaların yüzünden perdeyi kaldırdı. 


Sekizinci Makale 


Kuşlardan biri, “Ey bizden ileride olan önderimiz! Sen nasıl oldu da böyle bir makama ulaştın, Allah'ın katında böyle bir yakınlık buldun? Sen de bizim gibi bir kuşsun, biz de senin gibi bir kuşuz. Aramızdaki bu ayrılık nasıl oldu? Bizim canımızdan ve cinsimizden ne günah meydana geldi de sana saflık ve samimiyet düştü, bize ise dert ve keder...” dedi. 


Hüdhüd dedi ki: “Ey kuş! Süleyman'ın nazarı bir an bize değdi. Ben bu makamı ne altınla elde ettim ne gümüşle... Bu eriştiğim devlet, o nazardan geldi. Bu makamı kimse ibadetle elde edemez. Zira İblis de bir hayli ibadette bulunmuştu. Ama biri çıkar da ibadete lüzum yoktur derse ona lânet yağmaya başlar. Sen bir an bile ibadeti bırakma ancak sakın ibadete de güvenme. Ömrünü ibadetle geçir de Süleyman sana da nazar etsin. 
Süleyman'a makbul oldun mu, ne söylesem de anlatamam. Dediklerimden de ileriye geçer, yücelirsin.” 


Hikâye 
Sultan Mahmud ve Balıkçı Çocuk 


Sultan Mahmud, bir gün askerinden ayrı düşmüştü. 
Tek başına, yel gibi koşan atını sürüyordu. Yolda deniz kıyısında bir çocuk gördü. Çocuk kıyıda yalnız oturmuş, 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ağını denize salmış, balık tutmaya uğraşıyordu. Padişah çocuğa selâm verip yanına oturdu. Çocuk çok dertliydi. 
Padişah, “Ey evlat! Neden böyle dertlisin? Âlemde senin gibi bir dertli görmedim ben” dedi. Çocuk dedi ki: “Ey hüner sahibi emir! Biz yedi çocuğuz ve babamız yok. Bir anamız var, o da kötürüm. Çok yoksuluz ve kimsesiziz. 
Her gün balık tutmak için böyle denize ağ salar, akşama kadar beklerim. Türlü eziyetle bir balık tutunca, gece hepimizin yemeği olur” Padişah, “Ey dertli evlat! Seninle ortak olalım mı?” dedi. Çocuk razı oldu. Padişah, yeniden denize ağ saldı. Çocuğun ağı, padişahın bahtıyla balıkla doldu ve o gün yüz balık tuttu. Çocuk balıkları görünce dedi ki: “Bizde bu devlet yoktu, şaşırdım doğrusu. Yiğit, senin talihin çok. Bu balıklar o yüzden ağına düştü.” Padişah, “Evlat! Sana balık tutanın kim olduğunu bir bilsen, kendinden haberin olmaz. Senin talihin benim yüzümden açıldı. Çünkü sana balık tutan padişahtır” dedi. Sonra atına binip sürmeye başladı. Çocuk, “Kendi payını ayırsana” diye seslenince. Padişah dedi ki: “Bugün payımı ayırmayacağım ancak yarın ağına ne düşerse benimdir. Yarınki avım sen olacaksın, ben avımı kimseye vermem!” Ertesi gün padişah, sarayına varınca ortağını hatırladı. Bir çavuşu yollayıp çocuğu çağırttı ve ortağını tahta oturttu. Herkes, “Padişahım, bu bir yoksul” dediyse de padişah, “Ne olursa olsun, neticede ortağımızdır. Madem onu ortaklığa seçtik, ondan yüz çevirmemiz doğru değil” dedi ve o çocuğu da kendisi gibi padişah yaptı. İşi anlamayan biri çocuğa, “Bu yüceliğe nasıl eriştin?” diye sordu. Çocuk dedi ki: “Neşe geldi, yas geçti. Bir gün devlet sahibi bir padişaha rastladım, hepsi ondandır.” 
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Hikâye 
Bu Yola Bir Pir Gerek 


Padişahın biri, bir katili işkence ile öldürttü. Bir süfi, o katili rüyada gördü. Adn cennetinde gülümseyerek dolaşıyordu, bazan neşeli bazan salınarak gezinmekteydi. Süfi, “Sen bir katildin, başın daima aşağıdaydı. 
Bu makama nasıl eriştin? Yaptığın işlerle bu rütbe elde edilmez” dedi. Katil dedi ki: “Kanım yere dökülürken Habib-i Acem oradan geçiyordu. O pir, gizlice bir an bana nazar etti. İşte bütün bu devlete ve izzete bir tek bakışla eriştim.” 


Kimin üzerine devletlinin bakışı değerse canı bir anda yüzlerce sırra ulaşır. Bir erin nazarı, sana düşmedikçe, kendi varlığından nasıl haberdar olursun? Kiminle baş başa (halvette) oturursan otur, yol alamazsın! Yola yalnız gitme, bu yola bir pir gerek. Körcesine bu denize dalma! 
Yol alman için mutlaka sana pir lazımdır. O, sana her işte bir sığınak olur. Sen, yolla kuyuyu farketmedikçe, elinde bir sopa olmadan nasıl yol alabilirsin ki? Ne sende göz var ne de bu yol kısadır. Ancak pir, yolda sana rehberlik eder. Kim bir devlet sahibinin gölgesine sığınırsa yolda kalmaz. Bir devlete erişenin elinde bütün dikenler gül oluverir. 


Hikâye 

Padişahın Eli 

Bir gün Sultan Mahmud avlanmak için askerinden ayrıldı. Yolda ihtiyar bir adama rastladı. Adam, eşeğine 


diken yüklemiş, sürüp giderken diken demetleri çözülüp düştü. Adam ne yapacağını bilmeden öylece kalakaldı. 
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Sultan Mahmud, ihtiyarın bu halini gördü. Yanına gidip, “Sana yardım edeyim mi?” dedi. Adam, “Elbette, bana yardım edersen sana bir ziyan gelmez, ben faydalanırım. Görüyorum ki güzellikten nasibin var. Güzel yüzlülerin lutfuna şaşılmaz” diye cevap verdi. 


Padişah lutfedip atından indi; gül gibi elini dikenlere uzattı. Adamın yükünü eşeğe yükledi. Tekrar atına binip askerinin bulunduğu yere doğru sürdü. Askerinin yanına varınca dedi ki: “Şu yandan bir adam, eşeğine diken yüklemiş, geliyor. Etrafını kuşatın ve huzuruma getirin.” Askerler hemen gidip yolu kestiler. Adama padişahın yanına varılacak yoldan başka bir yol kalmadı. 
Kendi kendine, “Zayıf bir eşekle böyle zalim askerlerin elinden ne yaparım?” diyordu. Padişahın gölgeliğini görünce korkusu arttı. Ancak o yoldan başka gidilecek bir yol da yoktu. Eşeğini padişahın huzuruna kadar sürdü. 
Padişahın yüzünü görünce utandı ve, “Yâ Rabbi! Halimi kime arzedeyim? Sultan Mahmud'a hamallık ettirmişim ben!” dedi. Padişah dedi ki: “Ey fakir kimse! Söyle bana, ne haldesin?” Adam, “Benimle eğlenme padişahım! 
Halimi biliyorsun, şimdi beni tanımazlıktan gelme. Yok- ` sul bir ihtiyarım. Yük taşımakta, gece gündüz çölden, ovadan diken toplayıp götürmekteyim. Onları satar ve kuru ekmek alırım. Elindeyse sen bana ekmek ver” dedi. 
Padişah dedi ki: “Derili ihtiyar! Söyle, dikenlerini kaça alayım?” Adam, “Ey zamanın padişahı! Ucuza alma, onları on kese altına satmam” dedi. Askerler adama, “Ey ahmak, sus! Bu ancak iki arpa değer, aferin sana ne kadar da ucuz satıyorsun!” dediler. İhtiyar dedi ki: “Doğru, bu iki arpa değer ama böyle güzel bir alıcı her zaman bulunmaz. Devlet sahibi er, elini dikenime sürünce dikenim, yüzlerce gül bahçesi yaptı. Kim bu dikeni almak 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dilerse bilmelidir ki her bir dikeni ancak bir dinara alabilir. Onun gibi bir devletli, dikenime el sürünceye kadar nice kötü dikenlerle düşüp kalkıyordum. Evet, bu bir dikenden ibaret, Ancak o padişahın eli sürülünce yüzlerce can değerindedir.” 


Dokuzuncu Makale 


Bir başka kuş dedi ki: “Ey sığınağımız olan kılavuz! 
Dermanım yok yola nasıl yöneleyim? Kuvvetim kalmadı, acizim. Şimdiye kadar böyle bir yola hiç rastlamadım. Uzun bir vadi ve zor bir yol. Ben daha ilk durağında ölürüm. Yolda türlü ateşten dağlar var. Böyle bir iş, herkesin harcı değil! Bu yolda yüz binlerce kuş vuruldu da başları top oldu. Nicelerinin bu istekle kanları ırmak oldu. Buraya yüz binlerce akıl teslim oldu. Riyadan uzak erlerin, utançlarından başlarını örttükleri böyle bir yolda, benim gibi yoksulun ayağından ancak toz kalkar. Yola azmetmeye kalksam inleye inleye ölürüm.” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey donup kalmış kuş! Ne zamana kadar gönlün bu bağın tutsağı olacak? Madem burada değerin yok ister git ister kal, ikisinin de farkı yok. Dünya, baştan başa pislikten ibaret. Fakat insanlar, derbeder bir halde dünya için ölmekte. Yüz binlerce kişi, sarı kurtlar gibi, dünyada dertle ağlayıp ölüyor. Biz bu yolda hakir ölürsek ne çıkar? Burada hoş bir halde ölmemiz, pis bir yerde inleyerek ölmekten daha iyidir. Eğer talebimiz hata ise şu anda derdimizden ölmemiz daha iyi. 
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Dünyada nice hatalar vardır. Bir hata da işte şu inkârdır. 
Eğer aşk, bir adamın adını kötüye çıkarıyorsa süpürgecilikten ve hacamatçılıktan daha iyidir. Yüz binlerce kişi kötüdür, yankesicidir. Hepsi de dünya denilen leşin peşinden koşmaktadır. Farzet, bu sevgi yankesicilikten aşağıdır, sen onu aşağı gör, bu bana o kadar da dert değil. Gönlünü bu sevgiyle deniz haline getirirsen, neye baksan o sevgiye gark olursun! Biri çıkar da bu aldanıştan, hevesten başka bir şey değil, sen oraya nereden varacaksın? Kimse varmadı ki zaten. Bu hevesle can vermesen de gönlünü eve, dükkâna vermen daha iyidir, derse. Biz böyle adamları hep gördük, bu çeşit lafları da hep duyduk. Ancak bir an bile kendimizden vazgeçmedik. 


İşimiz, halk yüzünden uzadı. Bu bir avuç namazsız, niyazsız toprak elinden ne zamana kadar çekeceğiz? 
Kendimizden ve halktan geçmedikçe, canımız boğazımızdan temiz olarak çıkmaz. Halktan tamamıyla el çekmeyen kimseyi sen ölü say. Çünkü o, bu perdenin ardında ne sır vardır bilmez. Bu perdenin mahremi, uyanık olan candır. Halkla diri olan kişiyse bu yolda er değildir. 
İş eriysen ayağını bas, yok değilsen kadınlar gibi bahaneler söyle. 


Şunu iyi bil ki bu, divanelik bile olsa böyle bir iş, serserice değildir. Aşk ağacının meyvesi muratsızlıktır. Kimin dileği varsa söyle ona da başını alıp buradan gitsin! 
Aşk, bir gönülde konaklayınca, o adamın gönlünü varlıktan çeker alır. Bu dert, erleri kana gark eder. Perdeden baş aşağı yerlere düşürür. Bir an bile insanı kendi haline bırakmaz da öldürür, sonra kan diyeti ister. Su verse eziyetle verir, ekmek verse kanla yoğurur da uzatır. İnsan 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çaresizliğe düşse aşk çıkagelir, her an zorlar, saldırır durur, tehlikeler denizine düşerse ciğerinden kanlar dökmedikçe nasıl olur da bir lokma ekmek yiyebilir ki?” 


Hikâye 
Şeyh Nevkâni 


Bir zaman, Şeyh Nevkâni, Nişâbur'a gitti. Yolda pek yorulmuş, hastalanmıştı. Tam bir hafta hırkasına bürünüp aç susuz düştü. Hafta geçince dedi ki: “Yâ Rabbi, bana bir lokmacık ekmek yolla!” Hâtiften şöyle cevap geldi: “Kalk, Nişâbur meydanını bir iyice süpür. Meydanı süpürürken yarım altın bulacaksın, onunla ekmek al ve ye.” Şeyh dedi ki: “Benim süpürgem, kalburum olsaydı, ekmek bulmakta müşküle mi düşerdim? Benim hiçbir şeyim yok, halim de bitik. Bana zahmetsizce ekmek yolla.” Hâtiften gelen ses, “Ekmek istiyorsan, meydanı süpürmek sana kolay gelir” dedi. Şeyh bir hayli uğraştı, üzüldü, nihayet bir süpürgeyle bir kalbur bulup meydanı süpürmeye koyuldu. Her yeri güzelce temizledi ve son kalburun içinde de altını buldu. Sevinerek ekmekçiye koştu, ekmek aldı. Fakat ekmekçi ekmeği verince, şeyh yanında süpürgeyle kalburunun olmadığını gördü. Para da kalburun içindeydi. Pirin içine öyle bir ateş düştü ki şiddetle feryada başladı: “Eyvah benim gibi çaresiz bir adam var mıdır? Param yok, ekmekçiye ne vereceğim şimdi?” dedi. Deli divane gibi koştu ve kendini bir viraneye attı hemen. Dert çekerek o viraneye girince süpürgesiyle kalburunun orada olduğunu gördü. Şeyh sevindi ve, “Yâ Rabbi! Neden dünyayı bana kapkara bir hale getirdin? Ekmeğimi zehrettin? Al ekmeğini, ver huzurumu” dedi. Hâtiften gelen ses dedi ki: “Ey 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hiçbir şeyden hoşlanmayan, ekmek katıksız yenmez. 
Ekmeği katıksız olarak aldın, ben de sana katık verdim, buna şükret!” 


Hikâye 

Meczubun Cübbesi 

Gönlü yanık bir meczup vardı. Çırılçıplak halde insanlar içindeydi. Dedi ki: “Yâ Rabbi! Bana sağlam bir cübbe ver, başkaları gibi beni de sevindir.” Hâtiften bir ses, “İşte bak, sıcacık güneşim burada; geç altına otur” diye seslendi. Meczup dedi ki: “Allahım! Bana ne vakte dek azap edeceksin? Senin güneşten daha iyi cübben yok mu?” Hâtiften gelen ses, “On gün sabret, sen istemeden sana bir cübbe vereyim” dedi. Adam on gün güneşin altında yandı. Sonunda biri ona bir cübbe verdi. 
Cübbeyi veren adam da yoksuldu. Bu yüzden verdiği cübbede yüzlerce yama vardı. Meczup dedi ki: “Ey sırları bilen Allahım, bu hırkayı bana vaat ettiğin günden beri dikmekle mi meşguldün? Hazinendeki yeni elbiseler yandı mı ki bunu dikmek icap etti? Sonunda yüz bin yamayı bir araya getirip diktin, bu cübbeyi yaptın. İyi ama bu terziliği kimden öğrendin sen?” Hakk'ın dergâhında iş kolay değildir. Yolunda toprak olmak gerek. Nice kişiler bu kapıya geldiler ama daha uzaktan ateş ve nurdan ya yandılar ya da geri döndüler. Ömür gelip geçtikten sonra maksuda mı erişilir? Niceleri hasret kaldılar da maksatlarına eremediler. 


Hikâye 
Râbia'nın Haccı 


Râbia, yedi yıl yollarda sürünerek Kâbe'ye vardı. Erlerin baş tacıydı. Harem'e yaklaşınca, “Evet, muradıma 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erdim, sonunda istediğim gibi hac yapacağım” dedi. 
Hac günü Kâbe'ye yöneldi. Ancak haccına başlayacağı sırada hayız oldu. Geri döndü ve dedi ki: “Ey yüce Allahım! Yedi yıldır yerlerde sürünerek geliyorum. İyi bir alışveriş gününe gelmişken yoluma böyle bir diken geldi. 
Ya bana evinden yer ver ya da evime geri gönder.” 


Râbia gibi bir âşık olmadan bu işin ehemmiyeti nereden anlaşılsın? Sen bu denizde yüzdükçe, denizde ret ve kabul dalgaları çalkalanır durur. Bazan seni Kâbe'den geri döndürürler bazan da olmayacak yerde sırra âşina ederler. Maksat bu başıboşluktan vazgeçmen, her nefeste bütün dileğini bir şeyde toplaman, bu dileği, bu topluluğu arttırmandır. Eğer bu girdaba müptela olur kalırsan, değirmen gibi çok başın döner! Bir nefes bile topluluk kokusunu duyamaz, vaktin bir sineğin vaktinden de daha acı halde geçip gider. 


Hikâye 
Meczubun Serzenişi 


Bir yerde hor ve hakir bir meczup vardı. İsmi duyulmuş, kıymetli bir kimse bu meczubun yanına gitti. Dedi ki: “Sende bir ehliyet görüyorum ben. Ehliyetinde de huzuru bulmuşsun.” Meczup dedi ki: “Ben nereden bu topluluğu bulacağım? Pireyle sinekten kurtulamadım daha. Bütün gün sinek beni rahatsız eder, bütün gece de pireden uyuyamam. Nemrud'un burnuna bir küçücük sivrisinek girdi, o sersemin beynini dumanlarla doldurdu. Bilmiyorum ki ben zamanın Nemrud'u muyum? 
Sevgiliden nasibim yalnız sivrisinek, pire ve karasinek.” 
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Onuncu Makale 


Başka bir kuş dedi ki: “Ben çok günahkârım. Bunca günahla oraya nasıl yol bulunur? Böyle günahlara batmış bir sinek, nasıl olur da Kafdağı'nda simurga ulaşır? 
Günahkâr adam yol bile aşamazken padişahın yakınlığına nasıl erişir?” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey gafil! Ondan ümit kesme. Daima onun lutfunu iste, ondan kerem ve ihsan iste. Her şeyden böyle ürküp kalkanını atarsan işin zora girer. Ey hakikatten haberi olmayan! Eğer Allah, tövbe edeni kabul kapısından kovsaydı her gece o günahkâra nimetler yollar mıydı? Günah işlediysen tövbe kapısı her an açık. 
Durma, tövbe et! Bu kapı kapanmaz! Bu yola doğrulukla gelirsen yüzlerce lutuf ve ihsanla karşılanırsın.” 


Hikâye 
Tövbesini Bozan Kimse 


Bir adam, birçok günaha girmişti. Günahından utandı ve tövbe etti. Yeniden yola girdi. Ancak nefsi tekrar ona galebe çaldı ve tövbesini bozdurdu. Şehvetinin peşine düştü. Hakikat yolundan ayrı düştüğü zamanlar, her çeşit günahta bulundu. Sonra gönlünde bir dert ortaya çıktı. Utancından başına türlü müşküller geldi. 


Elinde hiçbir sermayesi yoktu. Tövbe etmek istiyordu, ancak cesaret edemiyordu. Gece gündüz saç üstündeki buğday gibi yanıp yakılıyordu. Gönlü ateşlerle 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doluydu, fakat kanlı sulara gark olmuştu! Yoluna bir toz konsa hemen göz yaşlarıyla yatıştırırdı. Bir seher vakti hâtiften ses geldi ve derdine derman oldu. Dedi ki: “Âlemin sahibi Allah diyor k: Ey filan! Önce tövbe ettin, seni affettim. Sana azap edebilirdim ama etmedim. Tekrar tövbeni bozdun, hem de adamakıllı bozdun, fakat sana mühlet verdim. Ey bihaber! Şimdi yine tövbenden döndün. Eğer maksadın cennetse gel, kapı açık.” 


Hikâye 
Hakk'ın “Buyur” Demesi 


Bir gece Cebrâil sidredeydi. Allah'tan, “Buyur kulum!” sesi geliyordu. Bu sesi duyunca kendi kendine dedi ki: “Şimdi bir kul, Allah'ı zikrediyor. Acaba bu kul kim? Herhalde pek kıymetli bir kul; nefsi ölmüş, ruhu diri...” 


Cebrâil bu kulun kim olduğunu öğrenmek istedi. 
Yedi kat göklere baktı, bulamadı. Yeryüzüne indi, denizler aştı, dağlar geçti. Fakat ne dağlarda ne ovalar- da kimseyi bulamadı. Tekrar Allah'ın kapısına döndü. 
Hak Teâlâ'dan hâlâ, “Buyur kulum!” sesi gelmekteydi. 
Cebrâil'in bu zatı öğrenme arzusu arttı. Bir kere daha bütün âlemi döndü dolaştı. Ancak bir türlü bulamadı. 
Dedi ki: “O kulu görmek istiyorum onu bana buldur, yol göster!” Yüce Allah, “Rum ülkesine git ve kiliseye gir, orada anlarsın” buyurdu. Cebrâil, Rum ülkesine vardı, Allah'ın buyurduğu kiliseye girdi. Bir kâfirin, bir putun önünde ağlamakta olduğunu gördü. O puta hitap edip durmaktaydı. Cebrâil bunu görünce şaşırdı ve tuhaf bir hale geldi. O Tekrar Hakk'ın huzuruna vardı. Dedi ki: “Ey kimseye niyazı olmayan Allahım! Bu işin cilvesi nedir? O 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adam, kilisede puta hitap ediyor, Sen, lutfedip ona cevap veriyorsun!” Allah, “Evet, onun gönlü kara; yolunun şaştığını bilmiyor. O anlayışı sakat adam, gafletle yolunu şaşırmış, yanlış bir yol tutmuş fakat ben biliyorum, yanılmam. Şimdi ona yol göstereyim de mihraba kadar gelsin, hak yola girsin. Lutfumuz, onun özür dileyicisi olsun!” buyurdu. Allah, o adama yol gösterdi. Diline hidayet nasip etti. Adam, “Yâ Rabbi!” demeye başladı. Bu işi, bu kulun da Allah kulu olduğunu, bunun sünnetullaha göre olduğunu bilmen için yaptı. O kapıda olup biten işlerde sebep yoktur. Allah'ın katında hiçbir şeyin olmasa bile, buna üzülme. Burada tek geçerli olan zâhidlik değildir. Burada aynı zamanda “hiç”in de hükmü vardır. 


Hikâye 
Bal Satıcısı 


Bir süfi Bağdat'ta acele acele bir yola giderken yoldan bir ses duydu. Bir adam, “Bir hayli balım var! Çok ucuza satıyorum, yok mu alan?” diye bağırıyordu. Süfi, adamın yanına gidip, “Ey sabırlı kişi! Ucuz satıyorum diyorsun, hiçe de verir misin?” dedi. Adam dedi ki: “Git başımdan! Sen deli misin? Kim bir hiçe karşılık sana bir şey verir?” Hâtiften ses geldi: “Süfi, buraya gel! Bulunduğun makamdan ilerle. Bir iki adım at da biz bir hiçe karşılık sana her şeyi verelim. Daha fazla istersen onu da ihsan edelim. Rahmet, doğmuş bir güneştir, ışığı da bütün zerrelere yayılmıştır. Allah'ın rahmetini gör! Bir kâfir için bir peygamberi azarladı!” 
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Hikâye 
Günahkârı Kınayan 


Yüce Allah şöyle dedi: “Ey Musa! Karun, ağlayıp seni tam yetmiş kere çağırdı! Ona bir kere cevap vermedin. 
Seni çağırdığı gibi bir kere bana seslenseydi ruhundaki şerrin dalını kökünden söker, sırtına din elbisesini giydirirdim. Ey Musa! Sen onu yüzlerce dertle düşürdün. Baş aşağı toprağa batırdın. Eğer onu sen yaratmış olsaydın bu kadar çabuk azap etmezdin” 


Merhametsizlere bile merhamet eden Allah, merhametlileri, insanlara velinimet eder. İhsan denizini, hiç kimseden esirgemez. O denize karşı bizim günahımız buluttan dökülen bir katreden ibarettir. Bu derece lutfu, bu derece ihsanı bulunan, nasıl olur da bir görünüşe kapılıp huyunu değiştirir? Günahkârları ayıplayan kişi, kendini cebbâr sayar sonunda kötülerden olur gider! 


Hikâye 
Allah'ın Merhameti 


Fâsık bir adam günaha boğulmuş bir halde öldü. Tabutunu yola çıkardılar. Bir zâhid görünce o fâsıkın namazını kılmamak için hemen oradan uzaklaştı. Gece rüyasında o kötü adamı cennete girmiş gördü. Yüzü güneş gibi parlıyordu. Zâhid ona dedi ki: “Ey filan! Bu makamı nasıl elde ettin? Sen dünyada günahlar içindeydin, tepeden tırnağa kötülüklere bulanmıştın.” Günahkâr adam, “Sen, ölümü görünce bana acımadın ancak Allah, senin bu merhametsizliğine karşı bana merhamet etti” dedi. 
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Şu aşk oyununa bak; ne hikmetler çıkarıyor. Biri inkâr ediyor, Allah, merhamet edip onu bağışlıyor. Hikmeti, kuzgun kanadı gibi kapkaranlık gecede, çocuğun birini elinde mum olduğu halde yola çıkarıyor. Arkasından, “Haydi, çabuk! O mumu söndür” diye bir yel yolluyor. 
Mum sönüyor, çocuk mahzun oluyor. Derken çocuğu yolda tutup, “Ey bihaber, neden mumu söndürdün?” 
diyor. Bu yüzden de çocuğa hesap günü yüzlerce lutuf veriyor. Herkes zâhid olsaydı âşıklığın oyunlarının hikmeti olur muydu? Oysa böyle olsaydı hikmet noksan kalırdı. 


Yolunda yüz binlerce hikmet var. Bir katrenin bile rahmet denizinden payı var. Ey oğul! Bu yedi kat felek, senin için dönüp durmakta ve senin işini görmektedir. 
Melekler de senin için ibadet ediyorlar. Cennetle cehennem, senin lutuf ve kahrının yansıması. Meleklerin hepsi sana secde etti. Cüz ve kül, senin varlığındadır. Kendini hor görme. Senden ileride hiçbir mahlük yoktur ve olmaz da. Senin cismin cüzdür ve canın da küllün küllüdür. Kendini hor görüp de aciz bir hale getirme! Küllün parladı, cüzün zuhura geldi. Canın zuhur etti, âzan meydana geldi. Ten candan ayrı değildir, onun âzasından bir uzuvdur. Tek olan Allah için şu birlik yolunda sayı olmadığından tâ ebede kadar cüz, kül sözleri abestir. Böyle sözler söylemek câiz değildir. Üstünde, iştiyakını artırmak üzere sana rahmet saçmak için yüz binlerce rahmet bulutu vardır. Küllün yücelme zamanı gelince külle ait elbiseler, hep senin içindir. Bunca melek neler yaptı, ne ibadette bulunduysa hep senin için yapmış, hep senin için ibadette bulunmuştur. Allah, onların bütün ibadetlerini ebedi olarak sana bağışlayacak, o ibadetlerin sevabını sana verecektir. 
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Hikâye 
Hakk'ın İhsanı 


Abbâse şöyle dedi: Kıyamet günü korkudan herkes birbirine düşünce âsi ve gafillerin yüzleri, günahlarından kararır. Ellerinde bir sermaye olmayanlar şaşırıp kalırlar. 
Herkes bir çeşit perişanlığa düşer. Allah, yeryüzünden dokuz kat göklere kadar bütün genişliği dolduran meleklerin yüz binlerce yıllık ibadetlerini alır ve lutfuyla bu bir avuç topraktan yaratılan insanın başına saçar. Meleklerden nida gelir: “Yâ Rabbi! Bu kavim neden bizim yolumuzu vuruyor?” Yüce Allah der ki: “Ey melekler! 
Size bu ibadetten kâr da gelmez, zarar da... Ancak ibadet, topraktan yaratılanların işine yarar, nitekim ekmek, aç kişiye gerektir.” 


On Birinci Makale 


Başka bir kuş dedi ki: “Ben bozuk meşrepliyim. 
Her zaman başka yerlere gidip konarım. Bir rindim, bir zâhid, bir sarhoş... Bazan varken yok olurum bazense yokken var.... Bazan nefis, beni meyhanelere atar, bazan canım, yakarış ve yalvarmalara düşer. Bazan bir bakarım şeytan beni yoldan çıkarmış, bazan da haberim olmadan bir meleğin beni tekrar yola çevirdiğini görürüm. İşte ben bu ikisinin arasında şaşırıp kalmışım. Zindanlara düşmüş gibiyim, ne yapacağımı bilmiyorum.” 


Hüdhüd dedi ki: “Bu herkeste olur. Çünkü tek başına duran adam az bulunur. Eğer herkes, yaratılıştan temiz 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olsaydı peygamberler gönderilir miydi? İbadete gönül verdiğinde, o bağ, seni yavaş yavaş iyiliğe çeker. İhtiyar deve, ömrünce başı dik yürümedikçe, sonunda huzura erişemez. 


Ey gaflet tandırını kendisine yurt edinen! Baştan aşağı bütün dileğin bu bir dilim ekmek! Göz yaşı, gönül sırlarının cilasıdır. Çatlayacak kadar yemek de nedir? 
Gönül pasıdır. Sen daima nefsini besliyorsun. Böyle bir tabiatta olan adam, erlerden sayılmaz. 


Hikâye 
Şibli'nin Edepsizlerin Yanına Gitmesi 


Şibli (rahmetullahi aleyh], Bağdat'tan bir süre kayboldu. 
Kimse nereye gittiğini anlamadı. Her yerde onu aradılar. Sonunda biri, ona kötülerin yurdunda rastladı. Şibli, edepsizler arasında gözü yaşlı, dudağı kurumuş ve perişan bir halde oturuyordu. Adam, “Ey sırlara eren ulu zat, burası senin yerin değil. Bu sırrı bize söyle” dedi. Şibli dedi ki: “Bunlar, eteği bulaşık kişiler. Erlerin yolunda bunlar, ne erkek ne kadındır! Ben de din yolunda onlar gibiyim. Dinde ne kadınım ne de erkeğim. Mürüwvetsizlikte kaybolmuşum. Erkekliğimden utanıyorum. 


Kim kalbini gafletten uyandırır da hakikatten haberdar olursa sakalını yerlere döşenen sofra örtüsü yapar. 
Erler gibi alçalır, düşkünlere yücelikler saçar. Fakat kendini bir karıncadan bile ileri görürsen kendini putçudan beter bir hale sokmuş olursun. Övünme ve alçalma sence bir olmazsa put yontup yapan bir putçuya dönersin. 


Hakk'a kulluk edeceksen putçu olma. Eğer Allah'a layık bir kulsan Âzer'lik etme! Alelâde halk yanında da 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ileri gidenler yanında da kulluk makamından daha üstün bir makam olamaz. Sen, kulluk et. Bundan ileri geçme, üstün davalara kalkışma. Allah'ın has kullarından ol, yücelik aramaya girişme. Hırkanın altında yüzlerce put varken, nasıl olur da halka kendini süfi diye gösterirsin? 
Ey ahlâkı bozuk! Erlerin elbisesini giyme, artık kendini daha fazla sersem etme!” 


Hikâye 
İki Dervişin Münakaşası 


İki derviş birbiriyle kavga etmiş, mahkemeye düşmüşlerdi. Kadı onları köşeye çekip dedi ki: “Süfinin savaşması hoş değildir. Sırtınızda teslimiyet elbisesi var. 
Ancak böyle olduğu halde düşmanlığa düşmüşsünüz. 
Savaş ve kin adamıysanız hemen bu elbiseyi sırtınızdan çıkarın. Yok, eğer bu elbiseye ehilseniz bu düşmanlığı, mutlaka cahilliğinizden yaptınız. Ben bir kadıyım, mana eri değilim. Fakat şu hırkadan utanıyorum. 


Bu çeşit hırka giymektense başınıza yemeni, başörtüsü örtün daha iyi!” Sen de aşk işinde ne ersin ne kadın. Aşk sırlarını nasıl çözeceksin? Aşk yolunun sırrına müptela olduysan belalara düş, sırtındaki ağır elbiseyi at. Bu meydana dava ile geliyorsan canından geç. Boş davaya düşüp de başını daha fazla kaldırma, rüsva olup gitme! 


Hikâye 
Müflisin Aşkı 


Mısır'da meşhur bir padişah vardı. Müflisin biri, bu padişaha âşık oldu. Padişah, bunu duyunca fasık âşığı 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çağırdı ve dedi ki: “Bir padişaha nasıl oldu da âşık oldun? Şimdi iki işten birini seç. Sana başına geleceklerden haber vereyim. Başının kesilmesini mi istersin, buradan defolup gitmeyi mi? Ya bu şehri, bu ülkeyi bırakır, başını alır gidersin ya da aşkımda başını terkedersin!” 


O adam gerçek âşık olmadığı için bırakıp gitmeyi seçti. O müflis gitmeyi seçince padişahın emriyle derhal başını kestiler. Bir perdeci, “Onun suçu yoktu padişahım; neden vurdurdun boynunu?” dedi. Padişah dedi ki: “O gerçek bir âşık değildi. Bizim aşkımızda sadakati yoktu. Eğer hakikaten âşık olsaydı burada başının kesilmesini kabul ederdi. Başı sevgiliden daha iyi olan adamın, aşk davasına kalkışması ayıptır. Eğer benden başının kesilmesini isteseydi padişah gibi olurdu. Huzurunda belime hizmet kemerini kuşanır, âlemin padişahı olduğum halde, onun yoksulu kesilirdim. Fakat aşktaki davası kuruydu. Onun derdine başının kesilmesi devadır ancak. Kim bana âşık olur da sonra baş kaygısına düşerse kuru davacıdır.” 


Bu hikâyeyi, mürşidsiz kişi, onun aşkına dair yalan davalara kalkışmasın diye anlattım. Madem aşk yoluna bilgisizlikle geldin, bu işe ehil değilsin; gecen hayrolsun! 


On İkinci Makale 


Başka bir kuş da hüdhüde şöyle dedi: “Nefsim bana düşman, nasıl yola gidebilirim? Yoldaşım, yolumu kesiyor. Nefis beni dinlemiyor. Elinden nasıl kurtulacağımı, bilmiyorum. Kurt bile ovada bana âşina kesildi de bu güzel köpek bir türlü âşina olmadı. Bu vefasızın yüzünden şaştım kaldım.” 
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Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd dedi ki: “Bu köpek, sana adamakıllı sataşmış. Köpekle bir çuvala girmişsin, o da seni bir avuç toprak gibi ayak altına almış da çiğnemiş. Senin nefsin, hem şaşı hem de kör. Biri seni, yalancıktan övse nefsin o yalandan hoşlanıp parlar. Bu nefis yalandan bile böyle kabarırsa terbiye olmasına imkân var mı? 


Önceden elimizde hiçbir şey yoktu. Çocuklukta akıl etmezdik ve gafildik. İlk zamanımız böyleydi. Orta çağdaysa hakikate yabancıydık, deliliğin bir çeşidi olan gençlik çağındaydık! Son demlerimizde de beden aciz olup zayıflar. Bilgisizlikle bezenmiş olan böyle bir ömür- de, şu nefis nasıl terbiye olur? Bir iş, başından sonuna kadar gafletten ibaret olunca, elimize geçecek sermaye de muhakkak zarardan ibarettir. Bu köpeğin âlemde pek çok kulları var. İnsan, köpeğe kulluk eder mi? Dertten yüz binlerce gönül öldü de bu pis köpek bir an bile ölmüyor!” 


Hikâye 
Mezar Kazıcısı 


Uzun yıllar yaşamış bir mezar kazıcı vardı. Biri ona dedi ki: “Bize bir şey söyle. Ömrünce çukurlarda mezar kazdın. Yer altında şaşılacak ne gördün?” Mezarcı, “Sana şaşılacak bir şey söyleyeyim. Bu köpek nefsim, tam yetmiş yıldır mezar kazdığımı gördü de bir an bile ölmedi. Bir an bile Allah'ın emrine uymadı” dedi. 
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Hikâye 
Nefsin Bağı 


Bir gece Abbâse şöyle dedi: “Ey buradakiler! Bu alem, tamamıyla kâfirlerle dolsaydı ve sonra bütün bu kâfirler yürekleriyle tam bir imanı kabul etselerdi bu mümkündü, ancak 124.000 peygamber gelmesine rağmen bu nefis, ne bir an müslüman oldu ne de âlemde ölüp gitti! Oysa öbürü olabilirdi. Bilmem, aradaki bu aykırılık neden meydana geldi? Biz hep nefsin hükmündeyiz ve içimizde kâfir beslemekteyiz. Bu buyruğa uymayan nefis, kâfirdir. Onu öldürmek kolay olur mu? Bu nefis, iki yoldan yardıma kavuşur da mahvolur giderse şaşılır doğrusu! 


Gönül bu ülkenin tek binicisidir. Bu köpek nefis de gece gündüz onun kölesidir, Bir de bu süvari at sürüp geldi mi, köpek nefis de avlanmak için ardından seğirtir. 
Gönül sevgilinin yurdunda ne elde ederse nefis hemen onu gönülden kapar. Bu köpeği erlikle bağlayan kişi, iki âlemde de aslanı kementle tutmuş demektir. 

Bu köpeği kendisine esir eden kişinin ayakkabısının 


tozunu kimseler görmemiştir. Bu köpeği sağlam iplerle bağlayanın toprağı, başkalarının kanından evladır.” 


Hikâye 

Süfinin Hali 

Bir gün bir padişah bir hırkaya bürünmüş süfiyi gördü. Ona şöyle dedi: “Ey süfi, ben mi iyiyim, sen mi iyisin?” Süfi dedi ki: “Ey hakikatten haberi olmayan, sus! 
Kendini övmek bizde yoktur. Çünkü kendini öven hakikatten habersizdir. Fakat söylemek vâcip oldu bana. 
Benim gibi biri, şüphesiz senin gibi yüz binlerce padişahtan daha iyidir. Çünkü canın din zevkini almamıştır. 
Nefsin de seni kendine eşek edinmiş! Sen onun yükü altına girmişsin. Ağzına bir gem vurmuş; sen de gece gündüz onun emrine uyuyorsun. O gemi ne yana çevirirse o tarafa gidiyorsun. Ey er olmayan! O sana ne emrediyorsa onun dileğiyle adım atıyorsun! 


Ben din sırrını bildiğim için, kendime nefsimi eşek etmişim. Nefsim benim eşeğim olmuş da üstüne binmişim. Eşek nefis senin üstünde, bense nefsin üstündeyim! Benim eşeğim, senin sırtına biniyor. Benim gibi bir er, senin gibi yüz bin padişahtan daha evladır.” 


Ey köpek nefsini hoş tutan! Bu sana şehvetten bir ateştir. O şehvet ateşi, senin şerefini giderdi. Gönlünden nuru, bedeninden kuvveti aldı. Gözün kararması, kulağın duymaması, ihtiyarlık, acizlik, aklın, düşüncenin zayıflığı, bunlar ve bunlar gibi yüzlercesi, ölüm beyinin askerleridir. Gece gündüz bu askerler gelip, “Arkadan beyimiz geliyor” derler. Bu askerler her yandan gelip çattılar mı, sen de yolundan kalırsın, nefsin de... Nefsinle güzel geçindin. Onunla meclisler kurdun. Ayağın onun aşk meclisine bağlandı. Sen onun kudretine esir oldun. Fakat bu askerlerle padişah, yani ölüm, geldi de etrafını kuşatınca, sen o köpekten ayrı düşersin, o köpek senden ayrı düşer! Burada birbirinizden ayrılır da ayrılık derdine düşersiniz ama kederlenme! Burada ona bir daha ulaşamasan bile cehennemde ulaşırsın. Orada beraberce hoş bir vakit geçirirsiniz! 
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Hikâye 

Tilkilerin Kavuşması 

İki tilki tanışıp hemhal oldular. Beraberce yaşayıp geçinmeye başladılar. Bir padişah, çoban köpeği ve doğaerkeğine, “Ey kaçacak delik arayan! Söyle bir daha nerede buluşacağız?” dedi. Erkek tilki şöyle cevap verdi: “Eğer ömrümüz olursa şehirdeki kürkçü dükkânında!” 


On Üçüncü Makale 

Başka bir kuş da hüdhüde, “Şeytan benim yolumu vuruyor. Tam huzura eriyorum, hemen beni aldatıyor. 
Ona gücüm kuvvetim yetişmiyor. Onun hilesinden gönlüm perişan bir hale geldi. Ne yapayım da ondan kurtulayım, mana şarabıyla gerçek hayata erişeyim?” dedi. 


Hüdhüd şöyle dedi: “Bu köpek nefis, senin önünde oldukça şeytan senden feryat figân edip kaçar, tasalanma! Şeytanın işvesi, senin iblisliğindendir. Sendeki istekler, birer birer senin iblisindir. Arzu ve hevese yapıştığında, içinde yüzlerce şeytan dolar. Şu dünya ateşi yok mu? Baştan başa şeytanın mülküdür. Onun ülkesine, onun malına mülküne el uzatma ki içinde seninle işi olmasın.” 


Hikâye 

Dünya Mülkü 

Bir gafil, çilekeş bir süfinin dergâhına gidip şeytandan bir hayli şikâyette bulundu. Dedi ki: “Şeytan hileyle 


MANTIKU'T-TAYR e 127 


yolumu kesiyor, beni mahvetti.” Süfi şöyle cevap verdi: “Ey genç! Biraz önce şeytan da gelmişti. Onun gönlü de senden incinmiş. Zulmünden başına topraklar serpmişti. Bana dedi ki: Dünya, tamamıyla benimdir. Dünyaya düşman olan, benim adamım değildir.” 


Sen elini şeytanın mülkünden çek. Çünkü o, “Bu adam benim malıma mülküme el atıyor, onları elde etmek için adamakıllı savaşıyor. Ben de o yüzden onun dinine saldırıyorum. Ülkemden çıkıp giden, malıma mülküme dokunmayan kişiyle benim alışverişim yoktur ki!” 
diyor. 


Hikâye 
Dünya Nedir? 


Bir aziz, Mâlik b. Dinâr'a (rahmetullahi aleyh] şöyle dedi: “Ben kendimin ne halde olduğunu bilmiyorum, sen ne haldesin?” Mâlik b. Dinâr şöyle cevap verdi: “Ben, Allah'ın sofrasında yemek yiyorum, onun nimetleriyle besleniyorum, sonra da şeytanın emrine uyuyor, onun buyruğunu yerine getiriyorum!” 


Şeytan, senin de yolunu kesmiş, seni de yoldan çıkarmış da bir “lâ havle” bile demiyorsun. Sende Müslümanlık'tan yalnız bir ad var! Dünya derdine kapılmışsın ve ne pis bir hale gelmişsin! Sana, dünyayı bırak dedim, ama şimdi iyice sarıl dünyaya diyorum. Madem ne devletin varsa tutmuş ona vermişsin öyle kolay kolay elinden kurtulabilir misin? 


Ey gafletle hırs denizinde boğulmuş! Geri kalıyorsun ama bundan da haberin yok. İki âlem de yas elbiselerine bürünmüş, göz yaşları döküp ağlamakta, sense isyan içindesin. Dünya sevgisi, iman zevkini aldı. İsteğin, hırsın, tamahın, canını mahvetti. 


Dünya nedir? Hırs ve tamah yuvası... Firavun'dan ve Nemrud'dan artakalan... Bazan Karun onu kusmuş, bazen Şeddâd ona sımsıkı yapışmış! Yüce Allah, ona, “Hiçbir şey değil” dedi. Sense onun tuzağına tutulmuşsun. Bu aşağılık dünyanın zahmetini ne zamana kadar çekeceksin? Sen kokmuş bir leş oldukça, elbette bu hiçbir değeri olmayan dünya, senin tamah ettiğin bir şey olur. Sen gece gündüz sarhoş bir halde şaşırıp kalmışsın. Bu hiç değeri olmayan şeyden, bir zerreciği elde edeyim diye bekleyip duruyorsun. Hiçbir değeri olmayanın bir zerresinde kendini kaybeden, nasıl olur da er olur? Hiçbir şey olmayan, zerre kadar değeri bulunmayan bir şeyin Üstüne düşen, ondan yüz derece daha aşağıdır. 


Dünya işi nedir? İşsizliktir, işsizlik nedir? Baştan başa istila. Dünya alevler içinde bir ateştir. Her an bir başka bölük halkı yakar. Bu yakıcı ateş şiddetlenince, ondan kaçabilirsen gerçek ersin. Aslanlar gibi bu ateşe gözünü kapat. Yoksa pervane gibi içine at kendini de yan. Pervane gibi ateşe tapan aldanmış sarhoşu yakmak, yerinde bir iştir. Önünü, ardını bu ateş sarmış. Bir an bile yanmaman mümkün değil. Böyle bir ateş canını yakmasın. Bunu gör de onun içinde sana yer var mı bir bak? 


Hikâye 
İsa'nın Başını Kerpice Yaslaması 


Meryem oğlu İsa, başının altına bir yarım kerpiç almış, yatmış uyumuştu. Uyanınca şeytanın başının ucunda durduğunu gördü. İsa, “Mel'un şeytan! Ne bekliyorsun?” dedi. İblis dedi ki: “Kerpicimi başının altına aldın. 
Bütün dünya benim mülkümdür. Bu kerpiç parçası da benim malım. Madem sen benim malımı kullanıyorsun, benim gibi oldun demektir.” İsa hemen başının altından kerpici alıp fırlatıp attı. Yüzünü toprağa koyup uyumaya niyetlendi. İsa kerpici atınca şeytan dedi ki: “Artık yanından gidiyorum. Sana iyi uykular.” 


Ey bu âlemde daima üzülüp duran! Sonunda bu âlemden ebediyen göçüp gideceksin. Madem öyle, âlemin çevresine ne zamana dek bir iplik gerecek, bu âlemi elde etmeye uğraşıp duracaksın? Madem sonunda hepsini bırakacaksın bundan daha fazla mal mülk elde etmeye ne vakte kadar devam edeceksin? 


Hikâye 
Dünyadan El Çekmek 


Zengin bir adam namazdan sonra, “Yâ Rabbi! Merhamet et, işimi düzene koy” dedi. Bir meczup bu sözü duyunca şöyle dedi: “Sen gururunla dünyaya sığmıyorsun, büyüklenip duruyorsun. Göklere kadar yücelmiş bir evin var. Dört duvarı altın yaldızlarla bezenmiş. On kölen, on da câriyen var. İnsaf et! Burada merhametin ne lüzumu var? İyice bak! Bütün bunlarla beraber bir de merhamet istiyorsun utan kendinden! 


Sen de benim gibi ancak bir dilim ekmeğe sahip olsaydın o zaman merhamete layık olurdun. Maldan, mülkten yüz çevirmedikçe bir an bile merhamete layık bir adam olmazsın sen! Hepsinden yüz çevir de erler gibi hepsinden kurtul!” 
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Hikâye 
Öldükten Sonra Kıbleye Dönmek 


Müttaki bir kimse dedi ki: “Bir avuç hilebaz, ölüm haline gelen kişinin yüzünü kıbleye çevirirler. Oysa o gafilin oraya, önceden yüz dönmesi lazımdı. 


Yaprağı dökülmüş kuru ağacı dikiyor, ölüm çağında adamın yüzünü kıbleye döndürüyorsun. Bunun ne faydası var? Öldükten sonra kıbleye dönen baştan, temizlik bekleme!” 


On Dördüncü Makale 


Diğer bir kuş hüdhüde, “Bende altın sevgisi var. Para sevdası, bedenimde can olmuş benim. Elimde altın olmayınca gül gibi gülümseyerek oturmama imkân yok. Dünya ve para sevdası, beni anlamsız bir hale koydu” dedi. 


Hüdhüd şöyle dedi: Ey sürete dalmış kuş! Gönlünden sabah gizlenmiş de karanlıklarda kalmışsın sen, kör olmuşsun. Karınca gibi hırsa düşmüş, sürete dalmışsın! 
Mana eri ol, sürete aldanma. 


Altın, süretçe boyalı bir taştan ibarettir. Sen de çocuksun ve renge, boyaya kapılmışsın. Altın, seni Allah'tan alıkoyunca, put kesilir. Sakın ona rağbet etme, fırlatıp at onu toprağa. Altının işe yarayacağı bir yer varsa o da katırın fercidir. Ona kilit yapmalı altından. 


Paran pulun, ne sana yardım eder ne de senin muradını verir. Bir yoksula bir arpacık altın versen bazan ona 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kan kusturursun bazansa sen kan kusarsın. Sen para için âleme dost oldun. Oysa canının sadakası olarak vermen, dağıtman lazım! Ancak senin dükkânında bir pul eksilse âdeta aziz ömrün bitmiş gibi oluyor, sanki tatlı canından oluyorsun. 


Ey her şeyini hiçe veren! Gönlünü bu çeşit şeylere verme artık. Sen darağacındasın, zaman elbette altındaki merdiveni çekecek! Dünyaya dalmışsın, ama sana dünyadan fayda yok. Çünkü din, dünyaya dalmakla elde edilmez. Şununla bununla uğraşıp durmaktasın. Vazgeç bu uğraştan. Eğer dünyanın peşini bırakmazsan perişan olursun. Dört gözle üstüne titrediğin şeyi yoksullara ver. 
Allah, “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiye eremezsiniz” (Âl-i İmrân 3/92) buyurmuştur. Ne varsa hepsini terketmek gerek. Bu yolda candan bile geçmek lazım. Candan geçemezsen maldan mülkten, şundan bundan da geçemezsin. Öyle böyle bir yatağın olsa o bile senin yolunu keser. 


Ey Hakk'ı tanıyan! O boş şeyleri acımadan yak! Ne zamana kadar Allah'ı kandırmaya çalışacaksın? O işe yaramazları korkundan burada yakamazsan yarın bir kilime bağlandı derler. Bu sözden nasıl kurtulabilirsin? 
Eve barka aldananın vay haline! Böyle kimse ev bark yüzünden tepeden tırnağa kadar elemlere, hasretlere düşer, kaybolur gider! Ev, iki harften ibarettir. “Elif”, “vav.” Bu iki harfi de daima topraklara, kanlara bulanmış görmekteyim ben. “Vav”, (hûn: ò) kan kelimesinin ortasında yerleşmiş. “Elif”i de (hâk: 434) toprak ortasında 


hor hakir olmuş gör. 
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Hikâye 
Dervişin Gizlediği Para 


Yeni derviş olan birinin az bir parası vardı. Bu parayı şeyhinden gizledi. Şeyh bu durumu anladı, ancak ona hiçbir şey söylemedi. Derviş de o parayı gizleyip durmaktaydı. O yola düşmüş dervişle şeyh, birlikte bir yere gidiyorlardı. Önlerine kapkaranlık bir yol çıktı. Korkunç yol, ileride ikiye ayrılıyordu. Derviş, yanında para olduğundan korkmaya başladı. Çünkü para adamı çok çabuk rezil eder. Şeyhe dedi ki: “Önümüze iki yol çıktı. Şimdi hangisinden gidelim?” Şeyh dedi ki: “Bildiğin yolu bırak. Çünkü o yol yanlış bir yoldur. Ondan sonra hangi yola istersen git.” 


Bir adam para biriktirmeye başlar da biri iki yaparsa şeytan bile ondan korkar, yanından hızla kaçar. Haram bir arpayı ele geçirmek için hilelere girişir, din yoluna gelince topal eşek gibi topallamaya başlar. Eli sanki taş altında kalır, kimseye bir şey veremez. Hileye gelince, sultan kesilir, dindarlıkta şaşırır kalır. 


Altın kimin yolunu vurursa o adam yolunu kaybeder, ayağı bağlı olarak kuyunun içine düşer. Oysa sen Yusuf'sun. Bu derin kuyuya düşmekten kendini koru. 
Seslenme boşuna, bu kuyunun suyu çok derindir. 


Hikâye 
Bütün Varını Dağıtan Derviş 


Meşhur bir şeyh vardı. O ulu şeyh bir gece rüyasında parlak ay gibi yola giderken, yolda önüne bir meleğin çıktığını gördü. Melek, ona, “Niyetin nereye kadar gitmek?” dedi. Şeyh cevap verdi: “Allah'ın huzuruna kadar!” Melek dedi ki: “Utan! Bunca işle güçle meşgulsün. 
Bu kadar malın mülkün var. Sonra da Allah'ın huzuruna ulaşmak istiyorsun. İşini gücünü, malını mülkünü değerli tutuyorsun ama Allah'a yakınlığının böyle olması lazım. 
Bu kadar adamların sana asılmışken, sen nasıl olur da Allah'ın nuruna karışabilirsin?” 


Adam ertesi günü bu dertten perişan oldu. Neyi var, neyi yok hepsini dağıttı. Yalnız bir yün hırkası vardı, onu sakladı. Başka neyi varsa hepsini verdi. O temiz adam ertesi gece uyuyunca, o melek yine yoluna çıkageldi. 
Dedi ki: “Nereye gidiyorsun böyle?” Adam, “Âlemlerin Rabb'i Allah'ın yakınlık makamına” dedi. 


Melek dedi ki: “Oraya akılsızca, böyle bir yün hırkayla mı gidiyorsun? Ey Allah'ı tanıyan, oraya bu yün hırkayla gitme. Âlemlerin Rabb'inin hiçbir şeye ihtiyacı yok? 
İsa'nın yoluna bir iğne utanç oldu. Sense kendine yün hırkayı zırh ediniyorsun?” 


Adam ertesi gün bir ateş yakıp o yün hırkayı yaktı. 
Ertesi gece rüyada yine o meleği gördü, melek yine dedi ki: “Ey tertemiz er, nereye gidiyorsun?” Adam, “İşleri düzene koyan Allah'a” diye cevap verdi. Melek dedi ki: “Ey ünlü er, madem her şeyini O'na feda ettin artık gitmene lüzum yok. Otur burada, sen oturdun mu padişah sana gelir. Her şeyi Hak yoluna verdin ya, şüphe yok ki Hak, senin yanına gelecektir.” 


Neyin varsa hepsinden kurtul da bu temizliğe erişince Allah gelsin, seni karşılasın. Yoksulluğu bulmadıkça Allah yakınlığıyla işin olamaz. Herkesin devleti, yoksulluktur. Herkesin derdine derman, canlar yakan yokluktur. Peygamber gibi, fakirlikle övünmüyorsan dinin ikiliktir, faziletin de uydurmadır. Yokluk, insana Kâbe gibi dört direktir, beşinci direği Allah'tan başka kimse gösteremez. Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] zamanında bu dördü, sahabede açıkça görünürdü. 
Açlık, canla başla oynamak, alçak gönüllülük ve gurbet. 
Bu dördünden sonra beşincisi fırsattır. Sahabenin hepsi de aç kalmadıkça rahatlamazdı. Kimsede ne ekmek kaygısı vardı ne şan ve şöhret kaygısı. Hepsi gurbette vatan tutmuştu. Gönüllerinden azık, tarla kaygısını çıkarıp atmışlardı. Sahabenin hepsi canlarıyla oynadılar, cennete âşık oldular. Hepsinin yüceliği alçalmadaydı. 
Onların bütün cüzleri kül olmuştu. Hâsılı onlar yoklukta padişah kesilmişlerdi. Halkın en iyileriydi onlar! Adamın, ne başı olmalı ne ayağı. Her şeyini Allah'a vermeli, kendisi de Allah'ta yok olmalı! Yokluğun tamamlanmasa da bir zerrecik benliğin kalsa ebediyen emniyet ve huzur yüzü göremezsin. 


Hikâye 
Mağaradaki Nasiptar 


Meryem oğlu İsa, bir mağaraya gitmişti. Mağarada bir adam uyuyordu. Hz. İsa, adama dedi ki: “Ey âlemden haberi olmayan, kalk da bir işe sarıl. Eline belki bir şey geçer.” Adam dedi ki: “Ben bütün âlemin işini hallettim. Ebedi bir saltanata erdim.” Hz. İsa: “Ey yol eri! O iş nedir?” dedi. Adam cevap verdi: “Dünya, bence bir saman çöpü haline geldi. Bütün dünyayı bir somun ekmeğe vermekteyim. O somunu da bir kemik parçası gibi köpeklere atmaktayım. Uzun zamandır, dünya ile işim yok, çocuk değilim ben, bulüğa erdim. Artık oyunla ne işim var? Gafletle, yanılmakla işim yok benim!” Meryem 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oğlu İsa, bu sözü duyunca dedi ki: “Artık ne istersen yap. Madem dünya ile işin yok, Allah sana rahatlık versin. Madem dünyada hiçbir şeye kederlenmiyorsun, her şeyden nasibini aldın demektir.” 


Altın kızıl yüzlü, gönül çekicidir. Ancak eline alınca ateş kesilir. Gözün yolda kimseyi görmüyor. Bu körlük yüzünden altına, gümüşe göz dikmişsin! Niceleri bunun yüzünden imanından oldu. Niceleri de bu uğurda can verdi de ortaya sadece bir arpa altın kodular. Yüzlerce hazinen, hepsinden de maksat, iyi bir geçimdir. Herkesin nasibi bir lokma ekmek olduktan sonra, onları biriktirio yığmak faydasızdır. 


Hikâye 
Râbia'nın Gümüşten Korkması 


Basra şeyhi, Râbia'nın yanına gidip, “Ey aşkta şöhret kazanan! Hiç kimseden bir şey duymadın mı sen. Kimseye bir şey söylemiyorsun. Kendinden doğup parlayan bir şey söylesen ne olur? İştiyaktan ölüm haline geldim” dedi. Râbia dedi ki: “Ey devrin ulusu, birkaç kere iplikle bir şeyler işledim. Çarşıya götürüp sattım, memnun oldum. Elime 2 dirhem gümüş girdi. Fakat her ikisini de bir elimle almadım. Birini bir elime öbürünü öbür elime aldım. Gümüş çift olursa yolumu keser, elimden atamam diye korktum.” 


Dünyaya kapılan adam, canını kanlara bular. Yoluna da yüz binlerce tuzak kurmuş olur. Adamın eline bir arpa haram para düşse ölünce, mirasçısına o haram para helâl olur, fakat kendisi vebal altında kalır gider. 
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Ey paraya karşılık simurgu bile satan! Ey gönlünde para sevdasını mum gibi yakan ve onunla aydınlanan! 
Bu yola kıl bile sığmaz. Bu yolda hiç kimse hazineye sahip olamaz. Sen karıncaya benzersin, yola ayak bastığında, bir kıl yüzünden seni yakalarlar. Yol alamazsın! 
Bir kıl ucu kadar suç yüzünden bile, insanın başına bu kadar iş gelirse artık buraya gelmek, kimsenin haddi değildir. 


Hikâye 
Kuş Sesine Aldanan Derviş 


Bir zâhid, Hak'tan ihsanlara kavuşmuştu, tam dört yüz yıl ibadette bulundu. Halvete çekilmiş, bir bucağa sığınmıştı. Allah ile gizli ve yapayalnız münâcâtta bulunmaktaydı. Dostu Allah'tı. Adama da böyle bir dost yeterdi zaten! Orada bir duvar vardı, duvarda bir ağaç bitmiş, ağaçta da bir kuş yuva kurmuştu. Kuşun sesi çok güzeldi. Her ötüşünde yüzlerce sır gizliydi. Zâhid bir müddet onun güzel sesine daldı, dinledi. Allah hemen zamanın peygamberine vahyetti, dedi ki: “O zâhide şunu söylemelisin: Gece gündüz ibadetlerde bulundun. Yıllardır iştiyakımızla yandın yakıldın fakat sonunda beni bir kuşa tercih ettin! Yücelikte dirayetli bir kuştun ama sonunda bir kuşun sesi, seni çuvala soktu! Ben seni satın almış, sana almayı öğretmiştim, sense ehliyetsizlik ederek beni satıverdin! Ben seni satın almış, satmamıştım. Vefayı senden mi öğreneyim, ben böyle mi yaptım sana? Elindekini ucuza satma. 
Senin dostun biziz; dostsuz kalma!” 
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Bir başka kuş da hüdhüde şöyle dedi: “Gönlüm ateşler içinde. Çünkü azığım ve varlığım pek güzel bir yerdir. 
Duvarları yaldızlarla bezenmiş, bir köşk vardır. Halk ona baktıkça herkesin canına can katılır. O köşk yüzünden neşeler elde ederim; gönlümü ondan nasıl çekeyim? 
Ondan nasıl vazgeçeyim? O yüce köşkte kuşların padişahıyım ben. Öyle olduğu halde bu yolda nasıl olur da dertlere, zararlara uğramaya katlanırım? Padişahlıktan nasıl vazgeçerim. O köşk olmadıkça nasıl oturur, dincelirim? Hiç akıllı kişi, İrem bağından vazgeçer de cehennemdeki dertleri, elemleri kabul eder mi?” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey himmetsiz! Köpek değilsin sen ancak çevrendeki bu külhan nedir? Şu aşağılık dünya, baştan başa bir külhandiır. Bu külhanda kaç köşkün var senin? Köşkün, ebedilik yurdu ve cennet bile olsa ecel geldi mi, mihnet zindanı kesilir. Ölüm olmasaydı bu durakta oturulurdu ama sonunda ölüm var.” 


Hikâye 
Padişahın Köşkü 


Bir padişah, duvarları altın yaldızlarla bezenmiş bir köşk yaptırdı. Ona birçok para harcadı. O cennete benzeyen köşk tamamlanınca içini de iyice döşetti. Farklı ülkelerden insanlar geliyor, padişaha tepsi tepsi armağanlar sunuyordu. Padişah, filozoflarla hizmetçilerini çağırttı. Onlara dedi ki: “Bu köşkün güzelliğinde, yüceliğinde bir eksik var mı?” Herkes, “Yeryüzünde bu çeşit 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köşkü ne kimse görmüştür ne de görür” dedi. O sırada bir süfi, yerinden kalkıp, “Devletlim! Bu köşkte yalnız bir delik var ve bu büyük bir noksan. Eğer o kusur da olmasaydı, bu köşke cennet bahçesi bile gaybdan armağan yollardı doğrusu!” dedi. Padişah, “Ben bile böyle bir delik görmediğim halde, sen şu bilgisizliğinle nasıl görüyorsun?” dedi. Süfi dedi ki: “Ey devletle başı yücelmiş padişahım! Azrâil'in gireceği delik tıkanmadı. Asıl o deliği, tıkamak gerek. Yoksa ne köşk kalır ne de taht kalır. Başka bir kusuru yok bu sarayın. Ancak ne fayda!” 


Cennet gibi güzel, neşeli bir köşk. Fakat ölüm, sonunda gözüne çirkin gösterecek! Onun için bu köşke o kadar kurulma. Dizginini çek, bu kadar serkeşlik etme! 
Kendi ayıbini görmezsen de büyüklerden biri sana ayıbını söyler! 


Hikâye 
Görgüsüz Tâcir 


Olmayacak şeyler yapan bir tâcir, zenginliğini göstermek için altın yaldızlarla bezenmiş bir saray yaptırdı. 
Saray tamamlanınca, bütün halka sarayında bir ziyafet vermek istedi. Halkı sarayına gelip o şaşılacak şeyleri görmesi için âdeta yalvararak davet etti. Ziyafet günü, adam kendinden habersiz bir halde koşup dururken, tesadüfen onu bir meczup gördü. Dedi ki: “Ey görgüsüz! Şimdi ben de koşa koşa gelip sarayında abdest bozmak isterdim ama meşgulüm, mazur gör; uzaklaş benden, bana zahmet verme.” 
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Hikâye 
Örümceğin Hayali 


Kararsız örümceğin, ömrünü bir hayale kaptırarak geçip gittiğini görürsün! İleriyi gören bir yere ağını yapar. Heveslenip belki bir sinek düşer diye tuzağını kurar. 
Sinek ağına düşünce, o sersemin kanını emer. Sonra da onu kupkuru bir halde bırakır. Onunla uzun müddet geçinir gider! Bazan da ev sahibi eline bir sopa alır, bütün örümcek ağlarını temizler. Ağı da bir nefeste yok eder, örümceği de sineği de! Dünya da dünyaya dayanıp rızıklanan da o örümcek ağına düşen sineğe benzer. Bütün dünya ele geçse yine bir göz kırpacak vakit bile rahat edemezsin. 


Padişahlığa güvenir, başını yüceltirsen yolda bir çocuğa benzersin. Perdecilik eder durursun. Kafanda eşek beyni yoksa mal mülk isteme. Ey hakikatten haberi olmayan! Saltanatı öküzlere verirler! Davulu, bayrağı olan derviş değildir. Eline geçen şey, ancak bir sesten, ancak bir yelden ibarettir. Bayrağı dalgalanır, davulu dövülür fakat bayrağı dalgalandıran yelle davuldan çıkan ses, yarım akçe bile etmez. Aslı olmayan ata binip bu kadar nazlanma. Gururuna kapılıp böbürlenme! Sonunda kaplanın bile postunu yüzdüler. Senin postunu da yüzecekler elbet! Madem kavuşmanın imkânı yok, kaybolup gitmek, ya da baş aşağı düşmek daha iyidir! Başı dik olman mümkün değil senin. Ne zamana kadar oyun oynayacaksın? Ya baş koy da gururlanma artık ya da başınla oynamaktan vazgeç. 


Bahçendeki saray, sana zindan olmuş. Evin barkın, canına bir bela olmuş. Bu gurur üstüne kurulmuş olan toprak yurdundan geç. Ey sabırsız! Ne vakte kadar dünyayı dönüp dolaşacaksın? Himmet gözünü aç da yolu gör. Sonra da yola ayak bas. Hakk'ın dergâhını seyret! 
O can yurduna varınca, öyle yücelirsin ki âleme bile sığmazsın. 


Hikâye 

Dervişin Dünyası 

Divanenin biri sıkıntılı bir halde koşarken ovada bir dervişe rastladı. Dedi ki: “Ey derviş, ne haldesin?” Derviş, “Neden soruyorsun? Utan! Bu daracık dünyada sıkışıp kaldım. Bu dünya bana dar” dedi. Adam dedi ki: “Sözün doğru değil. Şu geniş ova dar olur mu hiç?” 
Derviş, bunun üzerine şu sözleri söyledi: “Eğer burası dar olmasaydı sen bize nereden yetişebilirdin?” 


Sana yüzlerce güzel ve hoş vaatlerde bulunsalar bile, bunu o ateşlerle dolu olan yerden bir nişane olarak verirler. Seni yakıp yandıran bu ateş dünyayadır. Vazgeç bundan artık. Aslanlar gibi çekin bu ateşten! Bu ateşten geçtiğinde, güzel bir gönül elde edersin. Böyle olunca gönül rahatlığı konağına erişirsin! Önünde ateş var ve yol uzak. Sense zayıfsın, gönül tutsak, canın da bezmiş halde. Sen hiçbirine aldırış etmiyorsun; oltada böyle hazır bir iş var, aldırmıyorsun bile. Âlemden birçok şey gördün tut. Bırak, canını feda et! Âlemde ne namın kalır ne nişanın! Birçok şey bile görsen hiçbir şeyi görmemişe dönersin. Daha ne kadar söz söyleyeyim sana? 


Hikâye 
Dünyayı Görmek 


Ahmağın birinin gönlünün meyvesi olan oğlu ölmüştü. Sabrı kalmamıştı. Adam yaslı ve kararsız bir halde 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tabutun ardından gitmekte ve ağlayarak şöyle demekteydi: “Ey âlemi görmeden giden oğlum! Ne oldu sana? 
Hiçbir şey görmeden âlemi bırakıp gittin!” Bir âşık, bu sözü duyunca şöyle dedi: “Dünyayı, yüzlerce defa görse de ne çıkar?” 


Âlemi de kendinle beraber götürsen yine de dünyayı görmeden ölüp gideceksin! Ne zamana kadar âlemi seyredip duracaksın? Ömür elden gitti. Yarana merhem olmayacak mısın daha? Sen de bu pis nefis varken, yüce ve aziz can pisliklerde kaybolur gider! 


Pek gafil bir adam öd ağacı yakmakta, orada bulunan biri de hoşlanarak, “oh” çekiyordu. Meşhur bir pir, adama dedi ki: “Sen böyle ‘oh’ çekip durdukça öd ağacı sızıldanarak yanıp gidecek!” 


İnsan vaktinin değerini bilmeli. Dünyada bundan daha iyi bir şey bilmem ben! Vakte dikkat etmek, fırsatı ganimet bilmek gerek. Ancak bu şekilde Allah'ın huzuruna varırsın ve devlete erişirsin. 


On Altıncı Makale 


Başka bir kuş şöyle dedi: “Ey yüce kuş, bir sevgilinin aşkı beni kendine bağladı. Aşkı aklımı başımdan aldı ve beni halden hale soktu. Yüzünün hayali, yolumu kesti. 
Harmanımı ateşe verdi! Bir an bile onsuz yapamıyorum. 
O güzeli görmemek, ayrılığına sabretmek, bence adeta kâfir olmak gibi bir şey! Gönlüm yerinde değil, onun peşinde dönüp duruyorum. Bu haldeyken nasıl daha ileriye gidebilirim? Önümüzdeki vadiye dalıp yürümek, yüzlerce belaya uğrayıp sabretmek gerek. Oysa ben, o ay yüzlünün yüzünü görmeden bir an bile duramıyorum. 
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Nasıl olur da yollara düşerim? Derdim, derman kabul etmez. Derdim de onun sevdasında dermanım da... Gönlümdeki ateş onun sevgi ateşi! Bu dertte ben yalnızım. 
Fakat onun derdi, bana yoldaş olmuş ya, bu bana yeter. 
Sevdası, beni topraklara attı, kanlara buladı. Saçları, beni perdeden çıkardı! Onun sevdasına düştüm, takatim kalmadı. Onu görmeden bir an bile sabredemiyorum. Yolunda toprak kesildim, kanlara bulandım. Halim işte bundan ibaret, söyle ne yapayım?” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey sürete aldanmış! Ey baştan ayağa bulanık sulara düşmüş! Bilgi sevdası, süret sevdası değildir. Ey hayvan meşrepli! Şehvetten doğan sevda, bilgi sevdası olamaz! İnsan, noksan olan güzelliğe âşık olsa da sonunda o aşk biter. Sonu gelecek güzelliğe dalıp o sevda ile sarhoş olmak küfürdür. Kanla ahlâtın kaynaşmasından meydana gelen sürete 'ulaşılmayan ay’ adı verilmiş. Ancak o ahlât ve kan eksilince, âlemde ondan daha çirkin bir şey olmaz! Güzelliği ahlâttan ve kandan olanın, o güzelliği sonra ne olur, bilirsin! Ne zamana kadar süret etrafında dolaşıp güzellik arayacaksın? Asıl güzellik gayb âlemindedir, güzelliği o âlemde ara! İşin perdesi kalkınca ülkede kalmaz ülkedekiler de... Bütün âlemin süreti mahvolur; yüceliklerin hepsi de aşağılıklara döner. | 


Sürete dost oluşunun ne olduğunu bil! Sürete ait şeylerin hepsi, birbirine düşmandır. Fakat gayb âlemindeki güzele dost olursan o vakit işler değişir. Ayıbı olmayan sevda gerçek sevdadır. Bundan başka dost olduğun her şey, senin yolunu keser ve beklemediğin bir anda büyük bir pişmanlığa düşersin.” 
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Hikâye 
Câriyeye Âşık Olan Talebe 


Yetenekli, anlayışlı ve bilgili bir genç vardı. Her vakit ilimle meşgul olurdu. Tahsiline çok az ara verir yıldan yıla kendini biraz dinlendirirdi. Hocasının da gözde talebesiydi. Çünkü gerçekten çok iyi bir gençti. Hocası onu diğer talebelerden üstün tutar, onunla başka konuşurdu. 
Hocanın harem dairesinde, âdeta ikinci bir güneş kadar parlak ve güzel bir câriyesi vardı. Çekik gözlü, canlara can katacak kadar güzel, dünyayı süsleyen, herkesi hayretlere veren bir dilberdi. Öyle bir güzeldi ki baştan ayağa kâmil bir ruhtan ibaretti. Lutuf içinde lutuftu, feyiz içinde feyiz! Tatlılıkta şekeri kendine kul etmiş, güzellikte dolunayı kendine köle edinmişti. Ay, yüceliğinden değil de onun belindeki kemere âşık olmuş, o yüzden yerlere düşmüştü. Lâl dudaklarından şekerler damlar, bunu gören papağanlar, kanatlarını dökerlerdi. Gözlerinden ok yağmurları yağar, herkesi kanlara bulardı! 


Bir gün o talebe, o güzel câriyeyi gördü ve kendi kendine, “Ben talebeyim, hocam bu! Artık dünyada başka bir hocam yok. Şimdi bu güzele talebe olmam bana yeter! Hocam bana sevda dersi vermezse başka bir dersi hatırlayamam artık!” dedi. 


Gece gündüz o güzelin sevdasıyla yanıp yakılmaya, hocadan tamamıyla korkmamaya başladı. Derdinden safran gibi sarardı da yüzü sarı boya otuna döndü. Aşk gelip aklı alt etti. Gönlü gevşek bir hale koydu. Birçok kimse ona öğütler verdi ve bu sevdadan geçmesi için yardımda bulundular ama o aşkın bir zerresi bile onların hepsini yele verdi. 


144 e MANTIKU'T-TAYR 


İlim tahsili insana izzet verir. Mantık ve kelâmı dogurur. Aşka girişmekse insanı perişan bir hale koyar. 
Rezil rüsva eder. 


Sonunda talebe büsbütün hastalandı. Bütün uzuvları sanki birbirinden ayrıldı. Sonunda hocası, talebesinin câriyeye âşık olduğunu anladı. Bilgi ve tecrübesiyle duruma el koydu. O câriyenin iki kolundan kan aldırdı. 
Ona kuvvetli bir müshil verdi. Sonra câriye âdet gördü. 
Selviye benzeyen boyu, yay gibi büküldü, gül yanakları safrana döndü. Ne yüzünde bir güzellik kaldı ne de yanağında bir tazelik. Güzelliğinden bir zerre bile kalmadı. O kadeh kırıldı, o sâki geçip gitti. Otuz yerde yediği ve kullandığı ilaçların hepsi de bir leğen içinde birbirine karışmıştı. Hayız kanıyla damarından alınan kan da o leğenin içindeydi. Leğen ağzına kadar dolmuştu. Hoca, o zeki talebeyi çağırdı. Haremden de câriyeyi getirtti. 


Talebeye yer gösterdi, oturttu. Câriye de talebenin önünde ayakta durdu. Genç, o kızı görünce yüzünü başka tarafa çevirdi. O güzel kızın az bir zaman içinde bu kadar değiştiğine şaşıp kaldı. Gönlü câriyeden soğudu, ilim ateşi yeniden alevlendi. Bütün hastalığı geçti. O câriye de unutuldu gitti. Hoca, talebenin kurtulduğunu ve yeniden neşelendiğini görüp o zeki gencin câriyeden soğuduğunu, gönlünde artık o sevda ateşinin söndüğünü anlayınca hizmetçilerinden o leğeni getirmelerini emretti. Leğenin üstünü açıp talebenin önüne koydu ve dedi ki: “Ey genç! Sen ne hale düşmüştün? Sabrın ve kararın kalmamıştı. Nerede gönlündeki o ateş? Nerede o serbestliğin, nerede o utanmazlığın? Gece gündüz o câriyeyi istiyordun ya hani haydi başını kaldır da bak. 
Bütün istediklerin önünde. Neden onun sevdasıyla sararıp soldun da şimdi bütün ateş birden soğudu? Sen yine o gençsin, o da yine o câriye. Fakat onda senin istediğin bir şey vardı, o yok şimdi. Dilediğin şey, bu leğende. Bu leğen onunla dolmuş, işte şurada duruyor. 
Bir bak! Sen câriyeden bir nefes elde etmek istiyordun. 
Hakikatte bu pisliğe âşıktın sen! Yola düşüncesiz girdin. 
Kana, pisliğe âşık oldun!” 


Talebenin aklı başına geldi o an. Tövbe etti ve tekrar dersine koyuldu. Sürete tapmayı sanat edinen, nasıl olur da sıfatı düşünebilir? Süretin aslı, şeytanca bir iştir. 
Mana ehliyse ruhani candır! Süretten vazgeç, öze âşık ol. Âşık ol da bilgi güneşini bul. Süret, kandan başka bir şey değildir. Sürete kapılan adam, ilerisini düşünen bir adam değildir. Tenden daha güzel olana âşık olursan buna sevda derler. 


Hikâye 
Ölen Sevgili 


Dertli birinin ağlayıp inlediğini gören Şibli, ona sordu: “Bu ağlaman nedendir?” Adam dedi ki: “Şeyhim! Bir sevgilim vardı, güzelliği canıma can katıyordu. Ancak öldü ve ben de şimdi derdinden ölüyorum. Onun yasıyla bütün âlem gözüme kapkara görünüyor.” 


Şeyh dedi ki: “Madem gönlün bu yüzden perişan, neden yas tutuyorsun? Neden böyle ağlayıp duruyorsun? 
Yeniden bir sevgili bul kendine. Ancak bu defa ölmeyen bir sevgiliye âşık ol ki derdiyle böyle ağlayıp inleyerek ölme bir daha!” 


Sonunda ölüp giden yârin dostluğu, insanı dertlere sokar. Süret sevdasına kapılan, o süret yüzünden yüzlerce belaya uğrar. O süret, elinden çabuk gider. Âşık da şaşırır kalır ve mahvolur. 


Hikâye 
Akılsız Tâcir 


Hayli malı, mülkü olan zengin bir tüccar vardı. Bir de şeker gibi dudaklı güzel câriyesi... Bir gün câriyeyi sattı. 
Ancak sonunda pişman oldu. Çaresiz bir derde düştü, aklı başından gitti. 


Kararsız bir halde onu satın alana gitti. Aldığı para- nın bin mislini verip tekrar almak istedi. Fakat adam, câriyeyi satmaya razı olmadı. Tâcirin yüreği câriyenin sevdasıyla yanıp yakılıyordu. Hem yolda gidiyor hem de ağlayarak, “Ben bu derdi hak ettim. Ahmaklıkla gözlerini yumup dünya malına aldanarak sevgilisini satanın hali budur işte” diyordu. 


Bir zaman gelip pazar kuruldu mu, sen de ziyan ettiğini anlarsın. Nefeslerinden her nefes bir incidir. Her zerre, sana kılavuzluk eder, Allah'a ulaşan yolu gösterir. 
Baştan ayağa O'nun nimetlerinde yüzüyorsun. Kendine gel de bir düşün, bak şu nimetlere. Kimden uzaklaştığını ve bu ayrılığa nasıl sabrettiğini anla. Hak, seni yüzlerce izzetle yetiştiriyor da sen bilgisizlik yüzünden başkasına kapılıyorsun. 


Hikâye 
Kemiğe Aldanan Köpek 


Bir padişah, avlanmak üzere ovada giderken, sek- bana, “Bana bir tazı getir” dedi. Padişahın bir av köpeği vardı. En ağır taşlarla işlenmiş mücevherden bir tasması 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vardı boynunda. Ayağındaki halhallar ve ön ayaklarındaki bilezikler altındı. Boynundaki tasmanın ipi ipekti. 
Padişah, o köpeği en akıllı köpek sayar, tasmasını kendi eliyle tutardı. O köpek koşar, padişah onun peşinden yürürdü. 


Bu defa da padişaha o köpeği getirdiler. Köpeğin gittiği yolda bir parça kemik vardı. Köpek, kemiği görünce kalakaldı. Padişah da köpeğe öylece bakıyordu. 
Sonunda padişah öyle bir kızdı ki alevi köpeği bile sardı. 
“Benim gibi padişahın huzurunda başkasına nasıl bakabiliyorsun?” dedi köpeğe ve tasmasını hemen elinden bırakıp, “Şu edepsize yol verin gitsin!” diye emretti. O köpek, yüz binlerce iğne yutsaydı bile, yine tasmasının elden bırakılmasından daha iyiydi. Sekban dedi ki: “Köpek süslü püslü ve boynunda mücevherden tasma var. 
Bu köpek ovaya layık ama üstündeki mücevherler, altınlar da bize layık.” Padişah, “Öylece bırak, gitsin, gönlünü onun altınına ve gümüşüne verme. Bırak da bundan sonra aklı başına gelirse kendini süslü püslü görüp vaktiyle bir yuva bulduğunu, sonunda da gaflete düşüp bu yuvadan ayrıldığını hatırlasın” dedi. 


Ey bir mürşid bulup da sonunda gafletle ondan ayrılan! Ayağını aşk yoluna erce bas. Yiğitler gibi ejderha ile kadeh kaldır. Çünkü burada ejderha vardır. Âşıklara can verdirir. Adamın canına bu galeyanı veren, ejderhayı da karıncaya çevirir. Âşıklar, ister bir olsun ister yüz. Hepsi de onun yolunda kendi kanlarına susamıştır. 


Hikâye 
Hallâc'ın Darağacına Çıkarılması 


Hallâc, darağacına çıkarıldığında dilinde “enelhak” sözünden başka bir şey yoktu. Onun bu sözünü anlamayanlar, ellerini, ayaklarını kestiler. Bedeninden öyle kan aktı ki sapsarı kesildi. Böyle bir halde insan kızıl benizli kalabilir mi ki? O yol güneşi hemen kollarının kesik yerlerini ay gibi olan yüzüne sürmeye başladı ve dedi ki: “Erin süreceği kızıllık kandır. Ben de şimdi yüzüme kızıllik sürüyorum ki kimseye sarı benizli olarak görünmeyeyim. Bu darağacında durdukça kızıl benizli durayım. Birine sararmış görünürsem beni korktu sanır. Oysa kılım bile kıpırdamıyor. Onun için burada bundan başka bir kızıllık işe yaramaz. 


Kanlı adam, başını darağacına verdi mi, işte aslanlığı o vakit ortaya çıkar. Cihan, bana mim harfinin halkası gibi görünüyor, böyle bir makamda korku kalır mı hiç? 
Biri temmuz sıcağında yedi başlı ejderha ile düşüp kalkarsa başına çok işler açmış olur. Belki de bu işlerden en hafifi darağacına çekilmektir!” 


Hikâye 
Cüneyd-i Bağdâdi'nin Nasihati 


Din ehlinin rehber edindiği, derin umman Cüneyd-i Bağdâdi (kuddise sırruhüj, bir gece Bağdat'ta konuşuyordu. 
Öyle yüce sözler söylüyordu ki gökyüzü bile susamış bir halde eşiğine baş koyuyordu. Cüneyd'in güneş gibi yakışıklı bir oğlu vardı. Cüneyd-i Bağdâdi, konuşurken, oğlunu çarşıda tutup başını kesmişler ve alay ederek ortaya atmışlardı. O tertemiz yürekli Cüneyd, oğlunun başını görünce hiçbir şey demedi. Başına toplananlara dönüp nasihatlerine devam etti ve dedi ki: “Bu gece ateşe, başlangıcı olmayan sırlara ait çok büyük bir kazan koydum. Kaynaması için bundan fazla hararet iste, bundan azını değil.” 
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On Yedinci Makale 


Başka bir kuş dedi ki: “Ben ölümden korkuyorum. 
Gideceğim yol uzun bir yol. Benimse hiçbir azığım yok. 
Kalbime öyle ölüm korkusu geliyor ki daha ilk durakta canım ağzımda! İşi düzgün ve adamları güçlü olan ulu bir bey bile olsam, eceli hatırladığımda, inleyerek ölürüm. Biri ecelin kılıcına hedef oldu mu, eli hem kırılır hem kesilir! Bütün âlem baştan ayağa el olsa da ölüm bu ele bir kılıç vurunca, hayıflanmaktan başka elden hiçbir şey gelmez, ne yazık!” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey kudretsiz, zayıf kuş! Ne zamana kadar bir avuç kemik halinde kalacaksın? Birkaç kemik, bir yere gelmiş, fakat kemiklerdeki ilik yanmış. Bilmez misin ömrün uzunda olsa kısa da olsa, iki soluktan ibarettir. Bu keder, bu yas ne vakte kadar sürecek? Bilmez misin, her doğan ölür, toprağa girer ve her var olanı yel alır götürür. Seni yaşaman için yetiştirdiler, ölmen için de bu âleme getirdiler. 

Felek baş aşağı çevrilmiş bir leğene benzer. O tas hava kararınca, akşam kızıllığıyla kanlarda boğulur. Güneş, elinde kılıç, bunca başı o leğenin içinde keser! Sen ister temiz gelmiş ol isterse bulanmış bir halde. Toprakla karılarak vücut bulmuş bir damla sudan ibaretsin. Denizle nasıl savaşa girişilebilir ki? Bütün ömrünce âleme hükmetsen de sonunda yanarak can verirsin.” 


Hikâye 
Kaknus Kuşunun Ölümü 


Kaknus güzel ve bir o kadar acayip bir kuştur. Hindistan'da yaşar. Uzun ve kuvvetli bir gagası vardır. O 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gagada ney gibi birçok delik bulunur. Bu kuşun eşi de yoktur. Her delikten başka bir ses çıkar ve her sesten de bir başka nağme duyulur. Her delikten ayrı bir ses çıkınca kuş da kararsız bir hale gelir, balık da. Bütün kuşlar susarlar. Onun sesinin güzelliğinden hepsinin de aklı başından gider. 


Filozofun biri, bir süre onunla kaldı. Onun sesini dinledi ve müzik bilgisini onun sesini taklit ederek geliştirdi. 
Bu kuşun ömrü bin yıla yakındır. Öleceği vakti iyi bilir ve ölümün geldiğini anlayıp kendinden ümit kestiğinde, çalı çırpı toplayıp onları yığar. Sonra da tam ortasına da kendisi geçer, yüzlerce nağmeyle feryada başlar. Âdeta ruhunun her deliğinden başka bir dertli nağme çıkar. 
İnleyenler gibi, o delikten çıkan her feryadı bir başka feryat haline getirir. Hem feryat eder hem de ölüm derdinden gazel yaprağı gibi titrer. Onun feryadını duyan bütün kuşlar ve coşkunluğunu gören bütün yırtıcılar onu seyretmek için bulunduğu yere gelirler. Hepsi de gönüllerini âlemden keser. O gün ciğerleri kana bulanarak onun derdiyle dertlenen birçok hayvan, onun karşısında düşüp ölür. Hepsi onun ağlamasına ağlar. Bir kısmı da dermansız bir halde ölür gider. Onun bu ölüm günü, acayip bir gündür. Gönüller yakan feryadından âdeta gönüllerden kanlar damlar! Nihayet bir soluk ömrü kalinca, şiddetle kanatlarını çırpar. Kanadından bir kıvılcımdır sıçrar; alev alır, ateşlenir; 


O ateş, çevresindeki çalı çırpıyı da tutuşturur, böylece tamamıyla yanar. Kaknus ile çevresindeki çalı çırpı tamamıyla kor olunca; o kor, kül haline gelir. Külde bir 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zerre bile ateş kalmayınca, o külden başka bir kaknus kuşu yaratılır. Ateş o çalı çırpıyı kül haline getirince, külün içinde bir kaknus yavrusu baş gösterir. Hiç kimseye öldükten sonra doğmak ya da doğurmak nasip olur mu? Sana da kaknus gibi uzun bir ömür verseler, birçok güzelliğe nasiptar olsan sonunda yine ölüm var. Zavallı kaknus, bin yıl kendine feryat edip durur. Yıllarca feryat içindedir, oğlu yoktur. Âlemde hiçbir bağı bulunmaz. 
Evlat ve eş derdi görmez. Fakat sonunda ölüm gelince, külünü yele verir gider. Buna bak da ibret al. Birkaç düzene sarılmakla hiç kimse ölümün pençesinden kurtulamaz. Bütün âlemde ölümden kurtulacak kimse yoktur. Asıl şaşılacak şeye bak! Kimse yol azığı hazırlamaz. Ölüm çok sert, çok zalimdir. Ancak yine de bir dilim ekmeği ıslatmak gerek. Başımıza çok işler geldi ama hepsinden beteri bu iştir. 


Hikâye 
Babasının Başında Ağlayan Evlat 


Bir oğul, babasının tabutu önünde hem ağlıyor hem de, “Baba, bugün benim yüreğim yaralandı ve ömrümce başıma böyle bir gün gelmez” diyordu. 


Bir süfi dedi ki: “Babanın başına da bir daha böyle bir gün gelmez! Senin başına gelen iş, babanın başına geldi!” 

Ey dünyaya başsız, ayaksız gelen! Yel ölçmeye mi geldin buraya? Ülkenin en yüksek yerine çıksan yine de eline yelden başka bir şey girmeyecektir. 
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Hikâye 
Sekerata Düşen Neyzen 


Bir neyzen sekerata düştü. Yanında bekleyen biri ona, “Ey sırra erişen! Halin nasıl?” diye sordu. Neyzen dedi ki: “Hiç sorma, anlatılacak gibi değil! Ömrümce yel üfledim. Sonunda da toprağa gittim vesselâm!” 


Ölüme hiçbir çare yok, bir zaman yaprakların hepsi sararıp dökülür. Hepimiz ölmek için doğmuşuz. Dünyada kalmayacağımıza gönlümüzden inanmışız biz. Hükmünü âlemde yürüten kişiler bile, şimdi yer altında ezilip gitmişler! Okuyla gökleri delenler mezara girmişler. Hiçbir varlıkları kalmamış. Hepsi de yer altında uyumuşlar, hem de ne uyumak! Perişan bir hale düşmüşler. Ölüme bir bak. Ne zorlu bir yol. Bu yolda ilk konak mezardır. 
Ölüm acısını bilsen tatlı canın altüst olur. 


Hikâye 
Testideki Acı Su 


Bir gün İsa peygamber, suyu tatlı bir dereden su içiyordu. Suyun lezzeti, gül suyu şerbetinden de tatlıydı. 
Biri o sudan testisini doldurup gitti. İsa da testisini doldurdu ve hararetle başına dikti. Fakat testideki su, ağzına acı geldi. Suyu içemedi, bu işe şaşırdı ve dedi ki: “Ya Rabbi, testideki su, şu derenin suyu, ikisi de bir su; bunda ne hikmet var? Neden testinin suyu böyle acı da derenin suyu baldan tatlı?” Testi dile geldi ve İsa'ya dedi ki: “Ey İsa, ben eski zamanlarda yaşamış bir adamım. 
Bu dokuz kâsenin altında binlerce defa testi olmuşum. 
Hatta bundan sonra da binlerce defa beni testi yapsalar, yine ölümün acısı parçalarımdan çıkmaz! Daima ölüm acısıyla bu lezzetteyim. Suyum onun için böyle acı.” 
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Ey gafil! Sen de sırrı testiden dinle! Bundan böyle kendini gafletle testi haline getirme. Ey sırları araştıran, sen kendini kaybetmişsin. Ölümün gelip çatmadan, tekrar kendini ara. Kendini diriyken bulamazsan öldükten sonra nasıl sırları işiteceksin? Ne aklın başındayken kendinden haberin var ne de öldükten sonra varlığından eserin. Hayattasın ama hakikatte ölüsün. Adam olarak doğmuşsun ama bir türlü adam olamamışsın! Dervişin önünde yüz binlerce perde varken, kendini nasıl bulabilir ki? 


Hikâye 
Sokrat'ın Defnedilmesi 


Sokrat'a ölüm hali geldi. Yanında bir talebesi vardı, dedi ki: “Hocam, seni kefene sarıp sarmalayınca, yıkayıp arıtarak kefenleyince nereye gömelim?” Sokrat dedi ki: “Oğul, beni bulabilirsen nereye istersen oraya göm.” 
Bu uzun ömrümde, ben kendimi bulamadım ki sen öldükten sonra beni bulasın! Öyle bir gidiyorum ki bu gidiş vaktinde bir kılımın bile kendinden haberi yok. 


Hikâye 
Şeyh Basri'nin Ağlaması 


Adamın birini toprağa veriyorlardı. Şeyh Basri o mezarın başına gitti. Mezara bakıp kendi kendisine ağlıyor ve şöyle diyordu: “Bu ne zor bir iştir! Âlemin son konağı mezar, ahiretin de ilk konağı burası. Şu halde ilk konak da yerin altı, son konak da...” 


Renkten ve gösterişten oluşan ve sonu mezardan ibaret olan âleme nasıl gönül verirsin? Bu dünyadan 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nasıl korkmazsın? Sonu işte burasıdır. Ne zamana kadar sonu bundan ibaret olan dünyaya bağlanacaksın? 
Perde ardında biriyle arkadaşlık edeceksen bari ölüsü bulunmayan biriyle arkadaşlık et. Oysa sen hayallere tutulmuşsun. Kasırgaya kapıldığın halde, bize bir kandil getirmeye çalışıyorsun. Kandilin söneceğinden korkmuyor musun? Bu kandili istediğin kadar sıkı tut faydası yok, çabucak söner. Kandilin sönünce yolda kalır ve bir kuyuya düşersin. Sönmüş kandili ne kadar arasan da kimse sana yerini göstermez. Yelin söndürdüğü kandile üzülüp ağlasan da fayda yok. Kandil, mekânsızlık âlemine ulaşınca görünmez olur. Görenin canına, bu âlemden o âleme varan yol, bir soluktan fazla sürmez. 


Can bu âlemden geçince âlem sana o âlem oluverir! 
Bu âlemden o âleme giden yol pek uzun değildir. Arada duvar olan ancak bir soluktur. O soluğu verip de ölünce seni baş aşağı toprağa atarlar. Ölüm halka musallat olmuştur. Çaresizce herkes toprağa baş koyup girecek ve uyuyacaktır. Ölüm ne ahmağı bırakır ne akıllıyı... İyi olanı da alır, kötü olanı da... İster bu kavimden ol, ister başka bir kavimden. Sen de onlar gibi geçip gideceksin bu âlemden, bunu iyice düşün! 


Kim ölür, aşağılık toprağın altına girerse cümle halk ona, “Kurtuldu, istirahate vardı” der. Ölüm yenilmez bir erdir. Senin ölümüne ten uykusu derler. Gerçekten de dünya dağdağalarla doludur. Onun ilk istirahat konağı da ölümdür. Madem ölüm, sana galip gelecek; ne yaparsan yap, ondan kurtulmaya çare yok. Kalk ayağa da göklere bir adım atalım. Bu kanlarla dolu çömleğin üstünü örtelim. Bu dünyaya geldiğim için, bulut gibi göz yaşları döküp gidiyorum. Bu gelmeden ve bu gitmeden eyvahlar olsun! 
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Hikâye 
Meczubun Sekeratı 


Sırlardan haberdar olan bir meczup can çekişiyordu. 
Kuvwvetsiz, aciz bir halde, gözlerinden bulutlar gibi kan dökmekteydi. Dedi ki: “Ey Allahım! Beni sen dünyaya getirdin. Madem götürecektin, neden getirdin? Canım olmasaydı rahat ederdim. Ne doğardım ne de ölürdüm. 
Keşke gelip gitme zahmeti olmasaydı. Ölüme hazırlanmak farz lâkin bende bu düşünceye derman yok.” 


Hikâye 
Hz. İsa'nın Aklına Ölümün Düşmesi 


Meryem oğlu İsa [aleyhisselâm], neşeli bir peygamber olduğu halde, ölümünü hatırlayınca yüreğine bir korku düşerdi. Oturduğu yer bile teriyle ıslanırdı. O ter, tepeden tırnağa kadar onu kanlara bulardı. 


Hikâye 
Çetin Hesap 


Hz. Halil [aleyhisselâm] vefat edince ruhu Allah'ın huzuruna ulaştı. Hak ona, “Ey bütün halktan devletli, dünyada gördüğün en zor şey neydi?” diye buyurdu. Hz. Halil dedi ki: “Oğlumu kesmek zordu, amcamı cehennemde görmek güçtü, ateşe atılmam, belalara düşerek ömür sürmem müşküldü ancak, ölüm anına karşı bunların zor bir tarafı yok.” Yüce Allah ona şöyle hitap etti: “Can vermek, sana zor geldiyse de can verip öldükten sonra da nice güçlükler var. Kişi o müşkülata düşerse can vermek ona huzurlu gelir.” 
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Madem böyle bir müşkül var neden geceyi, gündüzü gafletle geçirirsin? Bu zor işin bir çaresini bul. 
Çünkü yol çok uzun. Kendine bir konak hazırla. Dünyayı bırak da ölüm hazırlığına başla. Yol ölüm üstüne kurulmuş, yol azığı yap kendine. Uzun ömür en iyi bir şeyken, onu en beter bir şey olan dünyaya sarfetme. 
Dünya ile oyuna dalma. 


Ey dünya altınının bir arpa kadarına bile canını satan! Yusuf'u da böyle ucuza sattılar. Sen Yusuf'u böyle kabullendin. Can Yusuf'unu sultan eden, canını verir de onu satın alır. Can Yusuf'u azizdir. Yusuf'tan daha iyi ne var ki? Yusuf'un kadrini kör anlayamaz, coşkun gönülden başka bir gönül yanıp erimez. 


Hikâye 
Ömrün Kıymeti 


Padişahın biri, garibin birine vezirlik verdi. O da uzun bir zaman vezirlik yaptı ve mal, mülk sahibi oldu. Sonunda ihtiyarlayıp padişahtan müsaade istedi. Dedi ki: “Artık bir köşeye çekileyim padişahım. Çünkü ölümden korkuyorum. Gece gündüz ibadet edeceğim, her an sana da duada bulunacağım.” Padişah dedi ki: “Sen önce buraya eli boş bir halde geldin. Neyin varsa hepsini bana teslim et, ilk gün nasıl geldiysen buradan yine öyle git. Buraya eli boş geldin, bunca hazineyle gidiyorsun, olur mu böyle?” Vezir dedi ki: “Evet, vezirlik yaptım ama ömrümü senin yolunda harcadım. Sen de ömrümü bana ver, al bu da malın işte. Ya da ses çıkarma da şu fakiri bırak. Ben o derece değerli bir sermayeyi senin yolunda kaybettim.” 


MANTIKU'T-TAYR e 157 


Madem bütün sermayen, ömründen ibarettir; peki, neden bu ömrü hemen yele verdin? Böyle bir sermaye elden gittikten sonra, neyin varsa hepsi de gitti demektir. Ey er olmayan! Sen ömrünün değerini bilmezsin. 
Ömrün kadrini ancak ölenler bilir. Haydi, git de mezardakilere sor, bu kıymetli ömür için ne diyecekler sana? 


Hikâye 
Amel Defterinin Kapanması 


Bir kimse rüyasında müttaki birini gördü. Ona selâm verdi ancak onun selâmını aldığını duymadı. Dedi ki: “Ey izzetli kişi! Selâmıma niye cevap vermedin? Bilirsin ki selâm almak farzdır.” O er dedi ki: “Evet biliyorum, selâm almam farzdır, ancak bize bu kapı kapanmıştır. İbadet kapısı bizden çok uzakta kaldı. Artık senin selâmını nasıl alayım? Hiç ibadetimiz yok artık. Burada ne rükü edebiliyoruz ne bir secdeye varabiliyoruz. Senin gibi ben de dünyada olsaydım, bir an bile ibadetten kalir mıydım hiç? Bundan önce bir avuç habersizdir fakat ömrün kiymetini şimdi biliyoruz. Yazıklar olsun. İbadet kapısı bağlandı, soluk bitti. Ne ibadet etmeye yol var ne gönülden âh etmeye takat... Bunca ömür geldi geçti. 
Elimizde dertten başka bir şey kalmadı. Yazıklar olsun! 
İbadette bulunmaya kudretimiz varken bilmedik. 


Hâsılı bugün şaşkın bir halde kalakalmış, pişmanlıkla zindanlara düşmüşüz! Kuş, kanadının kıymetini, kanadı yandıktan sonra anlar. Sen de körlüğünden yolu görmüyorsun. Kalk da Allah'tan gören bir göz iste. Seni mezarında körlükten kurtarırlarsa işi o vakit anlarsın. 
Şimdi nefsin yel üstünde, o zaman her şeyin yel üstüne kurulduğunu bilirsin. Şimdi habersiz bir halde bir yele 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dayanmışsın. Sabret, başındaki yel gitsin de gör! Şimdi başın göklerde, ama toprağa girince, gök gibi baş aşağı dönersin. İşin gücün bu âlemdedir. Gittin mi, bütün bunlar yastan ibaret kalır. Bu hiçin ebediliğine imkân yok. 
Onun için ne düşmanlığın değeri var ne de dostluğun. 
Ölünce, 'Âlemin hiçbir faydası yokmuş, ne varsa benim canımdan ibaretmiş” dersin. Madem hiçbir süretin bu âlemde kalmasına imkân yok; güzel de olsan çirkin de olsan bir şey değişmez. Tek bir tüyün dahi kalmasına imkân yok ki ister ak olsun ister kara.” 


Hikâye 
Seninle Gelmeyecek 


Bir kimse Meryem oğlu İsa'ya şöyle dedi: “Ey benzeri güneş olan! Neden kendine bir ev yapmazsın?” İsa dedi ki: “Ben deli değilim. Ebediyen benimle kalmayacak bir şey bana layık değildir.” 


Bir şey seninle gelmiyorsa, ister yoksul olsun ister padişah, hiçbir farkı yok! Sen bir çevgan topuna benziyorsun. Elini, ayağını kaybetmişsin. Ey hakikatten habersiz! Bu ne sersemlik? Seni ortadan kimse kapmadan bütün âlem halkından vazgeç, bir kenara çekil! 


On Sekizinci Makale 


Kuşlardan biri de şöyle dedi: “Ey dosdoğru inanan güzel! Bende hiçbir istek hâsıl olmuyor. Ömrüm boyunca dert çektim. Kanlara bulanmış yüreğimde o kadar dert var ki benim derdimden her zerre yasa bürünmüş. 
Şaşırmış bir haldeyim. Bir an bile şâdolmadım. Bu dertler yüzünden aklım başımda değil. Önümdeki bu uzun 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yola nasıl gidebilirim? Bu kadar derdim, elemim olmasaydı, bu yola çıkmaktan mutluluk duyacaktım. Fakat yüreğim kan içinde, ne yapayım? Halimi sana arzettim ne yapayım, söyle!” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey aldanıp divaneye dönmüş kuş! 
Sen baştan ayağa sevdalara düşmüşsün. Dünyaya sıkı sarılma. Bu dünyanın murada erişmesi de erişememesi de bir anda gelip geçer. Ne var, ne yok bir solukta elden gider. Ömür de sanki bir nefes almamış gibi sona erer. 
Madem dünya durmuyor, geçip gidiyor, sen de ondan geç. Ona bakma. Bâki olmayan şeye gönül veren, gönlü diri değildir.” 


Hikâye 
Bir Anlık Kavuşmanın Kıymeti Yok 


Kalbi geniş bir rehber vardı. Yolun bütün inceliklerini görür ve bilirdi. Kimsenin elinden bir şerbet bile içmedi. Bir gün ona, “Efendim, neden şerbete hiç rağbetin yok?” diye sordular. Dedi ki: “Başımın ucunda ölümün dikilmiş de beni beklediğini görüyorum. Şerbet içmeye niyetlensem, hemen elimden kapacak. Başımda dikilmiş böyle bir memur varken, şerbet içersem bana zehir olur. O memur, böyle dururken nasıl olur da şerbetten lezzet alırım? O şerbet bana gül suyu değil, ateş olur.” 


Bir anlık boş kavuşma, yüzlerce âlem bile olsa yarım arpa değerindedir. Bir an sürecek olan vuslata nasıl dayanabilirim ben. Muradına erişmişsen, bir nefeslik murat için bu kadar böbürlenme! Eğer muratsızlıktan halin 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kararmışsa ağlayıp inleme. Çünkü bu muratsızlık da bir sarhoşluk süresinden ibarettir. Bir zahmete uğrarsan bu yüceliğine delildir. 


Bütün âlem O'nun lutfuyla doludur. İhsanını hatırlamıyorsun da onun için az bir zahmetine bile katlanamıyorsun. Bu iş, nasıl olur da dostluk nişanesi sayılır? Ey içi kararmış! Sen tepeden tırnağa bir deriden ibaretsin. 


Hikâye 
Acı Meyve Yiyen Köle 


Güzel ahlâklı bir padişah vardı. Bir gün hizmetçilerinden biri bir meyve verdi. Köle o meyveyi öyle güzel yemeye başladı ki sanki daha önce o meyveyi tatmamıştı. 
Kölenin böyle lezzetle yemesine padişah da özendi ve dedi ki: “Bir parçacık da bana ver, çok iştahlı yiyorsun ben de özendim.” Köle, padişaha da o meyveden bir parça verdi. Padişah tadınca kaşlarını çattı. Meyve öyle acıydı ki. “Ey köle! Böyle acı bir meyveyi bu kadar lezzetle kim yiyebilir?” dedi. Köle, padişaha, “Padişahım! 
Elinden yüz binlerce hediye aldım. Hepsi de tatlıydı ve lezzetliydi. Bir kerecik de elinden böyle bir acı meyvedir geldi. Hemen elimi eteğimi çekeyim de yüzümü mü asayım? Her an elinden bana bir hazine erişmekte; nasıl olur da bir acıya incinirim. Hep senin nimetlerinle beslendim, senin elinden gelen bir nimet bana acı gelir mi?” 
dedi. 


Sen de onun yolunda zahmetlere uğruyorsan katlan. 
Bil ki o zahmet, rahmetin kendisidir. O'nun işi tersine görünür. Böyle kurulmuş, böyle gider. Kâmil kimseler yola girdiler ama gönül kanıyla bulanmadıkça bir lokma 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ekmek bile yiyemediler. Tuz ve ekmek yemeye oturduklarında ciğerlerini de ortaya döktüler, onsuz bir parça ekmek bile koparmadılar! 


Hikâye 
Dünyada Huzur 


Bir kimse, süfinin birine, “Zamanını nasıl geçiriyorsun?” dedi. Süfi dedi ki: “Ben bir ateşe düşmüşüm. Deniz kıyısındayım ama dudaklarım kupkuru! Tandırımda bir yufka ufalamışım da bununla kendi boynu- mu vurmuşum.” 


Eğer dünyada rahat arıyorsan, ya uykuya dalmışsın ya da gördüğün rüyayı anlatıyorsun. Eğer huzur istiyorsan ihtiyatlı davran da bu âlemden sırat köprüsüne yiğitler gibi git! Dünyada huzur bulmanın imkânı yok. Çünkü bu âlemde bir zerre kadar huzur bulunmaz. Nefis gibi bir ateş oldukça, huzura kavuşan var mıdır? Pergel gibi bütün âlemi dönüp dolaşan gönül huzuru, tek bir noktadan ibarettir ama ondan da kimse bir haber veremez. 


Hikâye 
Gönül Huzuru 


Yaşlı bir kadın Şeyh-i Mihne'ye şöyle dedi: “Sen huzur içinde rahatsın. Bana da bir dua öğret ki ben de rahata ereyim. Bundan önce birçok hayal kırıklığına uğradım. Ancak gücüm kalmadı. Huzura kavuşmam için bana bir dua öğretirsen o duayı vird edinirim.” 


Şeyh dedi ki: “Bunca zamandır yerimde oturmuş, dizlerimi dikmiş, öylece kalakalmışım. Arzumun peşin- 


162 e MANTIKU'T-TAYR 


den vaktiyle ben de koştum, fakat muradına erişen bir zerre bile görmedim. Aradım durdum ancak, bu derde bir deva bulamadım. Gönül huzuru insana yüzünü göstermez vesselâm.” 


Hikâye 
Zerre Her Zaman Zerredir 


Cüneyd-i Bağdâdi'nin [kuddise sırruhü| huzuruna bir dilenci gelip oturdu ve dedi ki: “İnsan gönül huzuruna ne zaman erişir?” Şeyh Cüneyd dedi ki: “Gönülsüz kaldığı zamanı!” 


Padişahın vuslatına erişemezsen, attığın her adım, yoldaki murada erişmemenin ücretidir. Zerrenin çaresizliğini doğru görüyorum, çünkü onda güneşin ziyası yok. 
Zerre yüzlerce defa kanlara boğulsa bile, o sersemlikten kurtulamaz. Zerre, zerrelikte kaldıkça zerreden ibarettir. 
Hayır, bu zerre değil diyen aldanmıştır. Zerreyi zerrelikten çıkarsalar bile, yine zerredir, parlak güneş değildir. 
Önce zerreden ortaya çıkan şey, yine zerredir. Tamamıyla güneşte kaybolsa bile, yine ebediyen bir tek zerreden ibarettir. Bir zerre ister iyi olsun, ister kötü, ömrünce koşsa bile, yine zerrelikten kurtulamaz. 


Ey zerre! Güneşle beraber gemiye girmek üzereyken sarhoş haldesin. Ey zerre gibi kadri olmayan! Ben sabrediyorum sonunda acizliğini apaçık göreceksin mutlaka. 


Hikâye 
Güneşe Uçan Yarasa 


Bir yarasa, gece sırtını açıp, “Bir an bile güneşi görmedim. Ömrümce, yüzlerce sıkıntıya katlandım, güneş- 


MANTIKU'T-TAYR e 163 


te mahvolmayı diliyorum. Aylardır, yıllardır, gözüm kapalı gibi gidip yaşıyorum ve her an artık oraya varacağım diyorum” dedi. 


Kalp gözü açık biri yarasaya şöyle dedi: “Ey sarhoş! 
Seninle onun arasında binlerce yıllık mesafe var. Senin gibi bir sersem, bu yolu nasıl aşar. Kuyuya düşüp kalmış olan karınca aya nasıl ulaşır?” Yarasa, “Ben o yolu uçarak aşarım. Bakalım bu işten elime ne geçecek?” 
dedi. Yıllarca sarhoş ve habersiz bir halde uçtu durdu. 
Sonunda takati kalmadı ve canı yandı, teni eridi. Kolsuz, kanatsız aciz bir hale düştü. Güneşten haber alamadığından, “Yoksa güneşi geçtim mi?” dedi. Bir akıllı ona dedi ki: “Sen uyumuşsun. Yolu görmüyorsun ki! Gide gide ancak bir adımlık yol gittin. Sonra da güneşi geçtim galiba, onun için kolum kanadım kalmadı diyorsun!” 
Yarasanın bu sözü duyunca canı sıkıldı. Kendinde ne kaldıysa onlardan da oldu. Acizliğe düşüp güneşe dedi ki: “Can gözü açık bir kuş bulmuştun ama ne fayda. Artık bu kuştan şimdikinden daha uzak ol!” 


On Dokuzuncu Makale 


Diğer bir kuş, “Ey yol gösterici! Ben Allah'ın emrini yerini getiririm. O ne buyurursa canla başla yaparım. 
Buyruğuna uymazsam cezama razıyım!” dedi. 


Hüdhüd şöyle dedi: “İyi ki bunları söyledin. Erlere bundan büyük bir üstünlük olmaz. Bu makamdan canını esirgersen nasıl can sırlarını elde edeceksin? Fakat buyruğa canla başla uyarsan canına sahip olursun. Buyru- 


164 e MANTIKU'T-TAYR 


ğa uyan, emri yerine getiren, ziyandan kurtulur; bütün güçlükler ona kolay gelir. 


O'nun emrine uyup buyurduğu gibi, bir an ibadette bulunman, onun emri olmaksızın ömrünce ibadet etmenden iyidir. Buyruksuz zahmetlere düşen, kendi kendini eziyetlere atan, bu mahallede köpektir. Fakat Allah'ın emri için bir an zahmet çekenin sevabı, bütün bir âlemden fazladır. Köpek de bir hayli zahmet çeker ama ne fayda? Buyruğa uymadığı için zahmetinden eline geçen, ancak ziyandır. İş emirdedir, emre itaat et. 
Sen kulsun, kendiliğinden işe kalkışma.” 


Hikâye 
Ayaz'ın Sadakati 


Ayaz'ın elinde kıymeti ölçülemeyecek olan kırmızı bir kadeh vardı. Padişah, “Onu fırlat!” dedi. Ayaz, kadehi öyle bir yere vurdu ki paramparça oldu. Askerlerin içine bir heyecan düştü. Herkes öylece bakakaldı. Askerler, “Ey şaşkın! Onun değerini Allah'tan başkası bilmez. 
Sense onu kırıp attın. Yüceyken hor hakir yerlere attın, utan!” dediler. 


Ayaz, halkın heyecanını görüp gülümsüyordu, Sonunda askerlerden biri dayanamayıp, “Ey köle! Bu cihanı aydınlatan kadehi neden böyle kırıp attın?” dedi. 
Ayaz dedi ki: “Padişahın buyruğunu yerine getirmek, bence denizden aya kadar belki ondan da yüce bir iştir. 
Sen kadehe baktın, fakat ben padişahın buyruğundan başka bir şeye bakmam. Ben onun buyruğuna köleyim. 
Emirlere uyana köle denir. Kadeh de nedir ki? Ben efendimin buyruğunu canımla kabul ederim.” 
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Hikâye 
Padişahın Mahkümlara İltifatı 


Bir padişah çıktığı seferden yaşadığı şehre geri dönüyordu. Bunu duyan halk şehri süslemeye başladı. 
Herkes neyi var, neyi yoksa şehri süslemek için ortaya döktü. Fakat zindandakilerin ipten ve zincirden başka bir şeyleri yoktu. Bir de yanlarında birkaç kesik baş, birkaç parçalanmış ciğer, bir iki kesilmiş el ve ayak vardı. 
Zindanın önünü bunlarla süslediler. Padişah şehre girince bütün şehrin altınlarla ve türlü ağır kumaşlarla gelin gibi süslenmiş olduğunu gördü. Zindanın bulunduğu yere gelince atından indi ve zindandakilere iltifatlarda bulundu. Onlara bir hayli altın ve gümüş verdi. Padişahın meraklı bir kölesi vardı. Dedi ki: “Padişahım, bunun hikmeti nedir? Bunca süs ve ziynet gördün. Şehrin yollarına, duvarlara ipekli ve ağır kumaşlar asılmıştı. Yerlere altınlar mücevherler saçılmıştı. Havayı misk ve amber kokuları sarmıştı. Bütün bunları gördün ama aldırış bile etmedin de neden zindan kapısında durup kesik başları temaşaya koyuldun? Burada gönül açacak bir şey yok. 
Kesik baş, kesik el ve ayaktan başka bir şey yok burada. Bunların hepsi, elleri kesilmiş kanlı katiller. Neden bunların kapısında durdunuz?” 


Padişah dedi ki: “Başkalarının süsü hilebazların hilesine benzer. Herkes kendine layık olanı göstermekte. 
Onların hepsi de suçlu. Burada, sadece zindandakiler layık olduğum şekilde karşıladılar. Eğer burada buyruğum yürümeseydi, nasıl olurdu da baş bedenden, beden baştan ayrılırdı? Buyruğumu burada yürür gördüm ve onun için atımı buraya sürdüm. 
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Halkın hepsi de kendi ateşine dalmış ve gururlarına kapılıp gitmişler. Yalnız perişan bir hale düşen, yalnız hükmümün kahrına uğrayıp şaşıran zindandakiler ellerinden, başlarından olmuşlar. 


Ne işleri var ne de güçleri. Öylece oturmuşlar ve bu kuyuya benzeyen zindandan darağacına gitmeyi bekliyorlar. Kısacası zindan, bana gül bahçesi geldi. Bazan onlar benim adamlarım, bazan da ben onların adamıyım!” 


Yolun inceliklerini görenlerin işi verilen emre uymaktır ve buna göre yolda yürümektir. Padişahın zindana gitmesi, yolun inceliklerini bilmesindendir. 


Hikâye 
Kul, İmtihan Zamanında Belli Olur. 


Soyu temiz bir zat vardı. Âlemin kutbuydu ve ahlâkı herkese örnekti. Bir gün dedi ki: “Bir gece rüyamda Bâyezid'le Tirmizi'yi bir yolda giderlerken gördüm. İkisi de beni öne geçirdiler ve beni övdüler. Onların ikisine de kılavuzluk ettim. Sonradan bu rüyayı tabir ettim. O iki şeyh bana saygı gösterdiler ama bu saygı şundandı: 


Seher çağında kendimden geçmiştim. Derinden bir âh çektim. Âhım yolumu açtı ve varacağım kapıya kadar dayanıp halkayı dövmeye koyuldu. Bu feyze kavuşup da bana bu kapı açıldığında hâtiften şu hitabı duydum: Bâyezid'den başka bütün pirler, bütün dervişler, bizden hep bir şey istediler. Bâyezid bütün erlerin içinde erlik gösterdi. Çünkü o yalnız bizi diledi de bizden hiçbir şey dilemedi. O gece bu hitabı duyunca dedim ki: Benim halime ne bu uyar ne de o. Ben seni nasıl arayabilirim, bende senin derdin yok ki. Sen ne buyurursan dileğim 


MANTIKU'T-TAYR * 167 


odur. İşim emrine uymakla düzelir. Benim ne eğri ne doğru, hiçbir şeyim yok. Ben kim oluyorum ki isteğim olsun! Sen ne buyurursan o bana yeter. Kulun emre göre yürümesi kâfidir. İşte o iki saygıdeğer şeyh, ancak bu söz yüzünden beni öne geçirdiler, bana hürmet ettiler.” 


Kul, daima Allah'ın emirlerine göre hareket ederse mana âleminde Rabb'iyle konuşur. Daima kulluktan bahseden, fakat kullukta bulunmayana kul demezler. 
Kul, imtihan zamanında belli olur. 


Hikâye 
Şeyh Harakâni'nin Son Sözleri 


Şeyh Harakâni [kuddise sırruhû] ömrünün son demlerindeydi. Şöyle söylüyordu: “Âh, ne olurdu keşke göğsümü yarsalar, kebap olmuş ciğerimi sökselerdi de halka gösterselerdi. Ne müşkül içindeyim, halka anlatsalardı. 
Halk da bütün sırları bilen Allah'a karşı, puta tapmanın doğru olmadığını anlasaydı!” 


Kulluk boş oyunlara girişmemektir. Ey adam olmayan! Kulluk, fakirliktir. Sen ise efendilik ediyorsun. Bu fakirlik sana nasıl nasip olacak? Buna imkân var mı? 
Kendini düşkün gör de kul ol. Kul olunca hürmete de dikkat et. Hürmet yolunda himmet sahibi ol! Kul yola hürmetsizce girerse padişah o kulu meclisinden hemen kovar. Harem, hürmetsiz kişiye haramdır. Hürmet gösterirsen bu nimet tamamlanır. 


Hikâye 
Hürmetsiz Hizmetçi 


Padişah bir hizmetçisine elbise bağışladı. Elbiseyi alan hizmetçi yola çıktı. Elbise yolda tozlanmıştı, hemen 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o tozları süpürmeye başladı. Bunu görüp hoşlanmayan biri padişaha gidip, “Efendim! Senin verdiğin elbisenin tozlarını silkti” diye haber verdi. Padişah bu hürmetsizliği kötü buldu ve emredip o zavallıyı astırdı. Böylece hürmeti olmayanın, padişah yanında da değeri olmadığını bildirmiş oldu. 


Yirminci Makale 


Başka bir kuş dedi ki: “Allah yolunda temizlik nasıl olur? Ey görüşleri isabetli hüdhüd, söyle! Bir şeyle uğraşmak, bana haram oldu. Neyim var, neyim yok saçıp döktüm. Elime ne geldiyse kaybettim. Elime aldığım her şey, bir akrep kesiliyor. Elimde ne varsa hepsini sarfediyorum. Onun mahallesinde her şeyimi kaybederim de belki bu temizlikle onun yüzünü görürüm.” 


Hüdhüd dedi ki: “Bu yol öyle herkesin gideceği bir yol değil. Bu yola tertemiz gelmeli. Elindekilerden kurtulan, burada yol alır ve temizlikle huzura erer. Dikilmişi yırt, yırtılmışı da dikme. Neyin varsa hepsini yak. Her şeyini ateşli bir âhla yakınca, külünü topla ve üstüne geçip otur! Böyle yaparsan her şeyden kurtulursun. Yok eğer yapmazsan ömrünce her şeye üzül. Varlıktan geçmedikçe, bu dehlizde nasıl adım atabilirsin? Bu zindanda bir an bile oturulmaz; neyin varsa hepsinden kendini çek. Çünkü ölüm gelince neyin varsa birer birer yeninin yırtmacından el atıp seni tutar. Önce kendinden el çek de ondan sonra yola düş. Önce kendinden kurtulmazsan yola çıkman uygun olmaz.” 
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Hikâye 
Türkistan Piri 


Türkistan piri, kendi halinden haber verdi de şöyle dedi: “Ben en çok iki şeyi severim. Biri yörük atım, öbürü de oğlum... Oğlumun ölümünü haber alırsam bu haberi getirene yörük atımı bağışlayacağım. Çünkü bu iki şeyin canıma iki put gibi olduğunu görüyorum!” 


Mum gibi yanıp yakılmadıkça hiç kimseye temizlikten bahsetme. Temizlikten dem vuran, kendi işine bir baksa perişan olur gider. Temiz kişi iştahla yemek yese hemen onun cezasını görür. 


Hikâye 
Şeyh Harakâni 


Gönül sarayı arş olan Şeyh Harakâni (kuddise sırruhüj uzun zamandır patlıcan yemek istiyordu. Annesi, şeyhin hırsından bıktı ve ona yarım patlıcan verdi. Şeyh o yarım patlıcanı yer yemez, oğlunun başını kestiler. Gece o tertemiz çocuğun başını, kötü biri getirip şeyhin kapısının önüne koydu. Şeyh dedi ki: “Size bin kere söyledim. Bu yoksul, hiçbir zaman patlıcan yemedi ki sonunda can evinden vurulmasın!” 


Canımı her zaman böyle ateşlere attığından onunla işim kolay değil. Kim onunla işe girişirse sevgilisiyle bir an bile görüşemez. Düştüğümüz iş çetin. Uğradığımız hal savaştan da üstün. Hiçbir bilgi sahibinin burada ne bilgisi ne de kararı vardır. Bütün bilgisiyle yine de bu iş başına gelir işte. Her an bir konuk geliyor, her an kervanla imtihanlar... 
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Kıymetli canımızda yüzlerce keder var fakat yine de üstüne ekleniyor, bilmem ne olacak böyle? Yokluktan varlık âlemine getirdiklerinin, kanını hep dökecek. Onun yüz binlerce âşığı, kan dökmesine razı olmuş da başlarını feda ederler. Bütün canlar, o canların kanını eziyetle döksün diye yaratılmış. 


Hikâye 
Zünnün-i Mısri 


Zünnün-i Mısri (kuddise sırruhû] dedi ki: “Allah'a dayanmış, asâsız, kırbasız çölde gidiyordum. Yolda, her biri bir yere serilip can vermiş kırk derviş gördüm. Aklım karıştı. Perişan bir hale geldim ve coşkun canıma bir ateştir düştü. Dedim ki: “Yå Rabbi, bu ne iş? Azizleri ne kadar da elden zelil bir hale sokuyorsun?” Hâtiften ses geldi: ‘Bu işin hikmetini biz biliriz. Biz öldürür, kan diyetlerini de yine biz veririz.” Dedim ki: ‘Peki, ne vakte dek böyle öldürüp duracaksın?” Dedi ki: Diyet vermeye kudretim oldukça bu iş böyle gidecek. Hazinemde diyet verecek para bulundukça öldürürüm. Âlemin çevresinde 'onu yüzükoyun sürüklerim. Bütün cüzleri mahvolunca ona güneş gibi yüzümü gösterir, kendi güzelliğimden elbise giydiririm. Yüzüne kendi kanıyla kızıllık sürer, süslerim, ona buranın toprağında yurt veririm. Onu dergâhımda bir gölgeye çevirir, sonra da cemalimi gösteririm. Yüzümün güneşi doğunca artık dergâhımda gölge kalır mı?” 


Gölge, güneşte yok olunca, Allah'ın hakikatini daha iyi anlarız, yalnız O kalır. O'nda yok olan, kendinden kurtulur. Çünkü O'nunla beraber bulunmaya imkân yoktur. 
Hiç ol da yokluktan bahsetme. Canını feda et de bir şey söyleme. İnsan, varlığını bırakırsa bundan daha üstün bir devlet olmaz. 
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Hikâye 
Büyücülerin İman Etmesi 


Firavun'un büyücülerinin dünyada eriştikleri devlete belki de kimse erişmemiştir. İman ettiklerinde oracıkta canlarını aldılar, böyle bir saadet var mıdır? Ayaklarını dine attılar ve öbür ayaklarını atıp dünyadan geçtiler. 
Hiç kimse bu gelip gitmeden daha iyisini görmedi. Hiçbir dal bundan daha güzel bir meyve vermedi. 


Yirmi Birinci Makale 


Başka bir kuş, “Ey basiret sahibi! Bu manada himmetin tesiri var mıdır? Görünüşte çok zayıfım ama hakikatte yüce himmetim var. İbadetim pek yok ancak azmim ve gayretim var benim” dedi. 


Hüdhüd dedi ki: “Elest âşıklarının bekçisi himmet ve gayrettir. Her ne varsa gayretle elde edilir. Kimin yüce bir himmeti varsa ne isterse bulur. Kime bir zerre gayret nasip olursa o zerreyle güneşi bile ardında bırakır. 
Dünya mülkünün merkezi gayrettir, can kuşunun kanadı himmettir.” 


Hikâye 

Köle Pazarı 

Yusuf'u köle pazarında satarlarken, Mısırlılar'ın onu alma aşkıyla yandıkları rivayet edilir. Satın almak iste- 


yenler çoğalınca, satıcılar beş on misli ağırlığınca misk istediler. O sırada kanlara bulanmış bir kocakarı da elinde birkaç tane iplik yumağıyla kalabalığın orta yerine gelip coşmaya başladı: “Ey Ken'ân Yusuf'unu satan tellall Bu çocuğun iştiyakıyla aklım başımdan gitti. Bunu almak için tamam on yumak iplik eğirdim. Yumaklarımı al da Yusuf'u bana sat. Hiç söz söyleme, hemen elini elime ver de teslim et Yusuf'u bana!” Adam güldü de dedi ki: “Ey saf kadın! Bu eşi bulunmaz inci senin harcın değil! Değeri yüz hazine dolusu altın. Yumaklarınla bunu alman mümkün mü hiç?” Kocakarı dedi ki: “Biliyorum, bu çocuğu şu kadarcık yumakla hiç kimse satın alamaz. 
Fakat bana dost, düşman, bu kadın da onun alıcılarından derler, bu bana yeter.” 


Yüce bir himmete, sağlam bir gayrete sahip olan gönül, sonsuz bir devlete erişir. O yüce padişahın, padişahlığı ateşe vermesi, himmetten ileri gelmişti. Padişahlıktan bir hayli ziyan gördü, yüz binlerce devlete de erişti. Eriştiği devletin yüz katına sahip oldu. Sonunda bir gayrete geldi ve bütün o emrine tâbi adamdan bıktı usandı, hepsini terketti. Himmet gözü güneşi görünce zerreyle işi olur mu? 


Hikâye 
Yoksulluğu Satın Almak 


Hiçbir iş yapmadığına hayıflanan ve yoksulluğundan üzülen bir adam vardı. İbrahim Edhem ona dedi ki: “Oğul! Sen bu yoksulluğu ucuza mı aldın!” Adam, “Böyle söz mü olur, yoksulluk satın alınır mı hiç?” dedi. İbrahim Edhem dedi ki: “Ben canla başla yoksulluğu seçtim. Âlemin padişahlığını verdim de satın aldım. Hâlâ bir anını yüzlerce cihana satın alıyorum. Hakikatte değeri de budur. Bu kıymetsiz şeyi ucuz bulduğumdan padişahlığa veda ettim. Kısacası bunun kıymetini bilen benim, sen değilsin. Buna şükreden benim, sen değilsin!” 


Himmetli kimseler canlarıyla oynarlar. Yıllarca yanıp yakılırlar. Onların himmet kuşu Hakk'ın dergâhına ulaşmıştır, dünyadan geçmiştir. Sen böyle bir himmete sahip değilsen, uzaklaş ey tembel, bu nimet sana nasip olmaz! 


Hikâye 
Sultan Sencer ve Meczuplar 


Himmetiyle külle ulaşan Şeyh Güri, bir gün meczuplarla beraber bir köprünün altından geçiyordu. Sultan Sencer de ihtişamıyla, o köprüden geçerken aşağıya bakıp, “Köprünün altındakiler kimler?” dedi. Şeyh aşağıdan cevap verdi: “Hepimiz de başsız, ayaksızız. 
İşimiz de iki şeyin dışında değil. Bize dost olursan seni hemen dünyadan çeker kurtarırız. Dost olmazsan bize düşman kesilirsin ve o vakit de seni dininden ederiz. 
Dostluğumuzla düşmanlığımıza bak! Değer biç de rüsva olma. Bir an olsun köprü altına gelirsen bu heva ve hevesten kurtulursun.” Sencer dedi ki: “Ben sizin adamınız değilim. Sizi ne severim ne kınarım! Ne size dost olurum ne de düşmanım. Harmanım yanmasın da vazgeçtim sizden. Sizinle ne övünürüm ne arlanırım. İyinizle de kötünüzle de işim yok!” 


Himmet, çevik ve kuvvetli kanatları olan bir kuşa benzer. Her an daha iyi uçmaktadır. Uçarsa ancak görüş kuvvetiyle uçar, hakikatin içine kadar nasıl uçacak? 
Onun seyranı, varlık dağından da yücedir. Çünkü O, ayıklıktan da üstündür, sarhoşluktan da. 
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Hikâye 
Meczubun Ağlaması 


Gece yarısı bir meczup, için için ağlıyor ve şöyle diyordu: “Bu âlem nedir? Söyleyeyim de dinle. Bir küçük kutu; üstüne kapağı kapanmış ve biz de bilgisizliğimizden ona sevdalanmışız. Fakat ecel, bu hokkanın kapağını açınca içinde ne varsa hepsi uçar gider. 


Kanadı olmayan, hokka başında dertlenir, yüzlerce belaya düşer. Himmet kuşunu kanatlandır. Akla gönül ver, cana da mana. Bu hokkanın kapağı açılmadan yol kuşu ol, kanadını aç! Kolun kanadın yansa bile, hoş gör de herkesten öne geç.” 


Hikâye 
Yarasanın Güneşe Aldanmaması 


Biri yarasaya, “Ey zayıf kuş, koskoca güneşten haberin yok. Bütün günün kapkara geceye dönmüş. Gecenin içinde dönüp dolaşmış da bir iplik kadar aydınlık bile görememişsin. Güneşi bilsen ziyasından bu kadar kaçmazdın. Ne zamana kadar delik ve kovukları yurt edineceksin? Parlayıp duran güneşe baksana. Onda yanan ateşi gör, zerre gibi onunla halvette otur” dedi. 


Yarasa dedi ki: “Ey hiçbir şeyden haberi olmayan! 
Benim güneşle, ayla ne işim var? Sonunda kararacak güneşe aldanarak bakmam ben. 


Sapsarı benziyle sırtında yas elbisesi. Dönüp dolaşarak, sersem, perişan bir hale düşmüş. Başkalarından daha susuzdur. Şafak vaktinde kanlara bulanmada. 
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Böyle bir güneşe bakmazsan ne çıkar ki? Himmet kuşu, zamanı, güneşi tuzakta bir tanede görür. 


Ey er kişil Sen de uyuma, bir gece uyanık kal da gece doğan güneşi apaçık gör! Ey gafil adam! Benim günüm gecedir. Allah'tan inen nimet ve ihsan güneşi gece doğar. Geceleyin o güneş doğunca âlemi uykuya daldırır. 


Güneş o nuru, O ışığı görünce utanır, yüzünü utanç örtüsüyle örter. Fakat benim gibi mahrem olan kişinin güneşi, matem gecesinde doğar. Geceleyin doğan böyle bir güneşi, sen körlüğünden görmüyorsun. Oysa ben bütün gece sabaha kadar uyumam. Bu güneş yüzünden yanar dururum. Mecaz güneşi yüzünü gösterince, biz yine karanlıklarda yuva kurarız.” Hakk'ın güneşi gece doğar. 


Ey yola gevşek giren adam! Öyle bir güneş gördün mü? Doğanlar gibi bir himmet elde edersen padişahın eli konağın olur. Himmete sahip olan, mert olur. Güneşe benzer, yücelerde küçük görünür. Mücevherler gibi himmetin yüce olursa işte o zaman altın üstüne konur, orada yer bulursun. Her şey için yoldan kalırsan, padişahın elinden nasıl olur da kadehi alır, içersin? Kim bu yola himmetle girerse, kulluk, dilencilik bile etse padişah kesilir. 


Yirmi İkinci Makale 


Başka bir kuş, “O padişahın kapısında insaf ve vefa nasıldır? Yüce Allah, bana bir hayli insaf vermiş, bu zamana kadar kimseye vefasızlık etmedim. 
Bu huylar birinde toplanırsa bilgi âleminde o adamın rütbesi nasıldır?” dedi. 
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Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd dedi ki: “İnsaf, insanı her şeyden kurtaran bir padişahtır. İnsaf sahibi olan, saçma sapan şeylerden kurtulur. İnsaf ve merhamet sahibi olman, bütün ömrünü rüküda, secdede geçirmenden iyidir. İki âlemde de insaf ve mürüvwvetten daha üstün bir erlik yoktur. 


Şunu unutma! Apaçık insaf eden, insaf sahibi olan riyakâr olamaz. Erler insafı kimseden almadılar, fakat insaf içlerinden geldi, bir haylisi kendiliklerinden insafa geldiler. Bu Allah vergisidir.” 


Hikâye 
Ahmed b. Hanbel 


Ahmed b. Hanbel (rahmetullahi aleyh), zamanının imamıydı. Faziletlerini saymaya imkân yoktu. Düşünceden, bilgiden arındı mı, hemen Bişr-i Hâfi'nin (kuddise sırruhü| huzuruna giderdi. Biri onu Bişr-i Hâfi'nin huzurunda gördü mü, hemen kınar ve, “Sen bilgi sahibi bir imamsın, senden daha bilgili bir adam gelmez artık” derdi. İnsanlar ne derse desin, Ahmed b. Hanbel bu sözlere kulak asmazdı. Bişr'in dergâhında yalın ayak koşardı ve, “Evet ben, hadis ve sünnette öncüyüm. Her şeyi ondan iyi biliyorum, ancak o Allah'ı benden iyi biliyor” dedi. 


Ey insafsız! Senin kendinden haberin yok. Bir kere de sen şu gözü açıkların insafına bak! 

Hikâye 

Hindü Padişahın Ağlaması 


Hindülar'ın ihtiyar bir padişahı vardı. Bir gün Sultan Mahmud'un askerine tutsak düştü. Onu padişahın yanına götürdüler ve sonunda müslüman oldu. İki âlemden de elini çekti. Ondan sonra bir çadırda tek başına oturmaya başladı, sevdalara daldı. Gece gündüz ağladı durdu. Gecesi gündüzünden beterdi, gündüzü de gecesinden beter. Feryat ve figânı artınca halini Sultan Mahmud'a haber verdiler. Mahmud onu huzuruna çağırdı ve, “Sana evvelce mâlik olduğun saltanatın yüz mislini vereyim. Sen de bir padişahsın. Niçin haline ağlyorsun? Ne vakte kadar ağlayıp duracaksın? Bu halinden vazgeç artık!” dedi. Hindü padişahı dedi ki: “Padişahım! Ben saltanat ve mevki için ağlamıyorum. Yarın yüce Allah, kıyamette benden, 'Ey ahdinde durmayan vefasız, benim gibi bir Allah'a karşı cefa tohumu ektin! 
Mahmud, senin mülküne cihanı dolduran yiğit atlılarla gelmeseydi beni anmayacaktın bile. Bu, vefasızlık değil de nedir? Ben senin için ordu hazırlarken, sen başkası için hazırlamaktaydın. Asker ülkeni almadıkça beni hatırına bile getirmedin. Söyle, sana dost mu diyeyim, düşman mı? Ne zamana kadar böyle olacak? Vefakârlıkta böyle bir şey yok!” diye sorarsa ne yaparım? Hak'tan bu hitap gelirse bu vefasızlığı nasıl örteyim. O utançla, halim ne olacak?” 


Ey genç, bu ihtiyarın ağlaması bundandır. İnsaf ve vefakârlığı gör, iyilik divanında verilen dersi işit. 
Vefakârsan yola düşmeye yelten, yok değilsen otur yerinde ve bu işten elini çek. Sevgiye ve vefaya sığmayan 


Hikâye 
Gaziyle Kâfir 


Bir yiğit, savaşta namaz vakti gelince kâfirden mühlet istedi. Kâfir mühlet verdi, gazi de namaza durdu. Namazdan sonra yine savaşa başladılar. Kâfirin de kendince bir namazı vardı, o da gaziden müsaade istedi, meydandan çekildi. Kendine tertemiz bir yer seçti, önüne putunu dikti ve başını secdeye koydu. Gazi, kâfirin başını yerde görünce kendi kendisine, “İşte şimdi fırsat buldum” dedi. Ona habersizce bir kılıç indirmek isterken, hâtiften bir ses geldi: “Ey tepeden tırnağına vefasız adam! Ahdinde böyle mi duruyorsun? Önce o da sana mühlet verdi, şimdi sen onu kılıçlarsan, bu cahillik olur! 
Ey 'Ahitlere vefa edin” âyetini okumayan, ey öylece ilk adım attığı yerde kalakalan! Kâfir bundan önce sana bir iyilikte bulundu, sen de artık bundan ileri gitme. O iyilik etti, sen kötülük ediyorsun. Halka, kendine yapılmasını istediğin şeyi yap! Kâfirde bile vefa var. Sen müminsin, hani vefa nerede? Ey müslüman! Bu halinle sen Allah'a teslim olmamışsın. Vefa ve mürüvwvette kâfirden aşağısın!” Gazi bu sözleri duyunca yerinde titremeye başladı. 
Tepeden tırnağına ter içinde kaldı, gark oldu. Kâfir onu elinde kılıç şaşkın bir halde ağlar görünce, “Neden ağlıyorsun?” dedi. Gazi hakikati söyledi: “Şimdi beni senin için azarladılar. Senin için bana vefasız dediler, senin yüzünden kahra uğradım.” Kâfir bunu duyunca bir nara attı ve ağlamaya başladı. Dedi ki: “Düşmanı için iman edip vefa gösteren kulunu bile böyle azarlayan bir Allah'la, sorgu günü ne yapacağım ben? Asıl vefasız benim. Bana Müslümanlığı anlat da dine gireyim ve Allah'a şirk koşmayı ateşe vereyim. Yazıklar olsun; gönlümde bu kadar bağ varmış benim. Böyle bir ilâhtan haberim yokmuş!” 


Ey hakikati aramayan, ey edepsiz adam! Senin asıl dileğin Hak'tır. O'na vefasızlık ettiğin yeter artık! Ben hâlâ sabrediyorum ve bir şey söylemiyorum. Ancak feleğin tası, bir gün gelecek, bütün yaptıklarını birer birer ve yüzüne karşı söyleyecek! 


Hikâye 
Hz. Yusuf ve Kardeşleri 


Hz. Yusuf'un [aleyhisselâm] on kardeşi de kıtlıktan bunalmışlar, uzak bir yol aşarak Yusuf'un kapısına gelmişlerdi. Çaresizce durumlarını anlattılar. Darlık yılında dertlerine bir çare arıyorlardı. Yusuf'un yüzünde nikâb vardı; önünde de bir tas duruyordu. Eliyle tasa vurdu, tastan bir ses çıktı. Hikmetleri bilen Yusuf dedi ki: “Bu tas ne diyor biliyor musunuz?” 


On kardeş, Yusuf'a acizliklerini bildirdiler. Hep birden, “Ey hakkı tanıyan aziz, tasın sesinden kim anlar?” 
dediler. Yusuf dedi ki: “Ben anlıyorum ne dediğini. Fakat siz anlamazsınız. Diyor ki: Evvelce sizin bir kardeşiniz daha varmış, sizden de epey güzelmiş. Adı Yusuf'muş ve sizden küçükmüş. İyilikte önde koşanmış.” 


Yusuf sonra tekrar tasa vurdu ve dedi ki: “Tas diyor ki: Siz, hep birlikte onu kuyuya atmışsınız. Sonra da suçsuz bir kurdu tutup öldürmüş ve hileye saparak Yusuf'un gömleğini onun kanına bulamışsınız. Gidip Yakub'un gönlünü kanlara düşürmüşsünüz.” Bir daha tasa vurdu, tas yine bir başka çeşit seslendi. Yusuf dedi ki: “Diyor ki: Babanızı yakmışsınız. Ay yüzlü Yusuf'u da satmışsınız! Âlemleri yaratan Allah'tan utanın. Kâfir bile kardeşine böyle bir şey yapmaz!” 


Yusuf'un kardeşleri, bu sözleri duyunca şaşırıp kaldılar. Ekmek almaya gelmişken eriyip bittiler. Yusuf'u evvelce satmışlardı, ama o anda kendilerinden geçtiler, âdeta bütün âlemi sattılar! Yusuf'u kuyuya atmışlardı ama şimdi hepsi de bela kuyusunda kaldılar. Bu hikâyeyi duyup da kıssadan hisse almayanın gözü kördür! Bu hikâyeye bakıp çok kapılma. 


Ey bir şeyden haberi olmayan! Bütün bunlar, senin halini hikâye ediyor. Sen nice vefasızlıklarda bulundun, bunları âşinalık nuru ile yapmadın. Biri çıkıp tasa vursa senin yakışmaz işlerin, bundan da çoktur. Bekle! Seni de uykudan uyandırırlar. Senin gönlünü de bağlarlar. 
Yarın senin de hatalarını, kâfirliklerini, ettiğin cefaları yüzüne karşı anlatırlar. Kulağına o kadar tas sesi gelir ki bilmem fikrin kalır mı? Ey karınca gibi işe ağır aksak gelen! Ey bir tasın dibinde tutulup kalan! Bu baş aşağı çevrilmiş tasın etrafında ne zamana kadar dönüp dolaşacaksın? Vazgeç, bu tas kanlarla dolu bir tastır. Tasa müptela olursan her solukta kulağına başka bir ses gelir. Ey hakkı tanıyan! Kanadını aç ve geç buradan. Yoksa tas sesiyle rüsva olur gidersin! 


Yirmi Üçüncü Makale 


Bir başka kuş hüdhüde şöyle sordu: “Ey bize kılavuzluk eden! O kapıya küstahlık yaraşır mı? Biri büyük bir küstahlıkta bulunsa ardından bir korkuya uğrar mı ki? 
Orada küstahlıkta bulunmak doğru mudur? Bu sırrı aç ve mana incilerini saç.” 


Hüdhüd dedi ki: “Kim Hakk'ın sırlarının mahremiyse küstahlık etse de olur, bu ona yakışır. Çünkü daima padişahın sırrına mahremdir. Fakat sırra mahrem olan, 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sırları bilen bir kişi alelâde bir küstah gibi küstahlıkta bulunur mu hiç? Madem edebe riayet, muhabbetten doğuyor, hürmet gerekir. Böyle adamın bir an bile küstahlık etmesi doğru değildir. Fakat kıyıdaki deveci de küstahlık edebilir mi? O, nasıl olur da padişaha mahrem olur? O da sır bilenler gibi küstahlıkta bulunursa hem imanından olur hem de canından. Nasıl olur da askerin içindeki bir rind, padişahına küstahlıkta bulunabilir? Fakat yabancı biri yola gelirse onun küstahlığı, sevincindendir. Sevgisinin fazlalığından bir küstahlıkta bulunsa bile mazurdur. 
Aşk neşesiyle deliye döner, aşkın zoruyla su üstünde yürür. Onun küstahlığı hoştur. Çünkü o divane, ateşe benzer. Âşıkta esenlik olunca divane adam kınanır mı? 
Sen de deli divane olursan her ne dersen sözün dinlenir.” 


Hikâye 
Meczubun Naz Makamından Konuşması 


Âmedi'nin Horasan'ı ele geçirmesiyle o ülke büyük bir devlete erişmişti. Yüz ay yüzlü Türk kölesi vardı. 
Hepsinin de boyları selviye, kolları gümüşe benzerdi. 
Hepsi de âleme miskler saçarlardı. Her birinin kulağında, geceyi aydınlatan iri, inci küpe vardı. Gece bile o incilerin aksiyle gündüze dönerdi. Hepsinin başında dolamalar, boyunlarında altın gerdanlıklar, sırtlarında gümüşlerle bezenmiş elbiseler, bellerinde altın kemerler vardı. Altın kemerleri kuşanıp bembeyaz atlara binerek meydana çıktıklarında içlerinden birinin yüzünü gören, ona gönül verirdi. 


Bir gün sırtına bir hırka giymiş, fakat yalın ayak başı kabak, karnı aç bir meczup, o köleleri uzaktan gördü 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ve, “Bu hüriler kimin?” diye sordu. Şehirli bir zengin cevap verdi: “Bunlar, şehrimizin Âmedi'nin köleleridir.” O meczup, bu sözü duyar duymaz başından duman çıktı ve dedi ki: “Ey yüce arzı tutan Allahım, kula bakmayı Âmedi'den öğren!” 


Eğer küstahlık ediyorsan bu meczup gibi et. Yaprağın varsa bu dala gel, bu dalın yaprağı ol! Yok, eğer o yüce dalın yaprağına mâlik değilsen küstahlıkta bulunma, kendine güldürme! Meczupların küstahlığı hoştur. 
Pervaneler gibi yanar, yakılırlar. Yoldaki meczupları, padişahtan başka hiç kimse göremez. 


Hikâye 


Karnı Acıkan Meczup 


r 


Bir gün çıplak bir meczubun yolda karnı açıktı. Hava çok soğuktu, şiddetli de yağmur yağıyordu. Meczup yağmurdan sırsıklam oldu. Ne sığınacak bir yeri vardı ne de evi. Sonunda bir viraneye vardı. Oraya adımını atarken damdan başına bir kerpiç düştü. Başı yarıldı, kanı ırmak gibi akmaya başladı. Adam başını göğe kaldırdı ve dedi ki: Padişahlık davulu ne zamana kadar dövülecek? Taş atmaman, saltanat nöbeti vurdurmandan daha iyi! Canı sevgiliye mahrem olan, seher çağı gibi sırların yeşilliğini bulur. Ya kapısında bir yücelik elde etmeli ya da yolunda divane olup gitmelidir 


Hikâye 
Eşeği Kaptıran Adam 


Elinde avucunda bir şeyi olmayan biri vardı. Bir gün komşusunun eşeğini alıp değirmene gitti. Orada güzelce uyudu. O uykuya dalınca, eşek de başını alıp gitti. Bir kurt o eşeğe rastladı ve onu parçalayıp yedi. Ertesi gün eşeğin sahibi, adamdan eşeğin parasını istedi. Birlikte yola düştüler, su işlerinden görevli olanın yanına gittiler ve, “Bu eşeğin değerini kim verecek” dediler. Görevli dedi ki: “O kurdu karnı aç olduğu halde ovalara başıboş salan. Bu suçu onun çekmesi doğrudur. Her ikiniz de eşeğin değerini ondan istemelisiniz. Bunda hiç kimsenin suçu yok, ne yapıyorsa, o yapıyor!” 


Mısır kadınları bile, bir mahlük olan Yusuf'u görünce kendilerinden geçtiler. Öyle olduğu halde bir meczubun devlet yurdunda bir saadete sahip olarak nazlanması ve . kendinden geçmesi, şaşılacak bir şey değil. Meczup ne söylerse O'ndan söyler, O'na söyler. Her şeyi O'ndan arar, O'nunla ister. 


Hikâye 
Mısır'da Kıtlık 


Mısır'da birden bir kıtlık oldu. İnsanlar ekmek diye diye kendini parçalıyordu. Yollar insan ölüsüyle dolmuştu. Yarı canlılar da ölenleri yiyorlardı. Bir meczup halkın ölmekte olduğunu ve bir parça ekmeğin bile bulunmadığını gördü. Dedi ki: “Ey dünya ve din padişahı! Verecek rızkın yoksa bari az yarat.” 


Bu kapının küstahı, küstahlık eder de sonra kendisine gelir, yaptığını anlarsa özür diler. Bu kapıda doğru bir söz söylemez de eğri bir şey söylerse anlayınca tatlılıkla özür diler. Sen doğru olmaya çalış, yoksa zahmetlere düşersin. Âşıklar işe kızışarak girişirler. Onlar varlıklarından usanmışlardır. Deli ne yaparsa yapsın, deliliğine bağışlanır. İyi olmasa bile yaptığı şey kabul edilir de sonra iyi bir şey yüzünden onu tutar. Onun gibi günahlara batmış kimse yoktur, ama Allah lutfedip bağışlar onu! Ona mükâfatlarda bulunur. Allah erleri, ayıptan, noksandan arınmışlardır. Ağaçlar gibi hepsi de oynamaya koyulmuşlardır. Topraktaki ağaç gibi tertemiz bir hale gelmişler, yakınlık makamında kemale ermişlerdir. 


Hikâye 
Meczuba İsabet Eden Dolu Tanesi 


Çocukların taşlamalarından gönlünden kan damlayan bir meczup vardı. Sonunda bir külhana sığındı. O külhanın bir penceresi vardı. O sırada dolu yağmaya başlamıştı. Pencereden meczubun başına bir dolu isabet etti. Doluyla taşı farkedemediğinden beyhude yere dil uzattı. Neden bana taş, kerpiç atmakta diye bir hayli laf saydı. Orası karanlıktı. Taşı da çocuklar atıyor sanmıştı. O sırada bir rüzgâr esti, külhanın bir tarafı açıldı, içeriye aydınlık vurdu. Meczup da başına gelenin taş olmayıp dolu olduğunu anladı. Ettiği laflara canı sıkıldı ve dedi ki: “Yâ Rabbi, bulunduğum şu külhan karanlıktı, farkedemedim. Ne dediysem tövbe ediyorum.” 


Bir meczup bu çeşit sözler söylerse kınayıp onunla savaşa kalkışma. Çünkü o, bu makamda sarhoştur. 
Kararı yoktur, kimsesizdir, gönlü de elinde değildir. Ömrünü muratsızlıkla geçirir gider. Her an ona yeniden bir kararsızlık gelir. Sen kendine gel de dilini tut, onun gibi söylenme. Ancak o meczup âşığı da mazur gör. Değil meczuplara, nursuz adamlara bile baksan hepsinin de mazur olduğunu görürsün. 
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Başka bir kuş hüdhüde şöyle dedi: “Ben yaşadığım sürece onun aşkına layığım. Onun için bezenmişim. 
Herkesten vazgeçtim, bir köşeye çekildim. Daima onun sevdasındayım. Âlemdeki bütün halkı gördüm, kime bağlanayım? Hepsinden geçtim. İşim gücüm onun sevdası oldu bu bana yeter. Böyle bir şey herkesin harcı değil. Canla başla sevgilinin sevdasına girmişim ben. 
Sanki canım hiçbir işe yaramıyor. Vakit geldi, canımı terkedeyim de sevgilinin yüzüne dalarak şarap kadehini çekeyim. Onun yüzünün güzelliğiyle can gözümü aydınlatayım ve vuslatına erişip elimi boynuna atayım.” 


Hüdhüd dedi ki: “Kuru dava ile aslı olmayan laflarla Kafdağı'na varıp simurgla dost olmaya imkân yoktur. Her solukta onun sevdasından dem vurma. Çünkü o, kimsenin çuvalına sığmaz. Bir devlet rüzgârı eser de perdeyi işin yüzünden kaldırırsa seni de hoş bir sürette halvet odasına yalnız götürür. İşte o vakit davaya kalkışırsan davanın içindeki mana da bulunur. Senin ona dostluğun, feryat ve figânından belli olur ve onun dostluğu da sana himmet eder.” 


Hikâye 

Bâyezid'in Cevabı 

Bâyezid-ı Bistâmi dünyadan göçtüğü gün, bir derviş gece rüyasında onu gördü ve, “Ey Allah'ın dostu! Mün- 


ker ve Nekir'le ne yaptın?” diye sordu. Bâyezid dedi ki: “O iki melek gelince bu yoksuldan Rabb'ini sordular. 
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Ben de dedim ki: Bu soru, ne sizin için ne de benim için bir yüceliktir. Çünkü ‘Rabbim ancak O'dur” desem, bu söz sadece benim sözümden ibaret kalır. Ancak buradan Hakk'ın huzuruna varır da bu hali O'na sorarsanız doğrusu belli olur. Eğer bana ‘kulum’ derse Allah'a bir kul olmuş olurum. Yok, eğer beni kullarından saymazsa, terkedilip biçare kalırım.” 


Bağlılık öyle kolay değildir. Ben O'na “Rabbim” desem de O'nun kulluk bağına bağlanmadıktan sonra, efendiliğinden nasıl söz ederim? Onun efendiliğini kabul ediyorum ama asıl O'nun bana kulum demesi lazım. 
Eğer sevda O'nun tarafından olursa aşka layık olursun. 
Ama sevda senden olursa bil ki sevgi ancak sana layıktır. Eğer O sana ateş salarsa alevlenir, neşeden bir ateş kesilebilirsin. Ey hakikatten haberi olmayan! İşler O'nun elindedir. Her hünersiz kişi ondan nasıl haberdar olabilir? 


Hikâye 
Ağlayan Derviş 


Aşkından ağlayan bir derviş vardı. Aşk âleminde ateş gibi kor bir hale düşerdi. Canının yangınıyla dili tutuşmuştu. Gönlüne bir ateş düşmüştü. İşi müşkül bir hale gelmiş de yolda kararsızca ağlaya ağlaya gidiyor ve şöyle diyordu: “Gönül, gayret ateşimle yandı, tutuştu. Ne zamana kadar ağlayacağım? Göz yaşlarım yandı, kurudu!” Hâtiften bir ses geldi: “Bundan fazla bir şey söyleme, sus! Neden akılsızlık ettin de onun sevdasına düştün?” Derviş dedi ki: “Ben nereden ona yaklaşabilirim? Gerçek şu ki O beni seçti. Yoksa benim gibisinde o mana, o zâhir ne gezer?” 
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Ben ne yaptım ki? Ne yaptıysa ancak O yaptı. Gönül, kan oldu da kanı o içti. O, sana bir aşk verirse bunu sakın kendiliğinden oldu sanma! Sen kim oluyorsun da böyle büyük bir işe girişeceksin? Bir an bile ayağını yorganından dışarıya uzatmaya ne haddin var? Eğer O, seninle aşk oyununa girerse kendi aşk oyununu, kendi yarattığı kulla kendi oynayıp duruyor demektir. Sen yoksun, hiçbir gücün yok. Tamamıyla yok ol da bu sanatı sanat sahibine bırak. Aradan kendini gösterdin mi, imanından da olursun, canından da! 


Hikâye 
Rindin Padişaha Aşkı 


Bir gece Sultan Mahmud'un içi sıkıldı. Gidip bir külhanda yaşayan bir rinde misafir oldu. Rind onu küllerin üstüne oturttu. Külhana da küçük odun parçaları atıyordu. Hemen padişaha bir kuru ekmek getirdi. Padişah o kuru ekmeği afiyetle yedi. Kendi kendine, “Eğer bu külhancı, bu gece benden özür dilerse kafasını kestiririm” dedi. 

Sabah oldu, padişah giderken külhancı dedi ki: “Yeri- mi, yurdumu, yatağımı, konağımı, gördün işte. Ben seni çağırmadan geldin, misafir oldun bana. Bir daha gelmek istersen eğer hiç düşünme hemen gel. Duman gibi tez yola düş. Yok, eğer bizden hoşlanmadıysan esen kal. Ben senden ne ileriyim ne de geri. Ben seninle denk olabilir miyim?” Cihan padişahı onun bu sözlerinden hoşlandı ve yedi defa ona konuk oldu. Son gün külhancıya dedi ki: “Haydi bakalım! Artık âlem padişahından bir şey dile!” 
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Külhancı bunu duyunca, “Bu yoksul hâcetini söylerse padişah dileğini yerine getirecek mi?” dedi. Padişah, “Evet, isteğini söyle bana. Padişah ol da bu külhandan kurtul” deyince rind ona dedi ki: “Benim dileğim şu: Padişah arada bir böyle gelsin, bana misafir olsun. Benim padişahlığım, ancak seni görmektir. Başımdaki taç, ancak senin ayağının bastığı topraktır. Padişahım! Senin dostun çoktur fakat bir külhancının sana dost olmasına imkân yok. Külhancının seninle külhanda oturması, sensiz padişahlık etmesinden, gül bahçelerinde seyre dalmasından iyidir. Ben bu külhanda devlet buldum. Artık buradan geçmem nankörlük olur. Seninle burada buluştuktan sonra, burayı iki âlem saltanatına bile vermem. 
Şu külhanımın senin nurunla aydınlanması bana yeter. 
Senden iyisi yok ki onu isteyeyim? Eğer kıvranan gönül, senden başkasını dilerse ölsün! Ben ne padişahlık isterim ne sultanlık. Senden istediğim, ancak sensin. Padişahlık sana layık! Beni yaksan, kül etsen de yine senden başkasını istemem. Ben ancak seni bilirim. Sen benden geçsen bile, ben senden geçmem. Bütün âlemde muradım sensin. Bu dünyada da öbür dünyada da bana sen gereksin.” 


Sana onun aşkı gerek. Sevgilinin derdiyle dertlen, asıl iş budur. Sana aşk lazım olunca yine ondan iste. 
Elini bu etekten kesme. Eski aşk da yeni bir aşk ister. 
Hazineler bile kanmaz, iki arpa kadar bile olsa yine para diler. İnsanın gönlü kendi suyundandır ve şüphe yok ki usanır. Denizde nice damlalar var ama hep bir damla daha ister. 
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Hikâye 
Su İsteyen Adam 


Adamın biri, kırbasına su doldurmuş giderken, önde elinde suyla yürüyen başka birini gördü. Su kırbasıyla, koşarak ona yetişti ve ondan bir damla su istedi. Adam, “Ey şaşkın! Sende de aynı su var, ondan içsene” dedi. 
Su isteyen dedi ki: “Ey akıllı, sen bana bir damla su ver, çünkü ben kendi suyumdan bıktım.” 


Hikâye 
Varlıktan EI Çekmek 


Âdem [aleyhisselâm] cennete doydu da yeni bir şey yemek istedi. Gidip buğday yemekten çekinmedi ve cesurluk gösterdi. Bütün o eski nimetleri bir buğday tanesine değişti, elinde neyi varsa bir buğday uğruna yakıp kül etti. Her şeyden çırçıplak bir hale geldi mi, yine gönlüne bir derttir düştü. Yeni bir aşk geldi, kapısının halkasını çaldı! Aşk ayrılığına düşüp yok olunca, yandı kavruldu. 
Hiçbir şeyi kalmayınca hiçlikle karar kıldı. Elinde ne varsa hepsini bir hiçe verdi. Varlıktan gönül çekmek bizim işimiz de değil, öyle her yiğidin de harcı değil. 


Yirmi Beşinci Makale 


Başka bir kuş hüdhüde şu sözleri söyledi: “Ben elde edilebilecek bütün saadete eriştiğimi sanıyorum. Erişeceğim yüceliğe vardım. Günlerce riyâzette bulundum. 
Artık buradan gitmem zor. Hazineden vazgeçen, gözünü defineden çekince, türlü zahmetlerle, dağlara düşer.” 
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Hüdhüdün Cevabı 


Hüdhüd dedi ki: “Ey mağrur tabiatlı, benliğe kapılma! 
Sen kendi hayaline aldanmışsın, marifetten uzak düşmüşsün! Nefis, fırsat bulup sana musallat olmuş. Şeytan beynine girip oturmuş! Sen bir vesveseye tutulmuşsun. 
Tepeden tırnağa şüphe olmuşsun! Yolda bir nura sahip oluyorsan o sana ateş kesilir, bir zevk elde edersen o hakikatte senin zannındır. Senin hal sandığın, bir hayalden başka bir şey değil! Ne söylersen söyle, hepsi de olmayacak şeyler! Yolun bu aydınlığına aldanma, nefsin seninledir, gafil olma. Peşinde böyle bir eli kılıçlı düşman varken emniyette olabilir misin? Nefsinden bir nur peyda olursa ona kapılma. Çaresini bulmaya çalış, akrebin zehrine bile kereviz dermandır. Sen pis nura aldanma, madem güneş değilsin, zerre ol. Ne yolun karanlığından ümitsizliğe düş ne yolun nuruna kapılıp güneşlik tasla! 
Sen kendi vehmine kapıldıkça ilerlemenin de gerilemenin de bir etkisi olmaz! Vehmin yok olunca, hiçliği bulursun. Bir an bile varlıkla görünürsen hemen ok yağmuruna tutulursun. Var oldukça canına türlü zahmetler gelecek. Varlıkla göründükçe, felek ensene yüzlerce dert sillesi vurur.” 


Hikâye 
Şeyh Ebü Bekir Nisâbüri 


Şeyh Ebü Bekir Nisâbüri, tekkesinden çıkmış bir merkebin üstünde, dervişleri de ardına düşmüş bir yere gidiyorlardı. Birden merkep, kuvvetlice yellendi. 
Şeyh bu sesten vecde gelip bir nara attı ve elbisesini yırttı. Hem dervişler hem de kim gördüyse şeyhin bu halini ayıpladı. 
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Dervişlerden biri şeyhe, “Neden eşeğin yellenmesinden vecde geldin?” diye sordu. Şeyh dedi ki: “O gün baktım, yol kapanmıştı, dervişlerim yolu doldurmuştu. 
Önümde de dervişler vardı, ardımda da. Kendi kendime, hakikaten de Bâyezid'den aşağı değilim ben! Bugün nasıl dervişlerimle kalkmış, kalabalıkla yola düşmüşsem, yarın da başım yücelerde, mahşer sahrasına giderim, dedim. İşte ben bu düşüncedeyken eşek yellendi. Yani bu çeşit saçma düşüncelere dalana, eşek bir yelle cevap verdi. Bu yüzden canıma bir ateş düştü ve vecde geldim.” 


Sen yüceliğe kalkıştıkça hakikatten uzak kalırsın. 
Kibri yık, gururu yak; hatta sana bir huzur geldiyse onu da yak. Ey her an başka bir boyayla boyanan! Senin her kılının dibinde bir başka Firavun var. Sen de varlıktan bir zerre bile kalmış olsa münafıklıktan yüzlerce iz kalmıştır. Benlikten kurtulup emin olsan iki âleme de düşman olursun. 


Bir gün bile tenâyı bulsan bütün gece karanlıklarda kalsan bile aydınlanırsın. Ey benlikle yüzlerce belalara uğrayan, ben deme de şeytanın şerrine kapılma. 


Hikâye 
Benlikten Uzak Durmak 


Yüce Allah, Hz. Musa'ya [aleyhisselâm], “Şeytandan gizli bir şey öğren!” dedi. Hz. Musa yolda şeytanı görünce, ondan gizli bir şey öğrenmek istedi. Şeytan dedi ki: “Şunu daima aklında tut: ‘Ben’ deme de benim gibi olma.” 


Sende azıcık bir benlik olursa kulluk yoktur. Yolun sonu muratsızlıktadır. Yiğitlerin şöhreti, adının kötüye 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çıkmasındadır. Çünkü bu yolda murada erdin mi, o anda sende yüzlerce benlik baş gösterir. 


Hikâye 
İhsan Denizine Dalmak 


Dini temiz bir kimse dedi ki: “Bu yola girenin önce karanlıkta kalması, hiçbir şey görmemesi daha iyidir. 
Çünkü böyle bir halde insan tamamen ihsan ve lutuf denizine dalıp yok olur, varlığı azalır ve arzuları son bulur.” 


Gözüne bir şey görünürse aldanır da varlığa düşer. 
Kendinde olan haset ve kızgınlığı görmezsin, ama erlerin gözü görür. Sende ejderhalarla dolu bir külhan var. 
Gafletle onları salmışsın. Gece gündüz o ejderhaları besliyorsun ve yatacak yer hazırlamaya dalmışsın. Aslın toprak ve kandan meydana gelmiştir; işin şaşılacak tarafı, değersizdir ve yenilip içilmeleri de haramdır. Sana topraktan daha yakın olan kan, necistir. Gönülden uzak, duyguya yakın olan her şey, şüphesiz hem haramdır hem de pis. İçinde böyle pis bir şey olduğunu görüyorsun da neden böyle gaflete dalmış oturuyorsun? 


Hikâye ` 
Şeyh ile Köpek 


Şeyhin yanında pis bir köpek vardı. Şeyh, o köpekten hiç çekinmez, kendisine değmesin diye eteğini toplamazdı. Biri ona, “Ey temiz ve izzetli kişi! Neden bu köpekten çekinmiyorsun?” dedi. Şeyh dedi ki: “Bu köpeğin dışı pis, oysa benim içimdeki pislik görünmüyor. 
Onun dışında görünen pislik bu yoksulun içindedir. İçim 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köpeğin dışı gibi pis olduktan sonra niçin ondan kaçayım? O da benimle aynı halde değil mi?” 


Eğer önemsiz bir şey yolunu kesiyorsa bu ister dağ olsun ister saman çöpü, ikisi de aynıdır. 


Hikâye 
Sakalıyla Meşgul Olan Âbid 


Allah'ın kelimi Hz. Musa'nın [aleyhisselâm] zamanında, gece gündüz ibadetle meşgul bir âbid vardı. Ancak bunca ibadette bulunduğu halde, gönlünde bir zevk, bir ferahlık hissetmiyordu. Gönül güneşinin parlaklığını bir türlü bulamamıştı. O iyi adamın uzun bir sakalı vardı. 
Arada bir sakalını tarardı. Bir gün uzaktan Hz. Musa'yı gördü. Yanına gidip dedi ki: “Ey Tür dağı tecellisine sahip olan. Lutfedip Allah'a bende zevk ve ferahın neden hâsıl olmadığını soruver?” Kelim, Tür'a gelince, Allah'a bunu da sordu. Allah, “Dur! O, bizim vuslat incimizi elde edemedi, yoksul bir halde kaldı, daima sakalıyla meşgul olup durdu” dedi. Hz. Musa bunu söyleyince, adam hem sakalını yolmaya başladı hem de ağlamaya... Cebrâil hemen gelip Musa'ya dedi ki: “Hâlâ sakalıyla meşgul! 
Sakalını süsler, bezerse ıstıraba düşer; yolmaya kalkışırsa yine sakalıyla meşgul oluyor demektir.” 


Onsuz bir nefes bile almak hatadır. Ondan geri kaldıktan sonra, ister sola git ister sağa... Ey daha sakalından vazgeçmeyen ve kanlarla dolu denize dalan! Sakalınla meşgul olmayı bırak da bu kan denizinden kurtul ve doğru yola gir. Bu sakalla denize dalarsan Allah'a yönelmen mümkün olur mu? 
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Hikâye 
Çamaşır Yıkayamayan Süfi 


Bir süfi, arada bir çamaşır yıkamaya niyetlenince, hava birden bulutlanır, bütün âlem kapkara kesilirdi. Bulut yüzünden, yüzlerce derde düşerdi. Çünkü elbisesi çok kirlenmişti. Çaresiz süfi bir gün sabun otu almak için bakkala gitti. Birden gökyüzünü bulutlar sardı. Süfi dedi ki: “Ey bulut, neden çıktın yine? Çekil buradan. 
Ben kuru üzüm alacağım! Bu kuru üzümü de ondan gizli alıyorum, sen niye geliyorsun? Sabun otu almıyorum ki ben. Senin yüzünden ne kadar sabun otum varsa yerlere döktüm. Defalarca elimi sabundan yıkadım.” 


Bir an bile gönül huzurundan mahrum olursan gaflet gelir ve gafil olursun. 


Yirmi Altıncı Makale 


Bir başka kuş da hüdhüde dedi ki: “Ey şöhret sahibi! Yolculukta gönlümü neyle şâdedeyim? Söylersen dertlerim azalır ve öyle yola giderim. Bu uzun ve meşakkatli yolda arzulanmayan bir isteksizliğe düşmemek için yolcuya ruh ferahlığı gerekir. Bunu bilmek lazım. Oysa ben gayb âleminden bir bilgiye sahip değilim ve bundan dolayı hep ayıplanmaktayım.” 


Hüdhüd dedi ki: “Yaşadıkça onunla mutlu ol ve neşelen. Kim ne derse desin, sakın aldırış etme! Madem canın, onunla şâdolabilecek, kederi bırak, canını onunla neşelendir. İki âlemde de erlerin neşesi onunladır. Bu dönüp duran gök kubbenin hayatı onunla kaimdir. Sen 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de gayret et ve onun neşesine dal. Felek gibi onun şevkiyle dönmeye bak. Ey er olmayan! Bir nefes bile O'nun yolundan başka mutlu olabileceğin bir güzellik yok!” 


Hikâye 
Kaplanlarla Oturan Divane 


Dağlarda ve ormanlarda gece gündüz kaplanlarla oturan garip bir divane vardı. Arada bir onda tuhaf haller zuhur eder, orada birilerini görünce kendinden geçerdi. 
Onun bu hali yirmi gün devam ederdi. Tam yirmi gün sabahtan akşama kadar oynar ve dinlenmeden devamlı şöyle derdi: “İkimiz de yalnızız. Ne dert var ne tasal. Ne gam var ne keder!” 


Gönlü O'nunla beraber olan nasıl olur da ölür? Gönlünü O'na ver. Sevgili, gönlü sever. Gönlün O'nun aşkıyla yanarsa ölmezsin. Çünkü sana yakışmaz olur. 


Hikâye 
Ölüme Ağlayan Âşık 


Bir âşık, ölüm anı gelince ağlamaya başladı. Ona, “Bu ağlama neden?” diye sordular. Dedi ki: “İlkbahar bulutu gibi ağlıyorum. Çünkü şimdi ölmem lazım. Oysa gönlüm O'nda. Nasıl olur da ölürüm ben?” Bir dostu, “Gönlün madem O'nda. Ölsen bile, iyi bir halde öleceksin” dedi. Adam dedi ki: “Gönlü Allah'ta olan nasıl ölür? 
Ölüm, nasıl olur da O'na uğrar? Gönlüm daima O'nun vuslatında. Artık ölmeme imkân yok demektir!” 


Sen de bir an olsun bu sırra erip neşelenirsen O'nun hazinesini elde edersin. O'nun varlığıyla gönlünü 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şâdeden, varlık âleminden kurtulur ve hür olur. Sevgiliden ebedi bir neşe elde et de gonca gül gibi elbiseye sığmaz bir hale gel. 


Hikâye 
Mum Gibi Yanan Gönül 


Bir derviş dedi ki: “Yetmiş yıldır Allah'ın bana verdiği nimetlerden meczuba dönmüşüm. Mum gibi yanan bir gönlüm var. Böyle bir güzel Rabbim var, O'na gönlümü bağlamışım ve kendimden geçmişim.” 


Sen, halkın ayıbını aradıkça, nasıl olur da gayb güzelliğiyle neşelenirsin? Önce halkın ayıbından kurtul sonra mutlak olan gayb âleminin aşkıyla şevke gel. Başkalarının ayıbının peşine düşersin ama sana kendi ayıbm söylesem görmezsin. Kendi ayıbını görsen, onunla uğraşsan yine ayıplısın demektir, ama hiç değilse makbul olursun. Başkalarının ayıbından konuşma artık, iki âlemde de makbul ol. 


Hikâye 
Kendi Sarhoşluğunu Görmeyen 


Aklı başından gitmiş bir sarhoş vardı. O kadar şarap içmişti ki sarhoşluktan izzetini kaybetmişti. Bir ayık adam onun haline acıdı ve bir çuval bulup onu içine koydu. Onu evine götürmek için sırtladı ve yürümeye başladı. Yolda başka bir sarhoşa rastladılar. O sarhoş önüne gelene sataşıyordu. Çuvaldaki, onun bu halini görünce dayanamadı ve dedi ki: “Ey evi yıkılası! Bir iki kadeh az içseydin de yolda benim gibi rahat gitseydin.” 
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Sarhoş, kendi sarhoşluğunu görmedi de başkasının sarhoşluğunu gördü. Bizim halimiz de bundan ibaret işte. Sen ayıbı görüyorsun, çünkü âşık değilsin. Âşıklığa da liyakatin yok. Eğer bir parça aşktan nasiplenseydin bütün ayıpları hüner görürdün. 


Hikâye 
Aşkta Kör Olmak 


Düşmanlarına üstün gelen yürekli yiğit bir adam vardı. Beş yıl boyunca bir kadına âşık oldu. Ancak âşık olduğu güzel kadının gözünde tırnak ucu kadar bir ak vardı. Adam kadına bakmaya doyamıyordu, ama bir türlü de kadının gözündeki akı da görmüyordu. Öyle âşıktı ki kendinden geçmişti. Bu halde sevgilinin gözündeki ayıptan haberi olur muydu? Bir müddet sonra adamın aşkı azaldı ve kadının gözündeki akı gördü, ona dedi ki: “Gözündeki bu ak da ne zaman ortaya çıktı?” Kadın dedi ki: “Bana olan aşkının azalmaya başladığı zaman.” 


Senin aşkın azalınca, benim gözümde de bu ak belirdi. Türlü vesveselere kapılıp gönlünü bulandırıyorsun. 
Ey gönül gözü kör olan! Bir kere de kendi ayıbını gör. 
Ne zamana kadar başkalarının ayıbını göreceksin? Bir kere de kendi ayıbını arasana. Kendi ayıbını yüklenince başkalarının ayıbıyla uğraşamazsın. 


Hikâye 
Sarhoşu Döven Bekçi 


Bekçinin biri, bir sarhoşu dövmeye başladı. Sarhoş dedi ki: “Ey bekçi! Böyle çok vurma bana! Eğer haram lokma da insanı sarhoş etseydi benden beter olurdun. 


198 e MANTIKU'T-TAYR 


Fakat kimse kendi ayıbını görmez. Beni dövmekte İleriye gitme. Biraz da kendine bak, kendini hırpala!” 


Yirmi Yedinci Makale 


Başka bir kuş hüdhüde, “Ey yol kılavuzu! Gitmeyi arzuladığım yere ulaşırsam ondan ne isteyeyim? Âlemin sırları bana onunla âşikar olmuşken, ondan başka ne isteyebilirim ki? İstenmeye layık şeyin ne olduğunu bilseydim huzura varınca onu isterdim” dedi. 


Hüdhüd dedi ki: “Ey gafil! Sen onu bilmiyorsun. Ondan bir şey isteyeceksen onu iste. Bir şey isteyecek adamın, isteyeceği şeyin ne olduğunu bilmesi, elbette iyidir. Onun kapısının toprağından bir koku elde edenin, hileyle oradan dönmesine imkân var mı? Âlemde ondan daha iyi ne var ki ondan isteyeceksin?” 


Hikâye 

Ebü Ali Rüzbâri'nin Ölüm Anı 

Ebü Ali Rüzbâri [kuddise sırruhüj, ölüm vakti gelince şöyle dedi: “Bekliyorum, artık canım dudağıma geldi. Bütün gök kapılarını açtılar, cennette benim için bir makam hazırladılar. Güzel sesli hüriler, bülbüller gibi, ‘Ey âşık, haydi gel” diye ötüşmeye başladılar. Bana diyorlar ki: Şükret, acele etmeden neşelenerek gel. Çünkü böyle bir makamı herkes göremez.” 


Bütün nimetler Allah'ın ihsanıdır. Ancak gönlüm bunlara razı olmuyor. Bana diyor ki: “Benim bunlarla ne işim 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var? Bunlar için mi beni bir ömür bekletip durdun? Ben şehvete kapılanlar gibi az bir para karşılığında başımı yere eğmem. Ben burada ne cehennem bilirim artık ne de cennet. Beni yakıp kül etsen de yine senden başkasını istemem. Ben yalnız seni bilir, seni tanırım. Sen benden vazgeçsen bile, ben vazgeçmem. Ben seni isterim, bana sen gereksin. Bütün âlemde muradım, ancak sensin. Bir an olsun, bu âşığın muradını ver. Eğer birazcık serkeşlik yaparsam bana dilediğini yap, razıyım. Davet etmek bizden karşılık vermek sendendir.” 


Hikâye 
Allah'ın Hz. Davud'a Buyruğu 


Allah [celle celâluhüj, Davud peygambere şöyle dedi: “Kullarıma de ki: “Ey bir avuç topraktan ibaret olanlar! 
Cehennemim ve cennetim olmasaydı, bana kulluk etmeyecek miydiniz? Nurum ve ateşim olmasaydı, bana yönelmeyecek miydiniz? Üzerinizde öyle büyük bir hakkım var ki benden bir şey umarak ya da benden korkarak bana yönelmeyin! Ancak korku ve ümit olmasaydı, beni hatırlamazdınız. Oysa bana layığımca şükredip ibadet etmeniz gerekir.” Kullarıma söyle, başkasına yönelmesinler de bana hakkıyla ibadette bulunsunlar.” 
De ki: “Bizden başka her şeyi at, attıktan sonra da kır parçala. Hepsini kırınca da onları yak. Küllerini de topla. 
Sonra o külleri saç. Gayret yeliyle namı, nişanı kalmasın. 
Böyle yaparsan dilediğin şey artık o külden meydana çıkar. Yok; böyle olmaz da herhangi bir şey, seni cennetle, hüriyle oyalarsa bil ki o seni kendinden uzaklaştırmıştır.” 
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Hikâye 
Ayaz'ın Sultan Olması 


Sultan Mahnıud, bir gün has kölesi olan Ayaz'ı huzuruna çağırdı ve onun başına taç giydirip tahta oturttu. 
Sonra da ona, “Artık sultan sensin, asker senin emrin- de, bu ülke senin. Senin padişahlık etmeni istiyorum. 
Ayın da kulağına küpe tak, balığın da... Her şey sana kul köle olsun” dedi. Bunu işiten, herkesin hasetten gözü karardı. Halk, “Hiçbir padişah, bir köleye böyle bir ihsanda bulunmamıştır” diye söylenmeye başladı. Fakat akıllı Ayaz, Sultan Mahmud'un yaptığından dolayı ağlamaya başladı. Bu hali görenler, “Deli misin sen? Şu kavuştuğun devleti anlamıyor musun? Padişahlığa kondun. Neden böyle ağlıyorsun? Otur, neşelen!” dediler. 
Ayaz onlara şu sözleri söyledi: “Siz doğru yoldan o kadar uzaktasınız ki bu durumu anlamıyorsunuz. Sultan beni kendinden uzaklaştırıyor. Onunla meşgul olmayayım diye, beni dünyayla oyalıyor. Bütün dünya saltanatını bana verse bir an bile onun huzurundan ayrılmam. 
Ne derse yaparım. Ben onun saltanatını, ülkesini ne yapayım? Benim saltanatım, onun yüzünü görmemdir.” 


Sen de Allah'ı istiyorsan eğer kulluk etmeyi Ayaz'dan öğren! Ey gece gündüz bezgin duran! Ey saçma sapan sözlere dalan! Her gece senin için Allah katından melekler iniyor. Sense edepsizce öylece duruyorsun. Ne gündüz bir adım atıyorsun ne de gece. Melekler seni karşılamak için geliyor da sen onlardan uzak duruyorsun. 
Yazıklar olsun sana! Sen bu işin eri değilsin. Bu derdi kime söylemeli? Yolda cennetle cehennem varken, canın bu işten nasıl haberdar olabilir ki? Fakat bu ikisinden de geçersen saadetin sabahı gece içinden doğar. Cennet bahçesi, aklı başında olan kişilerin makamıdır. Sen de erler gibi bu işi anla! 


Hikâye 
Râbia'nın Duası 


Râbia dedi ki: “Ey sırları bilen Allahım! Düşmanları- nın işlerine düzen ver, dostlarına da ahirette muratlarını insan et. Oysa ben bu ikisinden de geçmişim! Bana bir an dost olsan yeter! Seninle olduktan sonra hiçbir şey istemem. Çünkü bana sen kâfisin!” 


Allah kimin yanındaysa her şey onundur. Her ne varsa ve ne olacaksa hepsinin bir benzeri vardır. Ancak yüce Allah'ın benzeri yoktur. Neyi ararsan bir benzerini bulursun. Benzeri ve eşi olmayan ancak O'dur. 


Hikâye 
Davud Peygambere Gelen Vahiy 


Sırları açıp da âlemi yaratan Allah, Davud peygambere şöyle buyurdu: “Dünyada güzel çirkin ne varsa hepsinin yerine konacak bir şey bulursun, ancak benim benzerim yoktur. Benden başka sığınılacak bir kapı yok yalnız bana yönel! Sana ben kâfiyim! Her an bana muhtaçsın bir an bile benden gafil olma! Benden başka önüne her ne gelirse gelsin ondan yüz çevir!” 


Ey dünyayı arzulayıp gece gündüz bunun derdine düşen! Senin asıl maksudun O'dur.. O, yalnız bir imtihan için senin mâbudun değil. O bu ıstırap yurdu dünyayı 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sana değişmez, sen de sakın bu dünyada O'ndan başkasına gönül verme. O'nun yerine ne seçersen puttur. 
O'nu bırakıp can derdine düşmek bile kâfirliktir. 


Hikâye 
Sultan Mahmud'un Put Yaktırması 


Sultan Mahmud'un ordusu, Sumenat'ta Lât isimli putu ele geçirdi. Hintliler bu putu geri almak için, ağırlığı- nın on misli altın teklif ettiler. Ancak sultan putu satmaya razı olmadı. Bir bucakta odun yığdırdı ve o putu ateşe attırdı. Serkeşin biri, “Sultan yanlış yaptı, altın puttan iyidir, satmak daha akıllıca bir işti” dedi. Sultan Mahmud dedi ki: “Kıyamet günü Allah'ın, 'Âzer'le Mahmud'a kulak verin, bunların ikisi de birdir. Biri put yapardı, diğeri de satardı” demesinden korktum.” 


Sultan Mahmud, ateşperestlerin putunu yaktırdı. Put yanınca onun içindeki mücevherler eridi ve tam yirmi batman mücevher ortaya çıktı. Sultan dedi ki: “Lât'ın layığı buydu, elde ettiğim şey de Allah'ın bana ihsanıdır.” 


Sen de bütün putları kır da put gibi perişan bir halde ayaklar altına düşme! Sevgilinin şevkiyle puta benzeyen nefsi yak. O vakit içinden ne mücevherler elde edersin. 
Elest bezminde söz vermiştin, sözünde dur. Madem önce Allah'ı kabul ettin, sonradan dönüp inkâr etmek doğru olur mu? 


Ey önce elest bezminde söz verip de sonra ahdini inkâr eden! Nasıl böyle bir isyana düşersin? Yaratan O'dur, O'ndan kaçmanın imkânı yok. Madem kulluğu kabul ettin, sözüne vefa göster! 


MANTIKU'T-TAYR * 203 
Hikâye 
Sultan Mahmud'un Hint Seferi 


Sultan Mahmud ordusunu hazırlayıp, Gaznin'den Hintliler'le savaşa gitti. Hintlilerin kalabalık ordusunu görünce canı sıkıldı ve bir adakta bulundu ve, “Eğer bu orduya karşı galip gelirsem elde edeceğim bütün ganimeti yoksullara dağıtacağım” dedi. Savaşın sonunda galip geldi. Sayısız ganimet elde etti. Elde edilen ganimetin az bir parçası bile kıyas edilemeyecek kadar ağır ve değerliydi! Padişah hemen adamlarından birini çağırıp dedi ki: “Bu ganimetleri yoksullara dağıt. Çünkü savaştan önce Allah'a adakta bulundum. Şimdi ada-Om yerine getirmem lazım.” Ancak herkes, “Bunca mal, bunca altın, değer bilmez bir avuç yoksula verilir mi? Ya askere dağıt ya da emret hazineye götürsünler” dedi. Padişah tereddüde düştü. Adağımı yerine getirip yoksullara mı dağıtayım, yoksa dediklerini mi yapayım diye düşünceye daldı. Orada Ebü'l-Hüseyin adında zeki bir meczup vardı. Ordunun içinden geçerken, padişah uzaktan onu gördü ve, “Hemen şu meczubu huzuruma getirtip ona sorayım ve ne derse yapayım. Çünkü o, ne asker bilir ne de padişah. Söyleyeceği sözü gönlünden söyler!” dedi. Padişah onu huzuruna çağırdı, olup biteni anlattı. Meczup dedi ki: “Padişahım! İki işten birini yapmak gerek! Eğer bir daha Allah'a işin düşmeyecekse bunların dediklerini yap. Yok, eğer bir vakit yine O'na işin düşecekse kendinden utan ve adağını yerine getir!” 


Allah sana yardım etti, kendisine düşeni yaptı. Sana düşen iş de sözünü yerine getirmek. Nitekim Sultan Mahmud, o ganimetlerin hepsini yoksullara dağıttırdı, sonu da adı gibi Mahmud oldu. 
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Yirmi Sekizinci Makale 


Başka bir kuş dedi ki: “Ey Hakk'ın dergâhına varmış olan! Orada ne makbuldür? Bize söyle de yanımızda onu götürelim. Padişahlara değerli bir armağan götürmek gerek. Armağanı olmayan ancak hasis bir adamdır.” 


Hüdhüd dedi ki: “Ey sual eden! Eğer beni dinlersen oraya, orada olmayan bir şey götürmelisin. Dert sahibi olmadıkça erler safında mert sayılmazsın! Kimde aşk derdi varsa, nerede gece kararı olacak, nerede gündüz sabrı! Buradan oraya, orada bulunan bir şeyi götürürsen neye yarar? Nasıl olur da bu armağan makbul olur? Orada ilim de var sır da... Meleklerin ibadetleriyse pek çok. 
Sen can yangınıyla gönül derdi götür. Çünkü orada hiç kimse, bundan bir nişan veremez. Dertle bir âh çektiğin- de, bu âh, yanık ciğerinin kokusunu Hakk'ın huzuruna kadar götürür! Has makam, senin canının içidir; canının dış yüzüyse Allah'ın emirlerini kabul etmeyen nefsindir. 
O has makamdan, canın özünden bir âh çıkınca, insan her şeyden kurtulur.” 


Hikâye 

Hz. Yusuf'un Feryadı 

Züleyha'nın ihtişamı ve yüceliği vardı ancak Yusuf'u zindana attırdı. Kölelerden birine dedi ki: “Hemen 


Yusuf'u yere yık ve ona güzel bir sopa vur. Kolunu kuvvetle kaldır, indir. Öyle bir döv ki uzaktan âh ettiğini duyayım!” Köle emre uyup Yusuf'u dövmeye niyetlendi ama yüzünü görünce kıyamadı. İyi kalpli köle orada bir keçi postu olduğunu gördü, sopayı ona vurmaya başladı. Köle her sopayı vurdukça, Yusuf feryat ediyordu. Züleyha, uzaktan Yusuf'un feryadını duydukça, “Vur; iyice vur” diye bağırıyordu. Köle dedi ki: “Ey güneş yüzlü Yusuf! Züleyha gelir de sırtında sopa izi olmadığını görürse bana türlü eziyetler eder. Omzunu aç ve dişini sık. Züleyha görürse belki affeder.” Yusuf elbisesini sıyırdı. Yedi kat göğe bir gürültü koptu. Köle elini kaldırıp Yusuf'a öyle bir vurdu ki Yusuf yüzü koyun yere düştü. Züleyha, Yusuf'un bu feryadını duyunca, “Yeter! Bu defa, içten ah çekti. Bundan önceki inlemelerin önemi yoktu” dedi. 


Bir yasta yüzlerce inleyen olsa da yine dert sahibinin feryadı tesir eder. Matem halkasında yüzlerce kişi otursa en acılı olan yaslı olandır. Sen de dert sahibi olmadıkça, erlerin safında yer alamazsın. Aşk derdi olanda ne gündüz ne gece sabır ve karar kalmaz. 


Hikâye 
Hâce Zengi'nin Kölesi 


Hâce Zengi'nin çevik bir kölesi vardı. Bu köle bütün dünya işlerinden elini çekmişti. Geceleri, sabaha kadar namaz kılardı. Bir gün efendisi köleye, “Gece kalkınca beni de uyandır, seninle namaz kılayım” dedi. Köle, efendiye şu cevabı verdi: “Kimde din derdi olursa onu kimse uyandırmasa da o kendi uyanır. Sende de bir dert varsa zaten uyanıksın. Gece gündüz ibadette olursun. 
Seni uyandıracak biri lazımsa, senin için ibadet edecek başka bir adama da lüzum var demektir.” 
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Kimde bu dert yoksa vay onun haline. Çünkü o adam değildir. Kimde bu dert varsa cehennemden de cennetten de kurtulmuştur. 


Hikâye 

Ebü Ali Tüsi 

Ebü Ali Tüsi [rahmetullahi aleyh), zamanının piriydi. 
Hakk'ın dergâhının yolcusuydu. Bu yolda onun eriştiği makama herkes varamaz. Bir gün dedi ki: “Yarın cehennemdekiler, ağlayarak cennettekilere, ‘Cennetin güzelliğinden, bize de haber verin' diyecekler. Cennettekiler hep birden, ‘Şimdi gözümüzden cennetin güzelliği kayboldu. Çünkü Allah'ın cemali, güneş gibi Üzerimize doğdu. O cemal, bize yaklaşınca sekiz cennet de utancından karardı. O güzelliğin nuru ile cennetin ne adı kaldı ne de san!’ deyince cehennemdekiler, ‘Ey cennetten ve cennetin güzelliklerinden âzat olanlar. Haklısınız, çünkü biz kötü bir yerdeyiz; tepeden tırnağa ateşlere gark olmuşuz. Fakat sevgiliden ayrıldığımızı; onun yüzünü göremeyeceğimizi düşününce, zaten şâdolmayan gönlümüz, hasret ateşine düşüp yandı. Cehennem ateşi bile aklımızdan çıkt? diye cevap verecekler.” 


Bu ateş bir yere düşer de orayı yakarsa cehennem ateşinin tesiri mi kalır? Kim yola düşer de bu hasrete uğrarsa zevki sefayı unutur. Hasrete düşüp feryat etmen gerekir. Yaralarla huzur ve zevki bulmalısın! Bu konağa yaralanır da gelirsen ruh hareminin mahremi olursun. 
Yaralıysan dünyayı diline dolama artık. Yaralarını dağla ve sesini çıkarma! 
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Yirmi Dokuzuncu Makale 


Başka bir kuş hüdhüde, “Ey yol bilen! Gözlerimiz bu vadiden korktu. Bu yol tehlikelerle dolu.. Menzil ne kadar uzaktadır söyle bize” dedi. 


Hüdhüd dedi ki: “Yolda aşacağımız yedi vadi var. Bu yedi vadiyi geçince, Hakk'ın dergâhına varılır. Bu uzak yoldan geri dönen yok. Böyle olunca bu yoldan sana kimse bir şey söyleyemez? Ey bir şeyden haberi olmayan! Gidenler hep bu yolda hiçliği buldu, sana nasıl haber versinler?” 


Hikâye 
Vadiler 


Yolun başında “Talep vadisi” var. Ondarı sonra ucu bucağı olmayan “Aşk vadisi” gelir. Üçüncü vadi “Marifet vadisi”, dördüncüsü “İstiğna vadisi”dir. Beşinci vadi tertemiz “Tevhid vadisi”, altıncı vadi sarp ve korkunç bir vadi olan “Hayret vadisi”dir. Yedinci vadi de “Fenâ vadisi”dir. Bundan sonra artık gitmeye lüzum yok! Hak seni kendine çeker. Bu cezbeye düşünce bir katre bile olsan okyanus kesilirsin. 


- BİRİNCİ VADİ 


Talep Vadisi 


Talep vadisine girince, her an önüne yüzlerce engeller çıkar. Her solukta bu vadide yüzlerce imtihana uğrarsın. Göklerin papağanı bile burada bir sinek oluverir. 
Burada yıllarca çalışıp çabalaman gerek. Çünkü burada haller, halden hale döner. Bu vadide maldan da mülkten de geçmen lazım. Elinde hiçbir şey kalmayınca, gönlünü de bütün varlıktan temizlemelisin. Gönlün sıfatlardan tasfiye olunca, Hakk'ın dergâhında nur-ı ilâhi parlamaya başlar. O nur gönlünde doğunca, bir istek, bin olur. 


Önüne yüzlerce kötü vadi de çıksa yine kendini divane gibi ateşlere at pervaneye dön! Böyle yaparsan aradıkça ararsın, yandıkça yanarsın. Sâkisinden bir yudum aşk şarabı ister de o şarabın bir yudumunu içince, iki âlemi de unutursun. Dudakları kupkuru olarak denize dalar, candan cânanın sırrını istersin. 


O sırra mahrem olmayı diliyorsan yoldaki ejderhadan korkmazsın. Yolda önüne ne engel çıkarsa çıksın, sevgilinin kapısı açılsın diye hepsini kabullenirsin. Sevgili kapısını açınca ne dert kalır ne de keder! 


210 e MANTIKU'T-TAYR 
Hikâye 
Şeyh Amr 


Şeyh Amr b. Osman el-Mekki Harem-i şerif'te, define kitabını kaleme aldı. Yazdığı kitapta dedi ki: Allah, bir balçıktan ibaret olan Hz. Âdem'e tertemiz canı üfürürken bütün meleklerin candan bihaber olmasını istedi. 
Buyurdu ki: “Ey gök melekleri, hemen Âdem'e secde edin!” Hepsi o anda yeryüzüne inip secde ettiler. Ancak hiçbiri de o tertemiz sırrı görmedi. Şeytan da geldi, kendi kendine, ben asla secde etmem. Şu bedenimden başımı ayırsalar bile umurumda değil. Ben biliyorum ki bu Âdem topraktan ibaret değil, bunda bir sır var. Sırrını göreyim sonra secde ederim. Şeytan secde etmedi, adeta pusudaydı. Onun için, Allah'ın tam o secde anın- da Âdem'e ruhundan ruh üfürdüğünü gördü ve bu sırra erdi. 


Yüce Allah dedi ki: “Ey yol casusu, sen bu sırrı çaldın, hırsızlıkla öğrendin. Defineyi nereye koyduğumu gizlice gördün. Seni öldüreyim de bu sırrı âleme yayma. Çünkü padişah, hazinesini askerden gizli bir yere korken biri görürse onu oracıkta öldürür. Madem sen de bu sırra erdin ve defineyi açıkça gördün, başının kesilmesine razı ol! Başını bedeninden ayırmazsam bunu bütün âleme duyurursun.” Şeytan, “Yâ Rabbi bu kula mühlet ver; bu elden ayaktan düşmüşe bir çare bul” dedi. Yüce Allah, “Peki, sana mühlet verdim, fakat boynuna da lânet halkasını geçirdim. Adını yalancı yazacağım. Kıyamete kadar töhmet altında kal” buyurdu. Şeytan dedi ki: “O tertemiz nur, bana alenen göründü, lânet de senin rahmet de. Kul da senin kısmet de. Âlemde hep derman olacak değil ya, zehir de lazım! Halkı gördüm, hiçbiri 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lânetini istemiyor. Ben küstahlık ettim, lânetini kabullendim. Lâneti kabul eden kul yok. Lâneti kabul eden yalnız benim. Benim gibi bir düşkün bulunamaz!” 


Eğer sen de istekliysen istek böyle olur işte. Oysa sen hiç bir şey istemiyorsun. Üstünlük isteğindesin. 
Gece gündüz arayıp da bulamıyorsan isteğinde noksanlık var. Başın yüceyse yola böyle ayak bas. Çünkü bu oyun değildir. 


Hikâye 

Şibli Nu'mâni 

Ölüm anı geldiğinde Şibli Nu'mâni'ye mutsuzluk gelmişti. Gözlerini kapadı öylece bekliyordu. Beline hayret kemerini bağlamış, kül üzerine oturmuştu. Bazan göz yaşları küllere akıyor bazan da külleri alıp başına saçıyordu. Biri dedi: “Bu nasıl bir iştir? Böyle bir anda bu hali kim görmüştür?” Şibli dedi ki: “Ne yapayım? Yanıyorum, gayretten eriyorum. Canım iki âlemden de göz yumdu. Şimdi şeytana kıskançlık içindeyim. Rabbim ona lânetle hitap etti oysa bana bir şey buyurmadı. Ben şeytanı kıskanıyorum.” 


Padişahın eliyle verdiği ister taş olsun ister inci, ayırt edersen yol eri değilsin. Eğer inciye sevinir, taştan el çekersen alışverişin yok senin. Taşa da inciye de ne dost ol ne düşman. Kimin elinden ne geldiğine bak! Sevgili sarhoşlukla sana bir taş atarsa bu başkalarının sana inci vermesinden iyidir. 


Bekleyişle her an yola can feda eden bir er gerekir. 
Böyle er, ne bir an istekten ayrılır ne de bir an huzur imkânı bulunur! Bir an bile talebinden vazgeçse bu yolda edepten mahrum kalır. 
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Hikâye 
Mecnun'un Leyla'yı Araması 


Bir gün izzetli biri, dertli Mecnun'u toprağı karıştırırken gördü. Ona, “Ey Mecnun, ne arıyorsun böyle?” 
dedi. Mecnun, “Leyla'yı arıyorum” diye cevap verdi. 
Adam dedi ki: “Leyla'nın toprakta işi ne? Hiç öyle tertemiz inci, yoldaki topraklarda olur mu?” Mecnun, “Ben onu her yerde arayayım da belki bir an gelir, onu bir yerde buluveririm” dedi. 


Hikâye 
Yusuf-i Hemedâni'nin Nasihati 


Zamanın sırlarına sahip Yusuf-i Hemedâni dedi ki: “Tefekkürle bakan göz, her zerrenin kaybolmuş Yusuf'tan haber soran bir Yakub olduğunu görür. Bu yolda günü geldiğinde işe yaraması için dert ve zaman gerek. 
Bu ikisine sahip değilsen sakın sır sahibi olmaya kalkışma! Talepte sabırlı olmak gerek. Fakat dert ehli sabredebilir mi? 


Sabırlı ol ve ayakta dur. Belki bir zaman gelir yolunu bulursun. Ana karnındaki çocuk gibi kanlar içinde otur. 
Derunundan bir nefes bile dışarı çıkma. Ekmek lazımsa yeme, kan yut. Ana karnındaki çocuğun gıdası, ancak kandır. Bütün bu kavgalar, gürültüler dışarıdadır. Erler gibi bekle de günün birinde zamanı gelsin ve işin düzelsin.” 


Hikâye 
Ebü Said Mihne 


Bir gün Şeyh Ebü Said Mihne'nin içi daraldı. Gözlerinden kanlar akarak, yüreği parçalanıp sahralara uğradı! Böyle bir hal içindeyken uzaktan bir köylü gördü. 
Öküzünü bağlıyordu, yüzünden de sanki nur akıyordu. 
Şeyh köylünün yanına gitti ve ona selâm verdi. Gönlünün daraldığından bahsetti köylüye. İhtiyar bunu duyunca dedi ki: Ey Ebü Said, şu yeryüzünden yüce arşa kadar yüzlerce defa bütün âlemi buğdayla doldursalar, bir kuş da binlerce sene bir tek buğday yese ve yedikten sonra uçup bütün âlemi gezse... Böyle böyle o buğday yığını bitse... İşte insanın canı, bu kadar uzun bir müddet içinde Hakk'ın dergâhında bir koku duysa yine de çok azdır. Taleplere sabır gerekir. Ancak herkes sabırlı ve istekli olamaz. Kalpte bir talep meydana gelmedikçe, naien"? göbeğindeki kan misk olmaz. 


Bir gönülde talep varsa o gönül gökler kadar geniş olsa yine de kanla doludur. Talebi olmayan şaşkındır, cansız bir süretten ibarettir. Eline mücevher düşse bile, isteğe daha hararetle yapışman, daha istekli olman lazım. Mücevher hazinesini elde eden, o hazineye, o mücevherata bağlanıp kalır. Kim yolda bir şeye bağlanırsa o şey, o adamın putu olur. İçin daraldı, aşka düştün. Bir kadeh şarapla sarhoş oldun, divanesin ama bir kadeh şarapla sarhoş olma. Ara ve talep et, bu işin sonu yoktur. 


Hikâye 

Toprağı Kazan Adam 

Sultan Mahmud, bir gece askerinin yanından ayrıldı. 
Yolda giderken toz toprak içinde bir şeyler arayan bir 


adam gördü. Her yeri kazıyor, toprakları dağ gibi önüne yığıyordu. Padişah bu hali görünce kol bağını çıkarıp 


42 Nafe: Bir cins ceylanın göbeğindeki misk taşıyan kese. 
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adamın önündeki toprak yığınına attı. Sonra da atını yel gibi sürüp gitti. Ertesi gece yine oraya gitti. Adam hâlâ aramakla meşguldü. Padişah ona dedi ki: “Dün akşam bulduğun şey, on âlem haracına değer. Kolay elde ettin de hâlâ bu toprağı kazıyorsun. Artık kimseye muhtaçliğin kalmadı, padişahlık etsene!” Adam dedi ki: “Onu arayışla buldum, öyle bir gizli hazineyi bu suretle elde ettim. Madem bu sebeple devlet elde ettim, hayatım boyunca işim bu artık!” 


Sen de bu kapının eri ol da kapı açılsın. Yoldan geri dönme, sana da yol göstersinler. Gözlerin hep kapalı. 
Artık aç gözlerini de aramaya koyul, çünkü bu kapı hiç kapanmaz! 


Hikâye 

Bu Kapı Hep Açık 

Cezbeye düşmüş bir adam, Allah'a şöyle yalvarıyordu: “Yâ Rabbi, lutfet de bana bir kapı aç.” Tesadüfen 


Râbia da orada oturuyordu. Dedi ki: “Ey gafil! Bu kapı ne zaman kapandı ki?” 


İKİNCİ VADİ 


Aşk Vadisi 


Talep vadisinden sonra Aşk vadisi gelir. Oraya ulaşan ateşlere düşmüş gibidir. Bu vadiye varan, ateş kesilsin, yansın. Ateş kesilmeyenin de ömrü zehir olsun. 
Âşık, ateş olup hararetle koşup giden, alev gibi yücelip baş çeken kişiye derler. Âşık, bir an bile işin sonunu düşünmez. Hiçbir şeye aldırış etmez, cihanı yakar. Onun yolunda iyi de birdir kötü de. Zaten aşk gelince ne bu kalır ne o. 


Ey haramı, helâli bilmeyen! Âşıklık senin işin değil. 
Sen dinden dönmüşsün ve canında iştiyak yok. Âşığın neyi varsa dağıtır. Sevgilinin güzelliğini görür, nazlanır. 
Âşık olmayanların kavuşması kıyamette, ancak âşığın vuslatı bugündür. O, sevgiliyi burada seyreder. Fakat insan kendini yakmadıkça çaresizlikten nasıl kurtulabilir? Âşık, daima yanar, erir. Ansızın kendi makamına varmayı diler. Balık sudan çıkarılıp ovaya atılınca, belki yine denize kavuşurum diye çırpınır durur. Burada aşk ateştir, akılsa dumana benzer. Aşk gelince, akıl kaçıp gider. Çünkü akıl, O'nun sevdasında usta değildir. Eğer 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sana gayb âleminden bir göz bağışlarlarsa o aşkın aslını görürsün. Her ne varsa hepsi de birer birer aşkın varlığından meydana gelmiştir. Aşka düş, sarhoş ol da başını feda et! Akıl gözüyle bakarsan aşkın başını da göremezsin, ayağını da... Aşka yiğitlik gerek. Her şeyden hür olmak lazım. Sen ne ersin ne de âşık. Sen ölüsün, aşka layık değilsin. Bu yolda bir solukta can verecek diri bir gönül gerek. 


Hikâye 
Âşık Kadın 


Zengin bir kadın, şerbet satan bir çocuğa âşık oldu. 
Aşkından yerinden yurdundan ayrıldı. Aşkın derdiyle kara sevdaya düştü. Halka rezil rüsva oldu. Bütün malını satıp çocuktan şerbet içip duruyordu! Hiçbir şeyi kalmayınca yoksul bir hale geldi. Aşkı da iyice arttı. Hayır sahipleri, ona ekmek vermeye başladı, ama o hep açtı. 
Aşkın derdine düşmüştü. 


Âşık kadın aldığı ekmekleri satıp parasıyla hep şerbet alırdı. Daima aç oturur, eline geçenle şerbet içerdi. 
Bir gün halktan biri gelip o kadına dedi ki: “Ey perişan! 
Senin halini böyle darmadağın eden aşk nedir?” Kadın dedi ki: “Ne kadar malın mülkün olsa da hepsini bir kadeh şerbete satmaya aşk derler.” İnsan böyle bir işe düşmedikçe, aşkın ne olduğunu nasıl bilir? 


Hikâye 
Mecnun'un Pöstekiye Bürünmesi 


Leyla'nın kabilesi, Mecnun'un Leyla'yı görmesine izin vermiyorlardı. O ovada sürüsünü otlatan bir çoban vardı. Divane Mecnun, çobandan bir koyun postu aldı. 
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Pöstekiye büründü, kendini koyuna benzetti ve çobana dedi ki: “Allah için, beni de sürüye kat. Sürüyü de Leyla'nın yoluna sür. Hiç olmazsa Leyla'nın kokusunu alayım. Sevgilinin haberi olmadan, posta bürünmüş halde onu göreyim.” 


Senin de böyle bir derdin olsa mertlikten nasibin olurdu. Ancak, erlerin derdi sende yok. Bu meydanda erlerin kuvvetine sahip değilsin. 


Mecnun, posta büründü. Gizlice sürüyle sevgilinin bulunduğu tarafa gitti. Önce kendine şevk geldi. Fakat sonunda cezbeye kapıldı. Aşk gelince, akıl kayboldu. 
Çoban bu hali görünce onu aldı, elinden tutup sürükledi. O perişan sarhoşun yüzüne su serpip ateşi hafifletti. Ertesi gün sarhoş Mecnun, yanında bir grup insanla ovada oturmaktaydı. Biri dedi ki: “Ey yüce kişi! Çıplak kaldın, Sen nasıl bir elbise seversin? Sana alıp getireyim hemen!” Mecnun dedi ki: “Her elbise sevgiliye layık olamaz. Pöstekiden sevdiğim bir elbise yok!” 


Bir koyun postu istiyorum ben. Kötü göz değmesin diye de ateşe nazar otu atıyorum. Mecnun'un atlas kumaşlardan dikilen elbisesi pöstekidir. Leyla'yı seven, pösteki ister. Ben pösteki altında sevgiliye kavuştum. 
Artık pöstekiden başka bir elbise bilmem. Gönül, post içinde dosttan haberdar oldu. Artık nasıl olur da posta hürmet etmem? Aklı ve fikri kaldıracak bir aşk lazımdır. 
Aşkta kararın yoksa uzak dur. Çünkü bu iş oyun değildir. 


Hikâye 
Ayaz'a Âşık Olan Fakir 


Hali perişan biri, Ayaz'a âşık oldu. Bu durum, halkın diline düştü. Ayaz atına binip yola çıkınca, o yoksul 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da yayan halde peşinden giderdi. O misk kokulu güzel, meydana girince, yoksul adam yalnız meydanda yuvarlanan topa bakardı. Gün geldi bunu Sultan Mahmud'a anlattılar. Ertesi gün Ayaz meydana çıktı. O yoksul da şevkle ardına düştü ve çevgan topu gibi peşinden hızla gitti. Padişah gizlice ona baktı. Canının üzülmüş, yüzünün saman gibi sapsarı kesilmiş olduğunu gördü. Huzuruna çağırıp dedi ki: “Ey yoksul! Padişahla beraber olmak mı istiyorsun sen?” Yoksul, “Fakir olduğuma bakma benim, aşk oyununda senden aşağı değilim. Aşk, hakikatte müflisliktir. Aşk iflasla zevk bulur, lezzetlenir. 
Şüphesiz, aşk fakire layıktır. Sen cihana hükmediyorsun, sonra da aşk işine bulaşıyorsun. Oysa aşka benim gibi yanan bir gönül sahibi gerekir. Senin malın, mülkün, ancak vuslat sebepleridir. Bir nefes derde düşünce sabrın kalmaz. Vuslat için bu kadar mala mülke ne gerek var? Eğer hakiki âşıksan ayrılığa düş” dedi. 


Padişah şöyle dedi: “Ey varlıktan habersiz! Neden durmadan çevgan topuna bakıyorsun?” Fakir dedi ki: “Ben de onun gibi başı dönmüş biriyim de ondan. O bana benzer, ben ona... Birbirimize karışmışız biz. Benim kadrimi o bilir, onun kadrini ben bilirim. İkimiz de sersem halde yerlere düşmüşüz. Tensiz, başsız, canla yuvarlanıyoruz. O benim halimden haberdardır, ben onun halinden, beraberce dertleşiriz. Fakat o çevgan topunun saadeti artık benim elimden. Çünkü arada bir atının nalını öpebiliyor. Ben de çevgan topu gibi başsız ayaksızım, ancak, ondan daha perişan bir haldeyim. 
Çevgan, topun bedenine vuruyor, sevgilinin çevganı ise bu âşığın gönlüne... Top birçok çevgan yiyor, ama ardından Ayaz koşuyor. Ben ondan çok çevgan yiyorum ama o benim ardımdan gelmiyor, ben onun peşinden 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koşuyorum. Çevgan topu zaman zaman onun önüne düşüyor. Oysa ben her an ondan uzak düşen bir fakirim. O, sevgilinin huzuruna varınca, neşeye kavuşuyor. 
Bense vuslatından bir koku bile nasiptar değilim.” 


Padişah dedi ki: “Ey yoksul! Benim huzurumda müflislik davasına kalkıştın, aşk uğrunda fakirliğine şahidin var mı?” Adam dedi ki: “Canım bedenimdeyken müflis değilim ama bu meclisin de eri değilim ben. Aşkta can feda edince iş biter. Müflisin nişanı, can vermektir. Ey Mahmud! Sen de âşığım diyorsun, hani nerede bu davanın delili? Canını feda et de göreyim. Yoksa aşk davasına girişme!” 


O fakir rind bu sözü söyler söylemez oracıkta ruhunu teslim etti. Sevgilinin yüzüne bakarak canını veriverdi. O rind toprak üstünde can verince, Sultan Mahmud derde düştü; bütün dünya gözünde kapkara kesildi. 


Canla oynamak, sana önemsiz bir şey gibi geliyorsa gel de oyunu gör. Sana, “Gel” derlerse bu yoldaki beyhude lafları duymazsın artık. Öyle başsız ayaksız bir hale gelirsin ki elinde ne varsa hepsini kaybedersin. 
Bakayım bu yol neymiş diye girersen eğer bu kapıdan, aklın da karışır canın da... 


Hikâye 
Kalenderlere Katılan Arap 


Bir Arap, Acem diyarına düştü. Acemler'in yaşantılarına şaşırdı ve hiçbir şeyden haberi olmayarak etrafı seyrederek giderken, yolda kalenderler meclisine rastladı. Bir grup rind, ne başları var ne ayakları... Hepsi de iki âlemi elden çıkarmış halde. Hepsi kendini kaybetmiş, 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cezbeye kapılmışlar. Her biri tertemiz ve ellerinde bir şarap testi vardı. Hiçbiri de şarap tatmamıştı ama, hepsi de sarhoştu. Onları görünce gönlü onlara kaydı. Aklını da canını da onların seline kaptırdı. Kalenderler Arap'ın kendilerine kapıldığını görünce hep birden, “Gel, içeri gir!” dediler. Arap meclise girdi. Onlarla hemdem oldu, rindliğe başladı ve kendini kaybetti. 


Epeyce malı, mülkü vardı. Bir anda hepsini harcadı ve tertemiz oldu. Bir rind gelip ona şarap sundu, sonra iyice sarhoş edip dışarıya bıraktı. Arap çıplak, müflis ve dudakları kupkuru halde kavminin bulunduğu yere gitti. 
Dediler ki: “Sen ne perişan hale gelmişsin. Hani altının, gümüşün nerede? Uyudun mu yoksa? Malın mülkün elinden gitmiş. Acem diyarına gitmen sana hayırlı gelmedi. Yolda hırsıza mı rastladın, eşkıyaya mı? Malına ne oldu? Anlat bize de halini anlayalım.” Arap dedi ki: “Bir yolda giderken, birden kalenderlere rastladım. Bundan sonrasını hatırlamıyorum, altın da gitti gümüş de. Ben de böyle kalakaldım işte!” Ona dediler ki: “Bu kalenderler nasıl adamlardı” Arap dedi ki: “Halime bakın, görün. 
Anlamanız için size bu yeter.” 


Arap yokluğa dalmıştı. Bütün bu işlerden aklında kalan yalnız bir “Gel, meclisimize katıl” sözüydü. Sen de ya yola bas ya da çek git. Ya can ver ya da öğüt dinle ve vazgeç bu işten. Aşk sırlarını canla kabul edersen tenden geçersin ve can feda eder de çıplak kalırsın. Bütün olanlardan da aklında sadece, “Gel, meclisimize katıl” 


sesi kalır. 
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Hikâye 
Şibli'den Bir Hikâye 


Bir gün Şibli (rahmetullahi aleyh), mana sırlarından bahsederken, kardeşine şu hikâyeyi anlattı: 


Şehrin mektebinde zamanın Yusuf'u denecek kadar güzel bir bey oğlu vardı. Güzelliği bütün yücelik divanının fihristiydi. Vasfı güzellik eyvanından da yüceydi. 
Mektebe gelip hocanın önüne oturunca bütün talebe feryada gelirdi. 


Mektepte yoksul bir kız vardı. Babası fakir bir kunduracıydı. Gönlü aşka düşmüştü. Tecrübesiz bir çocuk, aşk derdine tahammül edebilir mi? Aşk yüzünden dağ bile saman çöpü oluverir. Bir gün mektebe bir devlet adamı geldi. O kızı beyzâdenin yanında görünce, “Çocuk, senin baban kim?” diye sordu. Çocuk, “Niye so- 
'ruyorsun? Ben kunduracının kızıyım” dedi. Adam, “Bu çocuk beyzâdeyle düşer kalkarsa beyzâde onun huyunu kapar, sefil bir hale gelir” dedi ve o çocuğun mektebe gelmesini yasakladı. Hoca da o zavallıyı mektepten uzaklaştırdı. Çocuk perişan bir hale geldi. O aşkla, bir kora döndü, küllüklerde yurt tuttu. Aşk, o çocuğa nevruz gibi geldi çattı. Can yakan şimşek gibi feryada düştü. Sonunda kendisinden geçti, başına topraklar saçtı. 


Beyzâde, kızın halini duyunca ona bir adam gönderdi. Adam, “Ey perişan hale düşmüş! Neden ağlıyorsun, söyle. Neden bu kadar feryat ediyorsun?” dedi. Çocuk dedi ki: “Gönlümü ona kaptırdım benim aşktan gördüklerimi kimseler görmesin. Beni bekletip duruyor ve ateş gibi kararsız bir hale koydu beni.” Adam, geri gelip dedi ki: “O kız senin elinden feryat ediyormuş. Gönlünü sana vermiş. Gelsin de can verişimi görsün diyor.” Beyzâde 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dedi ki: “Git ve ona şöyle söyle: Ey başsız ayaksız! Gönlünü büsbütün bana versin ve kederlenmesin. Taneyi harmana göndersin.” Adam gidip bu sözü söyleyince çocuk, “Dur; biraz sabret!” dedi ve içeri girip bir anda kanlara bulandı. Göğsünü yarıp yüreğini çıkardı. “Sevgilim benden gönlümü istiyor ve onu göndermememe imkân yok” dedi. Bir tabağa yüreğini koyup üstünü örttü ve, “Al bunu, böylece üstü örtülü olarak götür” dedi. Yüreğini tabağa koyar koymaz da bir nefes verdi ve oracıkta canını teslim etti. 


Beyzâde o tabağı görünce, o kanlı yüreği tabaktan çıkardı. Bütün mektep kanlı göz yaşlarıyla doldu. Hem kendisi öldürdü hem kendisi yaslandı. Ne yapmak lazımsa yaptı. Her an onun yasıyla yandı. Sen de aşk eriysen yüreğini yar! Yok, değilsen beyhude yere konuşma. 
Ey kendini âlemin piri sanan! Aşk yolunda bu çocuktan da mı aşağısın? 


Hikâye 
Aşkın Hali 


Himmetli yüce biri, bir güzele âşık oldu. Bir gün sevgilisi ölüm döşeğine düştü. Yüzü safrandan daha sarı bir hale geldi. Parlak günü kapkara kesildi. Âdeta ölüm uzaklardan gelip yakınlaştı. Bu hali âşığa haber verdiler. 
Adam, hemen eline bir bıçak alıp, “Sevgiliyi öldüreceğim. Eceliyle ölmesin bari!” diyerek koşmaya başladı. 
Halk dedi ki: “Aklını mı kaybettin? Onu öldürmekten nasıl bir hikmet elde edeceksin? Kan dökme, bu işten vazgeç. Zaten şimdi kendiliğinden ölecek zavallı! Ölüyü öldürmekten ne fayda olur? Ölünün başını kesen cahildir.” 


Âşık dedi ki: “Sevgili benim elimle ölürse kısas ederler ve beni de öldürürler. Sonra kıyamet kopunca, bütün herkesin önünde, beni onun için mum gibi yakarlar. 
Böylece dünyada onun için öldürülmüş olurum; yarın ahirette de onun için yanarım, bu bana yeter! Burada da muradıma erişmiş olurum orada da. Bana onun için öldürülen ve onun için yanan derler.” 


Âşıklar bu yola gelmişler ve canlarıyla oynamaya koyulmuşlar. Can zahmetini ortadan kaldırmışlar, gönüllerini bu âlemden tamamıyla temizlemişler. Can ortadan kalkınca, âşık, o vakit cânanla beraber olur ve sevgiliye ulaşır. 


Hikâye 
Hz. İbrahim'in Azrâil'e Canını Vermemesi 


Hz. İbrahim, ölüm anı gelince Azrâil'e hemen canını vermedi. Azrâil'e dedi ki: “Git ve padişaha de ki: Halil inden can istemesin.” Yüce Allah dedi ki: “Eğer Halil’ im- sen canını feda et! Dostundan kim canını esirger?” 


Biri, “Ey âlemi aydınlatan, neden Azrâil'e can vermiyorsun? Âşıklar yolda canlarıyla başlarıyla oynarlar; sen neden canını gözetmedesin” dedi. Halil dedi ki: “Ben, şimdi can verecektim ama, araya Azrâil girdi. Oysa ateşe atılırken, Cebrâil gelip, ‘Ey Halil! Benden bir şey iste! 
demişti. Ben o zaman bile Cebrâil'e bakmadım. Çünkü o benim yolumu kesiyor, beni Hak'tan alıkoyuyordu. Cebrâil'e bile baş eğmemişken, nasıl olur da şimdi Azrâil'e can veririm? Allah'tan, ‘Canını feda ei sesini duymadıkça, can veremem. Ancak o can vermemi emrederse oracıkta canın kıymeti kalmaz. O emretmedikçe, iki âlemde de canımı kimseye teslim edemem, söz bundan ibarettir işte!” 


ÜÇÜNCÜ VADİ 


Marifet Vadisi 


Aşk vadisinden sonra başı sonu olmayan Marifet vadisi görünür. Yolun uzunluğu yüzünden gönlü karışmayan kimse yoktur. O vadinin yolu, öbürüne benzemez. Ten yolcusu başkadır, can yolcusu başka! Yine de can ve ten, noksan ve kendi yüzünden daima geri kalıp zeval bulmakta, ilerleyip kemale ulaşmaktadır. O vadide görünen birçok yol vardır ama, her bir yol, yolcusuna göredir! 


Bu yüce yolda nasıl olur da dertlere düşen örümcek, fille beraber yürür? Herkesin yürüyüşü kemalincedir ve herkesin yakınlığı ahvaline göredir. Sivrisinek istediği kadar uçsun; kasırga kuvvetini elde edebilir mi? Herkesin yürüyüşü başkadır, hiçbir kuş öbür kuş gibi gidemez. 
İşte bilgi bu yüzden ayrı ayrıdır. Biri mihrabı bilmiş, öbürü putu! Bu kadri yüce yolun önünde bilgi güneşi doğup parlayınca herkes kıymeti kadar bir görgüye sahip olur ve hakikat âlemindeki durağını bulur. 


Yolcuya bu yol aydınlanınca, dünya külhanı gözüne gül bahçesi görünür. Süreti değil, içindeki sırrı görür. Artık sevgiliden başka bir zerre bile göremez olur. Nereye baksa hep onun yüzüdür. Birlikte bütün sırları tamamlar, tam ve kâmil bir er olur, birliğe erer. Nikâb altındaki yüz binlerce sır, güneş gibi parlar, ona yüz gösterir. Tek bir kişi bütün sırları görsün de kemale ersin diye, yüz binlerce kişi bu yolda kaybolur gider. 


Bu ucu bucağı olmayan denize dalmak, bu denizde dalgıçlık etmek için, mana âlemine dalmış bir kâmil gerekir. Sana sırlar âleminden bir zevk hâsıl olsa her an aşkın tazelenir. Susuzluk işte buradadır. Yüz binlerce kan işte burada dökülür gider. Arşa bile el atsan, “daha yok mu” sözünü bir an bile bırakma. Arşı bile irfan denizinde gark et. Buna imkân bulamazsan hiç olmazsa başına yolda toprak saç. 


Ey gaflet uykusuna dalmış olan! Saadetli bir halin yoksa neden kendine ağlamıyorsun? Sevgilinin vuslatına erişemedin, bari kalk da hicran yasını tut! Sevgilinin yüzünü görmüyorsan hiç olmazsa şaşkın bir halde oturma da sırlara mahrem olmayı dile. Bulamıyorsan bari utan da aramaya koyul. Ne zamana kadar eşek gibi başıboş dolaşacaksın? 


Hikâye 
Doğru Sözlü Temiz Özlü Adam 


Çin dağlarında taş kesilmiş bir adam vardı. Gözlerinden göz yaşları yağar dururdu. Fakat göz yaşları da yere dökülür dökülmez taş olurdu. O taşlardan biri bulutun eline geçse kıyamete kadar elemden başka bir şey yağdırmaz. İşte o doğru sözlü, temiz özlü adam, bilgidir. 
Çin'de bile olsa onu arayıp bulmak gerek. Çünkü ilim, 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gayretsiz kişilerin derdiyle taş kesilmiştir. Ne zamana kadar bu nimeti inkâr eden nankörlerin nankörlüğü devam edecek? Bu mihnet yurdu tamamıyla karanlıktır. 
İlim bu yolda yol gösteren bir muma benzer. 


Bu karanlık yerde canına yol gösterecek şey, bilgi cevheridir. Sense bu karanlıkta başsız ayaksız bir hale gelmiş, İskender gibi kılavuzsuz kalmışsın. Elinde ilim cevheri yoksa eğer herkesten çok sen pişman olursun. 


Ey adamlıktan uzak kişi! Bu dünya da can âleminde kaybolmuştur öbür dünya da. Ten candan gizlenmiş can da tenden! Bu kayboluş âleminden çıkınca, âdemoğluna mahsus bir yere varırsın. Bu hususi yerde, her nefeste yüzlerce sırra kavuşursun. Fakat bu yolu aşamazsan eyvahlar olsun! Sende bütün varlığın kaybolur gider. 
Geceleri uyuma, gündüzleri bir şey yeme ki sende de bu istek zuhur etsin. Talepte kayboluncaya kadar, gündüzleri yemekten, geceleri uykudan kesilinceye kadar yalvar! 


Hikâye 
Aşkından Bayılan Adam 


Bir âşık aşkından perişan bir hale gelmiş, feryat ederek bir yol ağzına düşmüş, bayılmıştı. Sevgilisi baş ucuna gidip onu kendinden geçmiş görünce bir kâğıt parçasına onun haline uygun bir şeyler yazdı ve âşığın yeni- ne bağlayıp gitti. Âşık, uykudan uyanınca kâğıdı gördü; okudu ve gönlü kan kesildi. Sevgilisi şöyle yazmıştı: 

“Ey susup dalmış adam, tacirsen kalk, para kazan! 


Yok, zâhidsen geceleri uyuma, kulluk et! Yok, eğer âşıksan kendinden utan. Âşığın gözünde uyku ne gezer? Âşık, gündüzleri yel gibi eser savurur, geceleri yanar âleme ay ışığı gibi ışık verir.” 


Ey nursuz! Ne öylesin ne de böyle. Aşkımızdan dem vurma da yalan davalara girişme. Âşık, ölüp kefene sarılmadıkça yatar uyursa ona da âşık derim, ama o kendine âşıktır. Madem sen bilgisizlikle aşk yoluna girdin, Allah rahatlık versin. Sen bu işin ehli değilsin. 


Hikâye 
Uyumayan Bekçi 


Bir bekçi âşık olmuştu. Ne gecesi gece ne de gündüzü gündüzdü. Bir arkadaşı, o uyuyup dinlenmeyen âşığa dedi ki: “Ey uykudan, huzurdan mahrum kalan! 
Biraz uyu da istirahat et!” Bekçi dedi ki: “Bir adam hem bekçi hem de âşık olursa hiç uykusu gelir mi? Bekçiye uyku yaraşır mı? Hele o bekçi bir de âşık olursa! Başımda bir bekçilik vardı, şimdi bir de bu aşk derdi başıma geldi. Artık nasıl uyuyabilirim ki? Aşk her gece beni imtihan ediyor, bekçiye bekçilik ediyor.” 


Bekçi, bazan gezer dolaşır bazan dertlere düşer, başını döverdi! O yemeden, içmeden kesilmiş âşık, bir an uyusaydı, aşk ona başka işler ederdi. Fakat o bütün gece feryat ve figân etmekte, halkı uyutmamaktaydı. Bir dostu ona dedi ki: “Ey yanıp duran! Bütün gece uyumuyorsun, bu ne hal?” Bekçi şöyle verdi: “Bekçi uyumaz, âşığın yüzünde göz yaşından başka su bulunmaz!” 


Bekçinin işi gücü, uykusuzluktur. Uyku yerinden göz yaşları coşup durdukça uyumaya imkân olur mu? 
Âşıklıkla bekçilik, birbirine dost oldu. Uyku gözümden çıktı, denizlere aktı gitti! Bekçiye âşıklık, ne de güzel gel- 


MANTIKU'T-TAYR e 229 


di. Uykusuzluk, onun içine işledi. Bir adama uykusuzluk hoş gelirse artık uyku onun kafasına girer mi? 


Ey adam! Sen de hakikati arıyorsan, uyuma. Yok, eğer davan laftan, sözden ibaretse Allah rahatlık versin sana! Gönül yurdunda bekçilik et. Çünkü orada hırsızlar vardır! Gönül hırsızları, yolu tutmuştur. Gönül cevherini koru hırsızlardan. Bu bekçiliği huy edinirsen aşk ortaya çıkar ve marifete erişirsin. Şüphesiz, bu kan denizinden, insan marifeti uykusuzlukla elde eder. Bu yolda yanına azık olarak uykusuzluk alan kişi, Hakk'ın huzuruna varınca, oraya uyanık bir gönül götürmüş olur. Madem gönül uyanıklığı, uykusuzlukla elde ediliyor, vefakârlık et de az uyu! 


Âşıkların hepsi yol alıp gittiler, onların hepsi Hakk'ın sarhoşudurlar. Sen öylece oturadur. O erler, ne içmek lazımsa içtiler. Kimde Allah aşkının zevki belirirse o adam iki âlemin anahtarını da elde eder. O kişi kadınsa bile, kadri yüce bir er kesilir; eğer erse uçsuz bucaksız bir deniz haline gelir. 


Hikâye 
Abbâse'nin Nasihati 


Abbâse, birine şöyle dedi: “Ey aşk eri, kime sevda derdinin zerre kadar ışığı vurursa erse ondan bir kadın doğar, kadınsa ondan bir er... Âdem'den kadının doğduğunu görmedin mi? Meryem'den erin doğduğunu duymadın mı? Fakat kemalat olmadan, bu iş kimseye tamamıyla açılmaz. Bunu elde edersen gönlünde ne varsa hepsini elde edersin. Bunu saltanat ve saadet say. 
Bu âlemin bir zerresinin bile dinden bir zerre olduğunu 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bil! Yok, bu âlem mülküne aldanırsan ebediyen ziyana düşer, bir şey elde edemezsin. 


Saltanat, marifettedir. Çalış ve marifet sıfatını elde et. 
İrfan âleminin sarhoşu olan, bütün halka sultan olur. Bu alemin saltanatı onun gözüne cüz'i bir şey görünür. Dokuz gök, onun denizinde bir gemi kesilir. Alemdeki padişahlar, bu uçsuz bucaksız denizden bir damla su içseler de zevkini alsalardı hepsi derde düşerdi ve kederden birbirlerinin yüzlerine bile bakmazlardı.” 


Hikâye 
Meczubun Sultan Mahmud'a Kızması 


Sultan Mahmud yıkık dökük bir yere girdi. Orada bir meczup gördü. Dertlere düşmüş, başını önüne eğmiş, sanki sırtına bir dağ yüklenmişti. Padişahı görünce bagırdı: “Geri dur! Yoksa can evine yüzlerce çavuş yollayıp, seni can evinden yaralarım! Sen padişah değilsin, himmetin yok! Sen Hakk'ın nimetlerine nankörlük ediyorsun.” 


Sultan Mahmud dedi ki: “Böyle deme bana, benimle bir konuş!” Meczup, “Ey hiçbir şeyden haberi olmayan! 
Kimden uzak düştüğünü bilseydin başına kül ve toprak değil ateşler saçardın” dedi. 


DÖRDÜNCÜ VADİ 


İstiğna Vadisi 


Marifet vadisinden sonra davanın ve mananın olmadığı İstiğna vadisi gelir. O âlemde niyazsızlıktan bir kasırga kopar ve bir anda bütün bir ülkeyi birbirine katar. 
Yedi deniz, burada bir gölcük sayılır. Yedi cehennem, burada bir kıvılcım kesilir! Burada sekiz cennetin de hükmü yoktur. Burada yedi cehennem buz gibi donmuş kalmıştır. 


Şaşılacak şeydir ki burada bir karıncaya bile sebepsizce, yüz fil kuvveti verilir. Bir kuzgunun aklı ersin diye, yüzlerce kervan içinde bir adam bile diri kalmaz. 
Âdem'e bir mum yansın da ışık versin diye, yüz binlerce yeşiller giyinmiş melek gamdan yakılır. Nuh, o dergâhta dülger oluncaya kadar, yüz binlerce cisim ruhsuz kalmıştır. Aralarından bir İbrahim çıksın da hakikate erişsin diye, orduya yüz binlerce sinek üşüşmüştür. Musa can gözüne sahip olsun diye, yüz binlerce çocuğun başı kesilmiştir. Yüz binlerce kişi zünnar kuşanmıştır da bir İsa sırlara mahrem olmuştur. Yüz binlerce can ve gönül yağma edilmiştir de sonunda Muhammed bir gece mi'rac etmiştir. 
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Burada ne yeninin ne de eskinin önemi yoktur. Burada istersen bir iş yap, istersen yapma! Gönül dünyasının tamamıyla yanıp kebap olduğunu görsen bir rüya görmüşsün say! Bu denize binlerce can düşüp gark olsa sanki uçsuz bucaksız bir denize bir çiğ tanesi düşmüştür. Yüz binlerce baş uykuya yatsa, bu âlemden göçüp gitse sanki güneşin doğmasıyla bir zerrecik gölge ortadan kalkmıştır. Göklerle yıldızlar parça parça yere dökülseler âlemde ağacın birinden bir yaprak eksilmiştir farzet! Balıktan aya kadar ne varsa hepsi yok olsa sanki topal bir karıncanın ayağı bir çukura batmıştır. İki cihan da tamamıyla yok olsa âlemden bir kum tanesi yok olmuş say! Cinlerden, insanlardan eser kalmasa farzet ki yağmurun bir katresi eksilmiştir! Bütün bunlar toprağa dökülse, mahvolsa bir hayvanın tek bir tüyü yok olmuş, ne zararı var ki? Bu dokuz kap birden kaybolsa yedi deryadan bir katre azalmıştır sanki. Bu âlemde cüz degil, tamamıyla mahvolsa sanki yeryüzünden bir saman çöpü eksilmiştir. 


Hikâye 
Kuyuya Düşen Genç 


Köyümüzde ay yüzlü güzel bir genç vardı. Yusuf gibi kuyuya düştü. Üstüne taş ve toprak dökülmüştü. Sonunda biri onu kuyudan çıkardı. Öyle kötü bir haldeydi ki sanki iki solukluk ömrü kalmıştı. O güzel huylunun adı Muhammed'di. 


Babası görünce dedi ki: “Oğlum, ey babasının gözünün nuru! Ey Muhammed, lutfet de bana bir söz söyle!” Delikanlı dedi ki: “Artık söz nerede? Muhammed nerede, babası nerede?” Bu sözleri söyledi ve oracıkta can verdi. 
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Ey gönül gözü açık! Sen de bir bak, Muhammed nerede, Âdem nerede? Âdem nerede kaldı, evlatları nereye gitti? Cüzün adı nerede, küllün adı nerede? Yeryüzü nerede, dağ, deniz, gök nerede? Cin nerede, şeytan nerede, melek nerede? O topraktan yaratılan yüz binlerce can nerede? Can verirken kıvranmalar nerede? Nerede biri, nerede can, nerede ten? Hepsi hiç! İki cihanı da, daha yüz binlerce âlemi de araya toplasan sana ancak bir serap görünür, hepsi de kalburun üstünde kalan bir hiçten ibarettir. 


Hikâye 
Yusuf-i Hemedâni'nin Nasihati 
Gönül gözü açık Yusuf-i Hemedâni şöyle nasihat etti: 


“Ömürlerce arşın üstüne çık, sonra yerin dibine in. 
Ne varsa, ne olmuş ve ne olacaksa iyi, kötü, hepsi de bir zerreden ibarettir. Hepsi de Allah'ın cömertlik ve ihsan denizinden bir katredir. Bu âleme bir insan gelmiş, ya da gelmemiş ne çıkar bundan? 


Ey akılsız kişi! Bu vadiyi aşmak kolay değil. Fakat sen bilgisizliğinden kolay sanıyorsun! Şu gönlün yüzlerce defa kan kesilse yine bir konağını bile aşamazsın. Her an bir âlem boyunca yol aşsan bakınca henüz ilk adım attığın yerde olduğunu görürsün. 


Hiçbir yolcu, bu yolun sonunu göremedi. Hiç kimse bu derdin dermanını bulamadı. Durursan buz kesilirsin. 
Bazan leş haline gelirsin bazan ölürsün. Durmadan devam edersen ‘gel’ sesini duyarsın. Ne gitmenin faydası var ne durmanın. Ne ölürsün ne doğarsın. Ne çare. Çok müşkül bir işe düştün. İş zor, üstadın da yok. 
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Ey süküt edip duran! Kendine gel. Hem işi bırak hem işe giriş. İşini hem azalt hem çoğalt! Bir iş çıkar da bu işe derman olursa işin sonuna kadar işsiz kalmazsın. Yoksa bir iş çıkmaz, derdine derman olmazsa nasibin ancak işsizliktir. Önce yaptığın işi bırak. Bunu yapman da doğrudur yapmaman da. Burada gereken iş nedir? Bilinmez ki nasıl anlarsın? Fakat belki bilir de o işe koyulursun. 


Niyazsızlığa bak, istiğnayı gör! İster şarkı söyle ister bağır! İstiğna şimşeği, burada öyle çakmıştır ki onun alevinden yüzlerce cihan yanmıştır. Burada yüzlerce cihan, topraklara dökülür. Bu vadide cihan olmazsa olmasın; bunun ne zararı var ki?” 


Hikâye 

Âlem Bir Hiçtir 

Zeki hâkimin, önüne topraktan bir levha aldığını görmüşsündür. O levhaya çizgiler çizer, şekiller yapar; duran ve dönen yıldızları resmeder. O levhaya hem gökyüzünü yapar hem yeryüzünü. Bazan buna hükmeder bazan ona! Levhaya yıldızları, burçları çizer, hem batmayı resmeder hem yükselmeyi. Levhanın üstünde yıldızların talihli zamanlarını da hesaplar talihsiz zamanlarını da. 
Doğum evini de oraya çizer ölüm evini de. 


Derken talihsiz hesabını yapıp neticeyi aldıktan sonra, levhanın bir ucundan tutar. Üstündeki şekillerin hepsini siler. Sanki levhada o şekiller hiç yokmuş gibi olur. 


İşte bu ıstıraplarla dolu âlemin süreti de aynen bu levhanın üstündeki şekiller gibidir. Hepsi de hiçtir! Fakat sen bu seçilmiş hazineyi elde etmeye kadir değilsin. 
Yürü, buradan yüzünü çevir de bir bucakta otur! Bütün erler burada kadın kesilirler. Burada iki âlemden de bir 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iz bulamazlar. Madem bu yola gitmeye takatin yok, dağ gibi olsan da yine bir saman çöpü kadar değerin yoktur. 


Hikâye 
Sır Ehlinin Hali 


Sır ehlinden birine sırlar âleminin perdesi açıldı. O anda hâtiften ses geldi: “Ey dertli! Acele et muradını iste!” Pir dedi ki: “Ben peygamberlerin hep belaya uğradığını biliyorum. Nerede bir zahmet, nerede bir bela varsa herkesten önce peygamberleri bulmuştur. Peygamberlerin nasibi bile bela olduktan sonra, bu garip ihtiyara huzur ve istirahat nasip olur mu hiç? Ben ne izzet isterim ne aşağılanma. Ben kendi halimde kalayım böyle. Yücelerin nasibi dert ve zahmetken küçükler hazine elde edebilir mi? Peygamberler bu işe girişmişler fakat benim kudretim yok. Ne söylersem söyleyeyim, sen istemedikçe fayda vermez ki.” 


Bu tehlike denizine düşmüşsün, ama keklik gibi uçamıyorsun. Bu yolun sonu olmadığını, yolda da ejderhalar olduğunu bilseydin, böyle bir yola düşmeyi diler miydin? Önce aklın başından gider, sonra da bu deryaya dalarsa artık kıyıyı bulabilir misin? 


Hikâye 
Bal Küpüne Giren Sinek 


Bir sinek, rızık ararken bir bal küpü gördü. Balın arzusuyla gönlü coştu ve feryada başladı: “Bir er var mı benden bir arpa alsın da o küpe atılmama yardım etsin. 
Vuslat dalım hiç böyle meyve verir mi bir daha? Baldan daha iyi ne var ki?” 
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Biri, sineğin muradını yerine getirdi. Küpün ağzını açtı, ondan bir arpa alıp sineğin küpün içine girmesine yardım etti. Sinek bala düşünce eli ayağı yapışıp kaldı. 
Kurtulmak istedikçe yapıştı. Sıçramaya çalıştıkça daldı. 
Feryat etti: “Beni bu bal kahretti, zehirden beter oldu bana! Biraz önce bir arpa verdim. Şimdi iki arpa vereceğim, biri çıksın da beni şu beladan kurtarsın.” 


Hiç kimse bu vadide aylak durmamalı. Bu vadiye aklı başında olan erden başkası dalmamalı! Ey işi gücü kalmamış gönül! Ne zamana kadar vaktini gafletle geçireceksin? Kalk ve bu aşılması güç vadiyi geç. Kol kanat aç, candan gönülden alakanı kes. Çünkü canla beraber gidersen doğru yolda değilsin demektir. Canını yola saç, gönlünü feda et; yoksa gönlünü boşaltırlar! 


Hikâye 
Sekbanlık Eden Şeyh 


Abâsına bürünmüş bir şeyh vardı. Bir zaman bir sekbanın kızına âşık oldu. Kızın aşkıyla öyle bir hale geldi ki gönlünden kan dalgaları deniz gibi köpürüyordu. Belki yüzünü görürüm diye, kızın mahallesinde köpeklerle beraber yatıp kalkıyordu. Kızın annesi bunu duydu ve şeyhe dedi ki: “Şeyhim, nasıl oldu da gönlünü böyle kaptırdın? Eğer kızımla evlenmek istiyorsan bizim gibi sen de sekbanlık edersin. Bir yıl sonra da kızımla nikâhlanırsın.” 


Şeyhin sevdası başını sarmıştı. Hemen abâsını çıkarıp attı ve eline bir köpek alıp pazara çıktı. Bir yıl hep bu işle uğraştı. Şeyhin dostlarından biri, onun bu halini görünce dedi ki: “Ey adam olmaz! Otuz yıl yiğitlik yaptın sonunda bu hale nasıl geldin? Senin düştüğün bu duruma başka kim düşmüş?” 
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Şeyh şöyle cevap verdi: “Ey gafil! Hikâyeyi uzatma. 
Çünkü eğer bu işteki perdeyi kaldırırsan kötü olur. Bu sırları Hak Teâlâ bilir. Benim düştüğüm bu hale bir gün sen de düşersen halin ne olacak? Yüce Allah senin bu kınamanı duyar da köpeği benim elimden alıp senin eline verirse ne yapacaksın?” 


Gönlüm dertlere düştü ve âh edip durmaktan ne hallere geldi. Ancak bir an bile bir yol eri görünmedi. Boş yere bunca söz söyledim ama sizden bir kişi bile bu sırları araştırmadı. Yol sırlarını bilirseniz o zaman sözlerimi anlarsınız. Bu yolda daha fazlasını da anlatsam fayda yok çünkü herkes uykuda. 


Hikâye 
Hikmet İsteyen Derviş 


Bir derviş, şeyhine dedi ki: “Bize huzur âleminden bir şey söyle!” Şeyh şöyle cevap verdi: “Gidin ve yüzlerinizi yıkayın! Ancak o zaman bir şey söylerim. Pislikte misk kokusu olsa ne fayda? Sarhoşlara hikmet anlatmanın ne yararı olur?” 


BEŞİNCİ VADİ 


Tevhid Vadisi 


İstiğna vadisinden sonra Tevhid vadisi gelir. Bütün yüzler bu vadiye yönelse herkes bir gömlekten baş çıkartır. Sayı çok da olsa, az da olsa bu yolda birleşir. Her sayı, birin tekrarından ibarettir. Sayı çok olsa da her sayıda hep o bir vardır. Ancak sana zâhir olan bir, tek olan Allah değildir de sayıda tekrarlanıp duran birdir! Bunun ne haddi vardır ne de hesabı. Öyleyse ezele de bakma ebede de! Ezel de ebed de ortadan kalkınca, arada hiçten başka ne kalır? Madem her şey hiçtir, hakikatte yokluktan başka ne vardır? 


Hikâye 
Dervişin Meczuba Sorusu 


Dervişin biri meczuba, “Âlem nedir? Şu düzeni anlatsana” dedi. Meczup dedi ki: “Bu şan ve şöhretle dolu âlem, yüz türlü şekille süslenmiş bir hurma ağacına benzer. Biri baştan aşağı ona el sürerse bütün o şekilleri bozar, hepsi de bir tek mum olur gider.” Madem hepsi mumdur, mumdan başka bir şey değildir; yürü vazgeç. Bunca 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süs ancak bir şeyden ibarettir. Her şey bir olunca, ikilik kalmaz. Burada benlik de ortadan kalkar, senlik de... 


Hikâye 
Ebü Ali Fârmedi'nin Hediyeyi Geri Çevirmesi 


Yaşlı bir kadın, Ebü Ali Fârmedi'nin yanına gitti ve ona altın bir levha hediye etmek istedi. Şeyh dedi ki: “Ben, Allah'tan başka kimseden bir şey almayacağıma söz verdim.” Bunun üzerine yaşlı kadın, “Ey Ebü Ali, sendeki bu şaşılık nereden çıktı? Sen bu yolda ilerleyip hüküm yürütecek adam değilsin. Şaşı değilsen nasıl oluyor da biri iki görüyorsun?” dedi. 


Burada er olanın gözüne mâsiva görünmez. Gerçek yiğit, bütün sözleri O'ndan işitir, her şeyi O'nunla var görür. O'ndan başka hiçbir şey bâki kalmaz. Her şey O'ndadır ve O'nunla kaimdir. Onun varlığı her şeyden münezzehtir. Kim tevhid denizinde yok olmazsa, isterse şeklen adam olsun, adam olmamıştır vesselâm! İster hünerli olsun ister kusurlu kimin gayb âleminde gizlenmiş bir güneşi varsa bir gün gelir; o güneş bulutlardan sıyrılır ve onun üstüne doğar. Kim kendi güneşine ulaşırsa iyiden de kurtulur kötüden de. 


Sen var oldukça iyi, kötü vardır. Fakat sen aradan çıkınca, bütün hepsi boş şeylerdir. Sen kendi varlığında kalırsan iyiyi kötüyü görürsün ve yol uzayıp gider. Önce sen yoktun. Yokluktan meydana geldin. Sonra varlığına kapıldın. Keşke önce nasılsan öyle kalsaydın. 


Kötü huylardan tamamen temizlen, sonra avucuna yel al, sonra da toprak ol. Sen külhana benzeyen bâtınında, ne pislikler olduğunu nereden bileceksin? Yılanlar, akrepler, hep seninle beraber örtü altına girmişler. Hepsi de uykuya dalmış, kendilerinden geçmişler. 
Ancak azıcık onlara meydan verince, her biri kuvvetlenir ve yüz yılan büyüklüğünde bir ejderha kesilir. Herkesin yılanlarla dolu bir cehennemi var. Kendine cehennem hazırlama, yapacağın başka işler var senin. Sen bunlardan kurtulursan toprağa girince rahat uyursun. Fakat temizlenmezsen yılanlar ve akrepler sana musallat olur ve kıyamet gününe kadar sana azap eder dururlar. 


Ey Attâr! Daha ne kadar bu sözlerle oyalanıp duracaksın? Tevhide gel ve birlikten bahset. Evet, yolcu bu birlik makamına erişince, makam da kalkar yolcu da... 
Çünkü O, meydana çıkar ve her şey dilsiz olur. Ne kül kalır, ne cüzü. Öyle bir süret meydana gelir ki ne cismi vardır ne de canı... Yüz binler yüz binlerden münezzeh bir halde ortaya çıkar. Ne şaşılacak şey! Sır mektebinde yüz binlerce aklı, dudakları kurumuş ve perişan bir hale düşmüş görürsün. Burada akıl, kapı önüne düşmüş, anadan doğma kör ve sağır bir çocuktur. Bu sırrın bir zerresi kime değerse iki âlemin sultanlığının sırrına erişir. 
Fakat bu adam, zaten tamamıyla yok olmuş. Âlemde de varlık görmez. Yoktur ama her şey bu adamdan ibarettir. 
Varlıktan meydana gelmiştir bu adam. Fakat yokluk da yine bu adamdır. 


Hikâye 

Lokman-ı Serahsinin Meczup Olması 

Lokman-ı Serahsi şöyle dedi: “Allahım! İhtiyarım, başım dönüyor, yolumu şaşırmışım. Bir kul ihtiyarlayınca 


onu sevindirirler ve onu âzat ederler. Ey padişahım! Ben de senin kulluğunda kapkara saçlarımı kar gibi beyaza döndürdüm. Bir hayli dertler çekmiş kulum. Sevindir beni. İhtiyarladım artık âzat et beni.” 


Hâtiften şöyle ses geldi: “Ey Allah'ın hareminin en has kulları arasına girmiş olan! Kulluktan kurtulmak isteyen aklını kaybeder ve artık ona bir şey teklif edilmez. 
Sen de akıl ve tekliften çık, divanelik âlemine gir.” 


Lokman-ı Serahsi dedi ki: “Allahım! Ben de daima aklım gitsin ve teklif ehli olmayayım istiyorum. Senden istediğim bundan ibaret vesselâm!” Sonra tekliften ve akıldan kurtuldu. Ellerini çırparak güle oynaya meczupluk âlemine daldı. Dedi ki: “Şimdi bilmem kimim? Neyim ben? Kulluk öldü fakat hürlük de kalmadı. Gönülde ne gam var ne neşe. Sıfatlardan kurtuldum, ârifim ama marifetim yok. Sen de kayboldum, benliğim kalmadı, senlik de yok oldu.” 


Hikâye 
Sevgilisinin Ardından Suya Atlayan Âşık 


Birinin sevgilisi suya düştü. O da hemen kendini suya attı. İkisi birbirine kavuşunca sevgilisi sordu: “Ey hiçbir şeyden haberi olmayan! Hadi ben şu nehre düştüm de sen niye ardımdan atladın?” Âşık dedi ki: “Evet, ben kendimi attım ama kendimi senden ayırt edemiyorum. 
Çok zamandır sende kayboldum ve kendimi bulamıyorum. Sen mi bensin, ben mi senim? Bu ikilik ne vakte kadar sürecek? Ben senim, sen bensin, ikimiz de bir olduk gitti.” 


İkilik kalkınca, tevhid güneşi doğar ve O'nda yok olursun. İşte tevhid budur. Bu yok oluştan da geçersen işte tefrit budur. 
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Hikâye 
Ayaz'ın İki Cevabı 


Güzel bir günde Sultan Mahmud'un ordusu geçit yapıyordu. Ovada yüzlerce asker vardı. Sultan bir tepenin üstünde durmuş Ayaz'la Hasan'ı da yanına almıştı. Üçü de oradan orduyu seyrediyordu. Bütün âlem fillerle, atlı askerlerle dolmuştu. Ordu, karınca ve çekirge gibi her tarafı kaplamıştı. Cihan öyle bir ordu görmemiş, bundan önce kimse böyle bir asker seyretmemişti. Şanlı sultan sadık kölesi Ayaz'a dedi ki: 


“Oğlum! Bu kadar asker ve fil benim ama benim padişahım sensin!” Ayaz, Sultan Mahmud'un bu sözlerine hiç aldırış etmedi. Padişaha bir hürmet göstermedi, cevap da vermedi. Hasan'ın bu işe canı sıkıldı ve, “Ey köle! 
Padişahın sana bu kadar saygı gösteriyor da sen öylece duruyorsun. Neden edebe riayet etmiyorsun? Padişah huzurunda hürmet böyle mi olur?” dedi. Ayaz bu sözü duyunca dedi ki: “Buna iki cevabım var. Biri şu: Eğer bu kul riyasız olarak padişahın huzurunda bir saygı gösterse ya horlukla kapısında yerlere serilmeli ya da zilletle bir söz bulup söylemeli. Oysa padişaha karşı hürmette herkes denktir. Ben kim oluyorum ki bu işe girişeyim de âlemin içinde kendimi göstereyim? Köle de onun ihsan da. Ferman, onun fermanı! Zaten bu saadetli padişah, bugün Ayaz'a gösterdiği şu lutfu, her gün gösteriyor. İki âlem de buyruğuna eğilse, iki cihanda da hutbesi okunsa lutfunun karşılığı ödenir mi, bilmem! Ben bu işe nasıl girerim? Kim oluyorum, nasıl bu işe kalkışırım? Ben kimim ki onun huzuruna çıkayım?” Hasan, Ayaz'ın bu sözlerini duyunca, “Aferin Ayaz! Sen haddini tam biliyorsun. Ben de tasdik ettim ki padişahın yüzlerce lutfuna, yüzlerce ihsanına layıksın. Öbür cevabı da söyle!” 
dedi. Ayaz, “Onu senin yanında söylemek doğru olmaz. 
Padişahla yalnız olsaydım onu da söylerdim. Fakat sen onu duyacak kadar mahrem değilsin. Nasıl söyleyeyim? 
Sen padişah değilsin ki” dedi. Sultan Mahmud, hemen Hasan'ı yanından gönderdi, o da gidip orduya katıldı. 


O halvette ne biz kaldı ne ben! Hasan bir kıldan ibaretse o bile kalmadı. Padişah dedi ki: “İşte halvet oldu. O gizlediğin sözü bana söyle!” Ayaz dedi ki: “Padişah lutfedip bu yoksula nazar edince o bakışla varlığım kayboluyor. Padişahın şevket güneşi doğunca, onun ziyasıyla eriyorum. O anda birini görürsem o ben değilim. 
Cihan padişahıdır. Sen ister bir lutufta bulun, ister yüz lutufta, o efendiliği yapıyorsun zaten. Bir gölge güneşin vurmasıyla kaybolursa nasıl olur da güneşe saygı gösterir? Ayaz senin huzurunda bir gölgeden ibarettir. 
O da senin yüzünün güneşi doğunca yok olup gidiyor! 
Kul varlığından fâni olur, varlığı kalmazsa dilediğini yap, sen bilirsin.” 


ALTINCI VADİ 


Hayret Vadisi 


Tevhid vadisinden sonra Hayret vadisine gelirsin. 
Burada her solukta sana bir kılıç vurulur gibi her şeyin dert ve hasret olur. Burada dertlenir, yanarsın. Ne gecen geceye benzer, ne gündüzün gündüze. Bu vadiye giren adamın vücudunda her kılın dibinden, kılıçla değil de kendiliğinden kan damlar. Bu adam donmuş, buz kesilmiş bir ateştir. Ya da bu dertle yanan bir buzdur. Hayran olan adam bu makama varınca hayretlere düşer. Tevhid makamında canına yazılanların hepsini kaybeder. Öyle ki kayboluşu bile kaybeder gider! Ona, “Sarhoş musun, ayık mı; var mısın, yok musun? Gizli misin, âşikâr mı? 
Fâni misin, bâki misin; yoksa ikisi de var mı sende? Yoksa ikisi de değil misin? Bu görünen sen misin, değil misin” deseler, şöyle cevap verir: “Ben hiçbir şey bilmem. 
Ne onu bilirim ne bunu. Âşığım ama kime âşığım? Onu da bilmiyorum. Aşktan da haberim yok. Hem aşkla dolu bir gönlüm var, hem gönlüm bomboş.” | 
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Hikâye 
Kendinden Geçen Köle 


Bir padişahın ay gibi güzel bir kızı vardı. Güzelliğini herkes kıskanırdı. Sanki o bir Yusuf'tu ve gamzesi de bir kuyu... Kahkülüne yüzlerce yaralı gönül bağlanmıştı. 
Saçının her teline binlerce asker feda olmuştu. Kaşları âdeta birer yaydı ve kaşlarıyla ok yağdırmaya başlayınca kâbe kavseyn onu övmeye başlardı. Sarhoş nergisleri, dikene benzeyen kirpikleriyle nice ayık kişileri harap etmişti. O güneş yüzlü kızın yüzü, gökyüzündeki yıldızların parlaklığını bile kaybetmişti. Gülünce, dudakları âb-ı hayat olur; susuzlar o dudaktan zekât isterlerdi. Gamzesine bakan, baş aşağı o kuyunun tâ dibine yuvarlanırdı. 
Ay gibi yüzüne avlanan baş aşağı o kuyuya düşerdi. Sözün kısası bir gün padişahın huzuruna, hizmet etmek için ay gibi bir köle geldi. Öyle güzeldi ki güzelliğiyle güneşi zevale uğratır, dolunayı hilale çevirirdi. Âlemde eşi, benzeri yoktu. Güzellikte hiç kimse ona eş olamazdı. Çarşıda o güneş yüzlüyü görenin gözü kamaşır, herkes o güzelliğe şaşırır kalırdı. Bir gün kız da padişahın bu kölesini görüverdi. Gönlü elden gitti, kan kesildi ve aklı perdeden çıktı. Aşk onu zorlamaya başladı sonunda alt etti. Tatlı canı acıdı, canından bezdi. Bir müddet kendi kendisine düşündü; nihayet sabrı tükendi. Kölenin iştiyakıyla erimekte, ayrılık ateşiyle yanmaktaydı. 
Hem yanıp eriyordu hem de gönlü iştiyaklarla doluydu. 
Padişahın kızının, sesleri güzel on çalgıcı kölesi vardı. 
Hepsi de müzik aletleri çalar, bülbül gibi şakırdı. Davudi sesleri, canlara can katardı. Halini hemen onlara anlattı. 
Sevgiliye âşık olanın aşkı artıp âyan hale gelince orada canın ne işi olur ki? Onlara şöyle dedi: “Köleye sevdamı 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anlatırsam yanlış anlar; başıma iş açılır. Bana da bir hayli ziyan verir. Hiç benim gibi biri, bir köleye denk olur mu? 
Ancak söylemesem perde altında ağlayıp inleyerek ölüyorum. Yüzlerce sabır kitabı okudum, fakat ne yapayım, sabrım tükendi. O selvi boyludan murat alayım da onun haberi bile olmasın istiyorum. Maksadıma erersem isteğime ulaştım demektir.” Çalgıcı kızlar bunu duyunca hep birden, “Gönlünü hoş tut, merak etme. Biz gece olunca gizlice, onu senin yanına getiririz. Bundan onun bile haberi olmaz” dediler. 


Bir câriye kölenin yanına gitti. Onu yalnız bulup bir kadeh şarap sundu. Şaraba adamı kendinden geçirici bir şey koymuştu. Köle o şarabı içince bayıldı. O güzel câriyenin de muradı oldu. O gümüş bedenli köle gündüz akşama kadar sarhoş bir halde yattı kaldı, iki âlemden de haberi yoktu. Akşam olunca köleler, düşe kalka kölenin yanına geldiler. Onu bir döşeğe yatırdılar ve gizlice kızın yanına getirdiler. Hemen onu altın bir tahtın üstüne oturttular, başına inciler saçtılar. Gece yarısı o köle yarı sarhoş halde, nergis gibi gözlerini açınca cennet gibi bir köşk gördü. Köşkün içinde altın bir taht kurulmuştu. İki tane amber mumu yanıyor, odun yerine de yaş öd ağacı yakılıyordu. O hizmetçiler de çalgılarını çalıp gülüp oynuyorlardı. Bunu görünce kölenin aklı başından gitti. Köle o gece âdeta mumlar içinde bir güneşe benziyordu. Bu eğlencenin içinde köle, kızın yüzünü görünce perişan oldu. Ne aklı kaldı ne canı... Ne bu âlemdeydi o ne o âlemde. Gönlü sevdalarla doldu, dili tutuldu. İştiyakla canı, dudağına geldi. Gözü sevgilinin yüzündeydi, kulağı müzikte. Burnuna amber kokuları geliyordu, ağzında hararetli bir ateş vardı. Kız hemen ona şarap kadehini sundu, ardından da meze olarak bir öpücük 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verdi. Kölenin gözü sevgilinin yüzüne daldı. Kızın yüzüne karşı şaşırmış ve kendinden geçmişti. Diliyle bir şey anlatmasına imkân yoktu. Onun için gözlerinden yaşlar döküyor, utanıyordu. O güzel kız ondan da fazla ağlıyor, , onun yüzüne göz yaşları saçıyordu. Bazan şeker gibi dudağını öpüyor bazan kölenin zülüflerini döküp bakıyordu. Sarhoş köle de o güzel kızın huzurunda kendinden geçmiş, ona bakakalmıştı. Gün ağarıncaya kadar o güzel kızı seyretti. Sabah olup seher yelleri esmeye başlayınca, köle sarhoşluktan yıkıldı. Köle uykuya dalınca, hemen onu eski yerine götürdüler. O gümüş bedenli köle, biraz kendine gelince başına gelenleri düşündü. 
Fakat hatırlamıyordu, olan olmuş, geçen geçmişti. Yanip yakılmaktan ne fayda var ki? Ciğerinde bir damla su kalmamıştı ama bir suya dalmıştı ki orada boğulmuştu. 


O köleye başına neler geldiğini sordular. Şöyle cevap verdi: “Anlatamam ki! Sarhoş ve harap bir halde apaçık ve gözlerimle gördüklerimi kimse rüyada bile görmemiştir. Benim başıma gelenler, kimsenin başına gelmemiştir? Gördüklerimi anlatmama imkân yok. Bundan daha ziyade şaşılacak bir sır olamaz.” Ona dediler ki: “Biraz kendine gel! Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun?” 


Köle dedi ki: “Ben şaşırdım kaldım. Gördüklerimi ben mi gördüm, başkası mı gördü? Her şeyi ben duydum; ben gördüm ama hiçbir şey duymadım, hiçbir şey görmedim.” Biri çıkıp, “Galiba rüya gördün de böyle divane oldun” dedi. Köle dedi ki: “Kendimden haberim yok ki rüya mı gördüm, yoksa gerçek miydi, bilmiyorum. 
Âlemde bundan daha ziyade şaşılacak bir hal olamaz. 
Başımdan geçenler, hem âşikârdı hem gizli. Ne söyleyebilirim ne susabilirim. Ne onu unutabiliyorum ne de 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ondan bir zerre iz buluyorum! Öyle bir güzel gördüm ki hiç kimse o güzelin izine bile rastlamamıştır. Onun yüzünün yanında güneş nedir? Allah bilir bir zerreden ibarettir. Bundan önce onu gördüm ama bundan fazla bir şey söyleyemem. Ben onu hem gördüm hem görmedim. Bu ikisi arasında şaşırdım kaldım vesselâm!” 


Hikâye 
Neden Ağladığını Bilen Kadın 


Kızının kabri üstüne çöküp ağlayan bir anne vardı. 
Bir derviş, o kadına bakıp dedi ki: Bu kadın, erkeklerden öndedir. Çünkü o, bizim gibi değil. Elinden kimin gittiğini, kimden ayrıldığını ve neden böyle sabırsız bir hale geldiğini biliyor. Bu kadına ne mutlu! Hali biliyor, kime ağladığından haberi var. 


Asıl bu dertlinin işi zor. Gece gündüz yaslı halde oturuyorum da bu âlemde yağmurlar gibi kimin için ağlayayım bilmiyorum. Ağladığım halde niçin ağladığımdan haberim yok. Kimden ayrıldım, kimden uzak düştüm bilmiyorum. Bu kadın benim gibi binlercesinden ileri. Çünkü neyi kaybettiğini biliyor. Bense bilmiyorum. 
Bu şaşkınlık, yüreğimi kanlara gark etti, beni hasretle öldürdü. 


Böyle bir konakta gönül yok olur; konak ortadan kalkar. Akıl ipinin ucu kaybolur, zan evinin kapısı görünmez. Kim buraya ulaşırsa hem başını hem de ayağını kaybeder. Kolundan da haberi olmaz gövdesinden de... 
Bu dört uzvunu da kaybeder gider. Biri buraya yol bulsa her şeyin sırrını bir solukta anlar. 
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Hikâye 
Anahtarını Kaybeden Derviş 


Bir süfi yolda giderken şöyle bir ses duydu: “Anahtarı kaybettim. Burada bir anahtar var mı? Kapı kapalı kaldı, ben de sokakta kalakaldım. Kapım kapalı kalırsa ben ne yaparım? Böyle keder içine düşersem halim ne olur?” 
Süfi ona dedi ki: “Üzülme! Biliyorsun ki kapı kapalı. Yürü, o kapalı kapıya var. Orada otur, bekle. Uzun uzun bekleyince biri çıkar, kapıyı açar sana. Senin işin kolay, asıl zor olan benimki. Şaşkınlık canımı yaktı. İşimin ne kapısı var ne bacası. Ne anahtarım var ne kapım.” 


Keşke bu süfi de koşsaydı da sonunda bir kapı bulsaydı. İnsanların nasibi ancak hayaldir. Hiç kimse hal nedir bilmez. Ne yapayım diye sorana de ki: “Bir şey yapma. Şimdiye kadar hep sen yaptın, vazgeç artık!” 


Hayret vadisine düşen, her solukta yüzlerce hasret âlemine düşer. Bu şaşkınlıkla, bu sersemlikle nereye kadar? Sonunda nereye varacağım? Gidenler yolu, izi kaybettiler, ben nasıl izleri takip edebilirim? Hiçbir şey bilmiyorum. Keşke bilseydim! Eğer bir şey bilseydim, hiç böyle şaşırır kalır mıydım? İnsanın şikâyeti bile burada şükür sayılır. 


Hikâye 
Şeyhini Rüyasında Gören Derviş 


Gönlü güneş gibi parlayan bir derviş vardı. Bir gece şeyhini rüyada gördü. Dedi ki: “Ahirette ne âlemdesin? 
Hayretten gönlüm kanlara düştü. Ayrılığınla gönül mumunu yaktım. Sen gittin gideli ben hasretle yanmaktayım. Ben burada hayretler içinde bir sır öğrenmek istiyorum. Senin orada halin nasıl?” 


Pir dedi ki: “Şaşkın ve sarhoş halde kaldım. Elimi, dudağımı dişleyip duruyorum. Biz bu zindanda, bu kuyuda sizden de ziyade hayretler içindeyiz. Ahirette düştüğüm hayretin bir zerresi bile, dünyada düştüğüm hayretten yüzlerce fazla.” 


YEDİNCİ VADİ 


| Fakr u Fenâ Vadisi 


Hayret vadisinden sonra, Fakr u fenâ vadisi gelir. 
Bu vadiden bahsetmek mümkün mü? Bu vadi, her şeyi unutuşun, sağırlığın, dilsizliğin, hayranlığın tâ kendisidir. 
Yüz binlerce ebedi sanılan gölgenin bir anda, güneşin bir ışığıyla kaybolduğunu görürsün. Külli deniz kaynayıp köpürmeye başlayınca, üstündeki nakışların durmasına imkân var mı? İki âlem de o denizin nakşından ibarettir. 
Kim, “Hayır, böyle değildir!” derse, boş konuşmuştur. 
Kim bu külli denizde kaybolursa huzura erer. Çünkü gönül, bu huzur denizinde kaybolup yok olmaktan başka bir şey elde edemez. Kaybolduktan sonra tekrar varlik verirlerse sana sanatlarını görecek bir göz de ihsan ederler. Pişmiş yolcularla yiğit erler, bu dert meydanına daldıklarında ilk adımda kaybolup giderler. Bundan sonra artık ne fayda? Bir ikinci adımı kimse atamaz. Fakat herkes ilk adımda kaybolup giderse, onlar adam bile olsalar, sen onları cansız say! Od ağacıyla odun bir ateşe atılırsa ikisi de yanar. Sürette ikisi de küldür, ikisi de birbirinin aynı olmuştur. Fakat sıfat bakımından aralarında birçok fark var. Pis biri, külli denize dalar, kaybolursa 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o yine aşağılık bir halde kendi sıfatlarında kalır. Fakat temiz bir er, bu denize dalınca varlığı kalmaz, hareketi, denizin hareketi kesilir. Çünkü o aradan kalkmıştır, ortada tertemiz deniz kalmıştır. O hem yoktur hem de vardır. 
Bu nasıl olur ki? İşte bu hal, aklın hayalinden de ötedir. 


Hikâye 

Ma'şük-ı Tüsü'nin Nasihati 

Sır denizi Ma'şük-ı Tüsi bir gece müridlerine dedi ki: “Daima yanın, eriyin! Aşk derdinden yandığınızda iş düzeldi demektir. Varlığın bir kıl gibi inceldi mi, sevgilinin zülfünde konaklarsın. Kim onun sokağında kıla dönerse şüphesiz sevgilinin saçlarından bir tel kesilir. Sen de can gözü açık olan bir ersen dikkatli ol! Varlığından bir kıl ucu kadar varlık kalsa kötülüğünden yedi cehennem de kötülükle dolar!” 


Hikâye 
Haline Ağlayan Derviş 


Âşığın biri ağlarken yanına gelen biri ona, “Neden ağiyorsun?” diye sordu. Âşık dedi ki: “Yarın Allah, cemalini gösterecek. Has ve yakın kulları, kendilerinden geçecekler, binlerce yıl hayran bir halde kalacaklar. Sonra bir an gelecek, kendilerine gelecekler. Niyaza düşecekler, derken naza başlayacaklar. Beni bana bırakırlar da kendime geldiğimde bir an olsun kendimi gösterirlerse diye ağlıyorum! Ben ne yapacağım benimle? Bu dertle kendimi öldürürsem yeri var! Allah ile olunca kendimden geçerim de hiçbir şey görmem. Fakat kendimi görünce, kötülükleri görmeye başlarım. Oysa kendimden kurtulduğum zaman varlığım kalmaz.” 
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Kim ortadan kalkarsa işte bu fenâ makamıdır. 
Fenâdan da geçti mi, fenâdan da fâni oldu mu, bu da bekâdır. Ey altüst olmuş gönül! Yakıcı ateşin üstüne gerilmiş sırat köprüsünden geçmeye gücün varsa kederlenme, kandilde ateş, yağın tesiriyle kuzgun kanadı gibi bir is ortaya çıkarır. Fakat o is ateşten geçince, artık yağlıktan çıkar, ışık haline gelir! Sen de yakıcı ateşe yol bulur, yanarsın ama kendini de âdeta Kur'an'a ceset yaparsın! Bu makama erişmek istiyorsan önce kendini kendinden kurtar, sonra önüne yokluk burakını çek. Yokluk bezini başına at. Yokluk taylasanını arkana sarkıt. Mahv üzengisine hiçlik makamından ayak bas. 
Muratsızlık atını hiçlik makamına doğru sür. Hiç ol ve bir an gelsin, hiçlikten de geç. Sonra bu ikinci makamdan da fâni ol! Gözünü yum, can gözünü hemen aç. Derken gözüne yokluk sürmesini çek! Böylece rahat ve huzur içinde, yokluk âlemine kadar yürü. Eğer sende şu varlık âleminden bir kıl ucu kadar eser varsa o âlemden bu kıl kadar bile haberin yoktur. Yokluk elbisesini giyin. Vefa şarabıyla dolu kadehi iç! Bu kapının önünde düşüp kalk. 
Beline de yokluk kemerini kuşan. 


Hikâye 
Muma Atılan Pervane 


Bir gece pervaneler, daracık bir yere toplanıp mum aramaya başladılar. Hepsi de dedi ki: “İstediğimizi arayıp bulacak biri gerek, bize haber getirsin.” Bir pervane uçup gitti. Uzaktan bir köşk gördü, köşkün içinde de nur gibi bir mum vardı. Dönüp defterini açtı; anladığı kadar mumu anlatmaya çalıştı, o toplulukta ulu bir pervane vardı; kınayıp dedi ki: “Bunun mumdan haberi 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yok!” Başka bir pervane o muma atıldı, uzaktan döndü dolaştı. Kanatlarını çırparak dileğine kavuştu ve mum üst geldi, o alt oldu. Geri döndü, o da birkaç sır söyledi. Ulu pervane dile geldi: “Azizim, bu da mumun nişanesi değil, sen de öbürüne benziyorsun. Nereden haber vereceksin?” Sonra başka bir pervane kalktı, sarhoşça ayaklarını vurarak ateşe atıldı. Canından el çekti; ateşe daldı, kendini yok etti. Ateş pervaneyi tepeden tırnağa sardı. Bütün âzası ateş kesildi, kıpkızıl oldu. Diğerlerini kınayan pervane, uzaktan mumun bu pervaneyi nurlandırıp kendi rengine boyadığını görünce dedi ki: “İşte ancak o pervane işe girişti. Kim ne bilir? Mumdan yalnız onun haberi var!” 


Herkesin içinde hakikatten haberdar olan, ancak her şeyden bihaber olmakla beraber, eseri de kalmayan kişidir. Candan da cisimden de bihaber olmadıkça, nasıl olur da cânandan haberdar olursun? Kim sana bir kıl ucu kadar nişane gösterirse can kanını dökmeye yüzlerce ferman yazmıştır demektir. Bir an bile bu makama mahrem olan yoktur; kimse bu makama giremez. 


Hikâye 
Tokat Yiyen Süfi 


Bir süfi müflis halde giderken, taş yürekli biri ensesine bir sille vurdu. Süfinin gönlü kana bulandı. Başını çevirip dedi ki: “Keşke başı yerinde olsaydı da vursaydın. Fakat otuz yıla yakındır, bu kafanın sahibi öldü gitti. 
Varlık âlemini sona erdirdi, yürüdü geçti!” Adam dedi ki: “Bu dava işe yaramaz. Utan kendinden! Nasıl olur da ölü konuşur?” 
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Sen söz söyledikçe dost değilsin. Sende ufacık bir varlık kalmışsa hakikate mahrem olamazsın. Arada az bir varlık olsa hakikat âlemiyle aranda yüzlerce âlemlik mesafe vardır. O makama erişmek istiyorsun ama varlığından haberin varsa zor erişirsin! Varını yoğunu ateşe at. Maksuduna varıncaya kadar her şeyini yak! Hiçbir şeyin kalmayınca, kefen tasasına düşme, çıplak halde kendini at ateşe! Sen de malın mülkün de kül olunca, zerre kadar olan şüphen daha ziyade azalır, yok olur. 
Fakat sende, İsa'da olduğu gibi bir iğne kaldı mı, bil ki yolunda yüzlerce yarık var! İsa, Hakk'ın yolunda malını mülkünü terketti, ama bir iğnesi, nice gizli sırları açtı. İsa da yarı yolda kaldı! Burada varlık perdedir. Onun için burada ne mal lazım ne de mülk. Ne şeref ne de mevki. 
Neyin varsa birer birer terket. Ondan sonra bir halvete giriş! Gönlün yoklukta derlenince iyiden de kurtuldun demektir kötüden de. İyi kötü kalmayınca âşık olur, aşk kaftanını giymeye layık olursun. 


Hikâye 
Şehzadeye Âşık Olan Fakir 


Kudretli bir padişah vardı. Onun da Yusuf gibi güzel bir oğlu... Kimsede o çocuktaki güzellik yoktu. Bütün güzeller onun yoluna serilmişti. Bütün azizler ona kul köle olmuşlardı. Gece halvetten çıkıp görününce, sanki bir güneş ovaya vurmuş gibi olurdu! Yüzünü övmeye imkân yoktu. Ne kadar övülse de saçının bir teli bile övülmemiş gibiydi. Zülfünü örse de bir ip haline getirse yüz binlerce gönlü, kuyuya sallandırırdı. Güzellik mumunun âlemi yakan saçı, bütün cihanı uzun bir işe düşürmüştü. O Yusuf'a benzeyen güzeli, elli yıl övseler, 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yine anlatamazlardı. Nergis gözlerini bir kırpınca, bütün âlemi yakardı. Dudaklarını açınca ve şeker gibi gülünce, bahar gelmeden yüz binlerce gül açardı. Ağzı var mı, yok mu hiç bilinmedi. Yok olan şeyden zaten bahsedilemez. Dişlerinden dem vurmak, hiçbir incelikten haberdar olmamaktır. Çünkü inciler bile o dişleri kıskanmıştı. 
Perde arkasından çıkınca, saçının her teli yüzlerce kan dökerdi. Canın da fitnesiydi cihanın da. Ne söylersem, ne kadar översem, hepsinden ileriydi o. Ata binip meydana girince, etrafında elleri kılıçlarla bekleyen adamları vardı. Kim o çocuğa kem gözle bakarsa hemen onun yolunu keserlerdi. 


Hiçbir şeyden haberi olmayan yoksul bir kadın vardı. 
Padişahın oğlunu görüp ona hayran oldu. Canından da geçti başından da! Aciz, perişan bir hale gelmişti. Elinden bir şey gelmiyordu. Âdeta canından olmuştu, bir şey söylemeye de kudreti yoktu. Derdine derman olmadığından gönlünden olmaktaydı. Gece gündüz, o çocuğun yolunu beklerdi. Bütün halktan göz yummuştu. Ağlayıp duruyor, fakat onu bulamıyor ve derdini kimselere söyleyemiyordu. Bir şey yiyip içemiyordu. Âlemde bir tek sırdaşı yoktu. Dertle âdeta can vermekteydi. Gece gündüz altın gibi sarı bir çehreyle yüreği yarılmışçasına oturur, gümüş gibi göz yaşları dökerek onu bekler dururdu. 


O kararsız âşık, sevgilisi bazan uzaktan geçip gittiği için onu görmenin hasretiyle yaşardı. Şehzade uzaktan görününce, halk birbirine girer, bir gürültü kopardı. 
Âlemde yüzlerce kıyamet kopar, halk birbirine girip kaçışmaya başlardı. Çavuşlar önünden, ardından giderler; her an yüzlerce kişinin kanına girerlerdi. Asker bir fersaha yakın bir sahayı doldururdu. Yoksul kadın, çavuşların sesini duyunca, elden ayaktan düşer; öylece kalırdı. 
Aşk onu çeker çevirirdi. Kanlar içine düşer varlığını terkederdi. Öyle bir hale gelirdi ki o anda onu görüp kan ağlamak için yüz binlerce göz gerekti. O güçsüz kuvvetsiz âşık bazan gözlerinden kanlı yaşlar döker bazan göz yaşları, çektiği âhın tesiriyle donar, gayretinden göz yaşları onu yakardı. Yarı kesilmiş, yarı ölmüş, yarı canlı bir hale gelirdi. Böyle bir yoksul, öyle bir derde düşmüştü. Öyle bir şehzadeyi elde etmesine imkân var mıydı? 
O bihaber, yarım zerre bir gölgeden ibaretti de güneşe kavuşmak istiyordu. 


Şehzade bir gün askerle beraber yola çıktı. Yoksul kadın, bunu görünce yürekten bir feryat etti ve kendisinden geçip dedi ki: “Canım gitti, aklımsa daha önce kaybolmuştu zaten. Artık sabrım takatim kalmadı.” 


O çaresiz âşık, hem bu sözleri söylüyordu hem de başını taşlara vuruyordu. Bu sözü söyleyince aklı başından gitti, gözlerinden kanlı göz yaşları akmaya başladı. 
Şehzadenin çavuşu bundan haberdar olunca, kadının canına kastetti, padişahın huzuruna gidip, “Padişahım! 
Kararsız bir kadın, şehzadeye âşık olmuş!” dedi. Padişah bu sözü duyunca kendinden geçti. Öyle sinirlendi ki sanki kafasından beyni fırladı ve, “Hemen gidip, yakalayın onu ve asın” dedi. Padişahın adamları o yoksulun çevresini kuşattılar. Onu yakalayıp çeke çeke darağacının dibine götürdüler. Bütün halk onun başına üşüşmüştü ama kimse derdini bilmiyordu. Vezir, yoksul kadını darağacının dibine getirince, o zavallı, ayrılık ateşiyle bir âh edip dedi ki: “Allah için olsun, biraz mühlet ver de bari darağacının dibinde bir secde edeyim.” Kızgın vezir mühlet verdi. Kadın yüzünü toprağa koydu. Bir yandan ağlıyor ve bir yandan Allah'a yalvarıyordu. Secdede Allah'a bütün arzularını söylemeye başladı. Dedi ki: “Yâ Rabbi! Padişah beni suçsuz yere öldürmek istiyor. Lutfet de can vermeden önce bir kere daha bana o şehzadeyi göster! Bir kere daha onun yüzünü doya doya göreyim de canımı feda edeyim. O şehzadenin yüzünü görürsem, yüz binlerce canım olsa seve seve veririm. 
Padişahım, kulun senden hâcetini istiyor. Âşık, senin yolunda öldürülüyor. Bu kapının kuluyum ben. Âşık oldum ama kâfir olmadım. Sen yüz binlerce derde deva verensin, beni de maksadıma eriştir.” 


O yol mazlumu hâcetini isteyince, oku hedefe vardı. Vezir gizlice bu sözleri duydu. O yoksulun derdiyle dertlendi. Padişahın huzuruna varıp ağlamaya başladı ve o çaresiz âşığın halini anlattı. Padişah da dertlendi ve onun haline acıyıp affetmeyi düşündü. Şehzadeye dedi ki: “O elden ayaktan düşmüş çaresize yüz çevirme! Hemen kalk, darağacının dibine git. Âşığına seslen. 
O, senin âşığındır, gönlünü al o çaresizin. Senin kahrını çekti, ona lutfet. Senin zehrini tattı, ona şerbet sun! Onu yerden kaldır, gül bahçesine götür. Sonra da al, bana getir.” Yusuf'a benzer şehzade, yoksulu vuslatına erdirmek üzere yola düştü. O ateş yüzlü güneş, zerresine kavuşmak için yola çıktı. İncilerle dolu deniz, katresini kendisine ulaştırmaya niyetlendi. Sonunda o şehzade , darağacının dibine vardı. Kıyamet gibi bir fitne uyandı. 
O yoksul kadını, ölüm toprağına düşmüş buldu. Toprak, gözlerinden akan kanlı göz yaşlarıyla ıslanmış, balçık haline gelmişti. Bütün âlem de âdeta onun hasretine düşmüştü. Yoksul mahvolmuştu, yok olmuştu. Bundan daha beter ne olur? İşte o beter hale de gelmişti 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o. Şehzade o kanlara düşmüş zavallıyı görünce gözleri yaşardı. Göz yaşlarını askere göstermemek istedi ama mümkün olmadı. O anda göz yaşları yağmur gibi akmaya başladı. Gönlünde yüzlerce cihanı dolduran dertler meydana geldi. 


Aşkta doğru olan âşığın sevgilisi kalkar, ayağıyla âşığının baş ucuna gelir. Âşık oldun da aşkın da doğru mu; mâşukun sana âşık olur. Sonunda o güneşe benzeyen şehzade lutfedip yoksula seslendi. Yoksul, şehzadenin sesini duymuştu, fakat yüzünü pek uzaktan görmüştü. Topraktan yüzünü kaldırır kaldırmaz karşısında padişahının yüzünü gördü. Tutuşup yanan ateş, deniz suyuna bile kavuşsa yine sönmez. O âşık da bir ateşti. 
Âdeta denize kavuştu, hoş bir hale geldi. Canı dudağına geldi de dedi ki: “Padişahım, madem beni böyle öldürmek elinde, askerlere ne gerek var?” Bu sözü söyler söylemez yoklara karıştı, sanki hiç dünya gelmemişti. 
Bir nara attı, can verip öldü. Bir mum gibi gülümsedi ve gitti. Sevgilisine kavuştuğunu anlar anlamaz, yok olu- verdi. 


Yolcular dert meydanında aşkın meydana getirdiği yokluğun, yiğitlere neler yaptığını bilirler. Bütün erler, bu yolda yok oldular da Hak eşiğinde Hakk'ı anladılar. Ey varlığı yoklukla karışmış olan! Senin lezzetini de elemle karıştırmışlar. Altüst olmadıkça, huzurdan nasıl haber alabilirsin ki? Böyle bir kimyayı elde etmek, bu hale bürünmek istemezsen bile, hiç olmazsa bir an olsun, seyretmeye gel. Telaş içinde ellerini açmış, bir şimşek gibi sıçramışsın ancak gerçek şimşeğin karşısına gelince elini, kolunu bağlamışsın. Bu senin işin değil ama yine de yiğitçe gel. Aklını yak, mertçe gir içeri. Ne vakte kadar 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düşüneceksin? Benim gibi kendinden geç. Bir an olsun kendini düşün. Son nefese kadar olur da yokluğa kavuşursan en yüce zevki bulur, varlığını terkedersin. Yokluk güneşi doğup üstüme vuralı, onun ziyasına nisbetle iki cihan da gözüme bir pencerenin parıltısından daha az görünmekte. O güneşin ziyasını gördüğümden beri ben kalmadım. Su yine suya kavuştu gitti. 


Benden başka her şey yok oldu. Benim de varlığım kalmadı. Artık benim hayrım da akıldan üstündür şerrim de... Akıl ne hayrımdan haberdar ne de şerrimden... 
Neyim varsa hepsini aldım, getirdim, oynadım, yenildim. 
Hepsini bir kara suyun içine attım, hepsinden de kurtuldum. oMahvoldum, kendimi kaybettim, hiçbir şey kalmadı. Gönlümde zerre kadar gam yok. Bir katreydim ben sır denizine kavuştum, yok oldum. Artık o katreyi bulmana imkân yok. Yok olmak herkesin işi değil ancak, ben yoklukta kayboldum. Benim gibi bu makama eren çok kişi var! Balıktan aya kadar şu âlemde bu makama varıp yok olmayı istemeyen kimdir? | 


Hikâye 
Uzak Yol 


Temiz biri, dervişe sordu: “Bizden vuslat makamına kadar giden yol, nasıl bir yoldur, o yola nasıl gidilir?” 
Derviş dedi ki: “Ateşten ve nurdan yedi deniz var. Bu çok uzak yolu aşmamız lazım! O yedi denizi geçince, birkaç balığa sataşırsın, onlar seni bir nefeste yutarlar. 
İçlerinde bir balık vardır ki ne başı görünür ne ayağı. 
Durağı istiğna denizindedir. Ejderha gibi iki âlemi de sömürür. Bir nefeste bütün halkı yutar.” 
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Bu sözleri duyan ova kuşlarının ciğerleri kana bulandı. Hepsi de başlarını öne eğdiler. Bu çekilmesi zor olan yayın, öyle bir avuç kuvvetsizin harcı olmadığını hepsi de anladı. Bu sözleri duyunca kararları kalmadı. O konakta birçoğu öldü gitti. Diğer kuşlar hayretler içinde bu konaktan yola düştüler. Yıllarca yokuşlarda, inişlerde uçtular. O yolda uzun bir ömür geçirdiler. 


Bu yolda onların karşısına çıkanları anlatmaya imkân yok. Sen de bir gün bu yola düşersen sarp geçitlerini birer birer görür, anlarsın. İşte o zaman onların başına gelenleri anlar, ne hale düştüklerine, nasıl dönüp dolaştıklarına şahit olursun. 


Sonunda o kuşların azı huzura varabildi. Binde biri ancak yol aldı, oraya vardı. Bir kısmı denizlerde boğulup kaldı. Bir kısmı yollarda kaybolup gitti. Bazısı yüce dağların tepelerinde sıcaktan susuz can verdi. Bazısının güneşin hararetiyle kanatları yandı, yürekleri kebap oldu. 
Bir kısmını da yoldaki aslanlar, kaplanlar parçaladılar. 
Bazısıysa kötü suların çamurlarına saplanıp kayboldu gitti. Bazıları o çöllerde susadılar. Dudakları kupkuru olarak denize vardılar, yine de eziyetlerle susuz öldüler. 
Bir kısmı bir dane sevdasıyla delice kendini öldürdü. Bir kısmı ağır hastalıklara uğradı, geri kalıp kafileden ayrıldı. 
Bir kısmı yoldaki acayip şeylere daldı, oralarda kaldı. Bir kısmı da seyre, çalgıya, çengiye kapıldı, başını eğip varacağı yeri aramaktan vazgeçti. 


Sonunda yüz binlerce kuştan çok azı oraya varabildi. 
Yola giden kuşlar bir âlemi dolduruyordu. Nihayet otuz kuş oraya vardı. Gönülleri kırık, canları yorgun, bedenleri halsiz, kolsuz kanatsız kalmış, hasta ve perişan bir halde otuz kuş... 
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Öyle bir kapı gördüler ki anlatmanın imkânı yok. Aklın idrakinden çok ötede. O âlemde bir kere istiğna kıvılcımı çakıp parladı mı, bir solukta yüzlerce âlemi yakıyor! 
Yüz binlerce güneş, yüz binlerce ay ve yıldızla. Hep bir arada bunları görüp şaşırdılar. Zerre gibi ayaklarını vurarak kalakaldılar! Hepsi de, “Ne şaşılacak şey! Güneş bile burada bir zerre gibi mahvolmuş. Biz burada nasıl görüneceğiz? Kim bize aldırış edecek? Yazık oldu yoldaki emeklerimize. Kendimizden ümit kestik artık. Burası sandığımız âlemden değilmiş! Burada dokuz kat gök, bir zerrecik topraktan ibaret. Artık biz, ha olmuşuz ha olmamışız; kimin umurunda?” dediler. 


Bütün kuşlar ümitsiz hale geldi. Sanki yarı kesilmiş kuşlara döndüler. Mahvoldular, kendilerini kaybettiler, varlıkları kalmadı. Böylece bir zaman gelip geçti. Sonunda o yüce kapıdan birden yüce bir çavuş geldi. Perişan hale düşen, kolsuz kanatsız, cansız gönülsüz kalan, tenleri yanıp eriyen bu biçare otuz kuşu gördü. Hepsi de tepeden tırnağa kadar şaşırmış kalmıştı. Kolsuz kanatsız bir haldeydiler. 


Çavuş dedi ki: “Ey kavim, kendinize gelin! Hangi şehirdensiniz siz? Bu konağa niçin geldiniz? Elinizde ne kâr var ne de zarar. Sizin adınız ne, yeriniz yurdunuz neresi? Âlemde size kim derler? Siz bir avuç güçsüz kuşsunuz, buraya ne yapmaya geldiniz?” Hepsi birden, “Biz buraya, simurg padişahımız olsun diye geldik. Hepimiz de bu kapının çaresizleriyiz. O yolun âşıklarıyız. 
Bir müddettir, bu yoldayız. Binlerce kuştuk, ancak otuzumuz kaldı. Bu kapıda huzura ereriz ümidiyle uzak yollardan geldik. Padişahımız zahmetimizi takdir eder de sonunda bize lutuflarda bulunur, derdimize derman olur umudundayız” dediler. 
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Çavuş dedi ki: “Ey başı dönmüş sersemler, ey çamur haline gelmiş, gönül kanına bulanmış çaresizler! 
Siz âlemde ister olun ister olmayın. Ebedi padişah zaten odur. Yüz binlerce âlem ordularla dolsa hepsi de bu padişahın kapısında bir karınca değerindedir. Sizden bir soluktan başka ne çıkar? Siz bir avuç yoksuldan ibaretsiniz. Dönün geriye!” Bu sözden öyle bir kederlendiler ki her biri oracıkta öldü sanki. Hep birden dediler ki: “Eğer bu yüce padişah, bizi horlukla geri yollar, yine yollara düşürürse eyvah bize! Fakat ondan kimseye bir kötülük gelmez. Hatta birini aşağılatsa bile, bu aşağılanma ondan geldiği için yüceliktir.” 


Hikâye 
Mecnun'un Övüncü 


Mecnun dedi ki: “Yeryüzündekilerin hepsi, beni takdir etse ve beni beğenseler ne çıkar? Ben kimsenin takdirini istemem. Benim övüncüm, Leyla'nın beni aşagılamasıdır, bu bana yeter! Onun bana yüzünü asması, yüzlerce övgüden daha hoştur. Onun adı, âlem saltanatından daha iyidir! Ey aziz! Sana yolumu yordamımı söyledim işte. O beni horlasa da ne çıkar ki?” 


Yücelik kıvılcımı çakınca bütün canları kökünden yakınca can yüzlerce elemle yansa ne olur ki? Yanıp gittikten sonra yüceliğin ne faydası var, horluğun ne zararı? 


O yanıp yakılan biçare kuşlar, dile gelip dediler ki: “Canımızı, yanıp tutuşan ateşe atmaya hazırız biz. Hiç pervane, ateşten bezer mi? Onun huzuru ateştedir zaten. Sevgilinin vuslatına erişemesek de yanarız. İşte bu da bir iştir. Bu kapıya erişmemiz mümkün değilse de geri dönmeyi gönlümüz istemiyor.” 
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Hikâye 
Aşkta Yanan Pervane 


Bütün uçan mahlükat, pervanenin yandığını görerek dediler ki: “Ey zayıf pervane! Ne zamana kadar tatlı canınla oynayacaksın? Öyle de mumun vuslatına erişemeyeceksin, böyle de... Hiç olmazsa olmayacak şey uğrunda bilgisizce can verme!” Pervane bu sözü duyunca, sarhoş ve harap bir hale geldi, dedi ki: “Ona varamasam bile arıyor, soruyorum ya. Âşığa bu da kâfidir.” 
Oradaki kuşların hepsi de simurgun aşkındaydı. Yiğitçe gelmişler, baştan ayağa derde dalmışlardı. 


Bir lutuf müjdecisi gelip bir kapı açtı, yüzlerce perde açıp onları içeriye aldı. Hepsini yakınlık köşküne oturttular; heybet ve yücelik tahtına geçirdiler. Hepsinin önüne bir kâğıt koydular ve, “Bunları sonuna kadar okuyun” dediler. O kâğıtlarda yazılanlar örnek vereceğimiz şu hikâyeden belli olur: 


Hikâye 
Yusuf'un Yazısı 


Güzelliğine nazar değmesin diye, önünde yıldızların bile nazar otu gibi yandığı Yusuf'u on kardeşi satılığa çıkardılar. Mısır azizi, Yusuf'u onlardan alırken fiyatı çok ucuz buldu. Sonradan vazgeçmesinler diye, sattıklarına dair onlardan bir kâğıt istedi. Onlara bir kâğıt yazdırdı. 
On kardeşi de şahit tuttu. Aziz, Yusuf'u alınca, o satış kâğıdı da Yusuf'un eline geçti. Sonunda Yusuf padişah olunca, on kardeş oraya geldiler. Yusuf'u gördüler, ama tanımadılar. Huzuruna varıp canlarına bir çare aradılar. 
Şereflerinden vazgeçtiler, ekmek istediler. Yusuf dedi ki: 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“Bende İbrânice yazılmış bir yazı var. Adamlarımdan hiç kimse okuyamadı. Eğer siz okuyabilirseniz çok ekmek veririm.” Hepsi de İbrânice bildiklerinden sevindiler ve, “Padişahım, getir yazıyı” dediler. Yusuf onların yazdıkları kâğıdı onlara verince, bedenlerine bir titreme düştü. Ne o yazıyı okuyabildiler ne de bu hususta bir şey söyleyebildiler. Hepsi dertlendiler. Yusuf'a yaptıklarını düşünüp perişan oldular. Hepsinin de dilleri tutuldu. Bu işe canları sıkıldı. Yusuf dedi ki: “Sanki aklınız başınızdan gitti. Kâğıdı okuyacağınız yerde neden böyle sustunuz?” Dediler ki: “Ölsek, boynumuz vurulsa bu kâğıdı okumaktan iyidir.” 


O otuz kuş da önlerine konan kâğıtlardaki yazılara bakınca bu hale geldiler işte. Başlarına gelenlerin hepsi zor şeylerdi, fakat bu onlara hepsinden güç geldi. O tutsaklar, kâğıtlara iyice bakınca ne yaptıklarını gördüler. 
Baştan sona kadar o kâğıtlarda yazılıydı. Bir yol geçip gitmişler, Yusuflarını onlar da kuyuya atmışlardı. Fakat çaresiz, Yusuf padişah olacak, senden ileri geçecek, sana hüküm yürütecektir. Sen de sonunda hem yoksul düşecek hem aç kalacak, onun önüne çırçıplak çıkacaksın! Madem sonunda işin ona düşecek neden onu ucuza satarsın ki? O kuşların utanmaktan canları tamamıyla yok oldu, tenleri yandı. Her şeyden temizlenip arındılar da sonra o kapının nuru ile hepsi yeniden can buldular. Yeniden can bulup kul kesildiler. Tekrar başka çeşit hayranlığa düştüler. Eskiden yaptıkları da yapmadıkları da temizlendi, hatırlarından silinip arındı. Yakınlık güneşi doğdu, üstlerine ışık saldı. Onun ışığıyla hepsinin de canı parladı. Cihan simurgunun yüzü aksetti, o anda o nurun aksiyle simurgun yüzünü gördüler. Fakat simurga bakınca simurgun o otuz kuştan ibaret olduğunu gördüler. Başları döndü, şaşırıp kaldılar. Ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. Kuşlar simurga bakınca kendilerini gördüler, kendilerine bakınca da simurgu... Bir simurga baktılar, bir kendilerine... Her bakışta gördükleri, eksiksiz bir simurgdan ibaretti! 


Yusuf'un canını horlukla yakmışlar, sonra da onu değersiz bir pula satmışlardı. Ey adam olmayan yoksul! 
Sen bilmiyorsun ama her an bir Yusuf'u satıp durmaktasın. Bunu iki âlemde de kimse duymamıştır. Kendilerini düşüncesiz bir düşünceye kaptırdılar. Bu hali hiç anlamadılar. Dilsiz dudaksız o kapıya bu gizli şeyin ne olduğunu sordular. Benlik ve senliği öğrenmek istediler. 
O kapıdan dilsiz dudaksız bir ses geldi: “Güneşe benzeyen bu kapı, bir aynadır. Kim gelir, bakarsa orada kendini görür. Kendisi candan, tenden ibarettir, orada da canını tenini seyreder. Siz buraya otuz kuş olarak geldiniz. Bu aynada da otuz süret ortaya çıktı. Kırk ya da elli kuş gelse, kendilerinden varlık perdesi kalkınca kırk yahut elli kuş görürler. Daha çok kuş gelse yine kendilerini görür, kendilerini seyrederler. Yoksa kimde o göz var ki bizi görebilsin. 

Bir adamın gözü nasıl olur da tâ Süreyya burcuna varır? Demirci örsünü kaldırıp götüren bir karınca, dişiyle bir fil yakalayıp taşıyan sinek gördün mü hiç? Önce ne bilirsen bil, görünce anlarsın ki gördüğün, bildiğine hiç benzemiyor. Dediğin, işittiğin sözler de ondan başka. 
Herkes bizim ameller vadimizde yürümüş gitmiş, sıfat ve zat vadisine gelince uyumuş kalmıştır. Bunca vadi ve bu kadar adam gördünüz. Sonunda otuzunuz da hayretlere dalıp kaldınız. Ne gönlünüz kaldı ne sabrınız, hayran oldunuz! Fakat asıl biz, simurg olmaya layığız. 
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Çünkü hakikatte simurguz biz! Yüzlerce yüceliğe erdiniz, yüzlerce naz ve naim elde ettiniz de bizde mahvoldunuz. Sonra da yine bizde kendinizi buldunuz!” 


Hâsılı, onda ebedi olarak mahvoldular. Gölge, güneşte kaybolup gitti vesselâm! Yolda giderlerken birçok söz söylüyorlardı. Fakat o kapıya vardıklarında, ne söz kaldı ne de ses... Ne baş kaldı ne de beyin... Burada söz kısaldı, söylemeye imkân yok. Kılavuz da kalmadı, yolcu da, hatta yol da! 


Hikâye 
Hallâc'ın Külleri 


Bir ateş yakıp Halläc içine attılar. Hallâc orada yandı, kül oldu. Bir âşık eline bir sopa alıp o külün başına oturdu. Külü karıştırmaya, dilini ateş gibi açıp söylenmeye başladı: “Doğru söyleyin! O 'enelhak' diyen nerede?” 


Ne söylediysen, ne duyduysan, ne bildiysen, ne gördüysen hepsi de masalın başlangıcıdır. Mahvol! Yerin bu yıkık yer değil senin! Hiçbir şeye aldırış etmeyen tertemiz bir öz lazım. Feri olmuş, olmamış; ne zararı var? 
Madem hakiki güneş zeval bulmuyor ne zerre kalsın ne de gölge... 


Otuz Birinci Makale 


Yüz binlerce asır geldi geçti. O zamansız asırların ne ilerisi vardı ne de gerisi. Sonra o fâni kuşlara lutfedip bu yokluk âleminden tekrar kendilerine gelmeye izin verdiler. Hepsi de mahmur halde, kendilerine geldiler. 
Yokluktan sonra varlığa erdiler. İster geçmişlerden olsun ister şimdikilerden, hiç kimse asla bu yokluktan, bu varlıktan söz söyleyemez. Bu makam, nasıl nazardan uzaksa vasfedilmekten de öyle uzaktır. Fakat bizimle sohbet edenler, fenâdan sonraki bekâyı misal yoluyla anlatmamızı istediler. İmkân mı var? Burada nasıl anlatırım bu makamı? Bunu anlatmak için yeni bir kitap yazmak lazım! Çünkü fenâdan sonraki bekânın sırlarını, ancak bu sırlara layık olan bilir. Varlıkla yokluğa mukayyetken, nereden bu konağa ayak basacaksın? Yola düştün de o da kalmadı, bu da kalmadı mı, yine başına gelecek ne işler var, ben görüyorum! Bu durağın yolu uzundur. Canını yol haline getir de yürü. Canın yol haline gelince, o zaman o durağa doğru git! Bu konaktan o konağa varırsan yolda canlar feda eder, oraya cansız gönülsüz varırsın. Ben görüyorum; yolda başına ne işler gelecek? Ey ahmak! 
Nasıl uykun geliyor? Allah, yüzlerce naz ve nimetle bir nutfe yetiştirir. Sonunda o su, akıllı ve iş görür bir hale gelir, onu sırlarına mahrem eder. Ona kendi işine dair marifet ihsan eyler. Ondan sonra ölümle onu tamamıyla mahveder. Bütün o yüceliklerden sonra, aşağılara fırlatır atar. Onu o yolda bir avuç toprak haline getirir. Ondan sonra da yine kaç kere yok eder! O yokluk âleminde ona yüzlerce sır saçar. Bu sırları onun varlığı olmaksızın ona bildirir. Bundan sonra da yine ona adamakıllı bir varlık ihsan eder. O aşağılığı, yüceliğin tâ kendisi yapar. 
Önünde ne var, ne bilirsin sen? Kendine gel de düşün! 
Canın yolun yenileyicisi olmadıkça, bu makamda nereden padişahın makbulü olacaksın? Yokluğa dalıp tamamıyla kaybolmadıkça, varlığa erişip oradaki doğruluğu asla göremezsin! Önce kendini horlukla kaldırıp yola atmalısın ki vakti gelince seni tutsun ve yüceltsin. Hiç ol da varlığın ardından gelsin. Sen varken var olan sana 


MANTIKU'T-TAYR œ 271 


nasıl gelir? Horlukla fenâ makamına varıp mahvolmadıkça, bekâya erişip nefiy âleminden ispat âlemine nasıl varacaksın? 


Hikâye 
Padişahın Vezirin Kızına Aşkı 


Bütün âleme hükmeden bir padişah vardı. Buyruğu yedi bucakta da yürürdü. Sanki bir İskender'di. Kaf'tan Kaf'a bütün âlem onun askeriydi. Şanı, şerefi ayı gölgede bırakmıştı. Ay, o yüceliği görüp yüzünü o kapının toprağına vurmuştu. 


Bu padişahın akıllı bir veziri vardı. O itibarlı vezirin de güzeller güzeli bir kızı... Hiç kimse onun güzelliğine sahip bir güzel görmemişti. Hiçbir güzel de bu derece yüceliğe erişmemişti. O gönülleri aydınlatan güzel, güzelliği yüzünden gündüz dışarı çıkamazdı. O ay yüzlü, gündüz görünse âlemde kıyametler kopardı. Güzellik âleminde ebediyen onun gibi güzel bir insan doğmaz. 
Onun güneş gibi bir yüzü, misk gibi güzel kokulu ve simsiyah saçları vardı. Güneşe tuttuğu şemsiye misktendi. Âb-ı hayat, onun dudağına susamıştı. Ağzı âdeta güneşteki bir zerreydi. Onun zerresi şehrengizdi. Otuz yıldız da o zerrede kaybolmuştu. O otuz yıldız bir zerrenin içinde kaybolmuştu ama yıldızlar gibi de âleme yol gösterirdi. Saçları kendini beğenip baş kaldırmış, sonra yine baş çekerek arkaya doğru düşmüştü. O gümüş bedenli güzelin saçlarının her kıvrımı, yüzlerce can âleminin saflarını birbirine katardı. Zülfünün her telinde yüzlerce şaşılacak şey vardı. Kaşları yay gibiydi, fakat kimsenin kolunda o yayları bükecek bir kudret yoktu. 
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Nergis gözleri efsunluydu. Her kirpiğiyle yüzlerce sihirbazlıkta bulunurdu. Lâl dudakları âb-ı hayat kaynağıydı. Hem şekerden tatlıydı hem kenarlarında yeni yetişmiş çimenler vardı. Sanki güzellik ve şeref kaynağında bir papağandı. Misk gibi beni güzellik kelimesinin noktasıydı. Geçmiş zaman da o bene sığınmıştı gelecek zaman da... Sanki geçmiş ve gelecek, o ben yüzünden içinde bulunduğumuz zaman haline gelmişti. O güzeli ömrümce övsem yine anlatıp bitirmeme imkân yok. 


Padişah bu kızın aşkıyla sarhoş olmuş, bu sevda belasıyla elden çıkmıştı. Padişahın kadri yüceydi ama o dolunayın derdiyle âdeta hilale dönmüştü. Delikanlı- nın aşkına öyle bir dalmıştı ki varlığından bir haber bile gelmiyordu. Kızı bir an bile görmese gönlü kan ırmağı haline gelirdi. Bu aşk yüzünden sabrı kalmamıştı. Gece gündüz bir an bile onsuz duramaz, eğlenemezdi. Gecenin de yoldaşı oydu gündüzün de... Uzun günlerde bile onu huzurunda oturtur, akşama kadar o ay yüzlüye sırlar açardı. Karanlık çöküp gece olunca, padişahın ne uykusu kalırdı ne de kararı. Kız padişahın huzurunda yatar, uyur, padişah da devamlı ona bakar dururdu. O güzel, mum ışığı altında uyur, padişah da bütün gece ona bekçilik ederdi. O ay yüzlünün yüzüne dalar, her an yüz çeşit kan ağlardı. Bazan yüzüne güller saçar, bazan saçındaki tozu silkerdi. Bazan aşk derdiyle bulut gibi yağmurlar yağdırır, yüzüne göz yaşlarını serperdi, bazan o ay yüzlünün güzelliğini seyrederdi ve yüzüne bakıp kadeh kaldırırdı. Onu bir an bile yanından ayırmazdı. Kız daima padişahın huzurunda oturmayı istemiyordu. Annesi, babası arada kızlarının yüzünü görmek istiyorlardı. 
Fakat padişahın korkusuyla bunu söylemeye bile takatleri yoktu. Kız bir an padişahın huzurundan ayrılırsa padişah belki kıskançlıkla onun boynunu vurdururdu. 
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Saraya yakın bir komşu vardı. O komşunun da güneş yüzlü bir oğlu vardı. Kız bu delikanlıyı görüp âşık oldu. 
Aşkı günden güne arttı ve müşkül bir işe düştü. Bir gece o oğlanla beraber oturdu. Yüzü gibi güzel bir meclis kurdu. Padişahtan gizlice onunla buluştu. Fakat padişah da o gece sarhoştu. Gece yarısı yarı sarhoş bir halde yatağından kalktı, eline bir hançer alıp yürüdü. Kızı bir hayli aradı ama bulamadı. Sonunda bulunduğu yere doğru koştu. Bir de baktı ki kız bir delikanlıyla oturuyor. İkisi de birbirlerine gönül vermişler. Padişah bunu görünce, kıskançlık ateşi ciğerine işledi. Âşık, hem aşk sarhoşu hem de padişah... Artık böyle bir âşığın mâşuku, başka mâşuklara benzer mi? Kendi kendine, “Benim gibi bir padişahı bıraktı da nasıl başkasını seçti? İşte sana aptallık! Oysa ben ona ne ihsanlarda bulundum. Kimse kimseye böyle bağışlarda bulunmamıştır. O da bunlara karşılık, bana bunu yapıyor. Hazinelerin anahtarları onun elinde. Âlemin başı dik erleri, onun huzurunda eğiliyorlar. Hem yârenim hem sırdaşım. Hem derdim hem merhemim! Ama o gizlice bir yoksulla düşüp kalkıyor. Şimdi ben onun vücudunu dünyadan kaldırayım da görsün!” 
dedi. Hemen kızın tutuklanmasını emretti. Bağlandıktan sonra onu dövdü. Yolda, topraklar içinde o gümüş beden, padişahın kırbacından kan rengi oldu! Ondan sonra sokak ortasında darağacına çekmelerini emretti ve dedi ki: “Önce derisini yüzün. Sonra da baş aşağı darağacına asın! Herkes görsün, padişaha mahrem olan, bir an bile başkasına bakmasın!” 


Kızı hakaretle yakalayıp derisini yüzmek ve asmak için darağacına sürüklediler. Vezir bunu duyup başına topraklar saçtı ve, “Ey babasının canı! Bu başına gelenler nedir? Nasıl bir kaderin varmış ki padişah sana 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düşman kesildi!” dedi. Orada padişahın on kölesi vardı, padişahın emrini yerine getirmeye, kızı öldürmeye hazırlandılar. Vezir gözü yaşlı halde gelip onuna da birer inci verdi ve dedi ki: “Padişah bu gece sarhoş. Bu kızın da o kadar suçu yok! Padişah ayılınca pişman olur ve bu kızı öldürenleri sağ bırakmaz.” 


Köleler dediler ki: “Ya padişah buraya gelir de darağacında kimseyi görmezse. O zaman bizim kanlarımızı döker. Baş aşağı bizi darağacına çektirir.” Vezir bir çare buldu. Zindandan kanlı katil bir adam getirtti. Sarımsak soyar gibi onun derisini yüzdüler. Darağacına baş aşağı astılar, toprak o biçarenin kanıyla gül rengini aldı. Kızını da eve götürüp gizledi ve “Bakalım, perde arkasından ne doğar?” dedi. Padişah ertesi gün ayılınca öfkesi dinmemişti. Sinirinden ciğeri yanıyordu. Köleleri çağırdı ve, “O köpeğe neler yaptınız?” diye sordu. Hepsi de bir ağızdan, “Onu pazar ortasında darağacına astık, derisini yüzdük. Şimdi baş aşağı darağacında asılıdır” dediler. 
Padişah bu cevabı duyunca sevindi, o on kölenin her birine ağır elbiseler ihsan etti. Her biri rütbe ve mevki sahibi oldu. Padişah, “Geç vakte kadar öyle darağacında bırakın. Halk bu hayırsızı görsün de ibret alsın” dedi. İnsanlar bu hali duyunca dertlendiler. Birçoğu seyretmeye geldi ama kimse asılanın kim olduğunu bilmiyordu. 
Halk, darağacında derisi yüzülmüş, kanlara gark olmuş, baş aşağı asılmış bir et parçası gördü sadece. Büyük küçük, kim gördüyse gizlice kan ağladı. O gün akşama kadar, herkes o ay yüzlünün yasını tuttu. Şehir dertle ve ahla doldu. O gün geçince padişah sevgilisiz kaldı, yaptığına pişman oldu. Kızgınlığı yatıştı, aşkı galebe etti. 
Aşk, aslan yürekli padişahı karınca haline soktu. Padişah o güzel dilberle gece gündüz halvet olmakta, vuslat 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şarabıyla sarhoş olup durmaktaydı. Ayrılık sersemliğiyle oturamazdı artık. Sonunda takati kalmadı. İşi gücü, ağlayıp inlemek oldu. Ayrılıkla canı yanıyor, iştiyakından sabrı kalmıyordu. Öyle bir pişman oldu ki başını topraklara koydu, gözlerinden kanlı yaşlar saçmaya başladı. 
Mavi matem elbiseleri giyindi, kan ve kül içine oturdu. 
Ne bir şey yiyordu ne bir şey içiyordu, kan saçan gözlerine uyku girmiyordu. 


Gece olunca dışarıya çıktı. Darağacının altında bulunan yabancıları dağıttı. Darağacının altına gitti ve sevgilisinin yaptıklarını aklına getirdi. Birer birer bunları hatırladıkça, her kılının dibinden bir feryat koptu. Gönlüne yaslar çöktü. Her an yeni bir matem belirdi. O asılmış cesedin altında ağlıyor, kanlarını yüzüne gözüne sürüyordu. Döktüğü göz yaşları hesaplansa yüzlerce yağmur damlasından fazlaydı. Kendini onun altında topraklara atıyor, elinin üstünü dişleyip koparıyordu. Bütün gece sabaha kadar orada kaldı. Mum gibi göz yaşı döküp yandı. Seher yeli esmeye başlayınca, hizmetçisiyle beraber sarayına döndü. Tozun toprağın, külün arasına oturdu. Her an başına kadar yaslara batmaktaydı. Böylece tam kırk gün, kırk gece geçti. Kadri yüce padişah, âdeta bir kıla döndü. Kapıyı kapamış, darağacının altına oturmuş, sevgilisini iyi etmek için kendisi hasta düşmüştü. Kimsenin cesaret edip kırk gün, kırk gece dudağını kıpırdatmaya cesareti olmadı. Kırk gece geçtikten sonra da padişahın hali devam etti. 


Bir gece sevgilisini rüyada gördü. Ay yüzü yaşlara bulanmıştı. Tepeden tırnağa kanlar içindeydi. Padişah dedi ki: “Ey cana can katan güzelim, neden böyle baştan ayağa kadar kanlara battın?” Kız cevap verdi: 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“Senin vefasızlığından bu hale düştüm. Suçum olmadığı halde derimi yüzdürdün. Padişahım, vefakârlık bu mudur? Dost, dostuna bunu mu yapar? Bunu, kâfir bile yapmaz! Ben sana ne yaptım ki beni darağacına astırdın. Kıyamette senden öcümü alacağım. Ahirette adalet divanı kurulunca, Allah senden intikamımı alır.” 
Padişah o ay yüzlüden bu cevabı alınca, sıçrayıp uyandı. Gönlü kan kesilmişti. İşi gittikçe müşküle düşmüştü, divane oldu. Ağlayıp inlemeye koyuldu ve dedi ki: “Ey muradına ermeyen canımın canı! Gönlümün varı, derdinle canım da kan kesildi gönlüm de... Sen benim nice derdime derman oldun da sonunda emrimle de öldürüldün. Kim benim gibi kendi canına kasteder? Kim kendi eliyle benim bana yaptığımı yapar? Kanlara bulansam yeri var. Neden sevgilimi öldürttüm ben? Neredesin ey sevgilim? Ben kötülük ettim ama sen etme. 
Çünkü bu kötülüğü ben kendime ettim! Canım sevgilim! 
Seni nerelerde arayayım? Bu yanıp kavrulan gönlüme acı da gel! Ben vefasızım. Sen benden cefalar çektin. 
Fakat sen vefalısın, bana cefa etme! Haberim olmadan senin kanını döktüm ama sen ne zamana kadar benim kanımı döküp duracaksın? Bu yanlış işi yaptığım zaman sarhoştum. Sen birden beni bırakıp gittin ama ben bu âlemde sensiz nasıl yaşayayım? Sensiz bir an bile duramıyorum. Hayatımdan bir iki solukluk zaman kaldı. 
Padişahın canı dudağına geldi. Kan diyetin olarak onu feda edecek. Ölümümden korkmuyorum, fakat ettiğim cefadan korkuyorum. Ebediyen özürler dilesem yine yaptığım suçun özürünü yerine getiremem. Keşke boğazımı kılıçlarla kesselerdi de gönlümdeki bu dert, bu elem bitseydi. Ey beni yoktan yaratan Allahım! Canım bu hasretle yandı. Bu hasret beni tepeden tırnağa kadar 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yaktı. Allahım! Lutfet de artık canımı al. Çünkü tahammül edemiyorum.” 


Böyle söyleyerek sonunda sustu ve süküt içinde kendini kaybetti. Sonunda ihsan çavuşu geldi. Şikâyetten sonra şükretme zamanına erişti. Padişahın derdi haddi aşınca, orada gizli bulunan, padişahı gözetleyen vezir, bu hali gördü. Gidip gizlice kızını süsledi ve padişahın yanına yolladı. Güzel kız ayın buluttan sıyrılması gibi perde ardından çıkıp padişahın huzurunda durdu. 
Elinde bir kefen vardı bir de kılıç. Padişahın huzurunda yere kapandı, yağmur gibi göz yaşları döküp ağlamaya başladı. Padişah o ay yüzlüyü görünce, bilmem ki ne söyleyeyim? Yerlere serildi. 


Bu acayip iş nasıl oldu, kim ne bilir? Bundan sonra ne söylesem söylenmemiş demektir. İnci denizin dibinde, hem de delinmemiş. Padişah sevgilisinin ayrılığından kurtulunca, her ikisi de kalkıp beraberce has odaya gittiler. Bundan sonra kimse sırra vâkıf değildir. Çünkü orası ağyarın bulunacağı yer değil! Bu hususta kim bir şey söyler, bu sözü de kim işitirse âdeta o hali körce söylüyor, o sözleri de sağır dinliyor. Ben kim oluyorum ki bunu anlatayım? Anlatmaya kalkışsam bile, ölüm fermanımı yazdım demektir. Oraya varmadan nasıl anlatırım? O makamın dışında kalmışım ben, en iyisi susayım. Buraya bir kıl bile sığmaz. Bu makamda süküttan başka bir şey yapılmaz. Dil kılıcının cevheri, ancak süküttur. Bundan başka bir şey olmasına imkân yoktur. 
Süsenin de ondan fazla dili var; ama yine de susmakta. 
O sanki susmaya âşık olmuş. Benden öncekilerden izin alsaydım onu anlatmaya beni memur ederlerdi. Fakat şimdi madem sözü tamamladım, susayım bari. Çünkü 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söz değil, iş gerek. Ne vakte kadar böyle konuşup duracağım daha? 


Kitabın Sonu 


Ey Attâr! Âleme sır kokuları saçıyorsun. Senin sayen- de her yer güzel kokularla doldu. Âlemdeki âşıklar, senin sözlerinle coştu. İyisi mi sen bazan doğrudan aşktan anlat bazan da âşıkların perdesine dokun. Şiirin âşıklara sermaye oldu da onlara bu hediyeleri bağışladı. Nurun güneşte kemale ermesi gibi, Mantıku't- Tayr'la da kuşların makamları sende tamamlandı. 


Bu kitap hayranlık yolunun makamları mıdır, yoksa perişanlık dergâhı mı? Bu divana dert sahibi ol da gir. 
Canını ortaya koy da öyle gel! Bu meydan, öyle bir meydandır ki burada can bile görünmez olur, meydan ortadan kalkar. Böyle bir meydana dertsiz gidersen sana o meydandan bir zerre toz bile yüz göstermezler! Dert küheylanı adım atınca, sen de yürü. Eğer ayağa kalkar gidersen her an muradının üstüne ayak bas. Muratsızlık sana gıda olmadıkça, şaşkın gönlün dirilir mi hiç? Dert sahibi ol, çünkü derdin sana dermandır. İki âlemde de can ilacındır. 


Ey yolcu! Kitabıma şiir gözüyle ya da gururla bakma! 
Defterime dertle bak. Belki böylece bendeki yüz dertten birine inanırsın. Saadet topunu, bu kitaba dertle bakan kazanır ve huzura kadar sürer götürür. Zâhidlikten de geç, saflıktan da... Dert gerekir yiğit olana, hakiki iş, düşkünlüktedir. Dilerim ki derdi olan, dermanını bulmasın. Kim derde düşer de derman ararsa yaşamasın! 
Yiğit olanın susuz kalması, yemekten ve uykudan kesilmesi gerekir. Hatta öyle bir susamalı ki ebediyen suya 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da erişmemeli. Böyle sözlerden bir koku bile almayan, âşıklar yolundan hiçbir şey elde edememiştir. Kim bunu okuduysa amellere sarılır. Anlayansa muradına erişti demektir. 


Süret ehli benim sözlerime takılmış. Mana ehliyse benim sırlarımın sahibi olmuş. Bu kitap zamana bir ziynettir. Hem geri kalanlara nasip vermiştir hem ileri gidenlere... Buz gibi donsan da bu kitabı görünce ısınırsın. Bu kitap ateş gibidir, perde arkasından hoşça çıkıp kendini göstermiştir. Mısralarımda şaşılacak bir yön vardır. Çünkü her an biraz daha fazla ihsanda bulunur. 
Müyesser olur da çokça okursan şüphesiz, her defasında sana daha hoş gelir. Türlü nimetlerle yetişen ve evde kapalı bulunan bu gelinin duvağı, yüzlerce eziyet çekmedikçe açılmaz. 


Bundan sonra, benim gibi şevk ehli biri çıkıp da sözü böyle kaleme alamaz. Ben hakikat denizlerinin incisini saçmaktayım. Söz bana verilmiş ve bende tamamlanmıştır. Bunun delili de işte bu kitaptır. Kendimi ne kadar övsem de kim takdir eder? Ancak bir insaf ehli çıkarsa kıymetimi bilir. Çünkü dolunayımın nuru gizli değildir. 
Halimi biraz gizli söyledim, ama sözden anlayan hak verir bana. Halkın başına öyle mücevherler saçtım ki ölsem bile kıyamete kadar diriyim. Hesap gününe kadar halkın dilinde anılıp duracağım. İşte bu bana yeter. Dokuz felek yerlere dökülse bu kitabın yine bir noktası bile eksilmez. Bu kitap birine yol gösterince, önünden perdeyi kaldırır. Bu armağanla huzur âlemine varınca dua edene söyle de beni hatırlasın. 


Dostlarım! Ben size bu bahçeden güller saçtım. Siz de beni hayırla anın. Herkes halince kendini gösterdi, 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bir ömür gelip geçti. Sonunda ben de geçip gidenler gibi, can kuşunu uyuyan kişilere cilvelendirdim. Uzun bir ömür uyumuş bile olsan bu sözle sırlara erersin. Şüphesiz, ben işimin düzene gireceğini biliyorum. Elbette benim derdim de biter dermanım da. Uzun zaman kendimi mum gibi yaktım da bütün bir âlemi aydınlattım. 
Beynim, canımın dumanıyla kandil konan yere döndü. 
Ben sönmeyen bir kandilim. Ne zamana kadar kandillik yapacağım? Gündüzleri yemekten kesildim, geceleri uykum kalmadı. Gönlümün ateşiyle ciğerimdeki su bitti. 
Gönlüme dedim ki: “Ey çok konuşan! Daha ne kadar söz söyleyeceksin? Sus da sırları ara.” Dedi ki: “Beni kınama! Ateşlere düştüm, söz söylesem yanıyorum. Can denizim köpürdü, nasıl tahammül edip de susarım? Bununla kimseye övünmüyorum, ancak kendimi bununla oyalıyorum.” 


Gönlümde bu işin dermanı var elbette ama söz bir yere kadar. Bu işin yolcusu değilim ben. Bunların hepsi aslı olmayan masallardan ibarettir. Yiğitlerin işi benlikten kurtulmaktır. Bu boş şeylerle oyalanan gönülden ne çıkar? Zaten söz eskimiş, canı terketmek, bütün bu beyhude sözlerden tövbe etmek gerekir. 
Can denizi ne vakte kadar coşacak daha? Candan geçip de susmak gerek! 


Hikâye 

Attâr'ın Nasihati 

O din sırlarını bilen Attâr'a ölüm vakti gelince dedi ki: “Eğer bundan önce dinlemenin söylemekten daha yüce 


olduğunu bilseydim ömrümü sözle heba etmezdim. Söz iyilik bakımından altın da olsa susmak daha doğrudur. 
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Yiğit kimselerin payına amel düşmüş, bize ise söz... 
Dertlenmem bundandır işte! Sende de yiğitlerin derdi olsaydı söylediğim şeyi hemen anlardın. Gönlün âşinalıktan yabancıysa eğer, ne söylersem de sana masal gelir. Sen türlü nimetler içinde öylece uyu, ben de sana tatlı masallar anlatayım. 


Attâr'ın masallarıyla uykun geldiyse haydi uyu. Allah rahatlık versin sana! Biz çömleğe ne yağlar döktük, domuzun boynuna nice inciler taktık. Defalarca bu sofrayı hazırladık ve yine bu sofradan aç kalktık. Nefse türlü sözler söyledik de tutmadı. İlaçlar verdik ona derman bulmadı. Elimden iş gelmeyeceğini gördüm de bir kenara çekildim! Beni Allah'ın rahmeti kuşatırsa ancak o şekilde O'nun huzuruna giderim. Önce Hakk'ın cezbesi lazım insana! Yoksa bu iş çalışmakla düzelmeyecek. 
Nefis, her an daha da azmakta ve ıslah olmaya niyeti yok. Sözlerimin hepsini işitti yine de iyileşmedi. Yâ Rabbi, sen koru! Ben türlü zahmetlerle ölmedikçe, o öğüt tutmayacak. 


Hikâye 
Mürşidin Hikmeti 
İskender istikamet üzere ölünce, bir bilgin dedi ki: 


“Ey din padişahı! Yaşadığın müddetçe halka öğüt verdin. Bu öğüt bugün tamamlandı.” 


Ey gönül, artık nasihat kabul et! Önünde bela girdabı var. Ey dost! Gönlü uyanık ol çünkü sonra ölüm var. Ey habersiz! Bütün kuşların sözlerini söyledim. Anla artık! 
Âşıkların arasında öyle kuşlar vardır ki ecelden önce kafesten kurtulmuşlardır. Hepsini başka anlatmak gerek. 
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Çünkü her kuşun ayrı dili var. Simurgun huzurunda iksiri yapıp elde eden, bütün kuşların dillerini bilen, anlayan kişidir. Sen, Yunanlılar'ın hikmetlerinde ruhanilerin devletini nasıl bulursun? Buna imkân var mı? O düşünceden ayrılmadıkça, nasıl olur da dini hikmette mert olabilirsin? Kim aşk yolunda felsefenin adını anarsa bu aşk divanından haberi yoktur. Marifet hakkı için burada ben, küfrün “kef”ini, felsefenin “fe”sinden çok severim! Çünkü küfrün perdesi açılınca, küfürden kaçabilirsin ancak o felsefe ilmi yol kesince, en fazla aklı başında olanlara zarar verir. Onların bile yolunu keser! Gönlünü o felsefe ile aydınlatırsan farkında olmadan gönlünü de yakmışsındır! Dinin mumu Yunan felsefesini yakarsa gönül mumu o felsefe bilgisiyle aydınlanmaz artık. 


Ey din yolcusu! Sana mürşidinin hikmeti yeter. Din derdine düş de Yunan felsefesinin başına toprak saç! 
Ey Attâr! Daha ne kadar sözle oyalanıp duracaksın? 
Sen bu yüce işin eri değilsin. Kendi varlığından sıyrıl ve toprak ol. Her ham kişinin ayağı altında toprak olunca, yok oldun demektir. Hiç ol ki bütün hak yolcuları, bekâ aleminde huzura kadar sana yol versinler. Sözün, özüne kılavuzdur bu yeter sana. Çünkü bu söz herkesin yol rehberidir. Yoldaki kuşlardan olmasam da onları andım bu da bana yetmez mi? Sonunda bana da o kervanın tozu gelir elbet! O gidenlerden bir dert de benim payıma düşer bir gün. 


Hikâye 
Hak Erlerinden Bahsetmek 


Yaşlı bir adam süfinin birine, “Ne zamana kadar Hak yolcularından bahsedeceksin?” dedi. Süfi şöyle cevap 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verdi: “Dilim bundan hoşlanıyor. Onlardan olmasam da hiç değilse onlardan bahsediyorum. Bunu candan söylüyorum, bu sebeple gönlüm hoşlukta. Şekerin yalnız adını biliyorum, ama bu, ağzımda zehir olmasından daha iyidir elbette!” 


Divanım baştan sona divanelikten ibaret. Akıl bu sözlere yabancıdır. Can yabancılıktan sıyrılmadıkça bu divanelikten koku alamaz. Ne şaşılacak şeydir! Ne kadar konuşacağım daha ve ne vakte kadar kaybetmediğim şeyi arayıp duracağım? Serkeşliğimle saadeti terkettim, ondan hiç bahsetmedim de gafillere ders vermeye kalkıştım. Bana, “Ey yolunu kaybeden! Bu hatanın özrünü dile” derlerse eğer, bilmem bu iş düzelir mi? Ya da yüzlerce yıllık ömrüm olsa özür dilemekle geçirsem eğer, kudretim yeter de özür dileyebilir miyim? Bir an dahi, O'nun işine girişseydim hiç böyle şiirlere dalar gider miydim ben? Durağım O'nun yolunda olsaydı şiirimin "em", daima sır kelimesinin “sin”i olurdu. Şiir söylemek, hiçbir şey elde etmemiş olmanın delilidir. Kendini görmek, bilgisizlikten ibarettir. Alemde derdime mahrem olacak kimseyi görmediğimden, bir hayli şiir söyledim. 
Senin sırdaşın, mahremin varsa açıl. Kan ağla, sırların aslını ara. Ben de kanlar ağladım, kanlı göz yaşları saçtım da öyle bir kanı kelimelerle gizledim! 


Bu engin denizi koklarsan sözlerimden o kan kokusunu duyarsın. Bid'at zehriyle zehirlenmiş olana tiryak olarak bu yüce sözler kâfidir. Ben bir “Attâr”ım, tiryak veriyorum ama yanmış bir ciğerim var. Tertemiz kan sunuyorum. Tatsız tuzsuz, ciğeri beş para etmez türlü insanlar var. Onun için yalnız başıma ciğerimi yiyip du- 


ruyorum. Cimriler gibi önüme bomboş bir sofra yayıp da 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göz yaşlarımdan ortaya bir çorba koyuyorum. Gönlümü çıkarıp ekmek yerine o sofraya bırakıyorum. 


Her serkeşin ekmeğini kırıp ufalayabilir miyim ben? 
Her kötü kişinin ekmeğini istemem. Bana bu ekmekle bu yemek yeter. Gönül zenginliği canıma can katıyor. 
Kanaat tükenmez bir hazinem. Böyle bir hazineye sahip olan zengin, öyle her aşağılık kişinin minneti altına girer mi? Allah'a şükürler olsun, padişahın sarayından değilim. Öyle her hürmete layık olmayana bağlı da değilim. 
Ne başımda padişah lokmasının havası var ne kapıcının sillesini yemek korkusu. Ben, herkese gönül verecek, her aşağılık kişiye efendi diyecek biri değilim. Hiçbir zalimin yemeğini yemediğim gibi, divan kâtiplerine ait bir mahlas bile kullanmadım. Halkla bir alışverişim yok benim, belalar içindeyim de yine de neşeliyim. Ben bu birbirinin kötülüğünü isteyen topluluğu bıraktım. Adımı da ister iyi ansınlar ister kötü... Övüncüm yüce himmetimdir, bu da yeter bana. Ruhumun gıdası, cismime de gıdadır. Niceleri beni huzurlarına götürdüler, ama bu kendini görenlerle ne zamana kadar meşgul olacağım? 
Ben kendi derdime düşmüş bir acizim. Bütün âlemden elimi çekmişim. Eğer derdimden nasıl açıklandığımı duysaydın bana benden daha çok şaşardın. Cismim de gitti canım da... Cismimden, canımdan bana kalan dert ve açıklanmadır. 


Hikâye 
Azıksız Yolcu 


Bir yolcu, insanı kıvrandıran ölüm haline düşmüştü ve şöyle diyordu: Hiçbir yol azığım yok. Yalnız, utangaçlık teriyle bir avuç toprağı sulayıp yoğurdum da bir kerpiç haline getirdim. Göz yaşlarımı bir şişeye topladım. 
Sonra bir de kefen olarak yamalı hırka diktim kendime. 
Önce, beni o göz yaşıyla yıkayın, o kerpici başımın altna koyun. Kefenimi göz yaşlarımla yıkadım. Üzerine de baştan ayağa, “Yazıklar olsun” diye yazdım! Onu da temizce vücuduma sarın. Sonra hemen toprağa bırakın beni. Artık kıyamete kadar mezarıma bulutlardan yalnız dert yağar. Bilir misin bu kadar dertlenme neden? Bir sinek rüzgârla beraber yaşayamaz da ondan. Gölge, güneşin vuslatını ister fakat ulaşamaz. İşte sana olmayacak bir şey. Bunun olmayacağı açıkça ortada ama onun bu olmayacak şeyle uğraşmaktan başka bir işi gücü yok! Kim böyle bir düşünceye dalarsa bundan daha iyi bir şey elde etmez. Her an daha güç bir sıkıntıya uğruyorum. Gönlümü bu müşküllerden nasıl kurtarayım? 
Benim gibi yalnız kalan yoktur. Denizin dibine daldığı halde susuz ve dudakları kupkuru olan da... Sırdaşım da yok dostum da... Dert ortağım da yok sırrıma mahrem olan da... Ne zahmete girip kimseyi överim ne de karanlıklardan ruhuma bir kuvvet bulurum. Ne kimsenin gönlündeyim ne kendi gönlümden haberdarım. Ne iyilikteyim ne kötülükte. Ne yalnızlığa sabrım var ne gönlümde halktan uzak kalma sevdası. Altüst olmuş bir haldeyim. Bu durumum halinden haber veren bir mürşidin ahvaline benziyor. 


Hikâye 
Derde Düşmek 


Temiz bir kimse dedi ki: Otuz yıldır, babası Hz. 
İsmail'in başını keseceği zaman, İsmail nasıl dertlere dalmışsa ben de öyle dertlere dalmış bir ömür sürüyorum. Bütün ömrü, İsmail'in o anı gibi geçen kişi ne haldedir? Sıkıntılar içinde hapsolmuşum. Ömrümü nasıl geçiriyorum, gecem gündüzüm nasıl gelip geçiyor kimse bilmez. Bazan mum gibi bekliyorum, yanıyorum bazan ilkbahar bulutu gibi ağlıyorum. Sen mumun ışığını görüyorsun ama başındaki ateşi görmüyorum ki. Birine uzaktan bakan, gönlüne nasıl yol bulur? Çevgan topu gibi hiçbir yerde kararım yok, ne başımın farkındayım ne de ayağımın! 


Varlığımdan hiçbir fayda elde etmedim. Ne yaptıysam ve ne söylediysem hepsi hiç! Yazıklar olsun. Kimse bana yardım etmiyor. Bu işsizlikle ömrüm zayi oldu. Gücüm yerindeyken bir şey öğrenmedim. Bilip öğrenince de kudretim kalmadı. Şimdi kendime çaresizlikten başka bir çare bilmiyorum. 


Hikâye 
Allah'ın Şibli'ye Merhameti 


Şibli, bu yıkık dökük dünyadan göçtükten sonra, bir süfi onu rüyasında gördü ve, “Ey bahtiyar kişi! Hesap zamanında Hak sana ne yaptı?” dedi. Şibli şöyle cevap verdi: “Hesap verirken işim zora düştü fakat benim nefsime muhalif olduğumu bildiğinden, ümitsizliğimi ve acizliğimi görünce bana acıdı ve merhamet etti. Bütün günahlarımı örttü ve keremiyle beni bağışladı.” 


Ey beni yoktan var eden Rabbim! Ben de bu yolda çaresizim. Topal karınca gibi senin kuyuna düşmüşüm. 
Bilmiyorum ki neredeyim, ya da kimim ben? Ne varlığım var ne de saadetim. Çaresizim ve gönülsüz bir âşığım. 
Ciğerimin kanlarına bulanarak ömür sürdüm. Ne söylediysem hep suç, hep günah... Canım dudağıma geldi manayı yitirmiş, sürete kapılıp kalmış biriyim. Başım dönmekte ve çok aciz bir haldeyim. Daracık bir kapıda sıkışmış kalmışım. Yüzümü zan duvarına çevirmişim. 
Çaresizim, bana bu kapıyı aç da bu yolda kalmışa yol göster! 


Kulunun yol azığı yok, her an göz yaşı döküp feryat etmekte. Bu inlemeyle kulunun suçlarını yakıver senin her şeye kudretin var. Kulunun göz yaşlarıyla kara defterdeki suçları silip atıver. Göz yaşı denizi olan kimse bu makama layıktır. Fakat kan saçan gözü olmayana söyle de buradan gitsin. Çünkü ona yol yoktur, bize ulaşamaz! 


Hikâye 
Sarhoşun Tekkeye Girmesi 


Ebü Said-i Mihne, bir gün dostlarıyla tekkedeydi. Birden ağlayarak bir sarhoş tekkeye girdi. Yapılmayacak işler yapmaya ve ağlamaya başladı. Şeyh, onun bu halini görünce acıdı ve ayağa kalkıp dedi ki: “Ey sarhoş! 
Kendine gel ve burada gürültü yapma. Neden ağlıyorsun? Elini bana ver ve ayağa kalk!” Sarhoş dedi ki: “Ey şeyh! Allah sana yardım etsin. Elden tutmak, senin işin değil! Sen başını al da yürü git! Baş aşağı yıkılmak benim payıma düştü, bırak beni! Eğer herkes düşkünlerin elini tutabilseydi, karınca yiğitlik meclisinin başköşesine geçerdi. El tutmak, senin işin değil.” Şeyh onun derdinden yerlere yıkıldı. Sapsarı yüzü, kanlı göz yaşlarıyla boyandı. 


Ey kendisinden başka bir var olmayan! Ey herkesin feryadına ancak kendisi yetişen! Benim imdadıma da sen yetiş! Düştüm ve benim elimi sen tut. 
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Hikâye 
Allah'ın Günahları Silmesi 


Bir derviş dedi ki: Yarın Allah mahşer sahrasında bana, “Ey süfi! Geldiğin yerden ne getirdin?” derse, şöyle cevap veririm: “Yâ Rabbi! Zindandan ne getireyim? 
Talihim döndü ve musibetlere uğradım. Ben zindandan çıkıp gelmişim. Başımı, ayağımı kaybetmişim de şaşkın haldeyim. Avucumda yel, eşiğine toprak oldum; senin yolunda zindanlara düşmüş bir kulum. 


Beni kapından kovma, bana lutuf libasları giydir. Bütün bu pisliklerden temizle ve imanla başımı yücelt de beni topraklardan öyle kaldır. Vücudum, toprak ve kerpiç içine gizlenince iyi ve kötü ne yaptımsa hepsinden geçersin. Beni hiçbir güçlük çekmeden yarattın yine öylece bağışlarsın.” 


Hikâye 
Nizâmülmülk'ün Sekerata Düşmesi 


Nizâmülmülk, sekarata düşeceğini anlayınca dedi ki: Yâ Rabbi! Artık bu dünyadan gidiyorum ve elimde hiçbir şey yok. Ey Rabbim! Senden bahseden kimi gördümse ona yardımda bulundum, ona dost oldum. Senin yoluna girmeyi öğrendim de bir gün olsun, seni kimseye değişmedim. Sen dostu olmayanların dostusun. Bana yardım et, son nefesimde bana inayetini ver. 


Yâ Rabbi! Senden başka kimsenin olmayacağı an gelince bana dost ol. Tertemiz dostlarım, gözleri kan ağlayarak toprağımdan el çektiklerinde lutfet ve bana insan buyur. 
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Hikâye 
Hz. Süleyman’ın Karıncaya Sorusu 


Bir gün Hz. Süleyman yüceliğine rağmen aciz kalıp, topal bir karıncaya şöyle sordu: “Ey benden çok tozlara bulanmış mahlük, hangi toprak daha fazla gamla yoğrulmuştur?” Topal karınca dedi ki: “Daracık mezara konan son kerpiç.” 


Ey Allahım! Toprağıma o son kerpiç konulup da insanlardan ümidim kesilince, lutfet de ihsan yüzünü benden çevirme! Ben acizim! Toprağa yüz koyduğumda, hiçbir taraftan yüzüme bir şey gösterme. Bunca günahıma rağmen yine de ümidim var. Allahım! Gözüme hiçbir şey göstermez, bana hiçbir azapta bulunmazsın. Sen kerem sahibisin. Gelmiş geçmiş ne suçum varsa hepsinden geç. 


Hikâye 
Ebü Said-i Mihne'nin Tellâka Nasihati 


Bir gün Ebü Said-i Mihne hamamda yıkanıyordu. 
Onu yıkayan tellâk ham bir adamdı. Şeyhi keselerken çıkan kirleri kollarına sürüp önüne yığıyordu. Şeyhe dedi ki: “Âlemde yiğit olmak nedir? Söyle ey temiz adam!” 
Şeyh cevap verdi: “Kirleri gizleyip sahibine göstermemek, insanların önüne yığmamak!” Bu cevap, çok büyük bir cevaptı. Tellâk hemen şeyhin ayaklarına kapandı. Cahilliğinden dem vurdu ve tövbe etti. Bu iş şeyhin hoşuna gitti. 


Ey bizi yaratıp türlü nimetlerle bizi rızıklandıran Allahım! Ey kulların işlerini halleden ve onlara keremlerde 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bulunan padişah! Bütün insanların kerem ve lutfu, senin insan denizinden bir çiğ tanesidir. Zatıyla mutlak olarak kaim olan sensin. Senin keremin vasfedilemez, övülemez. Bizim kirimize ve arsızlığımıza bakma, günahlarımızı yüzümüze vurma! 


SON 


Bizleri yoktan var eden Allah'a sonsuz hamdü senâlar olsun. Canımız Hakk'ın hamd bahçesinde O'nun yücelik sıfatlarını övmekte hayran hale geldi. Senin övgü şekerini yiyip, yetişen gönül papağını, aşkınla sarhoş oldu da güzel seslerle şakıyan bir bülbül kesildi. Gönül papağanı acizlik durağında şaşırıp kaldı, parmağını dişleyip duruyor. 
Allah'ın rahmeti, seçilmiş Peygamber'inin ruhuna olsun. 


Bu kitap, Allah'ın mübarek aylarından olan recebin yirminci salı günü, öğle vakti bitti. Huzur içinde, zevk ve sefayla, Allah'ın insan ve bereketiyle esenlikle tamamlandı. Kitap bittiğinde, Allah'ın resülünün hicretinden 583 yıl geçmişti. İşte bu tarihte bütün yiğitlerin arasından Attâr söz söyledi. Sen de yiğitsen eğer, onu hayırla an! 


Rabbü'i-âlemin, “Allah'ın nimetini sayacak olsanız” (İbrahim 14/34) buyurdu da sonra “sayamazsınız” hitabıyla bize acizliğimizle dertlenme verdi. Allah'ın rahmetine mazhar olan Hz. Peygamber, bizim derdimize merhem ve canımıza devadır. Ey Allah'ın resülü! Can senin vuslatina susamıştır. Lutfet de ona bir bak! O da senin cemalini görsün! İşte gönül, böyle hayretler içinde yalnız kalmış, bazan hamdetmekte bazan dertlenip durmaktadır. 


Yüce Allah, yardım kapılarını açtı da bu kitabın tamamlanmasını bize nasip etti. Muhakkak ki O her şeyin en iyisini bilir, bu kitap arşı yaratana övgülerle tamamlandı. 
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